
26 sept 2021     

11e jaargang nr 24    

Organist:  Balt R. de Vries  

Koster:  André C. Vink 

Sneinsbern: -    

   

     

Collecte: 

1e: Artsen zonder Grenzen 

Afghanistan 

 

U kunt uw gift ook overmaken op 

bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het 

collectedoel of de datum van de kerkdienst. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Orde van dienst voor de startsnein, 26 september 2021, Easterein 

Er klinkt muziek   

Welkom en mededelingen 

Lied 612 ‘Wij komen als geroepen’ vers 1; allen en 2 zangers 

Wij komen als geroepen  - en aan het licht gebracht.  

Het leven te begroeten - heeft God ons toebedacht.  

SNEINSBRIEF MARTINITSJERKE 
Protestantse Gemeente te Easterein 
 

www.kerkeasterein.nl  
www.kerkomroep.nl  Easterein    

NEINS 
DIENSTEN IN DE ZOMERTIJD: 

26 sept.  Eredienst - Startsnein 

10:00    ds Nicolette Vlaming 

09:30  Appeltaart met koffie 

 

03 okt.  Eredienst 

09:30    ds I van der Pol 

 

10 okt.  Eredienst - Avondmaal 

09:30    ds Nicolette Vlaming 

BLOEMENGROET: De blommen geane 

mei in hertlike groet nei; dhr Jan Rinse 

Blanksma, Foarbuorren 

 

 
STARTSNEIN: Fan Jo is de tâkomst 

http://www.kerkeasterein.nl/
http://www.kerkomroep.nl/


Wij komen als geroepen, - getekend met een naam  

van ongeweten toekomst, - de mede-erfgenaam  

 

Geroepen om te leven, - gehouden aan zijn woord  

van uitgesproken vrede, - van liefde ongehoord.  

Herboren, uitgetogen, - uit de toevalligheid,  

bestemd voor de genade, - het donker al voorbij!  

 

Openingswoorden 

 

Lied 612: 3 allen 

Getekend voor ons leven, - als kind’ren van het licht,  

gezaaid op hoop van zegen, - de dag als vergezicht.  

God, breng ons zelf op Adem, - en treed in ons bestaan.  

Bezegel onze vreugde, - hier met uw eigen Naam! 

 

Gebed 

 

Orgelspel 

 

Lezing: Lucas 13: 10-17 

 

Lied 809 ‘Blijf niet staren’ canon, twee keer door zangers, daarna allen 

Blijf niet staren op wat vroeger was. - Sta niet stil in het verleden. 

Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen het - is al begonnen, merk je het niet? 

 

Woorden bij de lezing 

 

Lied ‘We gaan voor even uit elkaar’  

 

Wij geven Gods verhalen door,  

En wie zich open stelt,  

Ervaart misschien een beetje licht,  

Door wat er wordt verteld.  

Straks zoeken wij elkaar weer op,  

En elk heeft zijn verhaal.  

Het licht verbindt ons met elkaar,  

Het is voor allemaal. 



Werk in uitvoering  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Orgelspel (als de groepen terugkomen) 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Uitwerking werk in uitvoering 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Luisteren naar: You raise me up! 

 

Onthulling doopvont  

 

Lied 605 ‘De takomst is al geande’, door zangers  

De takomst is al geande, 

hy nimt ús by de hân, 

lûkt ús út it besteande 

nei nij te finen lân. 

 

De takomst is al geande, 

skept trochgong troch de floed, 

leit troch de wylde weagen 

in rinpaad foar ús foet.

De takomst is al geande, 

in boarne yn woeste grûn 

sjongt lieten, hâldt ús steande: 

sa wurdt de dea oerwûn. 

 

De takomst is al geande, 

ferburgen en te sjen, 

in stim dy’t te ferstean is, 

God heint en draacht 

Aandacht voor de collecte onder orgelspel 

 

Slotgebed 

 

Gezamenlijk gebeden ‘ús Heit’ 

 

Slotlied op melodie lied 868 ‘Ga dan op weg’ 

 

Ga dan op weg naar een toekomst  

van vreugde en vrede. 

Zoek reisgenoten om samen 

die weg te betreden. 

En valt het zwaar, 

steun en bemoedig elkaar. 

Liefde verlicht dan je schreden. 

 

Ga dan op weg 

om je eigen geluk uit te delen. 

Zo kunnen wij wat gebroken was, 

liefdevol helen. 

Geen hongersnood: 

Wij delen samen ons brood. 

er zal genoeg zijn voor velen. 



Ga dan op weg, 

deel je dromen, je hoop, je verhalen. 

Geef elkaar kracht om, 

op zoek naar nieuw land, niet te falen. 

Als wij dat doen, 

blijft onderweg ’t visioen 

liefde en warmte uitstralen. 

 

Afsluiting en zegen 

A -                men  , a -                men  , a  -                 men .  

 

Luisteren naar ‘Een toekomst vol van hoop’.  

In de nacht van strijd en zorgen 

kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen, 

om een toekomst vol van hoop. 

 

Ook al zijn er duizend vragen, 

al begrijpen wij U niet, 

U blijft ons met liefde dragen, 

U die alles overziet. 

 

U geeft een toekomst vol van hoop; 

dat heeft U aan ons beloofd.                       

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 

 

U heeft ons geluk voor ogen. 

Jezus heeft het ons gebracht. 

Mens, als wij, voor ons gebroken 

in de allerzwartste nacht. 

 

U geeft een toekomst vol van hoop; 

dat heeft U aan ons beloofd.                       

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 

 

U bent God, de Allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 

op het einde van de nacht. 

 

U geeft een toekomst vol van hoop; 

dat heeft U aan ons beloofd.                       

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 

 

Etenstijd 

 

 

 


