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Liturgie voor de ochtenddienst van 31 oktober 2021 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen, aansteken kaarsen 

 

DIENSTEN IN DE HERFSTTIJD: 

31 okt.  Eredienst  

09:30    mevr. Saakje Hoekstra 

 

03 nov.  Eredienst - dankstond 

19:30    ds Idske van der Pol 

 

07 nov.  Eredienst - dankstond 

09:30    ds Nicolette Vlaming 

  

BLOEMENGROET: De blommen geane 

mei in hertlike groet nei;  

Talitha Dykstra-Jagersma 

"Bloemkamp" afd. Goudsbloem k10 

Floridus Campuslaan 1 

8701 AK Bolsward 
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Yntochtsliet 84: 1 en 6  

1 Hoe leaflik is jo hûs, o Hear, 

de wenning dêr't jo namme klear  

ta klinken komt foar alle minsken.  

Noait giet de langst-me by my wei,  

dat ik dêr komme en sjonge mei. 

Wat soe my boppe dream en winsken  

noch leaver wêze as dêr to stean,  

om ta jo libben yn te gean. 

 

6 Want God, de Hear, sa goed, sa myld,  

yn alle striid in skut en skyld,  

hâldt ús yn eare út geunst allinne.  

Want Hy ûntkeart it goede net  

dy't foar Him libje oprjocht fan hert  

en op ‘e goede wegen rinne.  

Hoe sillich dy't it yn ‘e wrâld  

op Jo en op jo almacht hâldt. 

Stilte, bemoediging en groet 

 

Lied 33: 7 en 8   

7 Heil hem, die hoopt in vrees en beven 

op Gods genadig aangezicht. 

Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, 

God houdt het oog op hem gericht. 

Ja, Hij kent de zijnen,  

Hij laat niet verkwijnen 

wie zijn hulp verbeidt. 

Koninklijk van gaven  

wil de Here laven 

wie ontbering lijdt. 

 

8 Wij wachten stil op Gods ontferming, 

ons hart heeft zich in Hem verheugd. 

Hij komt te hulp en geeft bescherming, 

zijn heil'ge naam is onze vreugd. 

Laat te allen tijde  

uwe liefd'ons leiden, 

uw barmhartigheid. 

God, op wie wij wachten,  

geef ons moed en krachten 

nu en voor altijd. 

Kyriegebed 

 

Loflied 302: 3 en 1  (N.B. eerst 3 en daarna 1)  

3 O Jezus, die de Christus zijt, 

des Vaders Eengeboren, 

Gij hebt ons van de toorn bevrijd 

en redt wie was verloren. 

Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 

verhoor ons roepen uit de nacht, 

erbarm u over allen. 

 

1 God in den hoog’ alleen zij eer 

en dank voor zijn genade, 

daarom, dat nu en nimmermeer 

ons deren nood en schade. 

God toont zijn gunst aan ons geslacht. 

Hij heeft de vrede weergebracht; 

de strijd heeft thans een einde.

Gebed bij de opening van het woord 

 

Aandacht voor de kinderen / It kofferke van beppe Setske 



Tijdens lied voor de kinderen gaan ze naar de kindernevendienst:  

Goeiemorgen, welkom allemaal.  

Ik met mijn en jij met jouw verhaal. 

Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn. Alles mag er zijn. 

God, ik vraag u, kom in onze kring.  

Wees er bij, wanneer ik bid en zing. 

Ik met mijn en u met uw verhaal.  verteld in mensen taal 

 

Lezing Johannes 9: 1-10: 2 (Frysk) 

 

Lied 182  

1 Blinde man, ga voort gij, 

blinde man, ga weg. 

Schreeuw niet: Here, hoor mij! 

Blinde man, ga voort gij, 

zwijg toch, waarom stoort gij 

Jezus op zijn weg? 

 

2 Blinde man, houd moed nu, 

Jezus staat al stil. 

Blinde man, Hij roept u, 

blinde man, houd moed nu, 

spring maar op en spoed u, 

hoor naar wat Hij wil.

3 ‘Zoon van David, wilt Gij 

dat ik U mag zien? 

Alle kwalen heelt Gij, 

alle honger stilt Gij. 

Vraagt Gij mij: wat wilt gij? 

Heer, dat ik mag zien!’ 

 

4 Blinde man, vertrouw nu 

op wat Hij u zegt: 

uw geloof behoudt u, 

wie gelooft, aanschouwt nu! 

Blinde man, vertrouw nu, 

volg Hem op zijn weg. 

Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel 

 

(de kinderen komen terug in de kerk) 

 

Lied 534 

1 Hij die de blinden weer liet zien, hun ogen kleur liet ondervinden 

is zelf het licht dat ruimte geeft: ons levenslicht, de Zoon van God. 

 

2 Hij die de lammen lopen liet hun dode krachten deed ontvlammen 

is zelf de weg tot waar geluk: ons levenspad, de Zoon van God. 

 



3 Hij die de armen voedsel gaf met overdaad hen kwam verwarmen 

is zelf het brood dat honger stilt: ons levensbrood, de Zoon van God. 

 

4 Hij die de doven horen deed hun eigen oren deed geloven 

is zelf het woord dat waarheid spreekt: het levend woord, de Zoon van God. 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, (gezamenlijk) Onze Vader 

 

Aandacht voor de collecte onder orgelspel 

 

Slotlied 939: 1 en 3 (staande) 

1 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 

stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. 

Door golven heen, door storm en nacht 

leidt mij uw hand. U blijft nabij. 

Uw vrede diep, uw liefde groot 

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 

Mijn vaste rots, mijn fundament, 

U bent de grond waarop ik sta. 

3 Van eerste kreet tot laatste zucht 

leef ik in U, en U in mij. 

Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 

niets is er dat mij van U scheidt. 

Want U regeert, U overwint, 

U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 

Totdat U komt, mij roept voorgoed, 

bent U het doel van mijn bestaan. 

 

Zending en zegen 

+ 

Lied 425 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 


