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De kerk: een thuis voor jongeren 

Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Des te belangrijker dat zij zich er thuis voelen, dat 

ze serieus worden genomen en dat ze een volwaardig stem hebben. Onderzoek maakt 

duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op 

kinderen en jongeren. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van 

de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan 

bijdragen dat de kerk een plek is waar kinderen en jongeren zich gezien en geliefd voelen. 

 

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v. Diaconie 

Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de kerkdienst. 

 

 

DIENSTEN IN DE ZOMERTIJD: 

 

11 sept  Eredienst  

09:30    ds. Nicolette Vlaming 

 

18 sept  Eredienst  

09:30    ds. T Hibma 

 

02 okt  Eredienst  

09:30    ds. Nicolette Vlaming 

BLOEMENGROET: De blommen geane 

mei in hertlike groet nei;  

Dhr Jan de Jong, Streek 10 

Collecte: 

1e collecte: Jong Pastoraat 

 

2e collecte: Bloemenfonds 

http://www.kerkeasterein.nl/
http://www.kerkomroep.nl/


Orde van dienst zondag 11 september 2022 Easterein 

 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Moment van stilte 

 

Liet 280: 1, 2, 3, 4 en 5 

1 De freugde liedt ús nei dit hûs,  

hjir komt ús 't wurd benei.  

God ropt syn namme út oer ús,  

wy sjonge fan syn dei. 

 

2 Dit ûs fan hout en stien, dat lang  

oerlibbe stoarm en striid,  

hjir rûzje noch gebed en sang  

fan 't folk út earder tiid. 

 

3 In hûs, dat alle spoaren draacht  

fan minsken, wif en tear;  

de pylder, 't hiele hûs ta skraach,  

woll' jo dy wêze, Hear? 

 

4 Wurdt dit in hûs, in oarde, dêr’t  

de himel iepenteart,  

dêr’t ingels tsjûgje fan jo treast,  

dêr’t elk Jo kennen leart? 

 

5 Dat elk fan ús jo antlit sjocht,  

jo namme, dy't ús liedt  

en hilligje ús hjir mei jo ljocht,  

jo ivich wize ried. 

 

Bemoediging en groet 

 

Liet 280: 6 en 7  



6 Jou dat wy 't wurd opnij ferstean  

en brek foar ús it brea  

ta iten om ús wei to gean  

troch libben en troch dea. 

 

7 Dit hûs slyt lykas wy, mar wa't  

hjir feilich skûlplak fûn  

wurdt bliuwend op syn libbenspaad  

wer moed en sterkte jûn. 

 

Gebed om ontferming:  Psalm 51 van Karel Eijkman 

Help me, mijn God. 

Nooit komt meer goed wat is gebeurd. 

Wat ik heb gedaan, is niet goed te maken. 

Ik weet niet hoe het verder zou moeten 

en dat is allemaal mijn schuld. 

Help me, mijn God. 

Wat ik heb gedaan, heb ik U aangedaan. 

Wat verkeerd is gegaan, heb ik op mijn geweten. 

Ik kan dat niet vergeten, dat blijft maar draaien. 

Dat waait niet meer weg uit mijn kop. 

Help me, mijn God. 

Schrob mij weer schoon met schuurpapier. 

Help mij mijn viezigheid wit te wassen 

om mij weer helemaal heel te maken 

zo, dat je de barsten niet meer ziet. 

Help me, mijn God. 

Ik ben blut en sta alleen maar rood. 

Mijn schulden zijn door geen geld te vergelden. 

Ik heb alleen mijn hart aan duizend diggelen. 

Meer heb ik niet te bieden, echt niet. 

Help me, mijn God. 

Geef mij weer een zuivere, heldere ziel 

en ik heb niet van U terug. 

Karel Eykman 

(Uit: Het hoogste woord – bijbel voor kinderen, 

 



Glorialiet 867  

1 Sjong, ierde_en al wat libbet, ta de ear 

fan God de Hear! 

De himel heech en ljocht 

wurdt rom en eare brocht,  

rûnom oer de_ierde giet 

ta lof fan God in liet. 

Sjong, ierde_en al wat libbet, ta de ear 

fan God de Hear! 

 

2 Sjong, ierde_en al wat libbet, ta de ear 

fan God de Hear! 

Sjong, tsjerke, bliid fan sin 

dat elk it hearre kin, 

mar ’t ynlikst liet begjint 

yn ’t hert dat Him bemint. 

Sjong, ierde_en al wat libbet, ta de ear 

fan God de Hear! 

 

Gebed van deze zondag 

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Kijk en luisterlied: ‘Het is pas feest als iedereen er is’ 

 

1e lezing: Exodus 32: 7-14 

 

Melodie lied 995 

Ik ben een schaapken, dat daar is 

verbijsterd in de wildernis; 

ik ben een penning weggeraakt, 

een zoon, die ’t lelijk heeft gemaakt. 

O Vader, zoek mij wederom, 

opdat ik blijv’ uw eigendom. 

 

2e lezing: Lucas 15: 1-10 (Gera de Haan) 

 



Melodie lied 955 

U is en worde toegebracht 

het rijk, de heerlijkheid, de kracht 

U onze Vader op de troon 

die tot ons zendt uw lieve Zoon 

die ons door uwe Geest geleidt, 

U zij de lof in eeuwigheid. 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Orgelspel/kinderen komen terug in de kerk 
 

Lied 859: 1 en 4 

1 Schuldig staan wij voor U, Heer, 

schuldig, onweersproken. 

Tel de duizendmaal dat wij 

U hebben ontbroken. 

Zie ons aan: / onze naam 

had Gij opgeschreven 

in uw boek des levens. 
 

4 Onze ontrouw hebt Gij ver 

achter U geworpen. 

Gij verheft uw aangezicht 

als de nieuwe morgen. 

Uw gericht / schept ons licht, 

waar wij onze wegen 

kiezen met uw zegen. 
 

Herbevestiging Marcel Janssen 

 

Lied 362: 2 

2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 

die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 

die ons uit angst en doem heeft weggetild 

en ons tot hier op handen heeft gedragen; 

Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 

vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 



Dank-voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 

Collecte 

 

Slotlied: Gezang 436: 1, 2, 3 en 4 

1 Jezus neemt de zondaars aan. 

Roept dit troostwoord toe aan allen 

die verdwaald, van Hem vandaan, 

in het donker struik’len, vallen. 

Hij leert hun zijn wegen gaan: 

Jezus neemt de zondaars aan. 

 

2 Hoop op Hem, heft op uw hoofd, 

want Hij houdt – dat staat geschreven - 

wat Hij aan ons heeft beloofd. 

Hij zal ons het leven geven, 

’t paradijs doen binnengaan; 

Jezus neemt de zondaars aan. 

 

3 Als een schaapje is verdwaald, 

zal de goede herder komen, 

die het vindt en die het haalt. 

Zo heeft Hij ons aangenomen, 

laat ons niet verloren gaan: 

Jezus neemt de zondaars aan. 

 

4 Jezus neemt de zondaars aan. 

Mij ook heeft Hij aangenomen, 

doet de hemel opengaan. 

Tot mijn Heiland mag ik komen, 

die mij troost en bij zal staan: 

Jezus neemt de zondaars aan. 

 

Zending en zegen 

 

Gezongen Amen 3x 

 



Orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                            
                       
                                   
                                           
                                           

                                 

             



 

 

 


