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Voorganger: ds Nicolette Vlaming 

Piano:  Sjoukje Heins 

Koster:  André C Vink 

Bloemengroet: Fam. Hendrik en Annabeth de Jong,                    

v. Eysingaleane 16 

…met je buren 



Voor de dienst klinkt er: Opwekking 797: ‘Breng ons samen’ 

U roept ons samen als kerk van de Heer 

Verbonden met U en elkaar 

Wij brengen U lof, geven U alle eer 

Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar 

Jezus is gastheer en nodigt ons uit 

Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis 

Refrein: 

Breng ons samen, één in Uw naam 

Ieder is welkom hier binnen te gaan 

Samen, één door de Geest 

Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 

Die alles gelooft en verdraagt 

Streef naar de gaven die God aan ons geeft 

Veelkleurig, verschillend en dienstbaar 

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar 

Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt 

Refrein 

U roept ons samen voor Woord en gebed 

Als deel van uw kerk wereldwijd 

Wij bidden om vrede, verzoening en recht 

Gebruiken met vreugde de maaltijd 

Wij breken het brood en verstaan het geheim 

Om samen Uw kerk en van Christus te zijn 

Refrein 

 

Iedereen heeft een plekje gevonden 

 

Welkom en mededelingen 



We gaan staan 

Zingen: lied 288 met gebaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan zitten 

Openingswoord en gebed 

Zingen: lied 216 met tekst van Sytze de Vries 

Daglicht gaat stralen als nieuw geschapen, 

merels gaan zingen als nooit gehoord. 

Voor deze dingen moet ik U danken, 

want zij ontspringen uw eerste woord. 



Zoet is de regen, hemels het zonlicht, 

fris ligt de dauw op het eerste groen. 

Dit is als Edens bloeiende tuinen, 

waar wij Gods schreden vinden als toen. 

Ik vang het zonlicht en groet de morgen, 

breng aan de Maker mijn eerbewijs. 

Prijs, al wat ademt, iedere morgen 

als nieuwe schepping, als paradijs! 

Over het thema ‘Aan tafel!’  

Verhaal 

Zingen: lied 718 

God, dy’t de_ierde, ’t libben biede, 

frucht fan greide_en gea, en fan ripe bouwen – 

tank foar wat Jo jouwe, tank foar ’t deistich brea. 

By ús folle skuorre_en golle 

leare Jo ús dit: wol de earmen fiede, 

dat op hiel myn ierde nimmen honger lit. 

Mar, wy riken, och, wy blike 

sletten foar in oar. Doch ús earen iepen, 

Hear, dat wy begriepen ’t klopjen op ús doar. 

Wil dan geven, dat ons leven 

zelf ook vruchtbaar zij. Laat in goede daden 

’t woord van uw genade opgaan, sterk en vrij. 

 

Kinderen gaan hun eigen ruimte 

 

Lezing: Handelingen 2: 43-47 en Handelingen 4: 32-35 (BGT) 

De apostelen deden veel wonderen, en iedereen was diep onder 

de indruk. Alle gelovigen kwamen steeds bij elkaar. Ze deelden 

alles wat ze hadden. Ze verkochten hun bezittingen, en het geld 



gaven ze aan iedereen die het nodig had. Elke dag kwamen ze 

naar de tempel om samen te zijn. Bij elkaar thuis deelden ze het 

brood. Vol vreugde aten ze samen, en iedereen was even 

belangrijk. Ze eerden God, en het hele volk had veel waardering 

voor hen. Elke dag kwamen er meer mensen bij die door God 

gered waren. 

 

De groep van gelovigen was een eenheid. Ze waren het over 

alles met elkaar eens. Niemand wilde zijn bezit alleen voor 

zichzelf houden. In plaats daarvan deelden ze alles wat ze 

hadden. En de apostelen bleven met grote kracht spreken over 

de opstanding van de Heer Jezus. 

God liet op veel manieren zien hoe goed hij voor de gelovigen 

was. Ze hadden allemaal genoeg te eten. Als iemand een huis 

had of een stuk land, verkocht hij dat. En het geld dat hij ervoor 

kreeg, bracht hij naar de apostelen. Die deelden het uit aan alle 

mensen die iets nodig hadden. 

 

Zingen: ‘Laten wij nu samen’ (twee groepen) 

Laten wij nu samen, laten wij nu samen 

zingen, prijzen, love de Heer 

Laten wij dan nu tezaam,  

zingen, prijzen, loven de Heer. 

Zingen, prijzen, loven de Heer,  

zingen, prijzen, loven de Heer, 

zingen, prijzen, loven de Heer,  

zingen, prijzen, loven de Heer. 

 

Overdenking 

 

 



Lied 657 met tekst van Geertje de Vries (bewerkt door NV) 

Als mensen leren geven en delen met elkaar, 

dan vieren wij het leven en wordt uw toekomst waar. 

Als mensen durven dromen van het beloofde land 

dan kan er liefde komen, gaan mensen hand in hand. 

Als mensen willen nemen steeds groter en steeds meer, 

dan worden vrienden vreemden, daalt haat op aarde neer. 

Maar als wij leren horen naar wat Gods woord ons vroeg, 

dan is voor alle mensen  er e-e-ten genoeg. 

Laat onze oren horen, laat onze ogen zien: 

Het goeds waarvan wij dromen, het is er al misschien. 

Als wij het goede delen met hand en hart en mond, 

dan zul je het gaan merken de hele wereld rond. 

 

Slotgebed afgesloten met God fan fier en hein ús Heit  

God fan fier en hein ús Heit, dat wy hilligje jo namme, 

ûnder ús sa faak ûntwijd, troch jo eigen bern beskamme. 

Bûch de folken nei jo wet, lit jo ryk op ierde komme. 

Byn jo wil ús op it hert en wij sykhelje ferromme. 

Jou ús hjoed ús deistich brea en ferjou wat wij misdiene, 

sa't ek wij ferjûn ha, Hear, al dy't skuldich foar ús stiene. 

Lit oer ús gjin neare nacht, lied ús net yn blyn begearen. 

Binne wij yn duvels macht, Hear, ferlos ús fan'e kweade. 

God fan fier en hein ús Heit, wûnder heimnis is jo namme, 

grut yn krêft en hearlikheid, oant yn alle tiden. Amen. 

 

Collecte en ondertussen komen de kinderen terug 

 

1 collecte - Vredeswerkcollecte Kerk in Actie 

 



Colombia: Vrouwen als vredestichters 

Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een 

gewapend conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord 

gesloten tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Er 

moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer 

op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken 

verenigden zich voor een vreedzame samenleving. Zij 

willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun 

zijn en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. 

De helende kracht van bijbelverhalen is hierbij een 

belangrijke inspiratiebron. 

Zingen uit: Het liefste lied van overzee deel 2, nr. 15 (Staande) 

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.  

Ik ben je baken, ook in diepe nacht.  

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.  

Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.  

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.  

Ik ben de wind waardoor je adem haalt.   
 

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.  

Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.  

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.  

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.  

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.  

Ik ben de dag, die schemert in je droom.  
 

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.  

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.  

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.  

Ik ben de verte, die verlangend wenkt.  

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,  

ben Ik de hand, die al je tranen wist. 
 

Zegen 



Na de dienst klinkt ‘Reach out and touch’ van Diana Ross 

 

Koffie/thee/fris met wat lekkers 

 

Lied voor bij het gezamenlijk eten: 


