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Een beter inkomen voor Javaanse boeren 

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen 

rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te 

ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden 

en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties raken boeren 

minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun 

producten. Het project is zo succesvol dat het wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi. 

 

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v. Diaconie 

Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de kerkdienst. 

 

 

DIENSTEN IN DE HERFSTTIJD: 

16 okt  Eredienst 

09:30   ds. Netty de Jong-

Wiersema 

 

23 okt  Eredienst-Dopen 

09:30    ds. Nicolette Vlaming 

 

30 okt  Eredienst 

09:30    ds. Nicolette Vlaming 

 

BLOEMENGROET: De blommen geane 

mei in hertlike groet nei;  

Mw Akky Roggeveen-Endeburg, 

Wynserdyk 35 

Collecte: 

1e collecte: Onderhoud 

 

2e collecte: zending Indonesië 

http://www.kerkeasterein.nl/
http://www.kerkomroep.nl/


Orde van dienst zondag 16 oktober 2022 Easterein 

Orgelspel       

 

Welkom en mededelingen 

 

Aansteken kaarsen  

 

Moment van stilte 

 

Intochtslied 62: 1 en 5  

1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 

van Hem verwacht ik altijd weer 

mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. 

Ik wankel niet, want Hij staat vast: 

mijn toevlucht, als het water wast, 

mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

  

5 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 

mijn naam rust in de schutse Gods. 

O volk, uw God laat u niet vallen. 

Als gij voor Hem uw hart uitstort, 

vertrouw dat gij gezegend wordt: 

God is een schuilplaats voor ons allen. 

Bemoediging en groet  

 

Lied 281: 1, 2 en 4  

1 Wij zoeken hier uw aangezicht. God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison! 

 

2 Wanneer het donker ons verrast, houd ons dan in uw goedheid vast: Kyrie eleison! 

 

4 Gij roept ons met een nieuwe naam uit dit genadeloos bestaan: Kyrie eleison!  

 

Kyriegebed 

 

Loflied 281: 6, 7 en 8   

6 De zon straalt van uw aangezicht 

en zet ons leven in uw licht. Amen. Halleluja! 

 

7 Gij hebt uw woord gestand gedaan: 

wij zijn met Christus opgestaan! Amen. Halleluja! 

 

8 Hij gaat ons voor, is ons vooruit. 

De schepping zingt zijn vreugde uit: Amen. Halleluja! 



 

Gebed om Gods Geest  

 

De kist van Rainbow: aandacht voor de kinderen 

 

Zingen: “Uw woord is een lamp voor mijn voet…….” 

 

1e Schriftlezing: Jesaja 43: 10-21  

 

Lied 723 

1 Waar God de Heer zijn schreden zet 

daar wordt de mens, van dwang gered, 

weer in het licht geheven. 

Als ’s Heren woord weerklinkt met macht 

wordt aan het volk dat Hem verwacht 

de ware troost gegeven. 

Zijn Geest weerstaat de valse schijn 

en schrijft in harten het geheim 

van ’s Vaders grote daden. 

Zo leven wij om Christus’ wil 

te allen tijd gerust en stil 

alleen van zijn genade. 

 

2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord 

drijft rusteloos de eeuwen voort 

wat mensen ook verzinnen. 

En waar de weg onvindbaar scheen 

mochten wij door geloof alleen 

de tocht opnieuw beginnen. 

Gij hebt de vaderen bevrijd 

en uit het diensthuis uitgeleid 

naar ’t land van melk en honing. 

Hervorm, herschep ook ons geslacht, 

opdat het door de wereldnacht 

de weg vindt naar uw woning. 

2e Schriftlezing: Johannes 14:27-31 

 

Lied 836: 4 en 5 

4 Leg Heer uw stille dauw van rust 

op onze duisternis. 

Neem van ons hart de vrees, de lust, 

en maak ons innerlijk bewust 

hoe schoon uw vrede is, 

hoe schoon uw vrede is. 

 

5 Dat ons geen drift en pijn verblindt, 

geen hartstocht ons verwart. 

Maak Gij ons rein en welgezind, 

en spreek tot ons in vuur en wind, 

o stille stem in ’t hart, 

o stille stem in ’t hart. 

Uitleg en verkondiging    “Vertrouwen op nieuwe mogelijkheden” 

 

Orgelspel 

 



Lied 834  

1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 

 

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 

een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 

en ga de weg die U behaagt. 

 

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 

Kinderen komen terug in de kerk  

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader  

 

Aandacht voor de collecte onder orgelspel  

 

Slotliet 871   

1 Jezus is kening, syn regear 

stiet rûnom fêst. Hy is de Hear 

dêr't dei oan dei de sinne blinkt   

en nachts de ljochte moanne ús winkt. 

 

2 Yn alle talen klinkt it liet,  

dat Jezus' leafde nea fergiet.  

Ut bernemûlen klinke klear  

de blide sangen foar de Hear. 

3 Syn ryk ûnthjit loksillichheid,  

dy't fêst siet libber dêr befrijd, 

dy't wurch wie komt yn rêst teplak,  

dy't earm wie kriget syn gerak. 

 

4 Kom no en sjong de kening ta  

om al wat wy ûntfongen ha.  

Stim, ierde, mei it lofliet yn  

fan ingels om dit nij begjin.

Zending en zegen, 

 

Afsluiten met gezongen “amen” 3x 

 


