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TSJINSTEN  

 

 
Snein 30 oktober 09:30  

Foargonger:     Ds. Nicolette Vlaming 

 

 
Woansdei 2 november 19:30 Tankdei 

Foargonger:     Ds. Nicolette Vlaming 

 

 
Snein 6 november 09.30  

Foargonger:    Ds. J. van den Boogaard, Welsrijp 

   

 

Snein 13 november 09:30  Nei ôfrin kofjedrinken 

Foargonger:     Ds. Nicolette Vlaming 

 

 

Snein 20 november 09:30   Gedachteniszondag  

Foargonger:   Ds. Nicolette Vlaming 

 

 

 

 

http://www.kerkeasterein.nl/


Oertinking 

 

Hemelhoog uw liefde 

 

Het afgelopen jaar volgde ik de cursus ‘Zorg voor de ziel’. Een 

vast onderdeel van dit driedaagse verblijf in het klooster van 

Heeswijk-Dinther is ‘lectio divina’. Een tekst wordt verschillende 

keren gelezen en gevraagd wordt om één woord of een 

zinsdeel te benoemen waar je blijft hangen.  

De woorden worden kort gedeeld in de groep en daarna horen 

we nogmaals de lezing. Dan volgt een moment van stilte die 

gebruikt kan worden om de tekst nog een keer door je heen te 

laten gaan, als het ware de woorden te herkauwen. Begin 

oktober stond psalm 57 centraal. De tekst staat hieronder te 

lezen. 

 

Psalm 57  

 

Voor de koorleider. Op de wijs van Verdelg niet.  

Van David, een stil gebed, toen hij voor Saul was gevlucht in 

een spelonk. 

 

Wees mij genadig, God, wees 

mij genadig, 

want bij u is mijn leven 

geborgen. 

In de schaduw van uw 

vleugels zal ik schuilen, tot 

het doodsgevaar is geweken. 

 

 

 



Ik roep tot God, de 

Allerhoogste, 

tot God, die mij beschermt. 

Uit de hemel zal hij hulp 

sturen, 

wie mij bedreigt wordt 

smadelijk verjaagd. 

Ja, God stuurt mij zijn liefde 

en trouw. 

 

Tussen leeuwen moet ik 

liggen, 

tussen dieren die mensen 

verslinden, 

hun tanden zijn speren en 

pijlen, 

hun tong is een geslepen 

zwaard. 

 

Verhef u boven de hemelen, 

God, 

laat uw glorie heel de aarde 

vervullen. 

 

Ze hadden een net op mijn 

weg gespannen, 

mijn voeten raakten erin 

verstrikt, 

ze hadden voor mij een kuil 

gegraven, 

maar vielen er zelf in. 

 

Mijn hart is gerust, o God, 

mijn hart is gerust, 

ik wil voor u zingen en 

spelen. 

Ontwaak, mijn ziel, ontwaak 

met harp en lier, 

ik wil het morgenrood 

wekken. 

 

U, Heer, zal ik loven onder de 

volken, 

over u zingen voor alle 

naties. 

Hemelhoog is uw liefde, 

tot aan de wolken reikt uw 

trouw. 

Verhef u boven de hemelen, 

God, 

laat uw glorie heel de aarde 

vervullen. 

 

Het zinnetje dat bij mij bleef hangen was ‘hemelhoog uw liefde’. En daar 

ben ik verder over na gaan denken in de stilte.  

Het is goed om te weten dat deze psalm van de hand van David geplaatst 

moet worden tegen de achtergrond van de vlucht van David voor Saul. 

David is zijn leven in het paleis van koning Saul niet meer zeker en hij slaat 
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op de vlucht. Hij gaat de bergen in en verschuilt zich in een spelonk.  Alles 

en iedereen leek zich tegen hem te keren. Alles is onzeker en zijn toekomst 

onduidelijk. Op de vlucht, opgejaagd als een dier. 

Toen ik dit beeld op ons leven in deze tijd betrok zag ik wel lijnen naar het 

eigen leven. Wij ervaren soms ook momenten dat alles tegenzit en dat het 

niet lekker loopt. Misschien wel doodsangst om je eigen voortbestaan 

omdat ziekte je leven ondermijnt.  

En dan lezen we in de psalm dat David de stilte zoekt en in zijn hart spreekt 

tot God ‘Wees mij genadig God, wees mij genadig’. Zie naar mij om, laat 

Uw liefde, laat Uw oog op mij vallen.  

Wij zeggen wel: nood leert bidden en vaak werkt het ook zo dat als het 

tegen zit we God aanroepen. Het is niet iets wat we doen als het allemaal 

lekker en voor de wind gaat.   

En in die nood kan je toch het gevoel hebben dat je er gerust onder mag 

en kan zijn. Zoals ook David het verwoordt in de psalm, ‘mijn hart is 

gerust’.  

Hieruit spreekt de fundamentele ervaring van gedragen zijn, van niet alleen 

zijn. En vanuit die ervaring wil hij  en mogen ook wij God danken, zingen 

en spelen. God loven, want hemelhoog is uw liefde.  

Hoe ver je soms ook van God af denkt te staan als alles bedreigend is, weet 

dan dat Gods liefde alles te boven gaat. Hij laat het werk van zijn hand 

nooit los.  

Hemelhoog Uw liefde tot aan de wolken Uw trouw.  
 
 

Fan de dûmny 

 

De eerste activiteiten uit het gidsje zijn inmiddels achter de rug. Het ritme 

en de regelmaat moet er weer een beetje inkomen. Als u ergens aan mee 

wilt doen, geef u dan bij de contactpersoon op! 

 

Als je van zingen houdt en eens wat nieuwe liederen uit het liedboek wilt 

leren, dan is zondag 30 oktober om 14.30 uur de gelegenheid. Zo raken we 

met elkaar nog meer vertrouwd met het liedboek en kan in de diensten 

ook wat breder gebruik gemaakt worden van nieuwe liederen 

. 
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Donderdag 10 november start de rouwgroep. Een drietal mensen heeft 

zich hiervoor aangemeld. Als je mee wilt doen, geef het even door aan 

ondergetekende. 

 

Maandag 7 tot en met woensdag 9 november ben ik afwezig voor de 

laatste driedaagse in het klooster. Mocht u een predikant nodig hebben, 

dan kan dit via de scriba geregeld worden. 
 

Ds. Nicolette  

 

Fan de tsjerkerie 

 

Sunlight fell and reminded me that life can be so gracious sometimes 

There are blessings all around you 

Open up your eyes, feel the sunlight fall upon you 

Let it free your mind, there are blessings all around you 

Take a step outside, let your heart shine in a new light 

 

Het lied van het duo Hollow Coves (van Australië) gaat over dankbaarheid. 

Het herkennen van de kleine zegeningen die het leven te bieden heeft. Als 

we geen tijd nemen om ze te zien, missen we ze vaak. Het is bekend dat 

het bewust zijn van dankbaarheid goed is voor je mentale gezondheid. In 

een wereld waar angst en depressie steeds vaker voor komen, zijn we 

misschien te afgeleid om de tijd te nemen om dankbaar te zijn. Het 

beseffen dat er overal zegeningen zijn als je maar gewoon opkijkt en de 

tijd neemt om het bewust te zien, maakt blij. 

 

Als ik dit schrijf is het zondagmiddag en hebben we vanmorgen een 

feestelijke doopdienst gehad in de Kerk. Iets om dankbaar voor te zijn. 3 

kleine kinderen werden door hun ouders ten doop gehouden. Veel 

vrienden en familieleden kwamen mee om hier getuige van te zijn. 

Dankbaar dat zovelen meekwamen en de ouders lieten weten dat het een 

belangrijk moment in hun gezin was. 

 

Inmiddels is het volop herfst in de natuur. Het is genieten van de vele 

kleuren buiten. Vooral als de zon erop schijnt is het een prachtig gezicht. 
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Dankbaar kun je zijn op de laatste kleurige zomerbloemen in de tuin en de 

laatste opbrengsten uit de moestuinen. 

 

Dankbaar dat wij in vrijheid naar de Kerk kunnen gaan en alle dagen in 

vrijheid naar buiten kunnen om alle moois te zien wat er rondom ons is. 

 

Hartelijke groet, Janke Abma-van der Valk. 

 

Fan de diaconie 

 

 

Aan tafel! 
 

Het jaarthema is  Aan tafel! en hoe mooi is het niet om dit als gemeente 

samen te kunnen doen. Van de maaltijd van de Heer naar de tafel van 

verbinding. 

 

Daarom nodigen we jullie graag uit om op woensdag 2 November 

voorafgaand aan de Dankdienst voor Gewas en Arbeid samen een 

broodmaaltijd te nuttigen. Samen eten schept verbondenheid en voedt 

niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. 

 

Waar:  Martinitsjerke 

Hoe laat:  Inloop 17:45 en eten 18:00 

Aanmelden: Uiterlijk Maandag 31-10-2022 

   Marcel Janssen 

   Marcel.francisca@gmail.com 

   0627347900 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Marcel.francisca@gmail.com
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Opbrengsten collecten in de maanden september 2022 
 

Via de bankrekening, collectebonen en collecten in de kerk, zijn de 

volgende bedragen binnengekomen. 

 

Datum  Doel  Opbrengst 
     

4-sep  Diaconie   €              133,30  

  Werelddiaconaat Myanmar   €              111,70  
     

11-sep  Jong protestant   €              130,30  

  bloemenfonds   €              110,40  
     

18-sep  Diaconie   €                91,00  

  Kia zending Syrie   €                85,50  
     

25-sep  Zending Colombia    €              272,45  
     

  Extra gift voedselbank   €                40,00  

 

De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort.  

Hartelijk dank voor uw royale gebaar 

 

Collectedoelen 

 

30 oktober 2022 

1e collecte –  Diaconie 

2e collecte – Jeugdraad 

 

2 november 2022 

1e collecte – Voedselbank 

 

6 november 2022 

1e collecte – Kerk in Actie Zending Zambia 

2e collecte – Diaconie 
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Kerk in Actie Zending Zambia: Uitzending Thijs en Marike Blok 

In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. De 

theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt 

kwalitatief goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn als 

theologiedocenten door Kerk in Actie naar deze universiteit uitgezonden. 

De predikanten die zij samen met hun Zambiaanse collega's opleiden, 

leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving. In de opleiding 

is ook aandacht voor praktische onderwerpen zoals hiv/aids, man-

vrouwvraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en 

klimaatverandering. 

 

13 november 2022 

1e collecte – Jeugdraad 

2e collecte – Kerk in Actie Werelddiaconaat 

 

Kerk in Actie Werelddiaconaat: Golfstaten,De kracht van bijbelverhalen 

In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange 

werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor 

hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen 

graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het 

Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in storytelling: een 

vertelmethode waarbij bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De 

eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven 

van de arbeidsmigranten. De Bijbel geeft moed en kracht. 

 

20 november 2022 

1e collecte – Protestantse Kerk Pastoraat 

2e collecte – Diaconie 

 

Protestantse Kerk Pastoraat: Samen gedenken in dorp of stadswijk 

De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland 

bieden aan het einde van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan 

voor wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben gehad met verlies en 

rouw. Deze vorm van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen 

stil te zijn en naar muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een 
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luisterend oor is. Oog hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is 

een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn. 

 

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 

t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de 

kerkdienst. 

 

Fan de jeugdrie 

 

Zondag 30 oktober is er weer een overstapdienst, dan stappen Fonger 

Ynema en Emma Boes over van de kindernevendienst naar de (grote) kerk. 

De jeugd van de groepen Eat & Greet en Meet Me hadden vorig seizoen 

aangegeven dat het hun leuk leek om eens een nacht in de kerk te slapen. 

Als kindernevendienst en jeugdraad leek het ons een leuk idee om deze 

wens zaterdag 29 oktober de nacht voor de overstapdienst te doen, 

gelukkig hebben wij van het college van kerkrentmeesters groen licht 

gekregen dus het mag doorgaan. 

De bedoeling is om zaterdag om 19.30 in de kerk bij elkaar te komen en er 

een gezellige avond van te maken met film, spel, muziek enz. enz. als 

iedereen moe is lekker onder de wol in de kerk en de zondag te starten 

met een heerlijk ontbijt voor de dienst. 

En tijdens de dienst worden de kerkgangers ook nog eens verrast, dus kom 

dat zelf ervaren……. 

 

Ut de gemeente 

 

Wa ha de blommen krigen: 

 

2 oktober  mefr. H. Develing 

Easterein  

 

9 oktober  mefr. J. van Beem – Dorduin 

   Easterein   
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16 oktober mefr. A. Roggeveen - Endeburg 

   Easterein 

 

23 oktober de doopâlden 

   Harry Boltjes en Aukje Sieperda 

   Easterein 

   Stefan en Hannah van Krimpen – de Boer 

   Easterein 

   Jan Willem de Haan en Sjoukje Bruinsma 

   Weidum    

 

   

Efkes Diele 

 

Sint Maarten  
 

Elf november is de dag, dat mijn lichtje, 

dat mijn lichtje 

elf november is de dag, dat mijn lichtje 

branden mag.  
 

Dit jaar is iedereen die een lantaarntje 

heeft van harte welkom in de 

Martinikerk. Vanaf 18:30 uur zal Sint Maarten op ons staan te wachten en 

vertelt zijn verhaal. Ook zal er wat lekkers voor iedereen zijn. Een centraal 

startpunt voor de rondgang over het dorp. Iedereen is van harte welkom 

om binnen te komen en te luisteren naar het verhaal van Sint Maarten! 
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Huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland! 

 

Van 21 tot 26 november collecteren we weer voor vluchtelingenkinderen in 

Griekenland. Hun situatie is urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen 

verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op het Griekse eiland of op 

het vasteland. Door de trage procedures zitten sommigen daar wel drie jaar. 

Stukje welvaart delen.  

                                                                                                         

Kerk in Actie, die de huis aan huiscollecte organiseert, helpt 

vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding, zorg en 

onderwijs en probeert ze op een betere plek te krijgen. In honderden 

plaatsen in Nederland gaan collectanten van 21 – 26 november langs de 

deuren. “Kerk in actie wil op deze manier handen en voeten geven aan het 

delen van een stukje welvaart met onze naasten”, vertelt een collecte 

coördinator. “Het is schrijnend om te zien hoe wij in Europa omgaan met 

vluchtelingen, kwetsbare mensen die op zoek zijn naar een klein beetje 

veiligheid. Misschien is het wel een druppel op de gloeiende plaat, maar voor 

mensen die zo’n  druppel krijgen is het heel belangrijk!”                                                                                 

Kijk ook op:  kerkinactie.nl/griekenland  

 

Net als vorig jaar, komen ook dit jaar de collectanten in Easterein en Itens 

weer bij u aan de deur. Onze dorpen hebben vorig jaar samen in totaal 

€ 679,00  bijeen gebracht. Een prachtig resultaat waar we ook dit jaar weer 

op hopen. 

 

Geef gul en steun de collectant! Namens alle vluchtelingenkinderen in 

Griekenland: dank voor uw betrokkenheid.  

 

Tynke Joustra 
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Vrijdag 18 november 2022 is Verhalenavond en iedereen kan weer meedoen!  

 

Dit jaar organiseren we Verhalenavond(19:00 – 22:00) voor de vijfde keer, een 

lustrum! En na twee jaar waar we beperkt waren door de corona pandemie, 

worden dit jaar weer in onze Martinikerk te Easterein verhalen verteld  en de 

deuren wagenwijd opengezet om publiek te ontvangen.  

Doe jij dit jaar ook weer mee? Als verteller en/of als luisteraar 

 

Het thema van dit jaar is ‘De Ommekear’! We kennen allemaal een moment, 

waarop het leven een grote wending nam: De Ommekeer/De Ommekear. 

Verhalen geïnspireerd op zo’n gebeurtenis behoren tot de mooiste om te 

vertellen en om naar te luisteren.  

 

Een lustrum dus! Wat in 2018 begon willen we doorgeven aan volgende 

generaties. Het vertellen van verhalen op een donkere maar sfeervolle 

herfstavond. Luisteren naar persoonlijke verhalen, elkaar ontmoeten en nieuwe 

mensen leren kennen. Het verbinden van mensen dat is waar Verhalenavond in 

uitblinkt en waar we met zijn allen behoefte aan hebben.  

 

Het doel van Verhalenavond is dat het een traditie wordt en tradities bouw je 

samen. We zouden het dan ook fantastisch vinden dat je dit jaar ook weer 

meedoet aan Verhalenavond! 

 

Aanmelden als verteller in Easterein >> bij André Vink 0625497928 . Wil je even 

overleggen of heb je nog vragen mail dan naar famvink@ziggo.nl  We kijken 

ernaar uit om je verhaal te horen. 

 

Je verhaal duurt niet langer dan 10 – 12 minuten. Je mag in het Hollands of in 

het Fries vertellen. Er bestaat een mogelijkheid om evt. beelden bij je verhaal te 

laten zien. 

 

Ferhalejûn Fryslan is in produksje fan Pier21. 

mailto:famvink@ziggo.nl
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Leesrooster NBG 

 

vr 28 okt Lucas 20:1-8 Geen antwoord 

za 29 okt Lucas 20:9-19 Toch een antwoord 

zo 30 okt 2 Koningen 5:1-19a Gehoorzaamheid loont 

ma 31 okt 2 Koningen 5:19b-27 Hebzucht loont niet 

di 1 nov Psalm 84 Allerheiligen - Wonen in Gods huis 

wo 2 nov 2 Koningen 6:1-7 Drijfijzer  

do 3 nov 2 Koningen 6:8-23 Wij zijn met meer 

vr 4 nov 2 Koningen 6:24–7:2 Zondebok  

za 5 nov 2 Koningen 7:3-20 De hemelsluizen gaan open 

zo 6 nov 2 Koningen 8:1-6 Met terugwerkende kracht 

ma 7 nov 2 Koningen 8:7-15 Zelfvervullende profetie? 

di 8 nov 2 Koningen 8:16-29 Familiebanden  

wo 9 nov 2 Koningen 9:1-13 Een ‘schone’ lei 

do 10 nov 2 Koningen 9:14-29 Nabot gewroken 

vr 11 nov 2 Koningen 9:30-37 Gekapt  

za 12 nov Lucas 20:20-26 De mond gesnoerd 

zo 13 nov Lucas 20:27-40 Woorden van eeuwig leven 

ma 14 nov 2 Koningen 10:1-17 Niemand ontkomt 

di 15 nov 2 Koningen 10:18-36 Baäl neergeslagen 

wo 16 nov 2 Koningen 11:1-20 Verborgen baby wordt koning 

do 17 nov 2 Koningen 12:1-9 Het kind en de hogepriester 

vr 18 nov 2 Koningen 12:10-22 Herstelwerkzaamheden  

za 19 nov 2 Koningen 13:1-9 Hardleers  

zo 20 nov 2 Koningen 13:10-25 Geluk bij een ongeluk 
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Bijbelse sudoku 

 
  A B C D E F G H I  

                       

1   
                  

  

2   
                  

  

3   
                  

  

4   
                  

  

5   
                  

  

6   
                  

  

7   
                  

  

8   
                  

  

9   
                  

  

                       

 

Een korte uitleg. Elke puzzel begint met een blanco 9x9 schema zoals hier 

boven staat. Horizontaal staan de letters A t/m I, verticaal de cijfers 1 t/m 9. 

Die vormen de coördinaten en helpen u om de antwoorden op de diverse 

vragen een plaats te geven in het schema. Het beantwoorden van de 

hierna volgende bijbelse vragen levert een getal van 1 t/m 9 op. Bij elke 

vraag staan coördinaten genoemd daar kunt u het gevonden getal 

invullen. (bijv. A1, C9, H3). Als u het antwoord niet weet en het wilt 

opzoeken in de bijbel staan bij iedere vraag verwijzingen naar 

tekstplaatsen gegeven. Als u de antwoorden in het schema hebt ingevuld, 

kunt u de sudoku verder oplossen. Het doel van de sudoku is om de cijfers 

1 t/m 9 in elke horizontale tijd, in elke verticale kolom en in elk minischema 

van 3x3 te zetten, zodanig dat elke cijfer daar maar één keer in voorkomt. 
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Puzzel  

 

Voor I3, G5, C7, B4, A2 

Hoeveel tafels werden er aan de linkerkant in de tempel geplaatst? (2 

Kronieken 4:8) 
 

Voor E5, I6, A4, F2, B3 

Hoeveel mannen die uit Gat kwamen, stierven door de hand van David? (2 

Samuël 21: 22) 
 

Voor E2, A9, G4, B1 

Hoeveel mannen werden er in de brandende vuuroven gegooid? (Daniël 3: 

20) 
 

Voor G1, A5, F6, E8 

De hoeveelste van de edelstenen van de stadsmuur was topaas? 

(Openbaring 21: 19-20) 
 

Voor B6, D7, I2, C8, F1 

Hoeveel dagen gaf Simson zijn bruiloftsgasten om zijn raadsel op te 

lossen? (Rechters 14: 12) 
 

Voor H7, E3 

Hoeveel poorten in de stad die voortaan ‘De Heer is daar!’ heette, waren 

vernoemd naar Zebulon? (Ezechiël 48: 33) 
 

Voor H8, C5, D6 

Hoeveel Hebreeuwse vroedvrouwen waren er in de tijd van Mozes? 

(exodus 1: 15) 
 

Voor A1, H6 

Hoeveel tafels gebruikte Israël om op te slachten? (Ezechiël 40: 41) 
 

Voor C1, B7, D4 

Hoeveel dagen moesten Jozua’s gewapende mannen eenmaal per dag om 

de stad Jericho trekken? (Jozua 6: 3) 
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Agenda         

 

Vrijdag 28 oktober 

19.00 uur Marinitsjerke 

Oefenen zanggroep 

Gedachteniszondag 

 

Zondag 30 oktober 

14.30 uur Martinitsjerke 

Nieuwe liederen zingen 

 

Donderdag 3 november 

10.00 uur Sacristie 

Koffieochtend 

 

19.30 uur Sacristie 

Bijbelkring 

 

Vrijdag 4 november 

19.00 uur Martinitsjerke 

Oefenen zanggroep 

Gedachteniszondag 

 

 

 

Donderdag 10 november 

14.30 uur Sacristie 

Rouwgroep 

 

Vrijdag 11 november 

18:30 uur Martinitsjerke 

Sint-Maarten 

 

19.00 uur Martinitsjerke 

Oefenen zanggroep 

Gedachteniszondag 

 

Zondag 13 november  

14.30 uur Martinitsjerke 

Nieuwe liederen zingen 

 

Woensdag 21  december 20:00 uur 

20:00 uur Martinitsjerke 

Kerstconcert door Martin Mans 

 

 

 

Kopijdatum volgende nijsbrief is zondag 13 november 2022  

Via mail:  nijsbrief@kerkeasterein.nl  


