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Orde van dienst zondag 30 oktober 2022, overstapdienst 

Thema: Vriendschap 

Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Moment van stilte 

DIENSTEN IN DE HERFSTTIJD: 

 

30 okt  Eredienst-opstapdienst 

09:30    ds. Nicolette Vlaming 

 

02 nov  Dankstond 

19:30    ds. Nicolette Vlaming 

 

06 okt  Eredienst-Dopen 

09:30    ds. J van den Boogaard 

Groet van uit de kerk: 

Deze zondag gaat er een attentie naar: 

* Jurjen Joustra 

* Zamille Jalloh 

Collecte: 

1e collecte: Diaconie 

 

2e collecte: Jeugdraad 
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Lied 5 uit: Geroepen om te zingen ‘Dit is de dag’ 

Dit is de dag, dit is de dag 

Die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft 

Weest daarom blij, weest daarom blij 

En zingt verheugd, en zingt verheugd 
 

Dit is de dag die de Heer ons geeft 

Weest daarom blij en zingt verheugd 

Dit is de dag, dit is de dag 

Die de Heer ons geeft 
 

Bemoediging en groet 
 

Waarover het gaat vandaag 
 

Liet 287: 1, 2 en 5  

1 By it ljocht dat libben is groetsje wy inoar mei frede. 

Wa’t dat ljocht temjitte giet,  komt en dielt yn syn genede. 

By de Hear binn’ wy teplak, ûnder dak.  
 

2 By it boek fan syn ferbûn neame wy inoar by namme, 

libbenswurden binne_ús jûn en wy sizze: ja en amen –  

wa’t fan leafde_en libben lêst  fynt hjir rêst. 
 

5 By it ljocht dat libben is meie wy inoarren fine. 

Ljocht fan de ferrizenis, lit jo strielen ús beskine, – 

foar dit heimnis stean jo noed: God is goed. 
 

Gebed om ontferming 
 

Lied 868: 1, 2 en 5 

1 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 

Kom allen saam, psalmzing de heilige naam, 

loof al wat ademt de Here. 

 

2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 

Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 

Hij heeft zijn woord u gegeven. 



5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 

christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen. 

Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. 

Alles wat ademt zegt: Amen. 
 

Gebed van deze zondag 
 

Lezing Lucas 5: 17-26 
 

Zingen uit AWN deel 4: 16 ‘Vier mannen en een zieke vriend’  

1 Vier mannen en een zieke vriend, 

die niet kan staan of lopen. 

Vier mannen en een zieke vriend, 

die op een wonder hopen. 

Zij zoeken Jezus, maar helaas, 

het huis is vol, er is geen plaats. 
 

2 Vier mannen en een zieke vriend, 

zij blijven toch geloven. 

Vier mannen en een zieke vriend 

sjouwen het bed naar boven. 

Het dak moet open, zonder meer 

zakt zo hun vriend voor Jezus neer. 
 

3 Vier mannen en een zieke vriend, 

zij wachten op de woorden. 

Vier mannen en een zieke vriend 

en weet je wat ze hoorden? 

Sta op en wandel, draag je bed! 

Zo wordt hun zieke vriend gered. 
 

4 Vier mannen en een zieke vriend 

die weer kan staan en lopen. 

Vier mannen en een zieke vriend 

zingen de hemel open! 

Door ieder die bij Jezus staat 

wordt God geprezen op de straat! 

Overdenking 
 

Luisteren naar: ‘Echte vrienden’ 
 

Overstap Fonger en Emma 
 

Zingen: Er zijn al zo ’n twaalf jaar verlopen  

(melodie lied 79 uit: Geroepen om te zingen) 

1 Er zijn heel wat jaren verlopen 

sinds jij hier het levenslicht zag. 

Je weg lag nog helemaal open; 

soms een traan, maar ook heel vaak een lach. 

Refrein:  Je hoeft niet alleen 

maar je gaat met veel and’ren in zee; 

je vader of moeder, een vriend of een mens 

die gewoon zegt: ‘Ik leef met je mee’. 



2 Dat was, maar je leeft in het heden 

ook vandaag ga je verder op weg. 

De nevendienst is nu verleden, 

maar hoor wat een ieder nu zegt: 

Refrein:  Je hoeft niet alleen 

maar je gaat met veel and’ren in zee; 

je vader of moeder, een vriend of een mens 

die gewoon zegt: ‘Ik leef met je mee’. 
 

Dank-voorbeden  
 

Onze Vader van Elly en Rikkert 
 

Collecte we luisteren naar “Vrienden voor het leven” 
 

Zingen ‘Vriendschap, vrij en ongedwongen’ op melodie lied 769 

1 Vriendschap, vrij en ongedwongen, 

zonder vriendschap kun je niet. 

iemand helemaal vertrouwen 

in je blijdschap en verdriet. 

Wie ben jij, wie is de ander? 

zoeken wat herkenning biedt. 
 

2 Samen vechten, samen werken, 

kwetsbaar, open voor elkaar, 

schurend, slijpend, samen sterker, 

bij verschil veranderbaar. 

Wie ben jij, wie is de ander? 

Groeien doe je aan elkaar. 

 

3 Idealen in het leven 

vul je samen verder in. 

Voor een nieuwe toekomst leven 

geeft aan vriendschap diepe zin. 

Wie ben jij, wie is de ander? 

Elkaar tot bemoediging. 
 

4 In de vriendschap tussen mensen 

is het God zelf die ons groet. 

’t Hoogste wat wij kunnen wensen: 

Lof zij God die ons ontmoet. 

Wie ben jij, wie is die Ander? 

Ik-ben-er-voor-jou, voorgoed. 

Zending en zegen 

 

Gezongen Amen 3x 

 

We luisteren nog even naar…: 

- That’s what friends are for 

 

 

 


