
Dankdag voor gewas en arbeid  
2 november 2022 19.30 uur 

 

Voorganger:  pastor Corry Tigchelaar 

Organist:   Balt de Vries 

Koster:   Geert Dijkstra 

Techniek:   Jan Joustra 

 

Welkom 

 

Lied 245: 1 en 2 

1.’k Wil U, o God, mijn dank betalen, 

U prijzen in mijn avondlied. 

Het zonlicht moge nederdalen, 

maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. 

Gij woud mij met uw gunst omringen, 

meer dan een vader zorgde Gij, 

Gij, milde bron van zegeningen: 

zulk een ontfermer waart Gij mij. 

 

2.Uw trouwe zorg wou mij bewaren, 

uw hand heeft mij gevoed, geleid; 

Gij waart nabij in mijn bezwaren, 

nabij in elke moeilijkheid. 

Dez' avond roept mij na mijn zorgen 

tot rust voor lichaam en voor geest. 

Heb dank, reeds van de vroege morgen 

zijt Gij mijn heil en hulp geweest. 

 

Bemoediging en Groet 

 

Lied 67: 1 en 3 

1 God zij ons gunstig en genadig. 

Hij schenke ons ’t gezegend licht 



dat overvloedig en gestadig 

straalt van zijn heilig aangezicht: 

opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde 

en tot U zich wend’, 

zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen 

van uw heil erkent. 

 

3 De aarde heeft de vrucht gegeven, 

die door de hemel werd verwekt, 

en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 

waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 

God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 

Hij die alles geeft, 

Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 

wat op aarde leeft. 

 

Gebed 

 

Lezen: Jesaja 5; 1-7 

1 Voor mijn geliefde wil ik zingen het lied van mijn lief en zijn wijngaard. 

Mijn geliefde had een wijngaard, gelegen op vruchtbare grond. 2 Hij be-

werkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort. 

Hij bouwde er een wachttoren, hakte ook een perskuip uit. Hij verwachtte 

veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange druiven voort. 3 

Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek recht tussen mij en mijn 

wijngaard. 4 Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen, wat heb ik te weinig 

gedaan? Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard, waarom bracht hij slechts 

wrange druiven voort? 5 Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijn-

gaard ga doen: Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af, zodat hij ver-

brand en vertrapt kan worden. 6 Ik zal hem laten verwilderen, er wordt niet 

meer gesnoeid, niet meer gewied, dorens en distels schieten er op. De wol-

ken zal ik opdragen geen regen op hem te laten vallen.  

7 Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse machten, de uitgelezen 

aanplant zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar oogstte on-

recht, hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting 



Lied 992: 1, 2 en 3 

1 Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

dan dat wij recht doen 

en trouw zijn 

en wandelen op zijn weg? 

 

2 Wat vraagt de aarde meer van ons 

dan dat wij dienen 

en hoeden 

als mensen naar Gods beeld? 

 

3 Wat vragen mensen meer van ons 

dan dat wij breken 

en delen 

als ons is voorgedaan? 

 

Overdenken 

 

Stilte 

 

Muziek  

 

Lied 712 (melodie uit Tussentijds  186) 

1 Het jaar neigt zich tot stille groet, 

het rijpte een zomer lang tot zin, 

nu in de herfst houdt het zich in 

en spreekt uit volheid: God is goed. 

 

2 Maar wij, de mensen, zijn te klein. 

Wij doen of het het onze is 

wat God ons geeft. Of aan ’t gemis 

der naasten wij niet schuldig zijn. 

 

3 De honger gaat de wereld rond, 

wij danken God voor overvloed. 



O geef, Heer, dat de hand toch doet 

wat wordt beleden met de mond, 

 

4 en niet meer neemt, maar voluit geeft 

aan alle mensen in de nood, 

zoals Gijzelf u in de dood 

hebt uitgedeeld, o brood dat leeft. 

 

Gebeden- stil gebed – Onze Vader 

 

Collecte voor de Voedselbank 

 

Lied 718 

1 God, die leven  

hebt gegeven  

in der aarde schoot,  

alle vrucht der velden.  

moeten we U vergelden, 

dank voor 't dagelijks brood. 

 

2 Niet voor schuren,  

die niet duren,  

gaf Gij vruchtbaarheid,  

maar opdat op aarde,  

in uw goede gaarde,  

niemand honger lijdt.  

 

3 Maar wij rijken,  

ach, wij blijken  

hard en onverstoord.  

Open onze oren,  

Heer, opdat wij horen  

't roepen aan de poort.  

 

4 Wil dan geven,  

dat ons leven  

zelf ook vruchtbaar zij.  

Laat in goede daden  

't woord van uw genade  

opgaan, sterk en vrij.

Zegen 3x amen 


