
 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSJINSTEN  

 

 
Snein 20 november 09:30 Gedachteniszondag 

Foargonger:    Ds. Nicolette Vlaming 

 

 
Snein 27 november 09.30 1ste Advent  

Foargonger:    Ds. Nicolette Vlaming   

 

 

Snein 4 december 09:30 2de Advent , Frysk 

Foargonger:    Pastor C. Tichelaar, Wommels   

 

 

Snein 11 december 09:30 3de Advent, Hillich Nachtmiel, Nei ôfrin 

kofjedrinken  

Foargonger:  Ds. Nicolette Vlaming 

 

 

Snein 18 december 09:30 4de Advent,  

Foargonger:  Ds. J. Hilverda, Winsum 
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Oertinking 
 
Ik zie uit naar… 

Op 27 november begint de Adventstijd. In veel kerken wordt, net als bij 

ons, de eerste adventskaars ontstoken. Op de zondagen die volgen zal er 

elke keer een nieuwe kaars bij aangestoken worden, tot er uiteindelijk op 

de laatste adventszondag vier kaarsen branden. De adventsperiode is de 

periode voorafgaande aan kerst. Advent komt van het Latijnse woord 

‘adventus’, wat ‘komst’ of ‘eraan komen’ betekent. We staan in deze 

periode stil bij het feit dat Jezus als mens onder de mensen naar de wereld 

kwam. Hoe bijzonder en wonderlijk zijn komst naar de aarde ook was, de 

adventsperiode is niet alleen bedoeld om terug te kijken naar datgene wat 

geweest is, maar ook om vol verlangen vooruit te kijken naar dat wat nog 

gaat komen. De wederkomst van Jezus! 
 

Ik zie uit naar chocolaatjes 

Vroeger werd de adventsperiode voor mij vooral gekenmerkt door de 

papieren adventskalender die ik kreeg, en waaruit ik dan iedere dag een 

lekker chocolaatje mocht halen. ‘s Ochtends kon ik bijna niet wachten om 

weer een vakje open te maken, vol verwachting wat voor vormpje het 

chocolaatje zou hebben. Alhoewel, als ik er nog eens goed over nadenk, 

dan kon me dat maar weinig schelen – ik wilde hem gewoon zo snel 

mogelijk in mijn mond stoppen. Als ik het chocolaatje dan op had, en dat 

was vaak binnen enkele seconden, want het waren (en volgens mij zijn het 

nu nog) maar inimini-chocolaatjes, moest ik een hele dag wachten tot ik 

weer een nieuw vakje open mocht maken. Soms kon ik mezelf niet 

bedwingen en maakte ik er stiekem nog één open en deed ik het vakje 

weer netjes dicht, maar ja, uiteindelijk had ik dan de volgende dag niks. Zo 

was ik elke dag vol verwachting dat ik weer een nieuw chocolaatje uit het 

vakje mocht halen, tot aan Kerst toe.  
 

Zie ik uit naar Zijn komst? 
 

Mijn ziel ziet uit naar Hem  

zoals wie staat op wacht  

uitziet naar de morgen  

naar het morgenlicht 
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(Uit: 150 psalmen vrij – Huub Oosterhuis) 

Psalm 130 is een pelgrimslied. Deze psalm werd onder andere gezongen 

door de mensen, de pelgrims, die onderweg waren naar Jeruzalem om 

daar een bezoek te brengen aan de tempel. Over het algemeen waren de 

pelgrims vol verwachting om God te ontmoeten in de tempel. De schrijver 

van deze psalm heeft enorm uitgezien naar het moment dat hij God zou 

gaan ontmoeten. Vandaar dat hij ook schrijft dat zijn ziel uitziet naar Hem.  

In een tijd waar het letterlijk donker is buiten, maar ook donker wat betreft 

alles wat er speelt in onze wereld, verlangen wij naar licht, naar een 

sprankje hoop dat het ooit anders zal zijn.  

Ik spreek de wens uit dat we elkaar blijven zoeken en uitzien naar andere 

tijden, een nieuwe morgen! 

 

Ds. Nicolette 

 

Fan de dûmny 
 

Wij gedenken… 
 

De gestorvene 
 

Zeven maal om de aarde te gaan, 

als het zou moeten op handen en voeten; 

zeven maal, om die ene te groeten 

die daar lachend te wachten zou staan. 

Zeven maal om de aarde te gaan. 
 

Zeven maal over de zeeën te gaan, 

schraal in de kleren, wat zou het mij deren, 

kon uit de dood ik die ene doen keren. 

Zeven maal over de zeeën te gaan – 

zeven maal om met zijn tweeën te staan. 
 

Ida Gerhardt – 1966 
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Deze tekst klinkt dit jaar als lied tijdens de gedachteniszondag waar we de 

namen noemen van hen die ons dit jaar zijn ontvallen. Dit jaar valt deze 

viering op 20 november in de Martinitsjerke in Easterein.  

In deze viering zijn wij gewend om een kaars aan het Paaslicht aan te 

steken en de naam van de overledene te noemen. Daarnaast is er nog 

gelegenheid om zelf een lichtje te ontsteken aan de Paaskaars voor al die 

mensen die we in ons hart met ons meedragen.  
 

Dit jaar gedenken wij met liefde en genegenheid de volgende mensen uit 

onze gemeenschap: 
 

Rein Hofstee 

overleden op 9 november 2021 in de leeftijd van 83 jaar 
 
Pieter Zijlstra 

overleden op 26 november 2021 in de leeftijd van 76 jaar 
 

Aly van der Heide-Dijkstra 

overleden op 7 december 2021 in de leeftijd van 71 jaar 
 

George Herman Galema 

overleden op 29 december 2021 in de leeftijd van 73 jaar 
 

Ytje Scheltema-Bergsma 

overleden op 18 april 2022 in de leeftijd van 85 jaar 
 

Hielke Tuinstra 

overleden op 3 juni 2022 in de leeftijd van 75 jaar 
 

Op zaterdag 19 november, voorafgaande aan de zondagse viering, is de 

kerk van 15.30 tot 17.30 uur open. De bloemschikking op de tafel met de 

kaarsen staat dan klaar, er klinkt muziek, je kan rustig even zitten, een 

gedicht lezen en als je er behoefte aan hebt even praten met de dominee.  

Alle ruimte om stil te staan bij die mensen waar je afscheid van moest 

nemen. 
 

Advent in de kerk met de kindernevendienst 

In de weken van advent leven we toe naar het kerstfeest. Het thema van 

deze adventstijd is Levenslicht. We lezen verhalen over bijzondere vrouwen 

uit de bijbel. Allemaal spelen ze een eigen rol in het verhaal van Gods volk 
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en allemaal worden ze in Matteus 1 genoemd als ‘voormoeders’ van Jezus. 

In de kerk worden de verhalen door een jongere gelezen uit een 

kinderbijbelvertalingen in beeld gebracht met standbeelden van de 

vrouwen. In de overdenking staat iedere keer een ander vrouw in de 

spotlights. Als je zelf stamboomonderzoek doet ga je ook steeds verder 

terug in de tijd. Zo gaan ook wij steeds verder terug in de tijd in de bijbel. 

We horen achtereenvolgens het verhaal van Batséba, Ruth, Rachab en 

Tamar. En op kerstochtend is Maria de hoofdpersoon. 

Ga je mee? Op zoek naar de rol van vrouwen die kinderen het levenslicht 

lieten zien? Speuren in de stamboom van Jezus?  

 

Filmavond 

Donderdag 1 december kijken we met elkaar ‘Babette’s Feast’.  

De film vertelt het levensverhaal van drie vrouwen die op zekere dag 

elkaars pad kruisen. De hoofdpersoon Babette Hersant is een nog jonge 

weduwe uit Parijs. Ze is op de vlucht voor de wrede burgeroorlog die haar 

man en zoontje het leven gekost heeft. Door bemiddeling van een 

bevriende operazanger heeft ze het adres gekregen van de twee Deense 

domineesdochters Martine en Filippa. Bij hen is Babette veilig. De beide 

vrouwen leiden de kleine lutherse gemeente van het dorp. Het is voor de 

beide vrouwen even wennen aan de aanwezigheid van een vreemde in hun 

gesloten gemeenschap. Alles heeft er zijn vaste plaats. Terugkerende 

rituelen en gewoontes bepalen hun doen en laten. Zo bereiden ze iedere 

dag soep en brengen deze rond onder de armen en ouderen in het dorp. 

De regisseur bouwt het verhaal op naar de climax van een eenmalige, 

bijzondere maaltijd die Babette op haar kosten bereidt voor de viering van 

de honderdste verjaardag van de vader van haar gastvrouwen, de stichter 

van de kerk-gemeente. Een film die draait om gemeenschap, voedsel en de 

betekenis van eten en geeft voldoende stof om over na te praten.  

 

Afwezigheid predikant 

Maandag 27 en dinsdag 28 november ben ik afwezig in verband met een 

cursus op Hydepark in Doorn. Voor dringende zaken kan contact 

opgenomen worden met de scriba. 
 

Ds. Nicolette 
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Fan de diaconie 

 

Adfintsfiering âlderein 
 

 

Bloeie yn de nacht… 

 

Is it téma foar de kommende 

adfintsfiering foar de âlderein. 

 

Nei’t it twa kear op rige net trochgean 

koe, binne we bliid dat wij jo wer útnoegje 

meie!  

         Koningin van de nacht 

 

Jo krije in persoanlike útnoeging yn jo brievenbus.      

We hoopje dat jo der bij wêze kinne.           

Datum: Tongersdei 15 desimber 2022 om 16.00 oere                    

Plak: De Skoalleseize Easterein              

  

Groetenis en oant sjen, 

 

Opbrengsten collecten in de maanden oktober 2022 
 

Via de bankrekening, collectebonnen en collecten in de kerk, zijn de 

volgende bedragen binnengekomen. 

 
 
 

Datum  Doel  Opbrengst 
     

2-okt  Safe the children   €     402,25  
     

9-okt  Missionair werk pioniersplekken   €     128,30  

  Diaconie   €     121,70  
     

16-okt  Onderhoudsfonds   €       94,10  

  KIA zending Indonesie   €     110,89  
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23-okt  Diaconie   €     144,30  

  Drukwerk   €     111,75  
     

30-okt  Diaconie   €       91,80  

  Jeugdraad   €       89,60  
 

De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort.  

Hartelijk dank voor uw royale gebaar 

 

Collectedoelen 
 

20 november 2022 

1e collecte – Protestantse Kerk -  Pastoraat 
 

Protestantse Kerk Pastoraat: Samen gedenken in dorp of stadswijk 

De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland 

bieden aan het einde van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan 

voor wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben gehad met verlies en 

rouw. Deze vorm van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen 

stil te zijn en naar muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een 

luisterend oor is. Oog hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is 

een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn. 
 

27 november 2022 

1e collecte – Plaatselijk Kerkenwerk 

2e collecte – Kerk in Actie -  Werelddiaconaat 
 
Kerk in Actie – Werelddiaconaat: Colombia: Onderwijs voor werkende 

kinderen 

Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten elke dag zwaar en 

gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en 

drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. 

Kinderen werken er op de markt of in op de vuilnisbelt. School komt vaak 

op de laatste plaats. Stichting De Kleine Arbeider, partner-organisatie van 

Kerk in Actie, geeft deze kinderen onderwijs en maakt hen weerbaarder om 

zo hun kansen op een betere toekomst te vergroten. 
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4 december 2022 

1e collecte – Adventscollecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat 

2e collecte – Diaconie 
 

Adventscollecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat: Libanon/Jordanië/Irak: 

Creëren van banen voor jongeren 

Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen 

in de buurlandenLibanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme 

armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan 

op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. 

Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme 

lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar 

personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. 
 

11 december 2022 

1e collecte – Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat 
 
Kerk in Actie – Binenlands diaconaat: Vrolijkheid in asielzoekerscentra 

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan 

achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun 

bestaan in Nederland is nog jarenlang onzeker. Stichting De Vrolijkheid 

organiseert wekelijks meer dan honderd kunstactiviteiten in bijna dertig 

asielzoekerscentra. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende 

kunst zijn instrumenten om de veerkracht van de jonge azc-bewoners te 

versterken en hun talenten tot bloei te laten komen. 
 

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 

t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de 

kerkdienst. 

 

Fan de Jeugdrie 
 
Op 1 en 3 november hebben de jeugdgroepen meegedaan met Sirkelslag. 

Dit spel, dat al jaren bestaat, is een landelijk initiatief van de Protestantse 

Kerk Nederland. In heel Nederland doen kinder- en jeugdgroepen mee en 

strijden met elkaar om de hoogste punten. Dit jaar ging het spel over 

Remy, die bij het voorbereiden van zijn verjaardagsfeest de hulp van de 
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jongeren goed kon gebruiken. Met een filmpje werden de opdrachten 

uitgelegd, waarna de jongeren aan de slag gingen met de opdrachten, 

welke een linkje met bijbelse of geloofsthema's hadden. We hebben twee 

hele gezellige avonden gehad! 
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Fan de ZWO 

 

Inzamelingsactie voor Kerk in Actie  
 

Waarom weggooien wat nog van waarde is? Heb je oude mobieltjes, lege 

cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? Zamel ze in voor het werk 

van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de 

wereld een mooie toekomst geven. 
  

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten   

Je kunt postzegels en ansicht- en geboortekaarten sparen voor het 

zendingswerk van Kerk in Actie en de 

Gereformeerde Zendingsbond. Vrijwilligers 

sorteren de postzegels en ansichtkaarten 

met veel zorg, kennis en aandacht. 

Vervolgens verhandelen ze de postzegels 

via verkoopadressen in Nederland en 

nationale en internationale beurzen. De ansicht- en geboortekaarten 

verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden ze te koop aan via 

websites als Marktplaats.   

Oude mobieltjes, cartridges en toners  

Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard 

zijn. Lege toners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden. Via het 

inzamelprogramma van het bedrijf Eeko, ontvangt Kerk in Actie voor veel 

ingeleverde telefoons of cartridges een vergoeding. 

Buitenlands en oud Nederlands geld sparen  

Je kunt buitenlands geld en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld 

sparen voor Kerk in Actie. We verkopen die aan banken, handelaars en 

verzamelaars.  

Waar kunt u inleveren?  

In de kerk staat een doos waar u de kaarten en postzegels in kunt doen. 

Mobieltjes en cartridges graag apart verpakken. De ZWO zorgt dan dat het 

op de plaats van bestemming komt.  

http://www.gzb.nl/
http://www.gzb.nl/
http://www.gzb.nl/
http://www.gzb.nl/
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Wat levert het op?  

In 2021 was de opbrengst € 20.382,30 (€ 17.245 via postzegels en kaarten 

en € 3.137,30 via cardridges en telefoons). In 2020 was dit € 24.625,90 (€ 

18.691 via postzegels en ansichtkaarten, € 5.824,90 via mobieltjes en 

cartridges en nog € 110 via oud muntgeld). Met de opbrengt kunnen Kerk 

in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond. weer veel mensen 

ondersteunen. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. 

Tineke Vink,  Jet Reitsma, Luuk van der Werk, Broer Harmen Abma 

 

Ut de gemeente 

 

Lokwinsken 

 

Foar alle minsken dy’t harren jierdei yn november hoopje te fieren. 
 

Jierdei 
 

17 nov.  75 jier  mefr. P. Bouma – de Vries 

      Easterein 
 

20 nov.  78 jier  mefr. T. Zijlstra – Wijngaarden 

      Easterein 
 

24 nov.  86 jier  mefr. B. Bruinsma – Rienstra 

      Easterein 
 

   75 jier  dhr. T. Jelsma 

      Easterein 
 

27 nov.  85 jier  mefr. J.J. Stremler – IJntema 

      Easterein 

 

Wa ha de blommen/attentie krigen: 

 

30 oktober Jurjen Joustra 

   Drachtster Compagnie 

    

http://www.gzb.nl/
http://www.gzb.nl/
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Zamille Jalloh  

   Easterein  
 

6 november mevr. T. Kooistra – de Vries 

   Easterein 
      

13 november dhr. G. Zijlstra 

   Easterein 

 

Efkes Diele 

 

Folkert en Thea Vellinga- Wiersma zijn 1 november j.l. verhuisd naar Sybren 

de Vlasstrjitte 6H (Partour) te 8731 CX Wommels 

 

 

 

 

Dat de weg je tegemoet komt, 

dat de wind je steunt in de rug, 

dat de zon je gezicht wamt, 

de regen je veld vruchtbaar maakt 

en totdat we elkaar weer zien: 

dat God je in de palm 

van zijn hand bewaart. 

       Traditionele Ierse zegen 
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Leesrooster NBG 

 

vr 18 nov 2 Koningen 12:10-22 Herstelwerkzaamheden  

za 19 nov 2 Koningen 13:1-9 Hardleers  

zo 20 nov 2 Koningen 13:10-25 Geluk bij een ongeluk 

ma 21 nov Lucas 20:41–21:4 Major donor 

di 22 nov Lucas 21:5-19 Blij vooruitzicht? 

wo 23 nov Lucas 21:20-38 Hij komt! 

do 24 nov Filippenzen 1:1-11 Verlangen 

vr 25 nov Filippenzen 1:12-26 Doelgericht 

za 26 nov Filippenzen 1:27-2:11 Eenheidsstreven 

zo 27 nov Filippenzen 2:12-18 Advent I Inspanning 

ma 28 nov Filippenzen 2:19-30 Meeleven 

di 29 nov Jesaja 9:7-16 Gods woede 

wo 30 nov Jesaja 9:17–10:4 Kannibalisme  

do 1 dec Jesaja 10:5-19 Hoogmoed komt voor de val 

vr 2 dec Jesaja 10:20-27 Nog even 

za 3 dec Jesaja 10:28-34 Nietsontziende macht 

zo 4 dec Jesaja 11:1-10 Advent II - De telg van Isaï 

ma 5 dec Jesaja 11:11-16 Een rest zal terugkeren 

di 6 dec Jesaja 12:1-6 Je zult weer zingen 

wo 7 dec Filippenzen 3:1-11 Wat is waardevol? 

do 8 dec Filippenzen 3:12-21 Op weg naar de finish 

vr 9 dec Jesaja 13:1-5 Op oorlogspad 

za 10 dec Jesaja 13:6-18 De dag van de HEER 

zo 11 dec Jesaja 13:19-14:2 Advent III - Babel gevallen 
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Bijbelse sudoku 

 
  A B C D E F G H I  

                       

1   
                  

  

2   
                  

  

3   
                  

  

4   
                  

  

5   
                  

  

6   
                  

  

7   
                  

  

8   
                  

  

9   
                  

  

                       

 

Een korte uitleg. Elke puzzel begint met een blanco 9x9 schema zoals hier 

boven staat. Horizontaal staan de letters A t/m I, verticaal de cijfers 1 t/m 9. 

Die vormen de coördinaten en helpen u om de antwoorden op de diverse 

vragen een plaats te geven in het schema. Het beantwoorden van de 

hierna volgende bijbelse vragen levert een getal van 1 t/m 9 op. Bij elke 

vraag staan coördinaten genoemd daar kunt u het gevonden getal 

invullen. (bijv. A1, C9, H3). Als u het antwoord niet weet en het wilt 

opzoeken in de bijbel staan bij iedere vraag verwijzingen naar 

tekstplaatsen gegeven. Als u de antwoorden in het schema hebt ingevuld, 

kunt u de sudoku verder oplossen. Het doel van de sudoku is om de cijfers 

1 t/m 9 in elke horizontale tijd, in elke verticale kolom en in elk minischema 

van 3x3 te zetten, zodanig dat elke cijfer daar maar één keer in voorkomt. 
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Puzzel  

 

Voor D6, G8, B2 en C5 

Bij hoeveel vrouwen werden Jakobs twaalf zonen geboren? (Genesis 35: 23-

26) 

 

Voor H4, A6 en G9 

Hoeveel broers en zussen van Mozes worden er bij elkaar genoemd in 

Numeri 12: 1? 

 

Voor E6, H9, G1 en A7 

Hoeveel gemeenten worden er genoemd in Openbaring 1: 20? 

Voor D2, A3, E9 en B4 

 

Hoeveel stieren moesten er op de vijfde dag van het wekenfeest geofferd 

worden? (Numeri 29: 26) 

 

Voor F6, C9, B1, H2, E8 en A5 

Het geld van de tweede dienaar uit Lucas 19: 18 had het ….voudige 

opgebracht. 

 

Voor F9, C8 en E3 

Hoeveel verzen heeft Psalm 23? 

 

Voor B6, D9, C3 en I2 

Hoeveel hoofdstukken telt het boek Maleachi? 

 

Voor H6, B9 en C2 

Hoeveel boekrollen worden er genoemd in Openbaring 5:1? 

 

Voor G5, H1, E4 en D7 

Welk hoofdstuk van de eerste negen hoofdstukken van Spreuken begint 

met ‘Roept Wijsheid niet…? 
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Agenda         

 

Donderdag 17 november  

20:00 Martinitsjerke 

Vrijwilligersavond 

 

Vrijdag 18 november 

19:00 – 22:00 Martinitsjerke 

Verhalenavond 

 

Zaterdag 19 november 

15.30 – 17.30 uur Martinitsjerke 

Kerk open voor kaarsje branden 

 

Donderdag 24 november 

10.00 uur Vermaning in Itens 

Martinikring 

 

19.30 uur Sacristie 

Bijbelkring 

 

 

 

Donderdag 1 december 

10.00 uur Sacristie 

Koffieochtend 

 

19.30 uur Jeugdruimte 

Filmavond 

 

Maandag 5 december 

14.30 uur Sacristie 

70 plus groep 

 

Donderdag 8 december 

14.30 uur Sacristie 

Partner Verloren 

 

Donderdag 15 december  

16:00 uur De Skoalleseize 

Adfintsfiering âlderein 
 

Woensdag 21 december  

20:00 uur Martinitsjerke 

Kerstconcert door Martin Mans 

 

     

  

 

 

Kopijdatum volgende nijsbrief is zondag 11 december 2022  

Via mail:  nijsbrief@kerkeasterein.nl 


