
 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSJINSTEN  

 
Snein 30 april 09:30 Nei ôfrin kofjedrinken 

Foargonger:    Ds. Nicolette Vlaming 

 

 

Snein 7 maaie 09:30  

Foargonger:    Pastor H. Plantinga-Folkertsma  

 

 

Snein 14 maaie 09:30  

Foargonger:    Ds. Nicolette Vlaming 

 

 

Tongersdei 18 maaie 09:30 Himelfeartsdei 

Foargonger:    Ds. Nicolette Vlaming 

 

 

Snein 21 maaie 09:30  

Foargonger:    Ds. R. Praamsma 

 

 

Snein 28 maaie 09:30 Pinkstersnein, Nei ôfrin kofjedrinken 

Foargonger:    Ds. Nicolette Vlaming 

 

 

 

 

NIJSBRIEF MARTINITSJERKE 
Protestantse Gemeente te Easterein 
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Oertinking 
 
Het Paasfeest kent een tijd van voorbereiden met de veertigdagentijd. Het 

heeft het karakter van een (heen)reis, een pelgrimage. Pelgrims blijven 

meestal na aankomst niet lang in een bedevaartplaats: ‘Hij is hier niet…’ 

Vroeger, een enkeling doet dat nog, maakte men ook te voet de soms 

maandenlange terugreis: een tijd van verwerking en rijping.  
 

Na de intensieve Veertigdagen is het met Pasen tegenwoordig meestal 

ineens afgelopen. Het is als de terugreis van een pelgrim per vliegtuig: je 

plonst vervreemd in de heksenketel van Schiphol. Aan Lucas danken we 

een vijftig daagse terugreis, die begint met de pelgrims naar Emmaüs en 

eindigt op het Pinksterfeest. Want Pasen en Pinksteren horen bij elkaar. 

Volgens het evangelie naar Johannes vallen ze zelfs op één dag (Johannes 

20:22). Het lege graf en de gave van de Geest zijn twee kanten van 

hetzelfde gebeuren. Pasen zonder Pinksteren is een misverstand. De 

Opgestane is de Geest die levend maakt.  
 

Onderweg moeten pelgrims uitrusten. Ze zoeken een herberg waar ze 

kunnen overnachten, waar ze zich beschermd mogen weten. Het woord 

herberg heeft een lieflijke klank. Er klinkt geborgenheid in door. In een 

herberg zoeken wij geborgenheid bij vriendelijke mensen die voor ons 

zorgen. De vreemdeling vindt een herberg bij goede vrienden, bij wie hij 

zich geaccepteerd en geliefd weet. Zo kan de (kerkelijke) gemeenschap een 

herberg zijn. Een herberg is een tijdelijk onderkomen voor wie onderweg 

zijn. Als pelgrim weet je dat je maar kort in een herberg mag blijven. Als hij 

namelijk te lang blijft hangen, bestaat het gevaar dat hij niet meer verder 

wil. Zo is de herberg altijd slechts een huis voor een korte tijd. Dan moet 

de pelgrim weer opbreken om verder te trekken. 
 

En zo is het ook voor ons. De viering is het verblijf in de herberg, maar daar 

kunnen we niet blijven. We gaan de wereld weer in, trekken verder en gaan 

zo met elkaar op weg naar Pinksteren. 

Omdat God beloofde dat Hij ons niet alleen zou laten.  

Een goede reis gewenst. 

 

Ds. Nicolette 
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Fan de dûmmy 

 

Samen vieren 

Het weekend van 13 en 14 mei staat in het teken van de kunstroute. Op 

verschillende plaatsen zullen exposities zijn, zo ook in onze kerk. De viering 

van die zondag zal dan ook te midden van al die creatieve uitingen zijn. 

Een viering in het kader van de kunstroute.  

Donderdag 18 mei is de viering op Hemelvaartsdag en een week later op 

28 mei is het Pinksterfeest.  

Iedereen van harte welkom bij alle vieringen 

 

Ds. Nicolette 

 

Fan de de tsjerkerie 

 

Lied: De steppe zal bloeien (1, 3) 

De steppe zal bloeien. 

De steppe zal lachen en juichen. 

De rotsen die staan 

Vanaf de dagen der schepping 

Staan vol water, maar dicht. 

De rotsen gaan open. 

Het water zal stromen, 

Het water zal tintelen, stralen, 

Dorstigen komen en drinken. 

De steppe zal drinken. 

De steppe zal bloeien. 

De steppe zal lachen en juichen. 

 

De dode zal leven. 

De dode zal horen: nu leven. 

Ten einde gegaan en onder stenen 

bedolven 

Dode, dode, sta op, 

Het licht van de morgen. 

Een hand zal ons wenken, 

Een stem zal ons roepen: 

Ik open hemel en aarde en 

afgrond 

En wij zullen horen. 

En wij zullen opstaan 

En lachen en juichen en leven. 

 

De steppe zal bloeien, dit lied zongen wij Paasmorgen tijdens de feestelijke 

Paasdienst. Een lied passend bij Pasen en gezongen in veel kerken tijdens 

de dienst. Het lied is geschreven door Huub Oosterhuis. Bijzonder is dat 
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juist op deze dag Huub Oosterhuis overleed, 89 jaar oud. Oosterhuis laat 

meer dan 700 teksten, gedichten en liederen na. 

Voor mij is hij een bekende naam geworden in onze jeugd. Hij bracht voor 

mij meer vreugde en blijheid in de kerk. Het geloof, niet alleen maar ‘zwaar 

en hoogdravend’ en ‘zo hoort het’.  Het geloof kreeg een menselijke taal, je 

mocht je eigen weg zoeken in geloof. Ook kwam er vernieuwing in de 

liturgie. Een zin van hem die veel bekendheid kreeg: ‘Heb je naaste lief, die 

een mens is zoals jij’. Geen onderscheid in man/vrouw, groot/klein, 

huidskleur en een ander geloof. 

 

Afgelopen weken mochten we genieten van heel diverse diensten 

onderweg naar Pasen. Vespers met stilte en inkeer, Palmpasen met de 

uitleg over de ‘stok met versiering’. De diensten op de 3 dagen van Pasen. 

Veel mensen hebben meegewerkt, om samen met ds. Nicolette, deze 

vieringen tot een mooi geheel te maken. Bloemengroep, medewerkers 

kindernevendienst, schriftlezers, muzikanten, koster en de jongens die 

zorgen dat de diensten online uitgezonden worden. Dank allemaal! 

Binnenkort zal de deur van onze kerk open staan voor andere activiteiten. 

Voor de Keunstroute en een boekpresentatie. Zo kunnen wij onze mooie 

kerk ook op een andere manier laten zien. Elders in deze Nijsbrief meer 

informatie. 

 

Ik wil graag de gemeenteavond van 25 mei ook noemen. Zie elders in de 

Nijsbrief de uitnodiging. Als kerkenraad hopen wij jullie daar te ontmoeten. 

Van Omrop Fryslân kwam de vraag of 2 van de diensten van afgelopen 

zomer opnieuw mogen worden uitgezonden. Na overleg met de 

voorgangers en muzikanten is hiermee ingestemd. Op 16 en 30 juli is een 

herhaling te zien van eerder uitgezonden diensten vanuit onze Martinikerk. 

 

Mei een hertlike groet, Janke Abma – van der Valk. 
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Utnoeging foar de Finansjele Gemeentejûn 

tongersdei 25 maaie 2023 om 19:30 oere yn 'e Martinitsjerke yn 

Easterein 
 

Ynrin mei kofje/tee 

 

Wurklist  

1.  Iepening  

2.  Meidielings 

3.  Fêststellen fan de wurklist  

4.  Jierrekken oer 2022   troch dhr. W. Twijnstra  

5.  Mooglikheid ta it stellen fan fragen oer de jierrekken. 

6  .……………………………… 

7.  Skoft 

8.  Nije opset pastoraat 

9.  Omfreegjen 

10. Slûting, Liet 247: 1,3,5 

-----------------------------------------------------------------------    

OPM. Snein 14  en 21 maaie lizze eksemplaren fan it finansjele oersjoch by 

de útgong yn tsjerke om mei te nimmen. Bin hjiroer fragen dan kin jo 

terjochte by it kollege van rintmasters,  kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl 

 

De tsjerkerie fan de Protestantse Gemeente te Easterein 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl
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Omzien naar elkaar 

Als dorps- en geloofsgemeenschap willen we graag met elkaar meeleven. 

Van verschillende kanten hoor ik regelmatig dat er geen namen meer 

worden afgekondigd. ‘Dan weten we ook niet waar we een kaartje in de 

bus moeten doen’, is een veel gehoorde reactie.  

 

Vanwege de nieuwe privacywetgeving is het niet zomaar toegestaan 

namen, adressen en andere gegevens ongevraagd met anderen te delen. 

Daar hebben wij ons als kerkelijke gemeenschap ook aan te houden.  

Als er ziekte, zorgen of reden tot blijdschap is, en je wilt dat mensen 

kunnen meeleven, dan zou het fijn zijn, wanneer dit bij de ouderlingen of 

de dominee terecht komt. Dan kunnen zij informeren of het bekend mag 

worden en eventueel afgekondigd en opgenomen mag worden in de 

Nijsbrief.  

 

We denken ook hard na over een soort van bord in de kerk, waar namen 

en adressen van mensen hangen die wel een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken.  

 

Zo proberen we er alles aan te doen dat we met elkaar kunnen meeleven. 

Maar het ongevraagd namen afkondigen en publiceren is iets wat helaas 

niet meer kan. Niet omdat we het niet willen, maar omdat het niet mag. 

Dus, als er wat is geef het door aan de ouderlingen of dominee, dan 

kunnen wij er verder mee aan de slag. 
 

Janke Abma – v.d. Valk, Janny Strikwerda - Schouten , Janke Twijnstra - 

Rispens en ds. Nicolette 

 

Van de ouderlingen 

In deze Nijsbrief het derde deel van de 

visienota pastoraat. Het eerste deel was 

een algemeen inleidend verhaal, het 

tweede deel gaf een overzicht van 

vormen van pastorale zorg en aandacht 

voor mensen die daarvoor een taak en 

een rol kregen toegewezen. 
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Dit derde deel gaat over andere vormen van pastoraat, waarbij er pastorale 

zorg en aandacht is zonder van tevoren afgesproken taken en rollen. En 

over de organisatie en ondersteuning van de vormen van pastoraat.  

 

Netwerkpastoraat 

Bij het netwerkpastoraat organiseert de kerkelijke gemeente dat een aantal 

gemeenteleden contact met elkaar leggen. Dat werkt vaak goed bij een 

groepje van bijvoorbeeld 8-10 adressen, gezinnen of personen. Hoe het 

contact en het onderlinge meeleven vorm krijgt, is vervolgens aan het 

groepje zelf. Er zijn gemeenten waar bijvoorbeeld in WhatsAppgroepen 

van kleine netwerken van gemeenteleden lief en leed wordt gedeeld. Of 

het aloude noaberschap krijgt opnieuw gestalte. 

 

Het opzetten van kleine groepen in de gemeente zou een optie kunnen 

zijn. In de praktijk werkt het netwerk waarin mensen een plek innemen al 

vaak als een eigen groep waarin er wordt omgezien naar elkaar.  

 

Bijkomend pastoraat 

Hier gaat het om een activiteit van een kerkelijke gemeente, waar in de 

marge veel ruimte is voor pastorale contacten, bijvoorbeeld een bazaar, 

een openstelling van het kerkgebouw op Open Monumentendag, een 

dagje uit van de ouderen in de gemeente, of een Bijbelkring of 

gespreksgroep waar ook pastorale vragen de ruimte krijgen.  

Denk ook aan: samen opruimen en afwassen na een bijeenkomst en de 

gesprekken die dan kunnen ontstaan. 

 

De Bijbelkring is zo ook een pastorale kring, wanneer mensen hun 

persoonlijke zorgen en vragen in het midden (durven te) leggen. Mensen 

leven met elkaar mee en het vertrouwelijke karakter van de samenkomst is 

van wezenlijk belang om je veilig te voelen.  

 

Individueel onderling pastoraat  

Dit is de onderlinge zorg en aandacht die gemeenteleden aan elkaar geven 

door iemand op te zoeken. Het koffiedrinken voor en na een kerkdienst of 

napraten na de kerkdienst is ook een gelegenheid waar dit individuele 
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onderlinge pastoraat gebeurt. En wat te denken van de gesprekken in de 

auto bij het naar huis rijden van een gemeentelid, of een korte ontmoeting 

bij de supermarkt of het schoolplein van een paar gemeenteleden? 

 

Deze vorm van pastoraat wordt vaak niet gezien terwijl het er wel is.  

Buren en dorpsgenoten die met elkaar meeleven, een kaartje in de bus 

doen of elkaar eens aanspreken als ze elkaar op straat tegenkomen. 

Belangrijke contacten waarbij mensen zich gezien weten. Maar vaak zien 

we deze contactmomenten niet als pastoraat.  

 

Meeleven 

Bij een geboorte in de gemeente, een overlijden, een ziekenhuisopname, 

het eindexamen van scholieren met hun vreugde of teleurstelling. Of 

misschien ook buiten de gemeente: de baas van de enige supermarkt in 

het dorp die zo trouw door blijft gaan en niet te beroerd is om 

boodschappen thuis te bezorgen. Mensen zijn gebaat bij een kaartje, 

attentie of telefoontje, iets waaruit blijkt dat iemand je echt even de 

aandacht geeft. Ook dat is deel van de veelkleurige pastorale waaier van 

geloof, hoop en liefde.  

 

Bij de geboorte van een kind krijgt het gezin bezoek en een boekje. Alle 

eindexamenkandidaten krijgen een bloem thuis bezorgd. Binnen de 

gemeente is er de bloemengroet. Deze gaat naar zowel kerkleden als 

dorpsgenoten bij vreugde, verdriet en ziekte.  

 

Organisatie en ondersteuning van de vormen van pastoraat 

Iedere gemeente is rijk aan pastoraat, maar dat neemt wel eens andere 

vormen aan dan een kerkenraad bedenkt bij pastoraat. Bewustwording van 

deze pastorale veelheid is een eerste stap. 

 

Een volgende stap is waarderen: erkenning en waardering geven aan 

degenen die pastorale aandacht geven, ook in de ‘vrije vormen’ zonder dat 

iemand pastoraal ouderling of bezoekmedewerker is.  
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Een derde stap is faciliteren: de ondersteuning realiseren die iemand nodig 

heeft om aandacht en zorg te bieden. Een ouderling en dominee willen 

graag op de hoogte blijven van veranderingen. Bezoekers hebben 

behoefte aan afstemming: wie bezoekt wie en wanneer, en op wie ze 

kunnen terugvallen bij vragen.  

 

In de twaalf genoemde vormen van pastoraat is er gaandeweg minder 

organisatie of formele aansturing. Maar ook de informele vormen van 

pastoraat hebben behoefte aan faciliteren. Al is het maar een prikbord of 

tafel in de hal van de kerk waar een geboortekaartje of rouwkaart gedeeld 

kan worden.  

 

Met het pastoraat in en om de gemeente kunnen we van de kerk een 

vindplaats van geloof, hoop en liefde maken. Dat is een mooie opdracht 

voor iedereen in de gemeente. 

 

Huidige situatie in onze gemeente 

Momenteel kent de gemeente de bezoekgroep van Harte. Deze bezoeken 

gemeenteleden van 75 jaar en ouder met hun verjaardag of bij een 

jubileum. Ze bellen mensen op, maken een afspraak en nemen een klein 

presentje mee a 7,50 euro. Echtparen krijgen maar één bezoek per jaar, 

meestal ergens tussen beide verjaardagen in. Een deel van deze groep 

bezoekers is zelf al op (hoge) leeftijd en kan geen bezoeken buiten de 

bebouwde kom meer doen.  

 

Daarnaast is er de groep ‘samen het jaar door’. Gemeenteleden kunnen 

aangeven dat ze maandelijks bezoek willen ontvangen en bezoekers 

worden aan deze mensen gekoppeld. Vanaf januari 2023 is het zo geregeld 

dat mensen die bezoek krijgen van samen het jaar door, geen apart 

verjaardag bezoek meer krijgen. Dit wordt gecombineerd met het 

maandelijkse geplande bezoek. De vrijwilliger van ‘samen het jaar door’ 

krijgt door wie jarig is en neemt een aardigheidje mee en kan dit ook 

declareren. 
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De ouderlingen leggen hun oor te luister en proberen te weten te komen 

wat er speelt en leeft in de gemeente en proberen contact te houden.  

De dominee bezoekt (indien gewenst)  mensen / families bij (ernstige) 

ziekte, crisis of overlijden.  

 

Het jaarlijks bezoeken van allen die 75 jaar of ouder zijn is een schier 

onbegonnen werk. Weinig menskracht en een lijst met namen die alleen 

maar langer wordt i.v.m. de vergrijzing van de gemeente. Vandaar dat we 

een nieuwe opzet willen maken. 

 

Hoe verder 

Over die nieuwe opzet is meer te lezen in de volgende Nijsbrief. In de 

komende tijd zullen de ouderlingen en dominee zich bezighouden met het 

informeren van de huidige bezoekers over de nieuwe plannen. 

Wanneer zij op de hoogte zijn en akkoord gaan, zullen de plannen worden 

toegelicht. 

 

De ouderlingen en ds. Nicolette 

 

 

 

Werkelijk niemand is wijs 

die niet het donker kent, 

dat onontkoombaars  en 

stilletjes ons van allen scheidt! 

Hoe wonderlijk ’s avonds te dwalen! 

Leven is eenzaam zijn. 

Niemand kent de ander, 

Ieder is alleen! 
 

Instjoerd troch Ytsje Haagsma, omdat it har trof, ût “Im Nebel” fan Herman 

Hesse 
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Fan de diaconie 

 

Opbrengsten collecten in de maand maart 2023 
 

Via de bankrekening, collectebonnen en collecten in de kerk, zijn de 

volgende bedragen binnengekomen. 

 

 
 

De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort.  

Hartelijk dank voor uw royale gebaar 

 

 

 

 

 

Datum Doel Opbrengst

5-mrt Kerk in Actie - Voorjaarszending Palestina - 

Samen bijbellezen opent deuren 109,30€          

Diaconie 95,30€            

8-mrt Voedselbank 237,20€          

aangevuld door diaconie tot 250,00€          

12-mrt Kerk in Actie - Werelddiaconaat Ghana - Een 

beter inkomen voor boerinnen 116,60€          

Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat - Omzien 

naar Gevangenen 121,10€          

19-mrt Protestantse Kerk - Missionair Werk Nederland - 

Ontdekken in Kliederkerk 266,20€          

26-mrt Licht en Geluid 77,05€            

Kerk in Actie - Werelddiaconaat - Bangladesh 

Kansen creëren voor jongeren 92,90€            

Gift t.b.v. kerk en diaconie 50-50 150,00€          
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Collectedoelen 

 

30 april 2023 

1ste Collecte –  Kerk - Drukwerk 

2de  Collecte –  Diaconie 
 

7 maaie 2023 

1ste Collecte –  Kerk in Actie – Noodhulp Oekraïne 

2de  Collecte –  Diaconie 
 

Kerk in Actie - Noodhulp Oekraïne - Kerk voor de samenleving 

Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel 

inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de 

grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te 

hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de 

oorlog. Al jaren stimuleert partnerorganisatie UEP lokale kerken om sociale 

initiatieven te ontplooien in eigen dorp of stad. Dat werkt: deze 

gemeenschappen maken het verschil voor iedereen die hulp nodig heeft.    
 

14 maaie 2023 

1ste Collecte –  Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat 

2de  Collecte –  Diaconie 
 

Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat  - Kerk-zijn met en voor elkaar 

Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen 

wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de 

geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in 

heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een 

mooi voorbeeld is Assen. Door het organiseren van diners en workshops 

gaat het diaconale initiatief ‘Assen bloeit’ armoede en eenzaamheid te lijf, 

en groeit ook de onderlinge   

verbinding. 
 

18 maaie 2023 

1ste Collecte –  Jeugdraad 

2de  Collecte –  Diaconie 
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21 maaie 2023 

1ste Collecte –  Protestantse Kerk – Het Vakantiebureau 

2de  Collecte –  Protestantse Kerk – Missionair Werk 
 

Protestantse Kerk -  Het vakantiebureau (voorheen Hyde Park) 

Het Vakantiebureau organiseert vakanties met aandacht voor senioren en 

mensen met een zorgvraag. Ook zijn er speciale vakantieweken voor 

mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking. 

Protestantse Kerk – Missionair Werk Kinderen en ouders samen op zoek 

naar zingeving 

Pioniersplekken - nieuwe vormen van kerk-zijn binnen de Protestantse Kerk 

- zoeken aansluiting bij de leefwereld van de bezoekers door het Evangelie 

te delen op een manier die bij hen past. Bij pioniersplek ‘Zin op school’ in 

Waalwijk gaan kinderen op de basisschool én hun ouders op zoek naar 

zingeving vanuit het Evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten 

komen allerlei levensvragen aan de orde. De Protestantse Kerk ondersteunt 

het werk van deze nieuwe kerkplekken. 
 

28 maaie 2023 

1ste Collecte –  Kerk in Actie – Egypte Bijbelcompetitie stimuleert  

bijbellezen                                            

2de  Collecte –  Diaconie 
 

Kerk in Actie - Egypte -  Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen 

Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een Bijbel te 

kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch 

Bijbelgenootschap leren tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Elk 

kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse vragen. De hele familie doet mee 

om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een 

groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land 

komen er met hun kinder-groepen naar toe. Een feest van hoop!    

 

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 

t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de 

kerkdienst. 
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Liturgische schikkingen (ferfolg) 

 

In de vorige Nijsbrief stond een overdenking van de blommen kommisje 

over de symboliek van de tijd voor Pasen. Hieronder nog van Palmpasen, 

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszondag, het opstandingsfeest. 

(Ook nu weer met dank aan de blommen kommisje) 
 
Palmpasen 

It is 2 dagen foar Peaske, Jezus is mei syn 

leerlingen te gast by in freon as in frou it 

vertrek binnen stapt. Se hat in albasten krúkje 

mei kostbare olie by har. Dizze olie hjit se oer 

de holle fan Jezus. In bisunder barren. Yn’e 

blomskikking komt dit gebeuren werom yn 

lekker rûkende krûden, sa as eucalyptus, 

lavendel en tijm. De hazelaar en kronkelwylg 

foarmje hjoed in trochgeande lijn. Dat 

herinnert ús oan de ûnderlinge soarch foar 

elkaar en de keuzes dy’t wy dêr yn meitsje. In luisterend ear hawwe, each 

hawwe foar de mindere yn ús maatskippy. De buxus symbolysearet 

Palmpeaske. 

Meditatieve tekst: Kostbare geuren, foar die Ene is foar eltsenien. It goeie 

dwean. 

Witte Donderdag 

Op dizze jûn steane we op it snijflak fan it 

libben. Jezus as bron fan leafde, tsjinoer 

Judas as driging en ferrie. It hinget yn ‘e loft, 

allinne Johannes merkt it op. De krâns stiet 

symboal yn dizze blomskikking as ferbinning 

tusken libben en dea, ljocht en tsjuster, 

leafde en haat. De krâns stiet foar it libben, 

de Judaspenning as bedriging fan dat libben. 
 

Meditatieve tekst: Sûnder ljocht gjin tsjuster, sûnder leafde gjin ferrie, 

30 silverlingen, Sûnde. 
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Goede Vrijdag 

Meditatieve tekst:  

Ten hemel schreiend, 

gekruisigde verlosser, 

Brenger van genade, 

Trouw aan ons 

 

Paaszondag 

Peaske, opstanding, de dea hat net it lêste 

wurd. Doe net en no net. Jezus hat it kwea 

oerwûn. Dêr meie wy op fertrouwe. Dêrom yn ‘ 

de blomskikking, in weelde oan wyte 

blommen. Wyt as byld fan suverheid en 

ûnskuld. Wyt as kleur fan in nij begjin. 

Dizze pracht wurdt droegen troch in bêd fan 

buxus, as symbolyk fan ivichheid. 

 

Meditatieve tekst: Nij libben, De dea oerwûn. Kringloop, Begjin sûnder ein. 

 

Ut de gemeente 

 

Lokwinsken 

 

Foar alle minsken dy’t harren jierdei/jubileum yn maaie hoopje te fieren. 
 

Jierdei 
 

1 maaie  77 jier  dhr. J. van der Heide, 

      Easterein 

 

2 maaie  82 jier  dhr. N.C. Schuijff, 

      Easterein 

 

4 maaie  77 jier  mefr. Y. de Jager-Boersma, 

      Easterein 
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7 maaie  79 jier  mefr. A. Wiebenga-Belksma, 

      Itens 

 

8 maaie  76 jier  mefr. Y. Haagsma-Poortstra 

      Easterein 

 

10 maaie  90 jier  dhr. R.J. Mulder 

      Easterein 

 

18 maaie  75 jier  mefr. T. Hingst – de Vries  

      Easterein 

 

29 maaie  94 jier  mefr. A. Hartman-Kor 

      Wommels 

 

29 maaie  86 jier  mefr. J.A. Boersma – Scherpenisse 

     Easterein    

 

Jubilea: 

 

24 maaie  50 jier  dhr en mefr. W. Twynstra – J.E. Rispens 

      Easterein 

 

Wa ha de blommen krigen: 
 

2 april     mefr. J.Punter - Laurens 

      Easterein 

 

9 april     mefr. T. Kooistra – de Vries 

      Easterein 

 

16 april     mefr. S. Sybesma 

      Easterein 

 

23 april     Dhr. H. Drost 

      Easterein 
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Leesrooster NBG 

 

 

vr 28  apr Nehemia 7:72b–8:12 Voorlezing van de wet

za 29 apr Nehemia 8:13-18 Loofhuttenfeest

zo 30 apr Nehemia 9:1-8 Boetedoening

ma 1 mei Nehemia 9:9-17 Een God van vergeving

di 2 mei Nehemia 9:18-28 Uitlevering en redding

wo 3 mei Nehemia 9:29-37 Gods geduld

do 4 mei Nehemia 10:1-34 Een nieuw verbintenis (1)

vr 5 mei Nehemia 10:35-40 Een nieuw verbintenis (2)

za 6 mei Psalm 149 Glorie voor Gods getrouwen

zo 7 mei Nehemia 12:27-43 Grote feestvreugde

ma 8 mei Nehemia 12:44-13:3 Orde op zaken

di 9 mei Nehemia 13:4-14 Nehemia treedt op

wo 10 mei Nehemia 13:15-22 Bescherm de sabbat

do 11 mei Nehemia 13:23-31 Buitenlandse vrouwen

vr 12 mei Psalm 26 Zonder dwalen

za 13 mei Jakobus 1:1-18 Volmaakt en volkomen

zo 14 mei Jakobus 1:19-27 Kom in actie

ma 15 mei Jakobus 2:1-13 Barmhartigheid wint

di 16 mei Jakobus 2:14-26 Daden doen ertoe

wo 17 mei Psalm 68:1-19 God geeft eenzamen een thuis

do 18 mei Psalm 68:20-36 Tot boven de wolken

vr 19 mei Jakobus 3:1-12 Tem je tong

za 20 mei Jakobus 3:13-18 Wijsheid van boven

zo 21 mei Psalm 39 Zie mijn verdriet

ma 22 mei Jakobus 4:1-10 Nader tot God

di 23 mei Jakobus 4:11-17 Als de Heer het wil

wo 24 mei Jakobus 5:1-6 Rampspoed voor rijken

do 25 mei Jakobus 5:7-12 Geduldig lijden

vr 26 mei Jakobus 5:13-20 Krachtig gebed

za 27 mei Psalm 119:1-8 De rechte weg gaan

zo 28 mei Psalm 119:9-16 Echte vreugde
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www.friesekunstroute.nl 
Keunstrûte Littenseradiel 2023   

13 en 14 mei van 10:00 tot 17:00 
 
In de Greidhoeke, het groene hart in het westen van Fryslân en voormalige 

gemeente Littenseradiel, maar tegenwoordig onderdeel van de gemeentes, 

Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en Ljouwert, wonen en werken veel actieve 

kunstbeoefenaars, zowel professioneel als verdienstelijk amateur. 

Sinds 2010 organiseren zij in de maand mei een open atelierroute, een 

jaarlijks terugkerend tweedaags evenement dat altijd op veel publieke 

belangstelling mag rekenen.  
 
Creatievelingen Martinikerk, Groepsexpositie, Expositieadres: 

Tsjerkebuorren 2, Easterein 
 

Verschillende Eastereinders stellen hun hobby ten toon; Vilt, quilten, 

knipkaart, schilderijen, kaarten e.d. 
 

Tevens kunt u de monumentale kerk bekijken. 
 

***************************************************************
Boekpresentatie van bijzonder boek: ‘De Zin Van 

Natuurlijk Sterven’ op zondag 21 mei 2023 om 15:00 

uur in de Martinitsjerke in Easterein door Carolien 

Leusink.  
 

 

Carolien woont sinds 4 jaar samen met haar man Henk Jozef in de oude 

school van Burgwerd. Carolien is  psychosociaal en geneeskundig 

therapeut en heeft zich afgevraagd hoe het komt dat inmiddels veel 

mensen denken dat ‘euthanasie’ een goede en milde dood is. Zij heeft 

naast veel artikelen over haar vak eerder een roman en gedichtenbundel 

geschreven.  

http://www.friesekunstroute.nl/
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“Daar we de kerk van Easterein erg mooi en de sfeer heel fijn vinden, 

komen we als het even kan naar de filmavonden of bezoeken we een 

dienst. En sinds kort doe ik met enkele anderen uit Burgwerd mee met 

jullie boekenclub.” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************************

Tsjerkepaad 2023 

 

Het jaarthema in 2023 is: “Kerk als plaats van ontmoeting.. 

 

De Tsjerkepaad -organisatie is erg blij dat ieder 

jaar weer zoveel kerken in onze provincie eraan 

meedoen en dat zoveel vrijwilligers zich hiervoor 

inzetten. Zij tonen ons de gastvrijheid van de 

kerken. De bezoekers, kerkelijk of niet, komen 

overal vandaan en worden hartelijk ontvangen. Ze 

krijgen een kopje koffie of thee aangeboden. De 

gastvrouwen en -heren laten graag de schatten van hun gebouw zien, 



 
20 

 

maar willen de bezoekers ook in de gelegenheid stellen om zelf hun 

ontdekkingen doen. Veel bezoekers zoeken een moment van rust en gaan 

even zitten in de kerk voor een moment van bezinning. Ze lopen door het 

gebouw en kijken om zich heen. Er is in onze monumentale kerken heel 

veel te zien. Het thema van dit jaar nodigt iedereen uit om ook eens over 

hun/haar kerk/ervaring te vertellen. Maar vooral om te luisteren naar 

elkaars verhalen schept ruimte om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen. 
 

Onze Martinikerk doet mee aan Tsjerkepaad 2023.  

Vanaf zaterdag 1 juli tot 9 september (monumentendag) is onze kerk open 

van 13.30 uur tot 17.00 uur. Er hangt dan een “Tsjerkepaad” vlag en staat 

een bord met: “kerk open” Iedere zaterdag zijn er 2 vrijwilligers nodig. 

Natuurlijk is er voor die personen die in onze kerk zitten ruimschoots 

koffie/thee/fris aanwezig. Ook is het mogelijk om de gasten hier van iets 

aan te bieden. Iedere bezoeker tijdens tsjerkepaad krijgt ook een 

bladwijzer mee van onze kerk en een infofolder. 
 

Lijkt het u leuk om gastvrouw/heer te willen zijn. Geef u dan op d.m.v. dit 

briefje, of bel /mail/app even naar André Vink 06-25497928 of 

koster@kerkeasterein.nl. Het briefje kunt u ook afgeven op de singel 30a.   
 

Alvast bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 

In de kerk ligt een informatiemap speciaal voor de vrijwilligers met de 

nodige informatie. 

 

Naam:…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefoonnr+Emailadres:………………………………………………………………………………… 

 

Ik doe mee op zaterdag(en): 

 

o 01 juli  

o 08 juli 

o 15 juli 

o 22 juli 

o 29 juli 

o 05 augustus 

o 12 augustus 

o 19 augustus 

o 26 augustus 

o 02 september 

o 09 september 

o Reserve 

gasthr/vr 

mailto:koster@kerkeasterein.nl
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Agenda         

 

Donderdag 4 mei 

10.00 uur Sacristie 

Koffieochtend  

 

Donderdag 4 mei 

19:30 uur Kunstcentrum “In de kerk”, Wynserdyk 35 

Deadebetinking  

 

Woensdag 10 mei  

18:00 – 19:30 uur  

Voedselbankactie in het dorp 

 

Donderdag 11 mei 

19.30 uur Sacristie 

Kerkenraad  

 

Zaterdag 13 mei 

10:00 – 17:00 uur Martinitsjerke 

Keunstrûte Littenseradiel 2023   

  

Zondag 14 mei 

10:00 – 17:00 uur Martinitsjerke 

Keunstrûte Littenseradiel 2023   

 

 

Zondag 21 mei 

15:00 uur Martinitsjerke 

Boekpresentatie “De zin van natuurlijk sterven”  

 

Donderdag 25 mei 

20:00 uur Martinitsjerke 

Financiële Gemeentejûn 
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Bijbelse sudoku 

 
  A B C D E F G H I  

                       

1   
                  

  

2   
                  

  

3   
                  

  

4   
                  

  

5   
                  

  

6   
                  

  

7   
                  

  

8   
                  

  

9   
                  

  

                       

 

Een korte uitleg. Elke puzzel begint met een blanco 9x9 schema zoals hier 

boven staat. Horizontaal staan de letters A t/m I, verticaal de cijfers 1 t/m 9. 

Die vormen de coördinaten en helpen u om de antwoorden op de diverse 

vragen een plaats te geven in het schema. Het beantwoorden van de 

hierna volgende bijbelse vragen levert een getal van 1 t/m 9 op. Bij elke 

vraag staan coördinaten genoemd daar kunt u het gevonden getal 

invullen. (bijv. A1, C9, H3). Als u het antwoord niet weet en het wilt 

opzoeken in de bijbel staan bij iedere vraag verwijzingen naar 

tekstplaatsen gegeven. Als u de antwoorden in het schema hebt ingevuld, 

kunt u de sudoku verder oplossen. Het doel van de sudoku is om de cijfers 

1 t/m 9 in elke horizontale tijd, in elke verticale kolom en in elk minischema 

van 3x3 te zetten, zodanig dat elke cijfer daar maar één keer in voorkomt. 
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Puzzel  

 

Voor A1, E3, D6 en C7 

Hoeveel jaar kon iemand een Hebreeuwse slaaf bij zich laten dienen? 

(Jeremia 34: 14) 

 

Voor B1, D4, H7 en E9 

Hoeveel talen sprak de wereldbevolking toen men begin met de bouw van 

de toren van Babel? (Genesis 11: 1-9) 

Voor D3, A6 en G9 

Hoeveel zonen had Isaï? (1 Samuel 17: 12) 

 

Voor E1 en I5 

Hoeveel duizend mensen werden er gedood bij de aardbeving in 

Jeruzalem? (Openbaring 11: 13) 

 

Voor F1, A2, I3 en G7 

Hoeveel duizend man liet Jozua zich verdekt opstellen in de buurt van Ai? 

(Jozua 8: 10-12) 

 

Voor G1, C2, I4, E7 en A8 

Welke plaats neemt vreugde in in de opsomming van de vruchten van de 

Geest? (Galaten 5: 22-23) 

 

Voor G2, A4, E5, H6, F7 en C9 

Hoelang had in Jezus’ gelijkenis de vijgenboom geen vrucht gedragen toen 

de eigenaar beval hem om te laten kappen? (Lucas 13: 7) 

 

Voor H1, E4, G5, C6 en B8 

Hoeveel maanden (plus twintig dagen) kostte het Joab om een volkstelling 

te houden in Israël en Juda? (2 Samuel 24: 2, 8) 

 

Voor I1, C3, B4, D7, H8 en A9 

Hoeveel rijen stenen werden er op de borsttas voor de orakelstenen gezet? 

(Exodus 28: 15-17) 
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predikant@kerkeasterein.nl   dhr. J Brouwer 

scriba@kerkeasterein.nl    0515 - 332269 
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Website: www.kerkeasterein.nl 

 

Bankrekening nummers 
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Via mail:  nijsbrief@kerkeasterein.nl 

 

 

 

 

     

mailto:predikant@kerkeasterein.nl
mailto:scriba@kerkeasterein.nl
mailto:kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl
mailto:jbrouwereasterein@hotmail.com
http://www.kerkeasterein.nl/

