
 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSJINSTEN  

 

 
Snein 25 juny 10:00 Tintetsjinst m.m.f Wilhelmina, nei ôfrin 

kofjedrinken 

Foargonger:    Ds. Nicolette Vlaming 

 

 
Snein 2 july 09:30  

Foargonger:    Pastor L. Wind - Kamminga 

 

 
Snein 9 july 09:30 Oerstaptsjinst 

Foargonger:    Ds. Nicolette Vlaming 

 

 

Snein 16 july 09:30  

Foargonger:    Ds. Nicolette Vlaming 

 

 

Snein 23 july 09:30  

Foargonger:    Ds. Nicolette Vlaming 

 

 

 

 

NIJSBRIEF MARTINITSJERKE 
Protestantse Gemeente te Easterein 
 

Nr. 49, 23 juny 2023  

www.kerkeasterein.nl  
    

http://www.kerkeasterein.nl/
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Foarwurd 

 

 

 

Een beetje liefde 

kan als een druppel water zijn 

die een bloem de kracht geeft 

zich weer op te richten. 

Een beetje liefde 

kan een mens genezen! 

Een mens genezen is hem helpen 

de verloren moed terug te vinden. 

Meer dan door je mond 

zal de liefde spreken 

door de zachtheid van je handen 

de tederheid van je gelaat 

en de aandacht van je hart! 

 

Phil Bosmans 
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Fan de dûmny 

 

Samen vieren 

 

Zondag 25 juni klinkt om 10 uur ‘it bliid boadskip’, passend bij het thema 

van de dorpsfeesten en passend bij de tijd waarin wij leven. 

 

Tijdens de viering van 9 juli staan we stil 

bij de overstap van drie jongeren van de 

basisschool naar het voortgezet onderwijs, 

Tryntsje de Jong, Amarins Bouma en Pytrik 

Ynema. De leiding van de kinderneven -

dienst zwaait hen uit en dat moment mag 

een plek hebben in de viering. 

 

Wij wensen ze heel veel succes op hun nieuwe school! 

 

Bootreisje 

 

Vrijdag 2 juni klokslag 10 uur vertrok de 

salonboot ‘Klifrak’ vol 60 plussers uit 

Easterein en omliggende dorpen vanaf 

Galamadammen voor een prachtige 

boottochtje. Al gauw stond de koffie met 

heerlijk gebak van de bakker in Koudum 

op tafel. Iedereen zat gezellig met elkaar 

te praten. Af en toe werd iets verteld over 

de plek waar we langs voeren. We zagen 

het Friese merenlandschap aan ons voorbijtrekken. De wereld ziet er vanaf 

het water toch anders uit. 

 

In IJlst bij Houtzaagmolen ‘de Rat’ mochten we een half uurtje van boord 

zodat ze aan boord even de tijd en ruimte hadden om een heerlijke lunch 

klaar te zetten. 

Na de lunch brak de lucht en won de zon steeds meer aan kracht. Uit de 
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wind in het zonnetje was het heerlijk toeven op de voorplecht. Rond 16.00 

uur zouden we terug zijn en dat klopte.  

Een prachtige afsluiting van dit seizoen, georganiseerd door de vaste 

groep mensen die een aantal keer per jaar iets voor 60 plussers 

organiseert. 

 

Die zondag, de 4e juni werd ik in de kerk door iemand aangesproken. Of ik 

wel gezien had dat er bij IJlst een bord bij een van de villa’s in de tuin had 

gestaan. Nee, niet gezien. Er stond Jesaja 12 op, was toen de reactie. Mijn 

nieuwsgierigheid was gewekt. Nu ben ik niet zo bijbelvast dat ik uit mijn 

hoofd weet wat daar staat, een bijbel bracht uitkomst. 

Dit is wat ik daar las: 

 

Jesaja 12 

 
1Op die dag zul je zeggen:  

‘Ik zal U loven, HEER. 

U bent woedend op mij geweest,  

maar uw toorn is geweken, U troost mij. 
2God, Hij is mijn redder.  

Ik heb een vast vertrouwen, ik ben niet bang,  

want de HEER is mijn sterkte, Hij is mijn beschermer, 

Hij heeft mij redding gebracht.’ 
3Vol vreugde zullen jullie water putten 

uit de bron van de redding. 
4Op die dag zullen jullie zeggen: 

‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. 

Maak alle volken zijn daden bekend, 

verkondig zijn verheven naam. 
5Zing een lied voor de HEER, 

machtig zijn zijn daden. 

Laat heel de aarde dit weten. 
6Jubel en juich, inwoners van Sion, 

want groot is de Heilige van Israël, 

die in jullie midden woont.’ 
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Een prachtig loflied uit dankbaarheid, een psalm gelijk.  

Thuisgekomen ben ik online gaan zoeken of er meer over dit bord en 

mogelijke bedoeling bekend is. 

Op verschillende watersportfora werd het bord met deze tekst ook 

genoemd. Blijkbaar valt het meer mensen op.  

 

Wat zou de bedoeling van die mensen in die villa kunnen zijn? 

Dat is een vraag die me wel bezig houdt. 

Als ik zelf met een bootje langs zou varen en hen zou zien, dan zou ik zeker 

vragen wat ze hiermee willen zeggen.  

Nu blijft het gissen…  

Ik zou me zo maar kunnen voorstellen dat zij dit belangrijk vinden en 

anderen hiervan willen vertellen. In vers 5 lezen we ook ‘Laat heel de aarde 

dit weten’.  

Zij hebben de daad bij het woord gevoegd. 

Een bord in de tuin, om het de mensen te laten weten hoe groot God is. 

Dat Hij redt en dat wij voor Hem mogen zingen. 

En God bezingen als je al dat natuurschoon aan je voorbij ziet trekken 

komt als vanzelf.  

 

Ik vind het wel een goede zet van deze mensen. Een bord met tekst wekt 

de nieuwsgierigheid en ongewild ga je de tekst opzoeken.  

En zo werkt het blijkbaar.  

Naast genoten te hebben van de prachtige natuur, de goede catering en 

mooie gesprekken met mensen aan boord, neem ik ook deze tekst van 

Jesaja 12 mee.  

Dank aan degene die mij over dit bord vertelde!  

Zo is overal iets van God te zien, als je er maar voor openstaat. 

 

Ds. Nicolette 
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Fan de tsjerkerie 

 

Tijdens de financiële gemeenteavond zijn de plannen rondom het 

pastoraat gepresenteerd. Een ieder die aanwezig was, kon instemmen met 

de nieuwe opzet.  

Heel in het kort: 

 

• De bezoekers krijgen een aantal ( 5 of minder ) adressen van 75+ 

gemeenteleden waar zij minimaal 1 x per jaar ( liefst 2 x ) een 

bezoekje brengen. 
 

• Er blijven vaste bezoekers voor de huwelijksjubilea. 

 

Veel van de huidige bezoekers hebben al aangegeven  in de nieuwe opzet 

weer mee te gaan doen. Heel fijn! Tijdens de gemeenteavond en ook 

tijdens het koffiedrinken in de kerk hebben zich nieuwe bezoekers 

aangemeld. Dank! 

Het zou enorm leuk zijn als er ook enkele jonge gezinnen mee zouden 

willen doen aan het bezoekwerk. Al gaat het maar om 1 adres. Dat zijn dus 

1 en maximaal 2 bezoekjes in een jaar. 

Zijn er nog vragen of wil je meedoen? Neem dat contact op met 1 van de 

ouderlingen of predikant. 

In juli gaan wij aan de slag om alle namen en bezoekers te ‘koppelen’. In 

het najaar hoort u hier meer over. 
 

Zomerse groet, Janke Abma-van der Valk. 

 

Tsjerke fan de Moanne 

 

In de maanden juli en augustus 2023 worden door Omrôp Fryslân opnieuw 

kerkdiensten uitgezonden van in 2022 opgenomen diensten, waaronder 

twee in Easterein opgenomen diensten. Op zondag 16 juli 2023 wordt de 

dienst van zondag 17 juli 2022 uitgezonden en op zondag 30 juli 2023 de 

dienst van zondag 31 juli 2022. De uitzendingen beginnen om 10:00 uur en 

de diensten worden volledig, dus zonder knippen, uitgezonden, dit 

betekent dat de collectedoelen die van 2022 zijn. 
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Fan de diaconie 

 

Opbrengsten collecten in de maand mei 2023 
 

Via de bankrekening, collectebonnen en collecten in de kerk, zijn de 

volgende bedragen binnengekomen. 

 

Datum  Doel   Opbrengst 
      

7-mei  Kerk in Actie Noodhulp Oekraine   €       136,40  

  Diaconie    €         93,00  
      

14-mei  Binnenlands diaconaat   

  Kerk zijn met en voor elkaar   €       111,40  
      

18-mei  Jeugdraad    €         59,70  

  Diaconie    €         50,00  
      

21-mei  Protestantse Kerk Het vakantiebureau    €       108,00  

  Protestantse Kerk Missionair Werk   €         92,35  
      

28-mei  Kerk in Actie Egypte Aanschaf bijbels   €       150,50  

  Diaconie    €       115,50  

      

Diversen  Voedselbankbank actie mei 2023   €       120,00  

  Bloemenfonds   €         15,00  
 
 

De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort.  

Hartelijk dank voor uw royale gebaar. 
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Collectedoelen 
 

25 juny  

1ste Collecte – Kerk in Actie – “Fryslân foar Moldavië 
 

ZWO – “Fryslân foar Moldavië 

Moldavië is het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te 

vinden in het buitenland. Anderen zoeken hun toevlucht in drank. Gevolg is 

dat zowel kinderen als ouderen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. 
 

2 july 2023 

1ste collecte – Diaconie 

2de collecte –  Wereld Diaconaat - Indonesië 
 

Wereld Diaconaat – Indonesië - Pastorale en praktische hulp voor 

migranten 

De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste 

gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere 

Indonesische provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld 

Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze 

onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensen-handel. De 

Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet 

economische projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt 

pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers. 
 

9 july 2023 

1ste collecte – Jeugdwerk – De Tsjerne  

2de collecte – Diaconie  
 

16 july 2023 

1ste collecte – Diaconie 

2de collecte –  Plaatselijk Kerkewerk 
 

23 july 2023 

1ste collecte – Restauratiefonds 

2de collecte – Diaconie 

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 

t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de 

kerkdienst. 
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Fan de tsjerkrintmasters 

 

Orgelconcerten 2023 in de Martinitsjerke Easterein, Aanvang: 20.00 uur, 

Entree € 7,50 incl. koffie 
 

Donderdag 20 juli  Organist: Martin Mans  

 

Donderdag 27 juli  Organist: Harry Hamer 

 

Donderdag 3 augustus Organist: Dirk S. Donker 

 

Het kerstconcert is op zondag 10 december 2023 en 

wordt verzorgd door Martin Mans 

 

Al vanaf 1987 onder leiding van Balt de Vries 
 
 

Efkes Diele 
 
Inspiratiefestival 
 

In het herfstweekend van 21, 21 en 22 oktober wordt voor de vierde keer 

het landelijke inspiratiefestival gevierd op Terschelling.  

Het festival is hét moment om geestelijk uit te waaien en op zoek te gaan 

naar inspiratie om je geloof te willen verdiepen. Twee jaar geleden zijn 

Marja en ik er voor het eerst naar toe geweest. In de Nijsbrief heb ik ook 

verslag gedaan van deze dag.  
 

Op het Inspiratiefestival kan iedereen wel iets vinden wat boeiend of 

inspirerend is voor de dagelijkse en religieuze praktijk. Ook in 2023 zijn er 

(meezing)concerten, spirituele wandelingen over het strand en door de 

duinen, (interactieve)theatervoorstellingen, boekpresentaties, meditaties op 

de getijden, vieringen in kerk en kroeg, lezingen, bibliodans en veel muziek 

en cultuur.  
 
Daarmee hoopt de organisatie vele ontmoetingen te genereren ter 

onderlinge verbinding en bezieling en kerkelijk Nederland als een 

maatschappij betrokken oecumenische ‘beweging’ op de kaart te zetten. 
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Het inspiratiefestival bedoelt een Vrijplaats Voor Vernieuwing en 

Verdieping te zijn. Bij de laatste editie waren 900 deelnemers. Dat het 

aantal maar mag groeien. 
 

Vernieuwing begint door je te laten inspireren met nieuwe ideeën, 

ervaringen die je kunt delen en bijzondere ontmoetingen. Belangrijk om nu 

al plannen te maken! 
 
Wij hebben ons al weer aangemeld voor het festival en van een tweetal 

anderen weet ik het ook. Hoe leuk zou het niet zijn als meer mensen uit 

onze gemeente meegaan. Je moet zelf je overnachtingsplekje regelen. 

Wacht niet te lang, want het is herfstvakantie. 

Voor meer informatie over het festival, aanmelden of reserveren, ga naar 

www.inspiratiefestivalterschelling.nl. 
 

Ga je mee? 
 

Ds. Nicolette 

 

VIER-kamp 
 
Het was ooit de musicus en componist Willem Vogel (1920-2010), die in de 

vorige eeuw aan de wieg stond van de ‘studiedagen voor kerkmuziek en 

liturgie’. Dat groeide uit tot een succesvolle jaarlijkse vierdaagse in Hoeven 

gedurende circa 40 jaar. Velen deden hier inspiratie op om in hun eigen 

kerk, koor of cantorij aan de slag te gaan met liturgie en kerkmuziek. 

Marja en ik zijn hier in het verleden naar toe geweest. Inspirerende dagen 

en als je van muziek en zingen houdt, dan is het echt een feest.  

De dagen in Hoeven zijn er niet meer, maar VIER-kamp is een nieuw 

veelzijdig muzikaal evenement dat hierop voortbouwt.  

De eerste (nu nog eendaagse) editie vindt plaats op woensdag 19 juli in de 

Burgwalkerk in Kampen van 11.00 tot 21.15 uur. De dag begint en eindigt 

met een korte viering van de getijden. 

Thema en programma 

• Het programma sluit aan bij verschillen in belangstelling. Een 

gedeelte van de dag zijn allen samen voor repetitie, viering en lezing. 

Een ander deel van de dag gaan we uiteen in verschillende 

deelgroepen: theologisch geïnteresseerden (‘verdiepers’), zangers, 

http://www.inspiratiefestivalterschelling.nl/
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dirigenten, organisten. Iedere groep gaat aan de slag met het thema 

’troost’. Liederen van troost worden gezongen, we mijmeren over 

troost bij Bach, Barnard en Oosterhuis, we leren hoe troost in te 

bedden in de liturgie en we dirigeren en begeleiden troostmuziek. 

Voor iedereen is er dus een eigen zwaartepunt gedurende de dag. De 

verschillende deelgroepen worden begeleid door de ervaren 

stafleden: 
 

• Verdieping (in twee groepen): Maarten Diepenbroek en Theo 

Menting.  

• Zingen: Monique Schendelaar en Elske te Lindert. 

• Orgelspelen: Sander van den Houten. Dirigeren: Aleida Post. 

• De lezing bevat een bijdrage van Lydia Vroegindeweij die inzichten uit 

haar onderzoek naar troost in het kerklied zal delen. 
 

Datum en plaats: woensdag 19 juli 2023, Burgwalkerk Kampen. 

Het programma duurt van 11.00 uur tot 21.15 uur. 

Kosten: € 70,00 inclusief alle materialen, koffie/thee, lunch, diner. 

Aanmelden kan je op de site: Kerkmuzieknetwerk.nl 

Een aanrader! 

Geef je op en doen mee! 

 

Marja en Nicolette gaan en er is nog ruimte in de auto voor twee personen.  

Als je meer informatie wilt kan je altijd even bij ons navragen. 
 

Marja en Nicolette 

 

Opening Tsjerkepaad 2023 
 

Dit gebeuren vindt plaats op zaterdag 24 juni om 13:30 uur in de 

Martinitsjerke. Het wordt een middag met muziek, zang en verhalen. Het 

programma kunt u vinden op www/kerkeasterein.nl. Zaterdagochtend is 

André Vink, samen met Ds. G. Groenewoud, vanaf 09:15 uur te horen op 

Radio Omrôp Fryslân. 
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Ut de gemeente 

 

Lokwinsken 

 

Foar alle minsken dy’t harren jierdei yn juny of july hoopje te fieren. 
 

Jierdei 
 

25 juny  81 jier  dhr. P. Faber 

      Easterein 

 

10 july  75 jier   mefr. A. Bijlsma  

       Easterein 

 

24 july  76 jier   mefr. B.Tacoma - Veenstra  

       Easterein 

 
 

24 july  77 jier  mefr. D. Dijkstra - Reinsma 

      Easterein 
 

 

Wa ha de blommen/attentie krigen: 

 

28 maaie     dhr. N.C. Schuijff 

      Easterein 

 

4 juny     mefr. G. Hiemstra – Boersma 

      Easterein 

 

11 juny     mefr. L.S.  Huitema 

      Easterein 

 

18 juny     mefr. A. Zwerver – Kamstra 

      Easterein  
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Leesrooster NBG 

 

vr 23 juni 1 Timoteüs 5:17-25 Goede daden blijven niet verborgen 

za 24 juni 1 Timoteüs 6:1-10 Tevredenheid is goud waard 

zo 25 juni 1 Timoteüs 6:11-21 De goede strijd 

ma 26 juni Psalm 49 God zal mij vrijkopen 

di 27 juni Matteüs 9:1-17 Volg de bruidegom 

wo 28 juni Matteüs 9:18-24 Geloof redt 

do 29 juni Matteüs 9:35–10:10 Extra arbeiders 

vr 30 juni Matteüs 10:11-20 Als schapen onder de wolven 

za 1 juli Matteüs 10:21-33 Schreeuw het van de daken 

zo 2 juli Matteüs 10:34 –11:1 Neem je kruis op je 

ma 3 juli Matteüs 11:2-19 Goed luisteren 

di 4 juli Matteüs 11:20-30 Kom allen bij Mij 

wo 5 juli Spreuken 26:1-12 Over dwazen 

do 6 juli Spreuken 26:13-19 Over luiaards 

vr 7 juli Spreuken 26:20-28 Over kwaadsprekers 

za 8 juli Psalm 79 Wij zijn uw kudde 

zo 9 juli Spreuken 27:1-10 Ware vriendschap 

ma 10 juli Spreuken 27:11-18 Wees wijs en verstandig 

di 11 juli Spreuken 27:19-27 Zorg goed voor je kudde 

wo 12 juli Matteüs 12:1-21 Heer over de sabbat 

do 13 juli Matteüs 12:22-32 Innerlijke verdeeldheid 

vr 14 juli Matteüs 12:33-42 Goede en slechte vruchten 

za 15 juli Matteüs 12:43-50 Ware familie 

zo 16 juli Matteüs 13:1-23 De zaaier en het zaad 

ma 17 juli Matteüs 13:24-33 Het onkruid en de oven 

di 18 juli Matteüs 13:34-43 Tekst en uitleg 

wo 19 juli Matteüs 13:44-58 Verborgen schatten 

do 20 juli Psalm 119:41-48 Ik heb uw geboden lief 

vr 21 juli Spreuken 28:1-9 Geef gehoor aan de wet 

za 22 juli Spreuken 28:10-20 Goed leiderschap 

zo 23 juli Spreuken 28:21-28 Eerlijk en rechtvaardig 
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Bijbelse sudoku 

 
  A B C D E F G H I  

                       

1   
                  

  

2   
                  

  

3   
                  

  

4   
                  

  

5   
                  

  

6   
                  

  

7   
                  

  

8   
                  

  

9   
                  

  

                       

 

Een korte uitleg. Elke puzzel begint met een blanco 9x9 schema zoals hier 

boven staat. Horizontaal staan de letters A t/m I, verticaal de cijfers 1 t/m 9. 

Die vormen de coördinaten en helpen u om de antwoorden op de diverse 

vragen een plaats te geven in het schema. Het beantwoorden van de 

hierna volgende bijbelse vragen levert een getal van 1 t/m 9 op. Bij elke 

vraag staan coördinaten genoemd daar kunt u het gevonden getal 

invullen. (bijv. A1, C9, H3). Als u het antwoord niet weet en het wilt 

opzoeken in de bijbel staan bij iedere vraag verwijzingen naar 

tekstplaatsen gegeven. Als u de antwoorden in het schema hebt ingevuld, 

kunt u de sudoku verder oplossen. Het doel van de sudoku is om de cijfers 

1 t/m 9 in elke horizontale tijd, in elke verticale kolom en in elk minischema 

van 3x3 te zetten, zodanig dat elke cijfer daar maar één keer in voorkomt. 
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Puzzel  

 

Voor F7, G6, A2 en E4 

Hoeveel zonen kreeg Lea? (Genesis 30:20) 
 

Voor I7, H5 en B4 

Hoeveel hoofdstukken heeft de brief van Judas? 
 

Voor G5, C1, D2 en B9 

Hoeveel mannen droegen de verlamde naar Jezus om genezen te worden? 

(Marcus 2: 3) 
 

Voor F2, H1 en C6 

Hoeveel vrouwen had Jakob? (Genesis 29: 23-28) 
 

Voor G8, E9, F4 en B3 

Hoeveel kruisen stonden er op de heuvel Golgotha? (Marcus 15: 27) 
 

Voor D4, A1, H3 en C8 

Hoeveel jaar wilde Jakob voor Laban werken om na Lea ook nog Rachel tot 

vrouw te kunnen krijgen? (Geneseis 29: 18) 
 

Voor C4, B1, D8 en H2 

Welke van de eerste negen verzen van 1 Kronieken 3 noemt Davids 

dochter? 
 

Voor H8, E7, B5, D6 en C3 

Hoeveel palen werden er gemaakt voor het gordijn van de tabernakel? 

(Exodus 26: 37) 

 

Voor F5, D7, H4 en E3 

Welk getal maal 5 geeft het aantal dagen en nachten dat Jezus vastte voor 

hij de duivel ontmoette? (Mattheus 4: 1-2) 
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Agenda         

 

Zaterdag 24 juni 

13:45 – 15:30 Martinitsjerke 

Iepening Tsjerkepaad 2023 

 

Zaterdag 1 juli 13:30 – 17:00 

Tsjerkepaad 

Martinitsjerke 

 

Donderdag 6 juli 10:00 

Koffieochtend 

Sacristie 

 

Zaterdag 8 juli 13:30 – 17:00 

Tsjerkepaad 

Martinitsjerke 

 

Zaterdag 15 juli 13:30 – 17:00 

Tsjerkepaad 

Martinitsjerke 

 

Zondag 16 juli 10:00 

Herhaling Kerkdienst 17 juli 2022 

Omrôp Fryslân 

 

Donderdag 20 juli 20:00 

Orgelconcert door Martin Mans 

Martinitsjerke 

 

Zaterdag 22 juli 13:30 – 17:00 

Tsjerkepaad 

Martinitsjerke 

     

  

Kopijdatum volgende nijsbrief is snein 16 july 2023  

Via mail:  nijsbrief@kerkeasterein.nl 

 

 
Email adressen     Collectebonnen 

predikant@kerkeasterein.nl   dhr. J Brouwer 

scriba@kerkeasterein.nl    0515 - 332269 

kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl  jbrouwereasterein@hotmail.com  

   

Website: www.kerkeasterein.nl 

 

Bankrekening nummers 

NL58 RABO 0349 5004 87 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Algemeen) 

NL92 RABO 0349 5075 38 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Collectebonnen) 

NL71 RABO 0349 5066 55 t.n.v. College van Diakenen 

NL13 RABO 0349 5014 91 t.n.v. Protestantse Gemeente Easterein ZWO 
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