
 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSJINSTEN  
 
Snein 23 july 09:30  

Foargonger:    Ds. Nicolette Vlaming 

 
Snein 30 july 11:00 Fryske tsjinst 

Foargonger:    Pastor H. Giliam, Pingjum 

 
Snein 6 augustus 10:00 Freuletsjinst op it keatsfjild in Wommels  

Foargonger:    Ds. F. Visser 

 
Snein 13 augustus 09:30  

Foargonger:    Ds. Nicolette Vlaming 

 
Snein 20 augustus 09:30  

Foargonger:    Pastor H.Wiersma, Sneek 
 

Snein 27 augustus 09:30  

Foargonger:    Ds. U.Tjallingii, Beetgumermolen 

 
Snein 3 september Begjintiid en foargonger noch net bekend 

Foargonger:     

 
Snein 10 september 09:30  

Foargonger:    Ds. S. Ypma, Franeker 
 

Snein 17 september 09:30  

Foargonger:    Ds. Nicolette Vlaming 

 

 

NIJSBRIEF MARTINITSJERKE 
Protestantse Gemeente te Easterein 
 

Nr. 50, 21 july 2023 

www.kerkeasterein.nl  
    

http://www.kerkeasterein.nl/
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Oertinking 

 

 

Lied 'Wees de grond onder mijn voeten', tekst: Reinier Kleijer  

Uit: zangen van zoeken en zien, lied 183: 1, 2 en 3 

 

 

Wees de grond onder mijn voeten, 

Wees het dak boven mijn hoofd 

Wijs mij richting op de route 

Naar de toekomst ons beloofd. 

Wees de bron waaruit ik put 

Liefde, vrede en geluk. 

 

Wees de stem in onze stilte 

En het oor dat ons verstaat 

Wees de warmte als de kilte 

Onze liefde sterven laat. 

En geef steeds betekenis 

Aan de vraag wat leven is. 

 

Wees de ziel van mijn gedachten, 

Wees de drijfveer van mijn hand. 

Breng het Rijk dat wij verwachten 

Mede door ons doen tot stand. 

Inspireer ons dag aan dag 

Met Uw Geest en geef ons kracht. 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

Fan de dûmny 

 

Samen vieren 

 

Let op: Zondag 30 juli begint de dienst om 11.00 uur! Voorganger is dan 

pastor Herke Giliam en het is een Fryske tsjinst. 

 

De week daarna, 6 augustus, is er geen dienst in Easterein maar de 

freuledienst op het kaatsveld in Wommels. De dienst begint om 10.00 uur.  

Voorgangster is ds. Flora Visser en het thema is: Ûnderweis nei… 

 

Zondag 13 augustus staan we stil bij Petrus die over het water naar Jezus 

toe wandelt. Vol vertrouwen, maar dan ineens slaat de twijfel toe. 

Herkenbaar toch, ook in ons leven. 

 

Daarna ben ik zelf op vakantie en kan ik over de lezingen weinig zeggen.  

Goede vieringen gewenst in deze zomermaanden! 

 

Startweekend 

Hou zaterdag 23 en zondag 24 september vrij in verband met het 

startweekend! 

Fietstocht en barbecue op zaterdagmiddag en -avond 

Laagdrempelige viering op het schoolplein op zondag. 

We hopen op mooi weer! 

Thema is: Ga je mee? 
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Zomervakantie 

 

Deze Nijsbrief is een lang nummer dat de hele zomervakantie beslaat. De 

vakantie is de tijd om te ontspannen, uit te rusten, dingen te doen met 

elkaar.  

Als je op andere plekken komt, dan bezoek je misschien wel eens een kerk. 

Net als bij ons in het dorp zijn veel kerken in de zomermaanden vaak open. 

In het buitenland is dat heel vaak ook het geval. 
 

Je kan dan onder de indruk zijn van de schoonheid van het gebouw. Hoe 

imposant het is, of misschien wel juist zo heerlijk eenvoudig… 
 

Je eigen hart is net een kathedraal die je doet verwonderen; groter, ruimer 

en mooier dan je denkt. Vaak stouwen wij onze kathedraal vol met allerlei 

zaken die ons het zicht op de hemel ontnemen. We staren naar ons 

overvolle leven en vragen ons af waar de rust en schoonheid gebleven is. 

En dan gaan we op reis, in de hoop ruimte te vinden. 

Kluizenaars wisten daar wel antwoord op: als je een geestelijke reis wilt 

maken, begin dan eens met het dichthouden van je mond. Verstil, luister… 

opschonen dat innerlijk, zodat de schoonheid weer zichtbaar wordt en we 

rust kunnen vinden bij ons zelf en bij God.  
 

Al reizen we de hele wereld af om schoonheid en rust te vinden, we 

moeten haar in ons meedragen, anders zullen we haar niet vinden. 

Ik wens iedereen, of je nu weggaat of thuisblijft, een goede reis toe! 
 

Afwezigheid predikant 
 

Mocht tijdens onze zomervakantie (week 33 t/m week 36) een predikant 

nodig zijn, neem dan contact op met één van de ouderlingen. Zij weten wie 

ze kunnen benaderen.   
 

Ds. Nicolette 
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Fan de de tsjerkerie 

 

De vakanties staan voor de deur. Als kerkenraad hebben we begin juli onze 

laatste vergadering voor de zomer gehouden. In september starten we 

weer. Dat betekent niet dat er geen aandacht/werk voor de kerk is. De 

verschillen geledingen komen deze maand ook nog bij elkaar. En de 

aandacht stopt eigenlijk nooit ervaar ik wel eens. Dat is soms vermoeiend 

maar tegelijk ook boeiend.  

 

Enkele besproken punten wil ik hier noemen.  

 

De jeugdraad heeft afscheid genomen van drie mensen. Sjieuwke Yntema, 

Nathalie Oliveiro en Durk Joustra. Erg bedankt voor jullie inzet!! Maar waar 

mensen afscheid nemen, zijn ook weer nieuwe nodig! Tjitske Joustra heeft 

aangegeven wel een zit in de Jeugdraad te willen nemen. Heel fijn! We 

hopen dat er nog 1 of 2 mensen zijn die dit stukje kerkwerk mee willen 

doen. Om samen met Wybrich Ynema en Hannah en Nicolette (beide 

namens de kerkenraad) een zit te  willen nemen in de Jeugdraad. Wie?? 

 

Tjitske Joustra heeft de afgelopen jaren de Nijsbrief rondgebracht. De 

Nijsbrief die ontstond tijdens de corona periode en is blijven bestaan. 

Tjitske stopt hiermee. Het juli nummer stopt ze nog bij u in de brievenbus. 

Bedankt Tjitske voor al je bezorgrondes!! Prachtig is ook dat je zelf een 

opvolger hebt gevonden. Fonger Ynema neemt de taak over. Fijn Fonger!  

Namens de kerkenraad blijft Janny Strikwerda contactpersoon voor de 

bezorging. 

 

En ook op deze plek wil ik Monique Vellinga bedanken voor haar werk als 

diaken voor de gemeente Easterein. DANK voor je 4 jaar van inzet!! 

 

De zomer staat voor de deur. Scholen sluiten en velen hebben enkele 

weken vrij de komende maanden. Ik hoop dat een ieder alle 

‘beslommeringen’ even los kan laten en gaat genieten van mensen, natuur 

en rust.  
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Onderstaand gedicht van Jildou Bakker verwoordt wat ik u wens! 

 

Geef wat minder om je plannen, 

leef wat meer in het moment. 

Want de toekomst, die komt zeker, 

ook als je er niet aan denkt. 

Wees niet bang voor wat gaat komen, 

Het is angst, die zorgen schept. 

“Later” is en blijft onzeker, 

Wees maar blij met wat je hebt. 

De zon staat altijd aan de hemel, 

Ook als je haar niet ziet staan. 

In jezelf ligt steeds de keuze, 

voor de weg die jij wilt gaan. 

Word maar niet verliefd op morgen. 

Zie de schoonheid van vandaag. 

Want het zijn de kleine dingen, 

Die je altijd bij je draagt. 

 

Een mooie en gezonde zomer gewenst, 

 

Namens de kerkenraad, Janke Abma – van der Valk. 
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Fan de diaconie 

 

Opbrengsten collecten in de maand juny 2023 
 

Via de bankrekening, collectebonnen en collecten in de kerk, zijn de 

volgende bedragen binnengekomen. 
 

4-jun  Kerk en Eredienst   €         57,30  

  Diaconie   €         64,99  
     

11-jun  Plaatselijk kerkewerk   €         98,60  

  Diaconie   €         93,70  
     

18-jun  Kerk in Actie Werelddiaconaat Colombia   €         87,35  

  Bloemenfonds   €         90,37  
     

25-jun  Fryslân foar Moldavië   €       389,52  
 
 

De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort.  

Hartelijk dank voor uw royale gebaar 

 

Collectedoelen 

 

23 july 2023 

1ste collecte – Restauratiefonds 

2de collecte – Diaconie 

 

30 july 2023 

1ste collecte – Diaconie 

2de collecte –  Bloemenfonds 

 

6 augustus 2023 

1ste collecte – Jeugdraad 

2de collecte – Diaconie 
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13 augustus 2023 

1ste collecte – Kerk in Actie – Zending Ghana 

2de collecte – Kerk en Pastoraat 

 

Kerk in Actie – Zending Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek 

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen 

christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier 

goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook 

investeren contacten met moslims. Het opleidingscentrum van de 

Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders 

hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak 

en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp. 

 

20 augustus 2023 

1ste collecte – Diaconie 

2de collecte – Onderhoudsfonds 

 

27 augustus 2023 

1ste collecte – Bloemenfonds 

2de collecte – Diaconie 

 

3 september 2023 

1ste collecte – Wereld Diaconaat Israël 

2de collecte – Onderhoudsfonds 

 

Wereld Diaconaat Israël - Jongeren leren meer over mensenrechten 

Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en 

historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma 

leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s - 

voor hun verplichte diensttijd begint - meer over mensenrechten en welke 

plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met 

leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers 

uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun 

landgenoten kijken. 
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10 september 2023 

1ste collecte – Protestantse Kerk – Kinderen en Jongeren 

2de collecte – Orgelfonds 

 

Protestantse Kerk – Kinderen en Jongeren Goed voorbereid met jongeren 

op weg 

Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze 

nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis 

voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk 

dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op 

kinderen en jongeren. Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de 

Protestantse Kerk seizoenspakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan 

materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in 

samenwerking met lokale gemeenten. 

 

17 september 2023 

1ste collecte – Kerk in Actie – Werelddiaconaat Myanmar 

2de collecte – Onderhoudsfonds 

 

Kerk in Actie – Werelddiaconaat Myanmar - Jonge mensen verbeteren hun 

landbouwproductie 

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare 

groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge 

moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de 

gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten. Ze 

verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en 

te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig 

bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en 

kleinschalige leningen. 
 

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 

t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de 

kerkdienst. 
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Ut de gemeente 

 

Lokwinsken 

 

Foar alle minsken dy’t harren jierdei of jubileum yn july, augustus en 

september hoopje te fieren. 
 

Jierdei 
 

24 july 76 jier  mefr. B.Tacoma - Veenstra  

     Easterein 
 

24 july 77 jier mefr. D. Dijkstra - Reinsma 

    Easterein 
 

3 aug. 84 jier dhr. J.IJ. Kooistra 

    Easterein 
 

15 aug.  80 jier dhr. H. Drost 

    Easterein 
 

18 aug.  82 jier  dhr. C. van Dijk  

    Easterein 
 

19 aug.  89 jier dhr. S. Scheltema 

    Makkum Fr. 
 

20 aug. 97 jier mefr. A. Okkema-Zijlstra 

Wommels  
 

20 aug. 86 jier dhr. J. Strikwerda 

    Easterein 
 

20 aug. 75 jier mefr. J. Jelsma – Dijkstra 

    Easterein 
 

28 aug.  87 jier mefr. J. Couperus – Stegenga 

    Easterein 
 

31 aug.  76 jier dhr. G.T. Hiemstra 

    Easterein 
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6 sept. 86 jier dhr. E. Kingma 

    Easterein 
 

8 sept. 89 jier mefr. G. de Boer-Velzen 

    Wommels 
 

Jubileum 
 

9 sept. 40 jier dhr. K. de Jager en mefr. H. de Jager – Strikwerda 

    Easterein 

 

Wa ha de blommen/attentie krigen: 

 

25 juny     mevr. T. Brouwer - Terpstra  

      Easterein 
 

2 july     dhr. P. Faber 

      Easterein 

 

9 july     dhr. B. Jellema 

      Easterein 
 

16 july     mefr. J. Twijnstra – Rispens 

      Easterein 
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Fan de tsjerkerintmasters 
 
Orgelconcerten 2023 in de Martinitsjerke Easterein, Aanvang: 20.00 uur, 

Entree € 7,50 incl. koffie 
 
Donderdag 27 juli  Organist: Harry Hamer 
 

Donderdag 3 augustus Organist: Dirk S. Donker 
 

Het kerstconcert is op zondag 10 december 2023 en 

wordt verzorgd door Martin Mans 
 
Al vanaf 1987 onder leiding van Balt de Vries 
 

Efkes Diele 

Het is al jaren geleden, maar vergeten doe ik het nooit meer. We waren op 

een ochtend in een museum aangekomen. Het was nog aan de vroege 

kant , we waren bijna de eerste gasten. Maar vanuit het piepkleine 

restaurantje roken we toch al de koffie. Heerlijk ! We hadden al een hele 

reis achter de rug en dus bestelden we vier koffie. 

Een stralende dame bracht ze ons , ze legde er voor elk een duimpje naast. 

"Heerlijk", zeiden we alvast. Ze moet hebben gezien, dat we het meenden, 

want ze zei tegen ons :"IK HEB HET OOK MET LIEFDE VOOR U GEZET, DAN 

SMAAKT HET BETER, ZIET U ... " 

Er zijn van die mensen, die stralen liefde uit . Majoor Bosschart was er zo 

een. We missen haar , want ze was een engel. Waar zij binnenkwam, daar 

VERANDERDE iets. 

Daar kan ik jaloers op worden. 

Gelukkig zijn er veel meer zulke engelen. Vrouwen en mannen. Oude en 

jonge engelen. Ze willen het zelf niet weten, maar ze ZIJN het. ( in tijden 

van ziekte leerden we er weer een paar kennen...). 

Ik hoop dat u er een paar om u heen hebt zweven , dan smaakt het leven 

namelijk veel beter..            

            Jan Strikwerda 
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Leesrooster NBG 

 

vr 21 july Spreuken 28:1-9 Geef gehoor aan de wet 

za 22 july Spreuken 28:10-20 Goed leiderschap 

zo 23 july Spreuken 28:21-28 Eerlijk en rechtvaardig 

ma 24 july Psalm 119:49-56 Uw belofte doet mij leven 

di 25 july Spreuken 29:1-9 Kies rechtvaardigheid 

wo 26 july Spreuken 29:10-18 Berisping geeft wijsheid 

do 27 july Spreuken 29:19-27 Zoek het bij de HEER 

vr 28 july Psalm 119:57-64 De aarde is vol van uw trouw 

za 29 july Spreuken 30:1-9 Gods woord is genoeg 

zo 30 july Spreuken 30:10-14 Een gewaarschuwd mens… 

ma 31 july Psalm 119:65-72 De wet is beter dan een schat 

di 1 augustus Spreuken 30:15-23 Nooit genoeg 

wo 2 augustus Spreuken 30:24-33 Buitengewone dieren 

do 3 augustus Spreuken 31:1-9 Bescherm het recht 

vr 4 augustus Psalm 119:73-80 Schenk mij inzicht 

za 5 augustus Matteüs 14:1-12 Johannes onthoofd 

zo 6 augustus Matteüs 14:13-21 Eten in overvloed 

ma 7 augustus Matteüs 14:22-36 Wees niet bang 

di 8 augustus Spreuken 31:10-20 Een sterke vrouw (1) 

wo 9 augustus Spreuken 31:21-31 Een sterke vrouw (2) 

do 10 augustus Psalm 119:81-88 Uw wetten vergeet ik niet 

vr 11 augustus 2 Koningen 16:1-9 Achaz in het nauw 

za 12 augustus 2 Koningen 16:10-20 Een nieuw altaar 

zo 13 augustus Romeinen 9:1-5 De Israëlieten, Gods kinderen 

ma 14 augustus Romeinen 9:6-18 Gods belofte 

di 15 augustus Romeinen 9:19-29 Gods barmhartigheid 

wo 16 augustus Romeinen 9:30–10:4 Gods gerechtigheid 

do 17 augustus Romeinen 10:5-13 Geloof met je hart 

vr 18 augustus Romeinen 10:14-21 Luister en kom tot geloof 

za 19 augustus Romeinen 11:1-12 Door Gods genade uitgekozen 

zo 20 augustus Romeinen 11:13-24 Goed én streng 

ma 21 augustus Romeinen 11:25-36 Een goddelijk geheim 
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di 22 augustus Mattëus 15:1-20 Het is het hart dat telt 

wo 23 augustus Matteüs 15:21-28 Een groot geloof 

do 24 augustus Matteüs 15:29-39 Brood en vis 

vr 25 augustus Matteüs 16:1-12 Een ander zuurdesem 

za 26 augustus Matteüs 16:13-20 Wie ben ik? 

zo 27 augustus Matteüs 16:21-28 Wat God wil 

ma 28 augustus 2 Koningen 17:1-12 Tegen Gods wil in 

di 29 augustus 2 Koningen 17:13-23 Verworpen en verstoten 

wo 30 augustus 2 Koningen 17:24-33 God én andere goden 

do 31 augustus 2 Koningen 17:34-41 Het slechte voorbeeld 

vr 1 september 2 Koningen 18:1-12 De HEER staat Hizkia bij 

za 2 september Matteüs 17:1-13 Jezus, Mozes en Elia 

zo 3 september Matteüs 17:14-23 Niets is onmogelijk 

ma 4 september 2 Koningen 18:13-25 Hizka uitgedaagd 

di 5 september 2 Koningen 18:26-37 Het volk uitgedaagd 

wo 6 september 2 Koningen 19:1-13 Laat je niet ontmoedigen 

do 7 september 2 Koningen 19:14-28 Ik ken je 

vr 8 september 2 Koningen 19:29-37 God beschermt en bevrijdt 

za 9 september Matteüs 17:24–18:9 Valstrikken 

zo 10 september Matteüs 18:10-20 De Vader zorgt voor je 

ma 11 september Matteüs 18:21-35 Van harte vergeven 

di 12 september Psalm 6 Twee keer doodsbang 

wo 13 september 2 Koningen 20:1-11 Een teken uit de hemel 

do 14 september 2 Koningen 20:12-21 Hizkia’s schatkamers 

vr 15 september 2 Koningen 21:1-18 Manasses zondige praktijken 

za 16 september 2 Koningen 21:19-26 Amon volgt zijn vader 

zo 17 september Jona 1:1-16 Geroepen en gevlucht 
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Bijbelse sudoku 

 
  A B C D E F G H I  

                       

1   
                  

  

2   
                  

  

3   
                  

  

4   
                  

  

5   
                  

  

6   
                  

  

7   
                  

  

8   
                  

  

9   
                  

  

                       

 

Een korte uitleg. Elke puzzel begint met een blanco 9x9 schema zoals hier 

boven staat. Horizontaal staan de letters A t/m I, verticaal de cijfers 1 t/m 9. 

Die vormen de coördinaten en helpen u om de antwoorden op de diverse 

vragen een plaats te geven in het schema. Het beantwoorden van de 

hierna volgende bijbelse vragen levert een getal van 1 t/m 9 op. Bij elke 

vraag staan coördinaten genoemd daar kunt u het gevonden getal 

invullen. (bijv. A1, C9, H3). Als u het antwoord niet weet en het wilt 

opzoeken in de bijbel staan bij iedere vraag verwijzingen naar 

tekstplaatsen gegeven. Als u de antwoorden in het schema hebt ingevuld, 

kunt u de sudoku verder oplossen. Het doel van de sudoku is om de cijfers 

1 t/m 9 in elke horizontale tijd, in elke verticale kolom en in elk minischema 

van 3x3 te zetten, zodanig dat elke cijfer daar maar één keer in voorkomt. 
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Puzzel  

 

Voor F3, B6, G9, C1 en E8 

Het hoeveelste gebod zegt ‘houdt de sabbat in ere, het is een heilige dag’? 

(Exodus 20:8) 

 

Voor A8, D7, E3 en C6 

Hoeveel tenten wilde Petrus opslaan toen hij er getuige van was dat Jezus 

van gedaante veranderde? (Mattheus 17: 4) 

 

Voor I3, C2 en D6 

Hoeveel muntjes gooide de weduwe in de offerkist? (Lucas 21: 2) 

 

Voor H7, F1 en I4 

Hoeveel verzen telt psalm 150? 

Voor G7, B1, F4 en C8 

Hoeveel zusters had Tubal-Kaïn? (Genesis 4: 22) 

 

Voor C9, G5 en D2 

Hoeveel dienaressen kreeg Esther tot haar beschikking? (Esther 2: 9) 

 

Voor D4, G1, A5, F9, B8 en E2 

Hoeveel mensen waren er in de ark? (Genesis 7: 13) 

 

Voor B5, I6 en A2 

De hoeveelste van de Gadieten die zich bij David voegden, was Elzabad? (1 

Kronieken 12: 9, 13) 

 

Voor I1, B7 en D9 

In welk jaar van koning Rechabeams regering trok koning Sisak van Egypte 

tegen Jeruzalem op en roofde de schatten uit de tempel? (1 Koningen 14: 

25-26) 
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Agenda         

 

 

Zaterdag 22 juli 13:30 – 17:00 

Tsjerkepaad 

Martinitsjerke 

 

Donderdag 27 juli 20:00 

Orgelconcert door Harry Hamer 

Martinitsjerke 

 

Zaterdag 29 juli 13:30 – 17:00 

Tsjerkepaad 

Martinitsjerke 

 

Donderdag 3 augustus 20:00 

Orgelconcert door Dirk S. Donker 

Martinitsjerke 

 

Zaterdag 5 augustus 13:30 – 17:00 

Tsjerkepaad 

Martinitsjerke 

 

 

 

 

Zaterdag 12 augustus 13:30 – 

17:00 

Tsjerkepaad 

Martinitsjerke 

 

Zaterdag 19 augustus 13:30 – 

17:00 

Tsjerkepaad 

Martinitsjerke 

 

Zaterdag 26 augustus 13:30 – 

17:00 

Tsjerkepaad 

Martinitsjerke 

 

Zaterdag 2 september 13:30 – 

17:00 

Tsjerkepaad 

Martinitsjerke 

 

Zaterdag 9 september 13:30 – 

17:00 

Tsjerkepaad 

Martinitsjerke 
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 Email adressen     Collectebonnen 

predikant@kerkeasterein.nl   dhr. J Brouwer 

scriba@kerkeasterein.nl    0515 - 332269 

kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl  jbrouwereasterein@hotmail.com  

   

Website: www.kerkeasterein.nl 

 

Bankrekening nummers 

NL58 RABO 0349 5004 87 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Algemeen) 

NL92 RABO 0349 5075 38 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Collectebonnen) 

NL71 RABO 0349 5066 55 t.n.v. College van Diakenen 

NL13 RABO 0349 5014 91 t.n.v. Protestantse Gemeente Easterein ZWO 

 

 

 

 

Kopijdatum volgende nijsbrief is snein 10 september 2023  

Via mail:  nijsbrief@kerkeasterein.nl 

mailto:predikant@kerkeasterein.nl
mailto:scriba@kerkeasterein.nl
mailto:kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl
mailto:jbrouwereasterein@hotmail.com
http://www.kerkeasterein.nl/

