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Voorganger:   ds Nicolette Vlaming 
Organist:    Balt R de Vries 
Pianiste:    Sjoukje Heins 
Koster:    André Christiaan Vink 
Zanggroep olv:  Marja Crucq 
Lector:    Jacob de Jong 
Mediateam:  Thijs Janssen 
 



Zingen voor de dienst: 
 

Liet 473: 1, 2 en 3      
1 In roas is iepen sprongen 
út ierde kâld en hurd. 
No wurdt it heil besongen 
neffens 't profetewurd. 
En Davids âld geslacht 
begjint opnij te bloeien 
hjir, midden yn 'e nacht. 
 

2 Dy roas dêr't wy nei longeren,  
dat útferkeazen sied,  
is troch in faam ûntfongen  
út Gods ferburgen ried.  
`ja', sei Marije bliid 
doe't Gabriël har groete  
hjir, midden yn 'e tiid. 

3 Dy blom fan Gods behagen,  
fan toarrens omtrint wei,  
koe froast en kjeld ferdrage,  
lykas Jesaja sei. 

O roas as bloed sa read,  
God wol by ús ferkeare  
hjir, midden yn 'e dea. 

 
Liet 478: 1, 3 en 4    
1 Kom en sjoch it wûnder, minsken, 
sjoch, hoe’t God fan jimme hâldt, 
sjoch, ferfolle wat jim winsken, 
sjoch dit bern dat kaam te wrâld. 
Sjoch it wurd yn dimmen swijen, 
sjoch de kening sûnder pracht, 
sjoch dy’t alles is, yn lijen, 
sjoch it ljocht yn neare nacht. 
Sjoch de Heare, sa begearlik, 
wurdt ferstjitten, wurdt net socht. 
 
3 Dy’t de himel makke_en sierde  
mei syn stjerren sûnder ein, 
Hy moat by de bisten sliepe, 
wurdt hjir yn in krêbe lein. 
Hy wa’t suvere serafinen 

tsjinje nei syn heech gebod, 
is hjir yn in stâl te finen, 
leit yn hea en strie foar spot; 
yn syn herntsje leit dit berntsje 
en draacht alle leed en lot. 
 
4 O Hear Jezus, God en minske, 
dy’t oanfurden dizze steat, 
jou my wat ik troch Jo winskje, 
jou my troch jo lytsens ried. 
Help my troch jo teare hannen, 
wês myn alles troch jo neat 
en befrij my troch jo bannen, 
lit my sjonge troch jo sear, 
freugde fine troch jo pine, 
en it libben troch jo dea! 

 
Lied 498: 1, 2, 4 en 5  
1 Betlehem, o uitverkoren 
stad in ’t veld van Efrata, 
in u is een vorst geboren 
als een nieuwe Jozua. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

2 In het ondoordringbaar duister, 
in onzekerheid en pijn, 
in het land van licht noch luister 
zal Hij onze Redder zijn. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 



4 Trouw en goedheid zullen wonen 
in het land dat Hij bemint. 
Vorsten, heersers, machten, tronen 
zullen buigen voor dit kind. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 
 

5 ‘Ere in de hoge’ zingen 
alle engelen tezaam 
voor de herder der geringen 
tot de glorie van zijn naam. 
Koning Jezus, gloria, 
Zoon van God, halleluja. 

Liet: ‘Fleurich sjonge wy ús liet’   
1 Fleurich sjonge wy ús liet, 
lit elkenien it heare! 
Sjoch it wúnder: Davids sied, 
de Heilân, Hy is berne! 
Gloria, hosanna in excelsis 
 

2 Minskebern fan oeral wei: 
God is yn ús fermidden! 
Avesearje en gean mei 
om Kristus te oanbidden! 
Gloria, hosanna in excelsis. 

Welkom en mededelingen 
 

Aansteken kaarsen (5) + tekst 
 

Lied op melodie lied 444 
1 De zon komt op in ’t oosten 
aan ’t einde van de nacht 
en zal ons weer gaan troosten 
met nieuwe stralenkracht. 
 

2 De nachtelijke stilte 
die eindelijk verdwijnt. 
De zon verdrijft de kilte. 
Aan ’t duister komt een eind. 

3 En gaat hij straks weer onder, 
niet bang zijn voor de nacht. 
Daarna volgt weer het wonder 
vol warmte, licht en kracht. 
 
Bemoediging en groet 
  
Lied melodie lied 467 
1 Wees van harte welkom pasgeboren kind, 
zo kwetsbaar, klein en weerloos, zo teerbemind. 
Wees van harte welkom in een wereld, diep verward, 
welkom in ons huis, ons leven, in ons hart. Kom in ons hart. 
 
2 Wees van harte welkom kleine zonnestraal, 
zo’n levensgroot geschenk voor ons allemaal. 
Wees van harte welkom als een vaste zekerheid, 
blijk van pure liefde en vrede in de strijd. Kom in ons hart. 
 



Uitleg schikking 
 

Gebed  
 

Glorialied: 1 en 4 zanggroep, 2, 3 en 5 allen  
 
Zanggroep: 
1 Kom, rop it om yn stêd en lân, 
nim frjemden bij de hân 
en dûnsje krekt as lytse bern; 
Lit elk frijút dyn blidens sjen. 
kom, wês mar wat oerstjoer, 
nim’t fan’e hoeders oer, 
nim diel oan it wrâldomfetsjend jubelkoar. 
 
Gemeente: 
2 Jubel het uit, de Heer is hier, 
ontvang het koningskind. 
Als redder van de aarde, 
geeft hij het leven waarde 
dus hemel en aarde, zingt 
dus hemel en aarde, zingt 
dus hemel dus hemel en aarde, zingt 
 
Gemeente: 
3 Zijn koningschap zou eeuwig zijn, 
rechtvaardig en vol kracht. 
Laat ieder volk op aarde, 
zijn heerlijkheid ervaren; 
de liefde die hij bracht, 
de liefde die hij bracht, 
de liefde de liefde die hij bracht. 
 
Zanggroep:  
4 Kom, jou war sjonge kin in stim. 
De ierde sjongt foar him. 
It klettert bij de bergen del, 
it brûzet yn’e djippe wel. 
De himel nimt it oer, 
it klinkt de fjilden oer, 
it waait as in waarme wyn troch de natoer. 



Gemeente: 
5.Kom, fier it feest, de bertedei. 
De hiele wrâld docht mei 
en sjongt folút op blide toan 
in liet foar dizze minskesoan. 
De nacht waard ljochtskyndei, 
doe’t hij syn boadskip sei 
en bij ús de frede yn it herte lei. 
 

De klokkenmaker 
 

Projectlied 
 
1       5 Nu de tijd is aangebroken 

van de koning in de stal, 
durven mensen weer te dromen 
dat de vrede komen zal. 

 
 
Kinderen verlaten de kerk 
 
Gebed van deze kerstochtend  
 
Lied 448: 1, 3, 5, 7 en 9 allen, 2, 4, 6 en 8 zanggroep  
Gemeente: 
1 Het volk dat wandelt in het duister 
zal een groot licht zien, een groot licht. 
Hef naar de hemel uw gezicht, 
met opgeheven hoofden, luister, 
 
Zanggroep: 
2 gij die hier woont in 't dal der tranen 
en van de schaduwen des doods, 
gij hoort zijn stap, gij ziet hoe groots 
Hij zich zijn witte weg zal banen. 
 
Gemeente: 
3 Hij komt met vrede; en geen rampen 
geen oorlog en geen bitterheid 
zal er meer zijn, geen kind dat schreit, 
geen laarzen die in 't duister stampen. 

Zanggroep: 
4 Geen liefde gaat er meer verloren, 
de onderdrukking is voorbij, 
de dood is dood, nu juichen wij, 
er is een kind voor ons geboren. 
 
Gemeente: 
5 Er is een zoon voor ons gegeven, 
de Zoon van God die koning is, 
die 't licht is in de duisternis, 
de weg, de waarheid en het leven. 
 
Zanggroep: 
6 En alle andere vreemde namen: 
die wonderlijke raadsman heet, 
omdat Hij de geheimen weet 
van hemel en van aarde samen. 



Gemeente: 
7 Een sterke God, die de gebeden 
verhoren zal, die overwint. 
Eeuwige vader heet dat kind, 
en vorst van eindeloze vrede. 
 

Zanggroep: 
8 Dan zal de aarde voor ons allen 
het land van melk en honing zijn, 
het kind van God zal koning zijn, 
nooit zal de troon van David vallen. 

Gemeente: 
9 En alle, alle mensen samen, 
die zullen voor zijn aangezicht 
staan zingen in het grote licht. 
En Hij kent allen bij hun namen. 
 
Lezing: Johannes 1: 1-14 door Jacob de Jong 
 
Lied 477: 1, 2 en 3 ‘Komt allen tezamen’ 
1 Komt allen tezamen,  
jubelend van vreugde  
Komt nu, o komt nu naar Betlehem!  
Ziet u de vorst der eng'len hier geboren  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 
2 De hemelse englen 
riepen eens de herders  
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
Komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 
3 Het licht van de Vader, 
licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 
goddelijk kind, gewonden in de doeken! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 
Uitleg en verkondiging 



 
Zanggroep zingt: ‘Het licht is uitgezaaid’  
  
Lied op melodie ‘Het is geboren, het god’lijk kind’ 
1 ’t Is gekomen, het eeuwig licht 
om ons leven weer bij te schijnen, 
warme gloed voor het evenwicht. 
Vier dus allen de komst van ’t licht. 
 
2 Na het duister dat is geweest 
komt een eind aan de donk’re tijden, 
na het duister dat is geweest. 
Vier dus allen dit stralend feest. 
 
3 ’t Is gekomen, het eeuwig licht 
om ons leven weer bij te schijnen, 
warme gloed voor het evenwicht. 
Vier dus allen de komst van ’t licht. 
 
4 ’t Duurde lang voor de somb’re geest. 
’t Leek of alles zo zwart zou blijven. 
Maar die tijden zijn nu geweest. 
Vier dus allen dit stralend feest. 
 
Dank-voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Kinderen komen terug, kerstbal en foto’s 
 
Collecte onder orgelspel 
 
Slotlied 487: 1 en 2 
1 Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in onze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria  in excelsis Deo.(2x) 
 
2 Eer zij God die onze Vader 
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 



naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo.(2x) 
 
Zending en zegen 
 
Gezongen Amen  
 
Ere zij God  
Ere zij God 
Ere zij God 
In de hoge 
In de hoge 
In de hoge 
Vrede op aarde 
Vrede op aarde 
In de mensen 
Een welbehagen 
Ere zij God in de hoge 
Ere zij God in de hoge 
Vrede op aarde 
Vrede op aarde 
Vrede op aarde 
Vrede op aarde 
In de mensen 
In de mensen 
Een welbehagen 
In de mensen 
Een welbehagen 
Een welbehagen 
Ere zij God 
Ere zij God 
In de hoge 
In de hoge 
In de hoge 
Vrede op aarde 
Vrede op aarde 
In de mensen 
Een welbehagen 
Amen 
Amen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


