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NIJSBRIEF MARTINITSJERKE 
Protestantse Gemeente te Easterein 
 

Nr. 65, 24 jannewaris 2025  

www.kerkeasterein.nl  
    

 

FIERINGEN 
 

Snein 26 jannewaris 09:30 

Foargonger     Ds. Rianne van Zessen 

 

 

Snein 2 febrewaris 09:30   Nei ôfrin kofjedrinken 

Foargonger     Ds. Nicolette Vlaming 

 

 

Snein 9 febrewaris 09:30   Hillich Nachtmiel 

Foargonger     Ds. Nicolette Vlaming 

 

 

Snein 9 febrewaris 16:30   Lyts Hillich Nachtmiel 

Foargonger     Ds. Nicolette Vlaming 

 

Snein 16 febrewaris 09:30 

Foargonger     Ds. Nicolette Vlaming 

 

 

Snein 23 febrewaris 09:30 

Foargonger     Ps. Catrien Bos 

 

 

Snein 2 maart 09:30 

Foargonger     Ds. Nicolette Vlaming 

 

 

 

http://www.kerkeasterein.nl/
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Oertinking 

 

Er was eens een man op weg naar God. In zijn koffers droeg hij alles wat 

hij in zijn leven had verzameld. Eindelijk kwam hij bij het huis van God en 

klopte aan. ‘Ik herken u niet’, zei de portier. 

‘Tja’, zei de man nors, ‘eigenlijk ken ik u ook niet’. ‘Kom misschien een 

andere keer terug’. En de portier sloot de deur. 

 

De man vloekte en stampte tegen zijn koffers. ‘Wacht tot ik God zie’, 

dacht hij, ‘dan spreek ik Hem wel over zijn onbeleefd personeel’. Hij zocht 

zijn overgebleven koffers en hervatte zijn tocht naar God.  

 

Onderweg kwam hij een vos tegen. ‘Ik heb het te warm, zei de vos, mag ik 

in de schaduw van uw koffer gaan zitten?’ 

De man gaf hem één van zijn koffers. 

 

Toen zag hij een herdersjongen, die verzamelde plukjes wol in zijn 

handen. De man aarzelde: ‘Misschien kun je wel een koffer gebruiken…’ En 

hij gaf nog een koffer weg. 

 

Wat verder ging hij naast een oude vrouw zitten om uit te rusten. Ze 

genoten samen van de zon en het groen. Toen vertrok hij. ‘Meneer’, riep 

de vrouw, ‘u vergeet uw koffer’. ‘Oh’, zei de man, ‘hou die maar, ik heb die 

niet meer nodig’. 

 

Weer stond de man voor het huis van God en klopte aan. 

‘Daar zijn we weer’, zei de man. De portier zei: ‘Oh, U herkent me?’ De 

man knikte: ‘Natuurlijk. Vergeet maar die andere keer, u weet wel hoe dat 

gaat. Soms ziet een mens door de koffers God niet meer’. ‘Dat gebeurt 

wel meer’, zei de portier en hij zwaaide de deur van het huis helemaal 

open.  

 
Uit: ‘Een parel voor elke dag’ 
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In memoriam IJbeltje van der Brug-Koopmans 

 

Op zondagmorgen 29 december is overleden IJbeltje van der Brug – 

Koopmans. Ze was 93 jaar, en woonde de laatste jaren in Bloemkamp in 

Bolsward. 

 

Geboren en opgegroeid in Goaiïngea ontmoette ze bij een Pinksterbal in 

Bolsward Tjipke van der Brug uit Oosterend. Ze trouwden op 16 aug ’55 

en namen de bakkerij (aan het begin van de Van Eijsingaleane) over van 

Tjipke’s ouders.  

 

IJbeltje werd bakkersvrouw en werkte mee in de zaak. Er was veel werk in 

de bakkerij en in de winkel, een heel druk leven. Naast hen woonde de 

vader van Tjipke en aan de andere kant werd later een kamer bijgebouwd 

voor de moeder van IJbeltje – een dubbele kangoeroe-woning. 

Er kwamen twee dochters en een zoon. 

 

IJbeltje was een fleurige, lieve en sterke vrouw. Ze had niet veel tijd voor 

zichzelf. Het werken in de winkel deed ze van harte en haar passie was 

zingen bij het koor “Halleluja”. 

 

In 1994 nam zoon Henk het bakkersbedrijf over en verhuisden zij en haar 

man naar de Singel. 

 

Vier jaar later stierf haar man. Ze heeft er nog 19 jaar alleen gewoond. 

Toen ze ouder werd is ze naar Nij Stapert in Wommels gegaan en later 

naar verpleeghuis Bloemkamp in Bolsward verhuisd. In Bloemkamp heeft 

ze nog vier jaar gewoond. 

 

Zaterdag 4 januari is ze na het afscheid in de kerk hiernaast bij haar man 

Tjipke begraven. 

 

We wensen allen die haar missen veel sterkte en Gods nabijheid toe. 

 

Ds. Siebe Hiemstra uit Almelo 
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Fan de dûmny 

 

Filmavond  

Dinsdag 11 februari kan je weer een film kijken 

in de huiskamer van Djurre en Annemarie 

Zijsling, Middelzeedijk 3 in Hartwerd.  

Opgeven is niet nodig. 

 

 

 

 

Samen eten  

De kookgroep gaat weer aan de slag 

om een lekker menu te bedenken 

zodat iedereen kan aanschuiven op 

donderdag 13 februari om 12.00 uur 

in de Skoalleseize. Kosten 7,50 pp.  

 

Graag opgeven bij Annie Sjaarda 

(06-20765494) vóór maandag 10 

februari 

 

Ds. Nicolette 
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Fan de tsjerkerie 

 

De Kerstdagen en Oud & Nieuw zijn weer voorbij. Net als velen kregen 

ook wij kerst- en nieuwjaarskaarten met mooie en goede wensen. Eentje 

ervan wil ik hier delen: 

 

Wij wensen je een nieuwjaar 

Met tijd om te lachen, het brengt kleur in je dagen 

Met tijd om te dromen, het tilt je op naar de sterren 

En tijd om te genieten, er is zoveel moois te beleven. 

 

Voor ons ligt een heel nieuw jaar. Ook op kerkelijk gebied. Ook daar is er 

een plek om te lachen, een plek om te dromen en een plek om te 

genieten. Het zijn maar kleine dingen. De vreugde op het gezicht van een 

zondagskind als de kaarsen branden. De stilte die er is en je gedachten 

even weg dromen. Genieten als er mooie liederen en muziek klinkt van 

het orgel.  

 

Zondag 19 januari hebben Douwe Durk Reitsma en Leo Slooter afscheid 

genomen van hun ambt in de kerkenraad. Na de bevestiging van Leonard 

Roelofsen en Siemen Bouma bleven zij ruim een half jaar nog deel 

uitmaken van het College van Kerkrentmeesters. Nogmaals Douwe en Leo 

bedankt voor jullie inzet en bijdrage aan het financiële deel van de 

Protestantse Gemeente van Easterein. 

 

Op zondag 8 juni is er opnieuw een dienst met aftreden en bevestiging 

van ambtsdragers. Bij deze een oproep om als gemeente namen van 

gemeenteleden door te geven die u geschikt vindt voor een ambt. 

Uiteraard alleen na overleg met de betreffende persoon. Op dit moment 

is er nog steeds een vacature voor ouderling. Wij hopen dat na 2 jaar ook 

deze groep weer voltallig zal zijn. 

 

Tijdens de dienst van zondag 19 januari zijn er vele positieve verhalen 

verteld. Persoonlijke verhalen over wat je raakt in de kerk. Wat voor moois 

je meemaakt. Deze verhalen zijn eerder door veel groepen in de 
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gemeente verteld. De ouderen (koffiegroep), de groep “Eat & Creed”, het 

mediateam en gespreksgroep “Net te dreech”. Uit al deze mooie en 

positieve verhalen zijn “waarden” gehaald. Denk onder andere aan: 

betrokkenheid, rust, liefde, mienskip, groei, passie, vertrouwen en 

saamhorigheid. Met onder ander deze woorden gaan wij als kerkenraad 

het komende jaar aan de slag om een nieuw beleidsplan te schrijven, met 

als titel ”De Kerk van de Toekomst”. In het komende jaar hoort U hier 

meer over. 

 

Als je verdwaald bent, steek dan je licht aan. 

Het is misschien moeilijk te vinden, maar er zit een vonkje. 

Heb gewoon een beetje vertrouwen en je zult zien dat het goed is. 

Neem even de tijd om adem te halen 

Het tij keert uiteindelijk 

Als je ooit twijfelt, heb gewoon een beetje vertrouwen 

En een klein beetje geloof/Geloof. 

 

Uit “Have a little fait” van Son Mieux. 

 

Mei een hertlike groet, út namme fan de tsjerkerie, 

Janke Abma – van der Valk. 

 

 

Fan de ZWO 

 

Paasgroetenactie 

 

Net als in de voorgaande jaren kunt u ook dit jaar weer een groet zenden 

aan gedetineerden. Voor en na de vieringen op zondag 23 februari en 2 

maart liggen in de kerk, met een bemoedigende groet, kaarten klaar. U 

hoeft alleen uw naam op de kaart te schrijven en de kaart in de kerk 

achter te laten. De ZWO zorgt ervoor dat de kaarten op de juiste plek 

worden afgeleverd. Wij danken u alvast voor uw deelname. 
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Fan de diaconie 

 

Terugblik Adventsviering 

 

Op woensdag 18 december hebben we met de senioren van Easterein en 

omstreken een mooie adventsviering beleefd.  

 

Door omstandigheden dit keer in de Martini Tsjerke waar we konden 

genieten van de muzikale klanken op het orgel door Frans van der Houw.  

 

Het was een mooi samenzijn waarbij we alvast een voorschot konden 

nemen op de warmte van kerst . Dit natuurlijk onder genot van het 

koffiemoment, de borrel en de afsluitende gezamenlijke maaltijd.  

 

We hebben er als diaconie weer van genoten en zijn blij dit elk jaar weer 

te mogen organiseren. 
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Opbrengsten collecten in de maand december 2024 
 

Via de bankrekening, collectebonnen en collecten in de kerk, zijn de 

volgende bedragen binnengekomen. 

 

Datum  Doel  Opbrengst 

     

1-dec  Bloemenfonds   €           98,39  

  Kerk in Actie - Werelddiaconaat Moldavie   €         118,90  
     

8-dec  Kerk in Actie - Werelddiaconaat Ghana   €         114,00  

  Diaconie   €           88,85  
     

15-dec  Kerk in Actie - Werelddiaconaat Palestina   €         209,15  
     

22-dec  Protestantse Kerk Nedrland - Jonge Generatie   €         111,15  

  Jeugdraad   €           96,85  
     

24-dec  Oer en Tefolle - Voedselkast Easterein    €         655,46  
     

25-dec  ZWO   €         203,85  

  Diaconie   €         179,55  
     

29-dec  Diaconie   €           59,30  

  Onderhoudsfonds   €           52,60  
     

31-dec  Diaconie   €         100,60  
     

  Adventsviering "Nacht van Vrede"   €         251,55  
     

  Giften t.b.v. diaconie/kerkelijke projecten   €         200,00  

 

De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort.  

Hartelijk dank voor uw royale gebaar 
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Door diverse giften voor de diaconie hebben wij onderstaande doelen 

kunnen ondersteunen: 

 

Voedselkast Oer en Tefolle, Stichting Tryntsje Beimers, Edukans, YMCA, 

SOS Kinderdorpen, Solidair Friesland, MAFS onderdeel nieuw vliegtuig, 

Rode Kruis Afghanistan, Net te Dreech aktie voor Oekraine, 

Mensenkinderen veld vol voedsel/zomerkamp,  Stichting Oasis India, 

Rode Kruis Israel en Gaza, Medair noodhulp Soedan, Stichting Kansarme 

Kinderen Nederland, Lepra Stichting, Warchild, Hezenberg Chr. St. v. GGZ, 

Armoedefonds (kwetsbare ouderen), Kerk in Aktie Libanon, Friese Rijders 

voor Oekraine, Stichting Bootvluchteling, Stjoer Fryslan, Humanitas 

kindervakantieweken, Interkerkelijke aanloophuizen Leeuwarden en 

Heerenveen, Stichting Clothing 4U, Voedselbank Bolsward. 

 

Collectedoelen 
 
 

26 januari 2025 

1e collecte – Protestantse Kerk – Jonge Generaties 

2e collecte – Diaconie 
 

Protestantse Kerk – Jonge Generaties - Interactieve bijbelspellen voor 

jongeren 

Sirkelslag is een van de drie interactieve bijbelspellen van de Protestantse 

Kerk, naast de PaasChallenge en de KerstChallenge. Honderden 

jeugdgroepen uit het hele land spelen de spannende spellen vanaf hun 

eigen locatie. Er staat altijd een Bijbelverhaal en een diaconaal thema 

centraal. Zo gaan de kinderen op een speelse en ongedwongen manier 

met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken zijn de drie spellen een 

mooie kans om jongeren door het jaar heen betrokken te houden. 
 

2 februari 2025 

1e collecte – ZWO 

2e collecte – Kerk in Actie – Werelddiaconaat Ethiopië  
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Kerk in Actie – Werelddiaconaat Ethiopië - Aanpassen aan 

klimaatverandering 

Door klimaatverandering worden delen van Ethiopië vaker getroffen door 

langdurige droogte of heftige regenval. Jongeren beseffen dat ze niet 

alleen van landbouw en veeteelt kunnen rondkomen, zoals hun ouders 

gewend waren. De Ethiopische kerk leert jongeren en vrouwen over 

irrigatielandbouw, maar ook hoe je een bedrijf opzet voor extra 

inkomsten. Ze worden lid van een spaargroep, leren een restaurant of 

winkel opzetten, meubels maken, kleding ontwerpen, laptops of telefoons 

repareren. Zo gaan Ethiopiërs met hun tijd mee. 
 

9 februari 2025 

Collecte – Kerk in Actie – Noodhulp Midden Oosten 
 

Kerk in Actie Noodhulp Midden-Oosten – Israël en Gaza 

De oorlog tussen Hamas en Israël heeft dramatische gevolgen. Via een 

internationaal kerkelijk netwerk, met plaatselijke kerken en Israëlische en 

Palestijnse organisaties, biedt Kerk in Actie hulp aan getroffen families. In 

Israël gaat het om praktische en psychosociale hulp aan kwetsbare 

groepen, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. 

Inwoners van Gaza krijgen voedsel, water, medische benodigdheden en 

psychosociale hulp. Daarnaast helpt Kerk in Actie waar dat kan bij het 

herstel van huizen en werkgelegenheid. 
 

16 februari 2025 

1e collecte – Drukwerk 

1e collecte – Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat 
 

Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat Nederland – Omzien naar 

gevangenen 

Jaarlijks komen ruim 33.000 mensen in de gevangenis terecht. Jezus 

vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. 

Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie 

een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt 

diverse organisatie die omzien naar gevangenen en hun partners en 

kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans 

bieden in de maatschappij. 
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23 februari 2025 

1e collecte – Diaconie 

1e collecte – Orgelfonds 
 

2 maart 2025 

1e collecte – Kerk in Actie – Zending Egypte 

1e collecte – Diaconie 
 

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 

55 t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de 

kerkdienst. 

 

Fan de tsjerkrintmasters 

 

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN 

 

De actie Kerkbalans is weer gestart; in het hele land vragen kerkelijke 

gemeenten hun leden om een financiële bijdrage. 

Deze weken valt de brief ook bij u op de mat. Doet u dit jaar (ook weer) 

mee? Het ingevulde formulier wordt op een later tijdstip weer opgehaald. 

Uw bijdrage kan onder meer via de op de brief vermelde QR code betaald 

worden. 
 

Mocht u geen brief ontvangen hebben, wilt u dan één van de  

Kerkrentmeesters aanspreken of reageren via de mail:  

kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl 
 

We hopen dat u onze kerk een warm hart toedraagt en van harte wilt 

geven, want alleen dan kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de 

mensen om ons heen. 
 

Namens de Kerkrentmeesters, 

Leonard Roelofsen  
 

P.S. Een tip van één van onze leden willen wij u niet onthouden: maak een 

foto van het toezeggingsformulier en verstuur deze naar ons email-adres.   
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Ut de gemeente 

 

Lokwinsken 

 

Foar de minsken dy’t harren jierdei hoopje te fieren. 
 

Jierdei 
 

27 jannewaris  76 jier dhr. W. Twijnstra 

Easterein 

 

9 febrewaris  96 jier mefr. S. Stilma - Boschma 

      Wommels  

 

14 febrewaris  85 jier dhr. S. Kooistra 

      Easterein 

 

20 febrewaris  85 jier mefr. A. Kingma - Bonnema 

Wommels 

 

27 febrewaris  79  mefr. T. Velzen 

      Easterein 

 

1 maart   78 jier dhr. W. Rienstra 

      Easterein 

 

2 maart   77 jier dhr. J. Brouwer 

      Easterein 

 

 

Wa ha de blommen/attentie krigen: 

 

22 decimber   dhr. G. Couperus 

     Easterein 
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25 decimber   mefr. Y. Haagsma - Poortstra 

     Easterein   

 

29 decimber   dhr. A. Stuiver 

     Easterein 

 

5 jannewaris    dhr. E Bekkema 

     Easterein 
 

     dhr. A.C. Strubbe en mefr. G.H. Strubbe – Yntema 

     Wommels 

 

12 jannewaris   fam. Van der Brug 

     Easterein 

 

19 jannewaris   mefr. E. W.  Hiemstra – Algra 

     Easterein 

 

 

Leesrooster NBG 

 

1 en 2 Kronieken 

Het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken wijst de komende 

zondagen de lezing van de Salomohoofdstukken volgens 1 Koningen aan. 

Volgens de joodse aanduiding horen de Koningenboeken bij de ‘vroege 

profeten’; het gaat dan ook meer om profeten dan om koningen. Thuis 

lezen we min of meer dezelfde verhalen, maar dan volgens de 

Kroniekenboeken, die gekenmerkt worden door een meer priesterlijke 

invalshoek. 

 

24-jan 1 Kronieken 29,10-20 

25-jan 1 Kronieken 29,21-30 

26-jan 2 Kronieken 1,1-17 

27-jan 2 Kronieken 1,18–2,9 

28-jan 2 Kronieken 2,10-17 

29-jan 2 Kronieken 3,1-9 

30-jan 2 Kronieken 3,10-17 

31-jan 2 Kronieken 4,1-10 

1-feb 2 Kronieken 4,11–5,1 



2 Kronieken en Lucas 

Doordat Pasen dit jaar laat valt, duurt de epifaniëntijd (de tijd tussen 

Driekoningen op 6 januari en het begin van de veertigdagentijd) lang dit 

jaar, maar liefst twee maanden. Alle gelegenheid om de zoon van David 

als epifani gestalte te belichten. We lezen heen en weer tussen enerzijds 

Salomo, de zoon van David, met koninklijke luister bekleed, met 

goddelijke wijsheid begiftigd en befaamd met een roem die ver voor hem 

uitgaat. En anderzijds die andere zoon van David, wiens glorie in de 

Lucashoofdstukken van deze maand al evenzeer verwondering, 

verbijstering en diep ontzag oproept. Isaac Watts maakte drie eeuwen 

geleden dezelfde vergelijking door Psalm 72, ‘Van Salomo’, om te dichten 

tot ‘Jesus shall reign …’ (Liedboek 871, zie 9 december). 

 

2-feb Lucas 4,1-13 

3-feb Lucas 4,14-30 

4-feb Lucas 4,31-44 

5-feb Lucas 5,1-11 

6-feb Lucas 5,12-16 

7-feb Lucas 5,17-26 

8-feb Lucas 5,27-39 

9-feb Lucas 6,1-11 

10-feb 2 Kronieken 5,2-14 

11-feb 2 Kronieken 6,1-11 

12-feb 2 Kronieken 6,12-21 

13-feb 2 Kronieken 6,22-31 

14-feb 2 Kronieken 6,32-42 

15-feb 2 Kronieken 7,1-10 

16-feb 2 Kronieken 7,11-22 

17-feb 2 Kronieken 8,1-11 

18-feb 2 Kronieken 8,12-18 

19-feb 2 Kronieken 9,1-12 

20-feb 2 Kronieken 9,13-31 

21-feb Lucas 6,12-26 

22-feb Lucas 6,27-38 

23-feb Psalm 83 

Ester 

De feestrol Ester wordt in de synagoge gelezen tijdens het feest van 

Poerim, dat dit jaar op 13-14 maart valt. Wij lezen er nu al naartoe. De 

hoofdpersonen van het boek zijn Ester, Mordechai en de kwaadaardige 

Haman, die het Joodse volk wil uitroeien. Kinderen letten goed op bij de 

voorlezing van dit lange verhaal. Telkens als de naam van Haman klinkt, 

beginnen ze te schreeuwen en te fluiten en maken ze zoveel mogelijk 

lawaai met ratels, zodat zijn naam niet meer te horen is. 

 



24-feb Ester 1,1-12 

25-feb Ester 1,13-22 

26-feb Ester 2,1-14 

27-feb Ester 2,15-23 

28-feb Ester 3,1-11 

1-mrt Ester 3,12–15 

Agenda  

 

Donderdag 30 januari 

10.00 uur Itens 

Martinikring 

 

Donderdag 6 februari 

10.00 uur Smidslân 8 

Koffiedrinken 

 

Donderdag 6 februari 

19.30 uur Pastorie 

Bijbelkring over de Psalmen 

 

Zondag 9 februari 

16.30 Martinitsjerke 

Klein Avondmaal 

 

Dinsdag 11 februari 

19.30 uur Middelzeedijk 3, Hartwerd 

Filmavond 

 

Donderdag 13 februari 

12.00 uur Skoalleseize 

Samen eten 

 

Donderdag 20 februari 

20.00 uur Martinitsjerke Itens 

Itenser rûnte ‘Keltische Spiritualiteit’ 
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Email adressen     Collectebonnen 

predikant@kerkeasterein.nl   dhr. J Brouwer 

scriba@kerkeasterein.nl    0515 - 332269 

kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl  jbrouwereasterein@hotmail.com 

webmaster@kerkeasterein.nl  

   

Website: www.kerkeasterein.nl 

 

Bankrekening nummers 

NL58 RABO 0349 5004 87 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Algemeen) 

NL92 RABO 0349 5075 38 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Collectebonnen) 

NL71 RABO 0349 5066 55 t.n.v. College van Diakenen 

NL13 RABO 0349 5014 91 t.n.v. Protestantse Gemeente Easterein ZWO 

  

 

 

Kopijdatum volgende nijsbrief is snein 23 febrewaris 2025  

via mail:  nijsbrief@kerkeasterein.nl 

mailto:predikant@kerkeasterein.nl
mailto:scriba@kerkeasterein.nl
mailto:kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl
mailto:jbrouwereasterein@hotmail.com
http://www.kerkeasterein.nl/

