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Oertinking 

 

Vooraf: 

 

De tekst voor deze overdenking heeft als titel ‘Vrijwilligerswerk’ en is op 15 

juni 2005 geschreven door Jonathan Sacks, opperrabijn en staat in het 

boek ‘de kracht van ideeën’. De tekst is bewerkt voor deze Nijsbrief. 

  

‘Vrijwilligerswerk’ 

 

Jonathan Sacks begint zijn verhaal met het vermelden van twee zaken die 

in zijn tijd vlak na elkaar vielen. In Engeland kennen ze de week van de 

Vrijwilliger en daarnaast meldde hij dat bij de Joodse gemeenschap het 

Wekenfeest op handen was, Pinksteren. Hij zocht naar een verband tussen 

die twee – het tijdelijke en het tijdloze – en hij vond het verband in de tekst 

die altijd wordt gelezen tijdens het Wekenfeest: het Bijbelboek Ruth. 

 

Dan schrijft hij: 

Het verhaal over Ruth bezit een eenvoudige schoonheid die nooit vergaat. 

Het gaat over twee vrouwen, de Israëlitische Naomi en haar Moabitische 

schoondochter Ruth, en over de menselijke band tussen die twee. Naomi’s 

man en zoons zijn overleden. Beide vrouwen zijn nu kinderloze weduwen. 

Naomi zegt tegen Ruth dat ze niet bij elkaar kunnen blijven en allebei weer 

een eigen leven moeten gaan opbouwen. Ruth weigert dat. Zij vergezelt 

Naomi op haar terugreis naar Israël en trouwt uiteindelijk met een ander 

lid van de familie: Boaz. Uit dat huwelijk wordt, drie generaties later, David 

geboren, Israëls belangrijkste koning. Het boek is samen te vatten in één 

Hebreeuws woord: chesed, dat doorgaans wordt vertaald als ‘liefdevolle 

goedheid’.  

 

Het verhaal bezit hoe dan ook een immense kracht. Kinderloze weduwen 

waren de meest kwetsbare, weerloze mensen in groepen uit de oudheid. 

Bovendien bestonden er tussen Ruth en Naomi sterke etnische verschillen. 

De Israëlieten en Moabieten waren gezworen vijanden. Ze hadden niets 

met elkaar gemeen, afgezien van een wederzijds wantrouwen.  
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Altijd als ik het boek lees, komen de woorden weer bij me op die samen de 

belangrijkste uitdrukking van Tennessee Williams vormen: ‘de 

vriendelijkheid van vreemden’. Ruth gaat over de simpele gebaren die 

verschillen tussen mensen overstijgen – de universele taal van hulp aan 

mensen in nood. 

 

Die boodschap geldt nog steeds. Tijdens het Wekenfeest vieren we dat de 

wet werd gegeven bij de berg Sinaï. En we lezen het verhaal over Ruth 

daarbij, om eraan herinnerd te worden dat de samenleving niet alleen 

gestoeld kan worden op wetten. Ze heeft nog iets anders nodig: die niet-

verplichte, niet gereguleerde vriendelijkheid waardoor we de helpende 

hand bieden aan eenzame en kwetsbare mensen, zelfs wanneer we zelf 

eenzaam en kwetsbaar zijn. Net als toen heeft de maatschappij ook nu 

deze vriendelijkheid van vreemden nodig. 

 

Als je daar goed over nadenkt, dan komt vrijwilligerswerk feitelijk hier op 

neer, de niet verplichte, niet gereguleerde vriendelijkheid. In Nederland 

doet 50% van de mensen van 15 jaar en ouder vrijwilligerswerk. Je zou 

kunnen zeggen dat Nederland, net als Groot Brittannië in het verhaal van 

Sacks, een mededogend en geen meedogenloos land is.  

 

En hij schrijft dan verder:  

 

Leed en verdriet laat mensen niet koud. We willen geven. We proberen te 

helpen. We zijn veel meer dan aaneenschakelingen van zelfzuchtige genen. 

Net als Ruth en Boaz merken we dat we de vreemdeling niet aan zijn lot 

overlaten. Vriendelijkheid, medeleven, chesed – ze horen bij de kern van 

ons mens-zijn. Ze staan symbool voor de vreemde, onverwachte waarheid 

dat we onze kracht juist ontdekken door onze kwetsbaarheid te delen. 

 

Dit is de paradox van vrijwilligerswerk: hoe meer we geven, hoe meer we 

ontvangen. Ik ben de tel kwijtgeraakt van het aantal keren dat ik mensen 

bedankt heb voor hun vrijwillige inzet, waarop ik steevast terugkreeg: Ik wil 

u juist bedanken voor de kans om iets te kunnen betekenen. Als we 

anderen opbeuren, worden we zelf opgebeurd. Geluk – het besef van een 
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goed geleefd leven -  ontstaat vanuit de zegeningen die we uitdelen aan 

anderen. Hoop brengen in het leven van een ander geeft betekenis aan 

ons eigen leven.  

 

Het raakt me dat de Bijbel een boek wijdt aan het verhaal over Ruth, de 

overgrootmoeder van David, als een boodschap dat haar leven niet minder 

betekenis had dan het zijne. Zij was een vreemdeling een buitenstaander, 

iemand met niets in handen, behalve de kracht van haar karakter, en haar 

weigering om weg te lopen bij de problemen van een ander. David was 

een militaire held, een meesterlijk politicus en een koning.  

 

Er bestaat een vorm van grootsheid, suggereert de Bijbel, die niets te 

maken heeft met macht, faam of bekendheid. Die grootsheid bestaat uit 

simpele daden van vriendelijkheid en vriendschap, gulheid en genade. 

Zelden halen die het nieuws. Toch veranderen ze levens, en brengen 

verlossing aan een deeltje van de pijn van de menselijke staat. 

 

De vrijwilligers in Nederland, ook die hier bij ons in de kerk, in het dorp, 

zijn de Ruths van nu. Allemaal schrijven we  ons eigen vervolg op haar 

verhaal.  

 

Vrijwilligerswerk is zelden verfijnd en nooit gemakkelijk, vooral niet voor 

mensen die toch al zoveel tijdsdruk voelen. Maar als je terugkijkt op een 

leven, zijn er weinig daden zo waardevol als die waardoor je kunt zeggen: 

Ik heb een verschil gemaakt.  

 

Onder het kabaal van ons eigenbelang fluistert namelijk een zachte stem in 

ons binnenste de diepere waarheid: dat het vermogen om te geven het 

grootste geschenk is.  

 

Ds. Nicolette 
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In memoriam Theo Jelsma 
 
Op 30 april overleed Theo Jelsma die samen met zijn vrouw Jellie aan het 

Smidslân woonde. 
 

Theo werd geboren in Hemrik, groeide op in Lippenhuizen, maar verhuisde 

op jonge leeftijd naar Easterein. Na de lagere school en 3 jaar mulo ging 

Theo aan het werk. Eerst bij de SPAR groothandel, later als boekhouder, 

maar het grootste plezier beleefde hij in de tijd dat hij vrachtrijder was. 

Theo maakte lange dagen, lange weken, wist overal de weg, knoopte met 

mensen gesprekken aan en was in zijn element. Hij leerde Jellie uit Kûbaard 

kennen en samen kregen ze drie kinderen. Na wat omzwervingen kwamen 

ze uiteindelijk weer terug in Easterein, waar Theo het liefst woonde. Er 

kwamen kleinkinderen en Theo en Jellie genoten van het pake en beppe 

zijn. Voor de kleinkinderen was pake Theo een grapjas.  
 

Theo was een man die altijd voor je klaar stond, zowel voor zijn eigen gezin 

en familie als ook voor het dorp. Hij was altijd wel in voor gekkigheid en 

kon zorgzaam zijn.  Theo was sportief en actief en zat in veel verenigingen. 

Hij legde makkelijk contact, was joviaal en sociaal. Na zijn werkzame leven 

bleef hij op de vrachtwagen rijden en dit heeft hij kunnen doen tot dat hij 

ziek werd.  
 

Het laatste half jaar was een moeilijk jaar, zijn gezondheid ging steeds 

verder achteruit. Na het laatste slechte bericht was Theo er klaar mee en 

verlangde hij naar rust.  

Die rust vond hij op 30 april, toen hij rustig insliep en thuis mocht komen 

bij de Eeuwige. Theo is 77 jaar geworden.  

Dinsdag 6 mei stonden we stil bij zijn leven en lazen we psalm 23 en een 

tekst uit Romeinen waarin Paulus de gemeente oproept om elkaar in liefde 

te aanvaarden ter ere van God.  

We haalden herinneringen op, zongen en brachten hem naar zijn laatste 

rustplaats, op it hôf. Een geliefd kind van God die nu mag rusten in Gods 

liefdevolle armen. 
 

Onze gedachten en meeleven zijn bij Jellie, kinderen en kleinkinderen.  
 

Ds. Nicolette 
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Fan de dûmny 

 

Afwezigheid door vakantie 

 

Na de Pinksterviering en het 

aansluitend koffiedrinken vertrekken 

Marja en ik richting het noorden van 

Denemarken om daar de boot naar 

Noorwegen te nemen. Het schijnt een 

prachtig land te zijn met een 

indrukwekkende natuur. We hopen 

mooie plekken te zien, te wandelen en bij te tanken na een intensief 

winterseizoen. Voordat de schoolvakantie hier beginnen hopen we weer 

terug te zijn.  

 

Mocht in de tussenliggende periode een predikant nodig zijn, dan kan 

contact gezocht worden met één van de ouderlingen of de scriba. Zij 

weten wie ze kunnen benaderen voor hulp. Ook in geval van een uitvaart 

graag eerst contact zoeken met de ouderlingen, alvorens een datum en 

tijdstip vast te leggen.  

 

Wij hopen iedereen weer in goede gezondheid terug te zien! 

Een warme groet van ons beiden. 
 

Marja en ds. Nicolette 

 

Ontmoetingsmiddagen in de zomervakantie 

In de zomervakantieperiode vallen de meeste 

vaste activiteiten weg. Kinderen en kleinkinderen 

trekken eropuit en dan kan het soms best wel stil 

worden in het dorp en in huis. 

In die stille periode opent de kerk letterlijk haar 

deuren op de donderdagmiddag. Iedereen die wil 

kan langskomen voor een kopje koffie of thee, een 

praatje, een spelletje. We zorgen voor een paar 

sjoelbakken, rummikub en/of andere spelletjes.  
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Schrijf de data maar vast in de agenda: 

Donderdag 17, 24 en 31 juli, en 7, 14 en 21 augustus  

van 14.30 tot 16.30 uur.  

 

Ds. Nicolette 

 

Fan de tsjerkerie 

 

Bij de laatste kerkenraadsvergadering keken we ook even terug op alle 

andere evenementen in de kerk. Het theaterstuk ‘It spoar werom’, de 

Keunstrûte door oud Littenseradeel, waarbij de kerk ook een 

expositieruimte was en de financiële gemeenteavond. Heel bijzonder is het 

om te ervaren hoe bezoekers naar ‘onze’ Martinikerk kijken. Tijdens de 

Keunstrûte zag ik mensen binnenkomen en gelijk blijven stilstaan. 

Helemaal onder de indruk van het interieur van de kerk. Vooral het doksaal 

en het orgel maken steeds opnieuw indruk. Maar ook de inrichting van het 

liturgisch gedeelte. Vragen of het orgel nog wordt bespeeld en of er nog 

zondagse diensten zijn. Wat opviel was ook de vraag of deze activiteiten 

hier plaats kunnen/mogen vinden. Zomaar in een kerk.  Zelf vind ik het 

mooi en bijzonder dat wij niet alleen op zondag, maar ook op andere 

dagen de deur open zetten. Laten zien dat we er niet alleen op zondag zijn. 

Dat de kerk in gebouw én geloof iets is van elke dag! 

 

De avond voor de kerkenraadsvergadering was er de financiële 

gemeenteavond. De cijfers van het hele gemeentezijn waren in te zien en 

Willem Twijnstra gaf uitleg waar nodig. Daarna vertelde André aan de hand 

van foto’s van het interieur en voorwerpen het één en ander. Zo’n avond 

blijkt maar weer dat de harde-financiële en de zachte-geloof kant naast 

elkaar bestaan en ook niet zonder elkaar kunnen.  

 

Zondag 8 juni vierden we het Pinksterfeest en was het afscheid, 

herbevestigen en bevestigen van ambtsdragers. Als kerkenraad zijn we blij 

en dankbaar dat er weer gemeenteleden bereid zijn zich in te zetten voor 

de protestantse gemeente Easterein. Samen met onze predikant Nicolette. 

En samen met vele vrijwilligers. Ik hoop van harte dat we de komende jaren 
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een blije, open en bijzondere kerkelijke gemeente mogen blijven die 

midden in het dorp staat. 

 

Dit was mijn laatste bijdrage aan de Nijsbrief als voorzitter van de 

kerkenraad. Vanaf deze plek dank voor het vertrouwen in de afgelopen 

jaren. Ik wens de kerkenraad in de nieuwe samenstelling veel plezier, geluk 

en wijsheid toe, met Gods zegen! 

 

Het nieuwe moderamen zal in de volgende kerkenraadsvergadering 

definitief worden vastgesteld. Marcel Janssen zal de taak van voorzitter op 

zich nemen. Hij wordt diaken met de bijzondere functie voorzitter 

kerkenraad. Voor zijn taak als diaken wordt nog een opvolger gezocht. 

 

 

Wy gean mei jo segen bliermoedich ús wegen, 

 Jo wurd fan omhegen joech ús nije moed. 

 

Hy dy’t ús behâld is, it ljocht fan de wrâld is, 

 wol waarmje wat kâld is mei syn leafde gloed. 

 

Wat Kristus ús learde is sied ta bekearing, 

 wy siedzje it op ierde en wachtsje op wat komt. 

 

En ûnder de hoede fan Him dy’t ús stjoerde  

sill’ leafde en goedens aanst dije rûnom. 

 

 

Mei een hertlike groet, Janke Abma - van der Valk. 
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Fan de diaconie 

 

Opbrengsten collecten in de maand april 2025 
 

Via de bankrekening, collectebonnen en collecten in de kerk, zijn de 

volgende bedragen binnengekomen. 
 

Datum  Doel  Opbrengst 

     

6-apr  Kerk en Geluid   €        67,20  

  Kerk in Actie - Zending Golfstaten   €        79,40  
     

13-apr  Prot. Kerk missionair werk   €      113,20  

  Diaconie   €      106,23  
     

20-apr  ZWO   €      172,75  

  Kerk in Actie -  Noodhulp Oekraine   €      201,10  
     

27-apr  Kerk en Pastoraat   €        98,75  

  Kerk in Actie -  Noodhulp Soedan   €        96,25  
 
 

De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort.  

Hartelijk dank voor uw royale gebaar 

Collectedoelen 

 

15 juni 2025  

1e collecte – Werelddiaconaat Moldavie 

2e collecte – Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat 

 

Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat – Geef vluchtelingen een thuis 

 

Nieuwkomers in Nederland hebben het niet makkelijk. Of je nu asielzoeker, 

statushouder of arbeidsmigrant bent of helemaal niet over papieren 

beschikt, je belandt in lange procedures en uitzicht op een betere 

toekomst ontbreekt vaak. Kerk in Actie werkt samen met diverse 

(kerkelijke) organisaties die deze mensen helpen met informatie, advies en 
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scholing om hun zelfredzaamheid te stimuleren. Ook proberen ze een 

passend onderkomen te vinden voor wie in een asielzoekerscentrum wacht 

op een plek om opnieuw te beginnen.  

Op 20 juni was het Wereldvluchtelingendag. Daarom collecteren we 

vandaag voor een beter leven voor vluchtelingen in ons eigen land. 

 

22 juni 2025  

1e collecte – Armoedefonds “Help brugklassers aan schoolspullen” 

2e collecte – Kerk en eredienst 

 

Armoedefonds “Help brugklassers aan schoolspullen” 

Wist je dat in Nederland 1 op de 13 kinderen opgroeit in armoede? Zij 

hebben minder mogelijkheden dan hun leeftijdsgenootjes. Ze sporten 

minder, volgen minder muziekles en gaan minder vaak een dagje weg. 

Opgroeien in armoede heeft ook invloed op school. Want niet alle 

kinderen die naar de brugklas gaan hebben thuis voldoende geld voor 

schoolspullen. Denk aan een rugzak, rekenmachine, schriften of een 

agenda. Voor sommige kinderen is het zelfs zo erg dat ze zonder ontbijt of 

met een lege broodtrommel naar school moeten. Dat heeft invloed op hun 

schoolprestaties. 

De afgelopen jaren ziet het Armoedefonds het aantal aanvragen voor 

schoolspullen enorm toenemen. Door die toename kunnen we niet alle 

kinderen helpen. Daarom vragen wij uw hulp.  Hiermee helpt het 

Armoedefonds kinderen die opgroeien in armoede aan schoolspullen.  

Kinderen ontvangen dan via lokale hulporganisaties door het hele land een 

tegoed van 50 euro waarmee ze in verschillende winkels de schoolspullen 

kunnen kopen die ze nodig hebben, maar belangrijker nog: die ze zelf 

mooi vinden. 

 

29 juni 2025  

Collecte – ZWO 

 

6 juli 2025  

1e collecte – Diaconie 

2e collecte – Kerk in Actie – Werelddiaconaat Ghana 
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Kerk in Actie – Werelddiaconaat Ghana – Stop kinderarbeid in de visserij 

In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen en jongeren onder dwang 

in de visserij. In arme vissersplaatsen moeten zij vaak al jong meewerken. 

Ze zijn een makkelijke prooi voor handelaren, die hen soms tegen betaling 

en onder valse beloften bij hun families weghalen. Kerk in Actie helpt om 

deze kinderen te bevrijden, op te vangen en te herenigen met familie. Via 

voorlichting in vissersdorpen moet nieuwe uitbuiting worden voorkomen. 

 

13 juli 2025 

1e collecte – Protestantse Kerk – Missionair Werk 

2e collecte – Plaatselijk kerkenwerk 

 

Protestantse Kerk – Missionair Werk – Online kennisplatform over 

pionieren 

Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geëxperimenteerd met en 

geleerd over nieuwe vormen van kerk zijn. Via online modules over thema’s 

als ‘Hoe ontdekken we samen het christelijk geloof?’, ‘Hoe ontdekken we 

waar we als kerk van toegevoegde waarde kunnen zijn?’ en ‘Hoe bouwen 

we een nieuwe gemeenschap met mensen buiten de kerk?’ wil de 

Protestantse Kerk de opgedane kennis gratis en breed beschikbaar stellen 

voor pioniersplekken, andere vormen van kerk-zijn en bestaande 

gemeenten die ‘kerk naar buiten’ willen zijn. 

 

20 juli 2025  

1e collecte – Bloemenfonds 

2e collecte – Diaconie 

 

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 

t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de 

kerkdienst. 
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Fan de tsjerkrintmasters 

 

24 juli   Sebastiaan Schippers 

 

21 aug.  Martin Mans 

 

4 sept. Frans v.d. Hauw 

 

        14 dec.   Barteld Post - Krystkonsert 

 

  Alle concerten begjinne jûns om 20.00 oere 

        

 

 

Yn de prachtige Martini Tsjerke te  Easterein 
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Fan de jeugdrie 

 

Afgelopen ‘winterseizoen’ hebben we vier middagen in de Tsjerne 

georganiseerd voor de jeugd, groep 7/8 basisschool en klas 1/2 voortgezet 

onderwijs. 

 

De eerste middag een escaperoomspel ‘de snoepfabriek’, de kinderen 

gingen in groepjes aan de slag, daarna het ‘weerwolven spel’. En als 

afsluiting patat en een snack. 

 

In januari een zelfgemaakte 

kahootquiz gespeeld met bijbelse 

vragen en vragen over Fryslân, voor 

de eerste, tweede en derde plek een 

leuk prijsje! Daarna nog wat 

bestaande kahootquizen gedaan, 

logo’s, Disney, etc… 

 

 

 

 

In maart een Paasverhaalbingo, op het laatst had iedereen bingo en ging 

iedereen met een leuk prijsje naar huis. En er werd een bijbelse quiz over 

Pasen gespeeld, met meerkeuze vragen. De letters A-B-C lagen op de 

grond, de kinderen moesten bij de letter van het juiste antwoord gaan 

staan. 
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En als laatste activiteit een Vossenjacht, de 

kinderen moesten door het dorp om 10 vossen 

te zoeken. Ze kregen letters, waarmee ze later 

een woord moesten vormen: Pinksteren. 

Dominee vertelde nog wat over deze feestdag. 

We sloten de middag af voor kinderen en vossen 

met patat en een snack in de Tsjerne. Het was 

een prachtige middag, met veel enthousiaste 

kinderen en enthousiaste vossen! Nogmaals 

bedankt vossen, dat jullie mee wilden werken! 

 

 

Ut de gemeente 

 

Tongersdei 29 maaie ‘Himelfeartsdei’ Regiofiering 

 

 
 

Wat in prachtige tsjinst hiene wy yn de skuorre by de fam. Bouwstra oan it 

Oldeclooster ûnder Hartwert. 
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Hoe moai kin it wêze om sa meielkoar as gemeenten út Burchwert-

Hartwert-Hichtum, Easterein, Kûbaard, Lollum-Waaksens, Wommels-

Hidaard  dizze tsjinst te fieren. De opkomst wie geweldich. Alle stuollen 

wiene beset. 
 

Moarns koene we yn Wommels starte mei de fyts en yn it Oldeclooster 

rinnend. It begûn rûn dy tiid krekt wat te miezerjen, mar gelokkich foel it 

net mei bakken út de loft. Yn de skuorre stie de kofje klear en wie it drekt 

al hiel gesellich om elkoar dêr te moetsjen. 
 

Om 9.30 oere begûn de fiering dy’t fersoarge waard troch de foargongers 

Marten Dijkstra, Nicolette Vlaming en Rianne van Zessen. 

 

Tidens de kollekte hat Willeke de Vries-Greidanus ûnder eigen begelieding 

op gitaar in prachtich liet foar ús songen. 

 

Nei it slotliet 425: “Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen”, noch in 

bakje kofje en wat neipraten gyng elk foldien wer op nei hûs. 

 

Durkje van der Eems 

 

Lokwinsken 

 

Foar alle minsken dy’t harren jierdei of jubileum hoopje te fieren. 

 

Jierdei 

 

21 juny  75 jier  dhr. B. Santema 

      Easterein 

 

25 juny  83 jier  dhr. P. Faber 

      Easterein 

 

25 juny  76 jier  dhr. T. Vellinga 

      Easterein 
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10 july  76 jier  dhr. J. Meulenaar  

       Easterein 

 

 

Jubileum 

 

10 july  40 jier  dhr. en mefr. Van der Weide – de Jong 

      Itens 

 

 

Wa ha de blommen/attentie krigen: 

 

11 maaie     fem. G. Jellema 

      Easterein 
 

      mefr. J. Jelsma – Dijkstra 

      Easterein 
 

      Eelkje de Jong 

      Easterein 
    

18 maaie     dhr. H. Dijkstra 

      Easterein 
 

25 maaie     mefr. M. Alberts 

      Easterein 
 

1 juny  dhr. P. Faber 

  Easterein 
 

8 juny     mefr. G. Hiemstra – Boersma 

      Easterein  
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Tsjerkepaad 2025 
 

 

 

Het jaarthema is "Levende Stenen". 
 

Gastvrouw/heer tijdens Tsjerkepaad in onze Martinikerk: 
 

Is het niet geweldig dat u zich wilt inzetten voor Tsjerkepaad in uw eigen 

kerkgebouw? De kerk gaat open op de zaterdagen van 5 juli tot en met 13 

september, dus in totaal elf keer, van 13.30 tot 17.00 uur.  

In de kerk zitten altijd 2 vrijwilligers per keer en er zijn “koppels” die wel 

meerdere zaterdagen willen zitten. Misschien heeft u wel leuke 

vrienden/kennissen of buren waar mee u een middag in onze kerk wil zijn. 
 

Wat wordt er van vrijwilligers verwacht? 
 

 Op een ontspannen manier bezoekers 

in de kerk ontvangen en luisteren naar 

alle verhalen terwijl u ondertusen een 

(gratis)kopje thee of koffie inschenkt. 

 Informatie over de (historie)kerk is 

ruimschoots aanwezig.  

 Mocht u meer info willen hebben 

vooraf over tsjerkepaad en/of de kerk 

zelf, dan kunt u dit altijd laten weten bij 

André. 
 

Tot ziens op tsjerkepaad, 
 

Coördinator: André Vink 

De Singel 30a 

8734HR Easterein 

famvink@ziggo.nl 

06-25497928 

 

 

Knoop vooral een praatje aan 
Bezoekers vinden het over het 

algemeen fijn als ze persoonlijk 

welkom worden geheten en ze een 

praatje kunnen maken.  

De meeste bezoekers staan ook open 

voor persoonlijke uitleg over het 

gebouw en uw dorp.  

Ze geven het zelf wel aan als ze liever 

even rustig willen zitten of rondlopen 

voor inspiratie en bezinning. 

Respecteer dat, maar ga er niet bij 

voorbaat vanuit dat mensen met rust 

gelaten willen worden. Integendeel! 

Het aanbieden van thee of koffie kan 

al een goede opening zijn voor een 

gesprek. 

Reactie van een bezoeker: 

-Even terug naar de plek waar mijn Pake en Beppe 

zijn opgegroeid. 

-Prachtige kerk met een hartverwarmend ontvangst. 

-Gesprekken over toen en nu, leerzaam, liefdevol en 

het voelde als thuiskomen. 

mailto:famvink@ziggo.nl
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Opgaveformulier Gastvrouw/heer: 

 

Naam:………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefoonnr+Emailadres:……………………………………………………………………………… 

 

Ik/wij doe mee op zaterdag(en): 

 

o 05 juli  

o 12 juli 

o 19 juli 

o 26 juli 

o 02 augustus 

o 09 augustus 

o 16 augustus 

o 23 augustus 

o 30 augustus 

o 06 september 

o 13 september 

o Reserve gasthr/vr 

   

Informatie/opgeven bij André Vink 

06-25497928 / famvink@ziggo.nl / in de kerk 

 

*************************************************************** 
Fietstocht langs bijzondere kerken. Ook dit jaar organiseren wij weer een 

prachtige fietstocht, in het kader van Tsjerkepaad, langs bijzondere kerken. 

Deze keer nemen wij jullie mee op een route rondom Bolsward, waar 

verschillende kerken speciaal hun deuren openen voor ons.  

 

*Datum: zaterdag 5 juli 2025 

*Startlocatie: St.Gertrudiskerk Workum (Merk 5) 

*Ontvangst: 9.30 uur (en opening) 

*Start Fietstocht 

 

We volgen fietsknooppunten en bezoeken de kerken in Tjerkwerd, 

Bolsward, Longerhouw, Schraard, Exmorra, Allingawier en Ferwoude. In 

Workum (“Oer de toer” Merk 7) vind de afsluiting plaats. Onderweg is er 

een gezamenlijke lunchpauze. Vandaar de vraag om je vooraf aan te 

melden vóór zaterdag 29 juni.              

*Kosten: € 15.00 p.p. (inclusief lunch)        

*Betaling: Contant bij de start.            

 

mailto:06-25497928%20/%20famvink@ziggo.nl%20/%20in
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Aanmelden bij: 

Lammie de Vries email: vries.steen@gmail.com tel: 06-28056290     Jan 

Bremer  email jp.bremer44@gmail.com tel: 06-12903813   net als vorig jaar 

verwelkomen we ook deelnemers uit Ost-Friesland.  

We hopen op een mooie dag vol beleving, ontmoeting en fietsplezier.  

 

Graag tot dan! 

Hartelijke groet, Lammie de Vries & Jan Bremer 

 

Efkes Diele 

 

Kerkasiel Kampen. 

 

 
 

Wy ha der al in protte oer heard, oer hoe de famylje Babayans (5 pers) yn 

in tsjerke yn Kampen sitte, en al meer as 6 moanne. Dizze famylje kin útset 

wurde at se bûten de tsjerke komme. De tsjerke yn Kampen jouwt dizze 

minsken ûnderdak, ik tink dat we allegear wol in miening ha oer 

flechtilingen. 

 

Mar no wy der wat mear oer heard ha, en ek fan minsken om ús hinne, ha 

wy besletten om in nacht mei te draaien. Nei in oprop fan ús dominy 

Nicolette fia de app fan “Net te dreech”, as der ek minsken binne om mei 

te dwaan om in nacht in fiering mei te meitsjen. Nicolette en Marja ha der 

al meerdere fieringen by wenne, en no liede Nicolette en Marja dizze 

fiering, dy is fanôf 12.00 oer yn de nacht tot 6.00 oere moarns. 

mailto:vries.steen@gmail.com
mailto:jp.bremer44@gmail.com
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Wy, Tineke en Halbe, binne tongersdei de jûns +/- 23.30 oere yn Kampen 

by de tsjerke, en binne omstreeks 23.45 oere ûntfongen, mei Nicolette en 

Marja, troch de frijwilligers die der alle kearen ek by binne.  

 

Om 24.00 oere wurd it ljocht oer droegen oan de nije groep, sa kriget 

Nicolette de kears fan de dominee dy de ôfrûne oeren de tsjinst lieden 

had. Wy binne mei ús fjouweren út Easterein mei noch 2 frijwilligers út 

Kampen. Marja had dizze nacht de lieding en nimt ús mei ûnderweis op in 

pelgrimstocht. “Wy binne allegear pelgrims”. Nei it lústerjen nei it Afrikaans 

pelgrimslied en Psalm 84 en foarbielden út de bibel oer dat de minske doe 

ek al út hun lân wei moasten en ek as pelgrims de wrâld oer swalken.  

 

 
 

Hjirnei ha wy de film  “The Way” sjoen, in wier gebeurd ferhaal fan de tocht 

nei Santiago de Compostela, (seker oan te rieden om te sjen).  

 

Dernei ha wy der noch oer nei praat, en it kaam sa út dat ien fan de 

frijwilligers, die by ús siet, as pelgrim de tocht fietst/rûn hie, sadwaande 

koe hy ek oanjaan wat it een minske dwaan kin as je gjin plak meer ha yn 

deze wrâld.  

 

Sa tinke wy dat we in bijdrage jaan koene oan it gebeuren yn de “Asiel 

Tsjerke” yn Kampen.   

 

Groet Tineke en Halbe 
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Leesrooster NBG 
 

Spreuken 

De tweede helft van Spreuken 8 is een traditionele lezing van zondag 

Trinitatis, de zondag van de Drie-eenheid. De wijsheid (vrouwelijk) die ‘nog 

voor alles er was’ werd voortgebracht, is vereenzelvigd met de eeuwige 

Zoon van God. De Statenvertaling las: ‘Ick ben van eeuwicheyt af gesalft 

geweest’ (vers 23) en vatte de wijsheid dus op als Christus, Messias, 

Gezalfde. 
 

13-jun Spreuken 8,1-21 14-jun Spreuken 8,22-36 

Johannes 

Het pinksterevangelie van de Oosters-Orthodoxe Kerk is: ‘Laat wie dorst 

heeft bij Mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen 

uit het hart van wie in Mij gelooft’ (Johannes 7:37v). De Kerk van het 

Westen leest op zondag Trinitatis Johannes 3: ‘Niemand kan het koninkrijk 

van God binnen gaan tenzij hij geboren wordt uit water en Geest’ (vers 5). 

 

15-jun Johannes 2,23–3,13 

16-jun Johannes 3,14-21 

17-jun Johannes 3,22-36 

 

Galaten 

Hartje zomer leest de Kerk de hele Galatenbrief door. In tegenstelling tot 

Handelingen, waarin zowel Petrus als Paulus worden voorgesteld als 

apostelen met een missie onder de niet-joden, is deze rol volgens Galaten 

voorbehouden aan Paulus (2:7v). Op zondag 6 juli komt de Kerk toe aan 

het laatste hoofdstuk van de Galatenbrief. Daags daarna lezen we Paulus’ 

eigen hanenpoten (vers 11). Doorgaans dicteerde hij zijn brieven aan een 

secretaris (bijvoorbeeld Tertius, Romeinen 16:22). Hier voegt hij 

eigenhandig een naschrift toe. 

 

18-jun Galaten 1,1-12 

19-jun Galaten 1,13-24 

20-jun Galaten 2,1-14 

21-jun Galaten 2,15-21 
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22-jun Galaten 3,1-14 23-jun Galaten 3,15-29 

Lucas 

Op 24 juni viert de Kerk de geboorte van Johannes de Doper. De lezing op 

deze dag gaat dan ook over deze ‘voorloper van Christus’, zoals hij in de 

Orthodoxie genoemd wordt. 

 

24-jun Lucas 7,18-35  

25-jun Lucas 7,36-50 

26-jun Lucas 8,1-15 

27-jun Lucas 8,16-21 

28-jun Lucas 8,22-25 

29-jun Lucas 8,26-39 

30-jun Lucas 8,40-56 

1-jul Galaten 4,1-11 

2-jul Galaten 4,12-20 

3-jul Galaten 4,21-31 

4-jul Galaten 5,1-12 

5-jul Galaten 5,13-26 

6-jul Galaten 6,1-10 

7-jul Galaten 6,11-18 

Deuteronomium 

Deze wetten zijn provisorisch. De drie vrijplaatsen bijvoorbeeld, volstaan 

voorlopig (Deuteronomium 19:1-7), maar als het grondgebied van Israël 

zich uitbreidt, moeten er meer uitwijkmogelijkheden bij komen (8-10). In 

de strijd houdt de priester het krijgsvolk voor: ‘Wees sterk en moedig … 

wees niet bang’ (20:3), maar ondertussen wordt rekening gehouden met 

wie wel bang is en het aan moed ontbreekt (vers 8). Aan castraten is de 

toegang tot de gemeenschap van de HEER ontzegd (23:2), maar Jesaja 56 

zet een deur voor hen open, en in Handelingen wordt een eunuch gedoopt 

(8:26-40). Wie wetsteksten in praktijk wil brengen moet zichoefenen in 

barmhartigheid. 

 

8-jul Deuteronomium 19,1-10 9-jul Deuteronomium 19,11-

21 

Lucas 

De Kerk is in haar zondagse lezing van het Lucasevangelie inmiddels 

aanbeland bij hoofdstuk 10 over het gebod (‘Wat staat er in de wet 
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geschreven?’, vers 26) en hoofdstuk 11 over het gebed (‘Heer, leer ons 

bidden’, vers 1). 

 

10-jul Lucas 9,51-62 

11-jul Lucas 10,1-16 

12-jul Lucas 10,17-24 

13-jul Lucas 10,25-37 

14-jul Lucas 10,38-42 

15-jul Deuteronomium 20,1-9 

16-jul Deuteronomium 20,10-

20 

17-jul Deuteronomium 21,1-9 

Kolossenzen 

De brief aan de Kolossenzen belijdt Christus’ heerschappij in verheven taal 

en universele beelden. Christus heeft de kosmische chaos bedwongen en 

houdt het universum bijeen als zijn lichaam. Alle dingen zijn in Hem, door 

Hem en tot Hem geschapen. Hij is het hoofd van het heelal dat in Hem zijn 

samenhang heeft hervonden en tot vrede is gebracht. 

 

18-jul Kolossenzen 1,1-11 

19-jul Kolossenzen 1,12-23 

20-jul Kolossenzen 1,24–2,5 

  
Email adressen     Collectebonnen 

predikant@kerkeasterein.nl   dhr. J Brouwer 

scriba@kerkeasterein.nl    0515 - 332269 

kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl  jbrouwereasterein@hotmail.com 

webmaster@kerkeasterein.nl  

   

Website: www.kerkeasterein.nl 

 

Bankrekening nummers 

NL58 RABO 0349 5004 87 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Algemeen) 

NL92 RABO 0349 5075 38 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Collectebonnen) 

NL71 RABO 0349 5066 55 t.n.v. College van Diakenen 

NL13 RABO 0349 5014 91 t.n.v. Protestantse Gemeente Easterein ZWO 

  

 

Kopijdatum volgende nijsbrief is 13 juli zondag 2025  

via mail:  nijsbrief@kerkeasterein.nl 

mailto:predikant@kerkeasterein.nl
mailto:scriba@kerkeasterein.nl
mailto:kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl
mailto:jbrouwereasterein@hotmail.com
http://www.kerkeasterein.nl/

