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Kijk en verwonder! 

Het nieuwe kerkelijke seizoen staat voor de deur! Met plezier presenteren 
wij het activiteitengidsje vol inspirerende, verbindende en gezellige 
activiteiten voor jong en oud.  

Dit jaar is ons thema “Kijk en verwonder!” – een uitnodiging om 

stil te staan bij het bijzondere in het alledaagse, en samen momenten van 
verwondering te delen. 

In het gidsje vindt u een breed aanbod: van leerzame gespreksavonden tot 
creatieve workshops, van activiteiten voor kinderen en jongeren tot 
momenten van stilte en bezinning.  
Natuurlijk is er ook volop ruimte voor ontmoeting, gezelligheid en samen 
vieren. 

“Kijk en verwonder!” betekent dat we samen de rijkdom van ons 

dorp en onze gemeenschap willen ontdekken: het kleine gebaar dat groots 
blijkt, de natuur die ons telkens verrast, de warmte van mensen om ons 
heen, en de kracht van geloof die ons draagt. 

Dit gidsje is er niet alleen voor gemeenteleden, maar voor het hele dorp. 
Iedereen is van harte welkom om mee te doen, om te kijken en zich te 
verwonderen.  
Want samen maken we er een seizoen van dat bruist van inspiratie, 
verbinding en hoop. 

Neem een kijkje, blader, ontdek – en laat u verwonderen!     

Let op! 

Als je mee wilt doen aan een activiteit, meld je dan aan bij de 

contactpersoon. Dan weet degene die het organiseert of er voldoende 
animo is om de activiteit door te laten gaan. 
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Op de koffie 
Iedere eerste donderdag van de maand ben je van harte welkom om een 
kop koffie te komen drinken. Jellie Jelsma heet ons van harte welkom bij 
haar thuis. 

Een ontmoetingsmoment met 
ruimte om te praten over wat je die 
dag bezighoudt of gewoon voor de 
gezelligheid.  
Ook is er ruimte om eens over een 
onderwerp verder te praten. 

Eén van de ouderlingen of de 
dominee is er iedere keer bij en 
zorgt dat de koffie klaarstaat.  

Loop ook een keer binnen en 
schuif aan! 

Weet je welkom! 
 
 

 

 
 

Plaats en tijd: Smidslân 8 in Easterein, 10.00 uur 

Data:  2 oktober, 6 november, 4 december, 8 januari, 5 februari,  
5 maart en 9 april. 

Aanmelden: Niet nodig 
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Samen eten 
- Hoe lekker is het als er een keertje vóór je wordt gekookt? 

Even niet bedenken wat je moet eten, even geen boodschappen in huis 
halen en in de keuken staan. 

- Hoe fijn is het als je niet alleen aan tafel zit om te eten? 

Met anderen aan tafel zitten, alle tijd om samen te praten en ondertussen 
ook nog bediend worden. 

Het kan weer!  

Iedere tweede donderdag van de maand vanaf 12.00 uur (inloop vanaf 
11.30 uur). Voor 7,50 
krijg je een 
driegangen menu, 
drinken is hierbij niet 
inbegrepen. Je kan je 
tot de vrijdag ervoor 
aanmelden. Met 
dieetwensen proberen 
we rekening te 
houden. 

De kookgroep: Marjolein, Luuk, Ypie, Akke, Janke, Marja en Nicolette 
 
 
Plaats en tijd:  Skoalleseize, ‘t  Heechhiem 11, Easterein, 12.00 uur 

Data:  9 oktober, 13 november, 11 december, 8 januari, 12 februari, 
12 maart, 16 april  

Aanmelden: Ypie de Jager: 0511-331213 
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Rûntsje Easterein 
Het maken van een wandeling zorgt niet alleen voor rust en stilte in je 
lichaam. Wanneer je door de natuur loopt kijk je al gauw anders naar de 
wereld om je heen. Wandelen is ook wel thuiskomen bij jezelf. 

In het najaar en 
voorjaar is er de 
mogelijkheid om ‘s 
avonds om 19.00 uur 
met elkaar een 
rondje te lopen rond 
Easterein. (rond 
20.00 uur zijn we 
weer terug) 

We verzamelen op 
een punt en lopen 
dan met elkaar een 
rondje. Onderweg 
horen we een korte 
gedachte waar je over 
na kan denken en aansluitend met degene naast je over kan praten. 

 

 

 

Plaats en tijd: Einde van Skippersbuorren Easterein, 19.00 uur 

Data::  23 september, 14 oktober, 23 april en 12 mei 

Aanmelden: Niet nodig 
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Filmavond 
Dit jaar sluiten we aan bij de 
filmavonden die Wommels 
organiseert.  
Drie films worden getoond, 
waarvan twee al bekend zijn.  

The Old Oak  
Deze film speelt zich af in een uitstervend mijnwerkersstadje in noordoost 
Engeland. Hier krijgt de laatst overgebleven pub ‘The old oak’ het zwaar te 
verduren, omdat veel mensen wegtrekken en er Syrische vluchtelingen 
worden ondergebracht in de leegstaande huizen. Dit leidt tot voorspelbare 
spanningen in de gemeenschap. De kroegbaas besluit hier iets aan te doen, 
samen met één van de Syrische vluchtelingen. Een film van Hoop en 
Wanhoop.  

No other land  
Een film gericht op de situatie in een Palestijns dorp op de westelijke 
Jordaanoever en het Israëlisch-Palestijnse conflict. Een jonge Palestijnse 
activist en een Israëlische journalist maken samen een documentaire over 
het dagelijks leven in het dorp Masafer Yatta. Zonder sensatiezucht laat het 
zien hoe dorpelingen vermangeld worden in het uitzichtloze conflict. De 
opbloeiende vriendschap tussen de twee is de spil in dit aangrijpende verhaal 
over macht, machtsmisbruik en machteloosheid. 

U bent van harte welkom!  

Plaats en tijd: Jacobikerk in Wommels, 20.00 uur 

Data:   zaterdag 15 november, 24 januari en 7 maart 

Kosten:  de toegang is vrij;  
consumpties in de pauze tegen geringe vergoeding 

Aanmelden: niet nodig 
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Meditatie 
Misschien verlang je naar rust en verdieping en ben je benieuwd of 
meditatie daarbij kan helpen. Misschien mediteer je al en vind je het fijn om 
dat ook samen met anderen te kunnen doen. Je bent van harte welkom om 
mee te doen. 
De meditatieavonden hebben een vaste opbouw. We beginnen met 
stiltemeditatie. Dat is eenvoudig gezegd de oefening om in je lichaam 
aanwezig te zijn, je ademhaling te volgen en je niet mee te laten slepen 
door alles wat er in je hoofd opkomt. De uitnodiging is om mild met jezelf 
om te gaan, ook als je merkt dat je vanbinnen allesbehalve stil bent. Het is 
niet nodig om ervaring met stiltemeditatie te hebben, je krijgt steeds 
eenvoudige aanwijzingen. Na een korte onderbreking volgt een tweede 
meditatie, vaak aan de hand van een (bijbel)tekst. Vanuit de stilte 
beluisteren we de woorden van de tekst. Wat wordt er in ons aangeraakt? 
Wat hebben de woorden ons te zeggen? Deze meditatievorm is geïnspireerd 
door de manier waarop in kloosters van oudsher teksten worden gelezen, 
lectio divina genaamd. Het is een verdiepende, persoonlijke manier van 
lezen die je helpt om in verbinding te komen met wat er binnen in je leeft 
We sluiten de avond af met een kopje thee en gelegenheid om ervaringen 
rond de meditatie met elkaar te delen. De avonden worden begeleid door 
Saskia Leene, kloosterpredikant bij Nijkleaster en geestelijk begeleider.  
We beginnen het seizoen met een open avond. Je kunt dan vrijblijvend 
komen kijken of het mediteren en de sfeer in de groep je aanspreken. 

Plaats en tijd: It Bynt in Wommels, de Terp 21,  19.45-21.15 uur 

Data:  29 september open avond (gratis), 20 oktober,   
10 november, 24 november, 15 december, 5 januari, 26 
januari, 16 februari en 9 maart 

Kosten:  € 3,00 per keer; eerste avond is gratis 

Aanmelden: Jelly Bosma, telefoon: 06-25418116, 
bosmajelly@kpnmail.nl 
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Smaken die verhalen vertellen… 
Altijd al 
benieuwd 
geweest naar 
hoe de 
mensen in 
Bijbelse tijden 
aten? Tijdens 
deze 
bijzondere 
kookactiviteit 

gaan we samen terug in de tijd en ontdekken we gerechten die hun wortels 
hebben in de Bijbel en de cultuur van toen. 
We bereiden recepten met pure, eenvoudige ingrediënten – brood, linzen, 
vijgen, olijven, kruiden en meer – en leren daarbij niet alleen nieuwe 
smaken kennen, maar ook de verhalen en tradities die ermee verbonden 
zijn. 

Kom en laat je verrassen door de geuren en smaken die al duizenden jaren 
mensen samenbrengen. Een ervaring die zowel je smaakpapillen als je hart 
raakt! 

We koken met elkaar en zullen samen eten. De maaltijd zal passen de bij 
tijd van het (kerkelijk) jaar.  
De kosten voor de maaltijd dragen we gezamenlijk. 

Lijkt het je leuk om mee te koken en samen te eten, meld je dan bij ds. 
Nicolette, 06-14454766. Met elkaar gaan we op zoek naar een passend 
moment.  

Plaats en tijd: In overleg 

Datum:  In overleg 

Aanmelden: ds. Nicolette, 06-14454766  
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Kleasterkuier 

Al vanaf het allereerste begin vormt de 
kleasterkuier op woensdagochtend bij 
Nijkleaster een vast punt in de week.  
Iedere woensdag ben je van harte welkom 
voor een eenvoudig programma met stilte, 
bezinning en verbinding.  
 
De kleasterkuier begint om 9.30 uur met 
een ochtendgebed van een half uur.  

Daarna is er koffie en thee en is er ruimte voor kennismaking.  
Dan volgt de kleasterkuier, een gezamenlijke wandeling van ruim een uur.  
 
Het eerste gedeelte wordt in stilte gelopen. Op de terugweg word je 
uitgenodigd om met iemand op te lopen en in gesprek te gaan.  
 
De ochtend sluit af met een gezamenlijke, zelf meegebrachte lunch.  

Wees welkom, ook als je alleen voor de viering komt of als de wandeling je 
te ver is. In het laatste geval kun je een kortere wandeling maken of met 
anderen samen in de kerk blijven. 

Lijkt het je leuk om een keer te gaan maar ga je liever niet alleen? 
Neem dan contact op met ds. Nicolette, 06-14454766, dan gaan we er met 
een groepje naar toe. 

 
 
Plaats en tijd: Redbadtsjerke, Sluytermanwei 4, Jorwert, 9.30 uur 

Datum:  Iedere woensdagochtend 

Kosten:   € 6,00 per keer 

Aanmelden: ds. Nicolette, 06-14454766 
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Ontdek de weidevogels  
Fryslân is een echte weidevogelprovincie. Jaarlijks komen er verschillende 
soorten weidevogels in het voorjaar naar Fryslân om nestjes te maken en 
jongen groot te brengen. De bekendste soort is de grutto, maar ook de 
kievit, tureluur, wulp, veldleeuwerik, graspieper, kluut en watersnip komen 
hier graag.  
Ga met ons mee de natuur in en beleef een 
unieke ochtend vol vogelgeluiden, frisse 
lucht en prachtige vergezichten.  
Onder begeleiding van  Philippus Hingst , 
een enthousiast vogelaar, gaan we op zoek 
naar grutto’s, kieviten, tureluurs en andere 
bijzondere bewoners van ons boerenland. 

Philippus deelt onderweg zijn kennis en enthousiasme: hoe herken je de 
verschillende soorten, wat vertellen hun zang en vlucht, en waarom zijn 
deze vogels zo belangrijk voor ons landschap? Terwijl we samen speuren, 
leer je niet alleen kijken maar écht zien. 

Of je nu een beginnende natuurliefhebber bent of een ervaren vogelaar, 
deze excursie biedt iedereen een inspirerende ervaring. 

Deze activiteit kan pas plaatsvinden wanneer het ook echt de tijd ervoor is 
en dat is op voorhand moeilijk te zeggen. 

Laat je verrassen door de schoonheid van onze weidevogels en geniet van 
een ochtend vol natuurbeleving! 

Plaats en tijd: Vertrekken bij Café Bergsma in Easterein, tijd in overleg 

Datum:  Voorjaar 2026 in overleg 

Aanmelden: ds. Nicolette, 06-14454766 

Praktisch:  Trek stevige schoenen aan en neem een verrekijker mee 



14 | P a g i n a  
 

 Autobiografisch tekenen en schrijven  
“Wie zijn geschiedenis kent, kent zichzelf.” 

In mijn Maanatelier combineer ik creativiteit en persoonlijke ontwikkeling 
met elkaar. We zijn gewend om met behulp van taal na te denken over 
onszelf en woorden te geven aan onszelf. In het Maanatelier nodig ik je uit 
om jezelf ook in beelden zichtbaar te maken. 

Dit jaar gaan we autobiografisch tekenen en schrijven, dus jouw leven 
letterlijk in beeld brengen. De eerste lessen gaan we oefenen met het 
tekenen van mensfiguren en gezichten, zodat je daar geen drempels meer in 
ervaart. Daarna kunnen we aan de slag: iedere les staat een levensfase of -
situatie centraal. In je eigen tekening en schrijfwerk zul je mooie 
ontdekkingen doen over de mens die je was en nu bent.  

Enthousiast om je eigen autobiografie te gaan maken? Iedere eerste 
dinsdagavond van de maand ben je van harte welkom. Van 19:30 tot 21:00 
uur. Bij 4 deelnemers gaan we van start. De kosten zijn €10 per avond. 

Meld je aan via een mailtje naar: marion@hetmaanatelier.nl 

 

   
  

mailto:marion@hetmaanatelier.nl
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Geloven met plezier 
Je bent de gelukkige ouder van een kind. Je wilt je kindje graag gelovig 
opvoeden, maar hoe doe je dat in de praktijk? 
Wat is voor jou belangrijk en wat wil je aan je kind meegeven? 

Je bent niet de enige die hier tegenaan loopt en daarom willen we kijken of 
we ouders samen kunnen brengen om elkaar te leren kennen, te 
ontmoeten en van elkaar te leren.  

We willen dit doen aan de hand van het boek 

‘Geloven met Plezier’ 
Meer dan 100 leuke 
ideeën voor jou en je 
kind. 

Een viertal avonden 
kunnen we bij elkaar 
komen en misschien is 
een gezamenlijke 
afsluiting met de 
kinderen erbij ook een 
leuk idee. 
 

 

 

 

Plaats en tijd: In overleg 

Data:  In overleg 

Aanmelden:     ds. Nicolette, 06-14454766, predikant@kerkeasterein.nl 
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Samen maken we de Paaskaars 
Een aantal jaar heeft het maken 
van de Paaskaars stil gelegen.  
Verschillende groepen maakten 
in het verleden al een kaars.  

Dit jaar willen we er gewoon 
weer één zelf maken.  Met de 
groep maken we een grote 
kaars voor in de kerk, twee 
kleinere: één voor op de 
gedachtenistafel en één voor in 
de consistorie.  
 
Het is een mooie manier om, 
jong en oud, samen bezig te 
zijn, je te verdiepen in 
christelijke symboliek en 
invulling te geven aan de 
Veertig Dagen.  
De groep staat dit jaar onder leiding van Antje Joustra en Janny Strikwerda. 

We komen samen in de Martinikerk en de data leggen we met elkaar vast, 
maar zijn in februari en maart 2026. 

Meedoen? 
 

Plaats en tijd: Martinikerk Easterein, 20.00 uur 

Data:  februari en maart 2026 

Aanmelden: Antje Joustra, 06-25108575, antjejoustra@gmail.com 
Hannah de Boer, 06-53215004, gihannah@hotmail.com 
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Meiinoar op paad   

 

Ieder jaar nemen Antsje Lolkema en Jellie Greidanus ons mee voor een 
wandeling door onze mooie natuur op een locatie waar ook iets valt te 
ontdekken. Bezoek aan kerkjes met een uitleg erbij, bakje koffie of thee 
met wat lekkers. Een mooi gevulde zaterdagmiddag. 

Meestal wandelden we begin oktober, maar dit jaar lukte het niet om een 
geschikte locatie te vinden. De dames gaan nu aan de slag om ons in april, 
dus lekker in het voorjaar, mee te nemen naar een verrassende plek. Laat 
het maar aan hen over om weer een leuk programma te maken.  

Als je mee wilt, geef je dan vast op bij één van de organistoren. Als de 
datum bekend is krijg je hiervan bericht en het zal ook in het Dorpskrantje 
en de Nijsbrief gepubliceerd worden. 

 
 
 

Plaats en tijd: Voorjaar 2026 

Aanmelden:  Antsje Lolkema, 06- 12671590, a.lolkema@ziggo.nl 
  Jellie Greidanus, 06-57619165, modevakschooljellie@live.nl
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Partner verloren 
Het is niet voor iedereen even 
makkelijk om de dood van 
een geliefde te verwerken en 
de draad van het leven weer 
op te pakken. Pijn, verdriet en 
leegte zijn dagelijks aanwezig.  
Je zoekt niet altijd even 
makkelijk andere mensen op.  
Wanneer je echter mensen 
ontmoet die hetzelfde meemaken, kan dat een gevoel van herkenning 
geven. ‘Die weet ook wat het is: te moeten leven met een lege plaats’.  

Dit seizoen staan een  vijftal bijeenkomsten gepland voor een kleine groep 
mensen die iemand door de dood verloren hebben.  
De bijeenkomsten zullen bestaan uit het luisteren naar muziek en enkele 
teksten uit de geloofstraditie.  
Vanuit dat luisteren kunnen de deelnemers hun ervaringen uitwisselen.  
Het is een groep van lotgenoten die zelf een groot verlies hebben 
meegemaakt. Het gaat om de onderlinge steun die mensen elkaar kunnen 
geven.  
 
 

 

 
 
 
Plaats en tijd: Sacristie Martinikerk Easterein, 14.30 uur 

Data:   4 november, 9 december, 13 januari, 17 februari en 24 maart 

Aanmelden: ds. Nicolette 06-14454766 of predikant@kerkeasterein.nl 
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Groothuisbezoek 

Dit seizoen willen we een 
aantal keer samenkomen om 
ons te buigen over het 
jaarthema: ‘Kijk!’ 
 
Het idee is om dit bij 
gemeenteleden thuis te doen 
om zo op een ontspannen 
manier met elkaar in gesprek 
te komen.  
 
De ouderlingen verzorgen 
een leuke werkvorm.   
 
Het groothuisbezoek staat gepland voor een middag en een avond, zodat 
ook de werkenden mee kunnen doen. 
 
Graag opgeven bij Janny Strikwerda en hierbij aangeven of het voor de 
middag of de avond is.  
 

 
 
 
 
 
Data en tijd Maandag 12 januari om 14.30 uur 
  Woensdag 21 januari om 20.00 uur 

Locatie: In overleg 

Aanmelden:  Janny Strikwerda, 06-10331269, 
sake_en_janny@hotmail.com 
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Martinikring  
De Martinikring is een oecumenische gespreksgroep waar geloof en leven 
elkaar ontmoeten. Al elf seizoenen komen we samen om in een open en 
vertrouwde sfeer met elkaar in 
gesprek te gaan. We verdiepen 
ons in inspirerende thema’s, 
luisteren naar elkaars ervaringen 
en zoeken samen naar wat geloof 
vandaag kan betekenen. 

Of je nu gelovig bent, zoekend, 
of gewoon nieuwsgierig – 
iedereen is welkom. Het gaat niet 
om ‘het juiste antwoord’, maar 
om samen leren, delen en 
ontdekken. 

De laatste bijeenkomst willen we 
met elkaar een korte viering 
houden om aansluitend met 
elkaar te eten. 

 

 

Plaats en tijd: Vermaning Witmarsum, Martinikerk Easterein, Martinikerk 
Reahûs van 10.00 tot 12.00 uur  
Laatste keer in overleg van 11.30 tot 13.30 uur 

Data:   30 oktober, 20 november, 29 januari en 26 februari 

Info:   ds. Nicolette Vlaming, 06-14454766 

Aanmelden: Niet nodig 
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Lichtjesavond 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor iedereen die iemand mist, aan iemand denkt en de ruimte hiervoor 
zoekt is op zaterdag 1 november de Martinikerk open. 

Er branden lichtjes in en rondom de kerk. Muziek klinkt en er is alle tijd 
om stil te staan bij de herinneringen. Voor wie wil is er ook ruimte voor 

een gesprekje bij een kop koffie.  
 

Voor wie steek jij een kaarsje aan? 

 

Plaats en tijd: Martinikerk Easterein, 18.30 tot 20.30 uur  

Datum:  Zaterdag 1 november  



22 | P a g i n a  
 

Bijbel-gesprekskring 
Eén keer in de maand komen we bij elkaar om rond een bijbels thema of 
lezing met elkaar in gesprek te gaan.  

Iedereen zit er met zijn of haar eigen achtergrond, geschiedenis en verhaal.  
Hoe mooi is het om van elkaar te horen waar je vragen zitten bij een thema 
of tekst. Zo kunnen we van elkaar leren en teksten anders tot ons laten 
spreken. 

De groep heeft een eigen app waarin het thema per avond wordt gedeeld ter 
voorbereiding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats en tijd:  Populiereleane 9, 19.30 uur 

Data: 30 september, 28 oktober, 25 november, 6 januari, 
10 februari, 24 maart, 28 april,  

Aanmelden:  ds. Nicolette, 06-144454766 
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Hemelvaartsdag dauwtrappen en fietsen 
Vorig jaar was een flink aantal mensen vroeg uit de veren om wandelend of 
fietsend de Hemelvaartsdag te beginnen.  

Dit jaar is de regioviering op Landgoed Hizzard in Lollum van Piet en 
Martha Kaastra.  

De wandeling start en eindigt bij de Hubertuskerk in Lollum. De route is 7,5 
km lang en voert over de Slachtedyk naar de boerderij op Slachte 3. Vandaar 
mogen we over privéterrein door het land naar Lopens, om vervolgens 
terug te keren naar de kerk. Dan is het nog 5 minuten fietsen naar het 
landgoed op de Hizzaarderlaan 16.  

Daar begint om 9.30 uur de viering waarin ds. Marten Dijkstra, ds. Rianne 
van Zessen en ds. Nicolette Vlaming  voorgaan.   

Tegelijkertijd met de wandeling is er ook de mogelijkheid om deel te 
nemen aan een fietstocht. Deze start bij it Bynt, Terp 21 in Wommels en 
eindigt bij het landgoed.  

Eenieder die mee wil doen, is welkom!  

Viering: 
Plaats en tijd:  Hizzaarderlaan 16, Lollum, 9.30 uur 

Datum:   donderdag 14 mei 

Wandeltocht:    
Plaats en tijd:  Hubertuskerk in Lollum, Kerkstraat 1, 
   7.30 uur (verzamelen vanaf 7.15 uur) 

Fietstocht:   
Plaats en tijd:  it Bynt, de Terp 21, Wommels 
   7.30 uur (verzamelen vanaf 7.15 uur) 

Aanmelden:   niet nodig 
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Samen zingen 
Door het hele jaar heen zijn er momenten dat het mooi is wanneer een 
kleine groep zangers meewerkt aan de dienst.  
De gedachtenisdienst is zo’n vast moment, maar daarnaast ook wel eens op 
een zondag om een ‘nieuw’ lied in te studeren en zo de gemeente te 
ondersteunen bij de samenzang.  

Afhankelijk van de stemverdeling zingen we twee, drie of bij voldoende 
heren zelfs vierstemmig.  
 
Doe mee! 

 

 

Plaats en tijd:  Martinikerk Easterein, 19.00 uur 

Data:   Vrijdag 10, 17, 24 oktober en 31 oktober. 

Aanmelden: Marja Crucq, 06-15838661 of   
Sjoukje Heins-Scheltema 06-10157293 
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In gesprek met de dominee 
Soms kan er in het leven iets voorvallen waar je met iemand over wilt 
praten. Het delen van dingen die je bezighouden kan helpen om er zelf ook 
weer anders tegen aan te kijken.   
 
Zo wil ik dorpsdominee zijn voor alle mensen die een luisterend oor nodig 
hebben. Of je al of niet in de kerk komt is niet van belang.  
Er kan over alles gesproken worden.  
Niets moet, alles kan.  
 
Ook wanneer 
alles zijn 
gangetje gaat, 
kan het fijn zijn 
om eens een 
goed gesprek te 
hebben over het 
leven en welke 
plek je geloof 
daarin inneemt. 
 
Voel je vrij en bel of mail gerust om een afspraak te maken.  
Als je liever tijdens een wandeling of een fietstochtje wilt praten, kan dat 
ook. 
 
 
 

Ds. Nicolette Vlaming 
Telefoon: 06-14454766 
predikant@kerkeasterein.nl 
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Singlekring 
De singlekring komt dit 
jaar weer bij elkaar! We 
zijn nog lang niet 
uitgepraat en gelachen.  

We komen doorgaans 1x 
per maand bij één van de 
deelnemers thuis, van 
17:30 tot 19:30 uur.  
 
Tijdens het eten praten we 
over wat er ter tafel komt 
of we bespreken een 
thema.  

Elkaars ervaringen horen is vaak heel herkenbaar.  
Want alleen wonen is een vak apart.  
En met elkaar eten is voor een alleenstaande natuurlijk altijd gezellig.  
 
En vind je het lastig om voor een grote groep te koken?  
Geen nood: we regelen het!  

 

 

 
Plaats en tijd:  Bij één van de deelnemers, 17.30 uur 

Data:   In overleg 

Aanmelden:  Willem Rienstra, 06-5332536, riens102@planet.nl 
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Net te Dreech 
Anders dan de naam van onze groep doet vermoeden gaan we soms best 
een eind de diepte in. Maar het hoeft 
niet.  

We zijn onszelf, pakken heel 
verschillende thema’s bij de kop en 
leven graag met elkaar mee.  

De eerste bijeenkomst bepalen we  
wat we dit seizoen gaan doen. 
De laatste twee jaar verzorgt de groep 
een viering op zondag. 
Voor dit seizoen is daar zondag 25 
januari voor gepland. 

Nieuwe gezichten zijn altijd welkom: ieder lid brengt ook zijn eigen verhaal 
en zijn eigen manier van geloven mee. 

Zit je al in de app-groep? Dan hoef je niets te doen. 

Wil je een avond meedoen? meld je dan bij ds. Nicolette, 06-14454766 
 
We beginnen om 20.00 uur en komen bij één van de deelnemers thuis 
samen.  

 
Plaats en tijd:  Eerste keer: De Singel 11, 20.00 uur 

Data: 7 oktober, 3 november, 3 december, 13 januari,     
23 februari, 8 april  

Aanmelden: ds. Nicolette, 06-14454766 
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Het schapenvolk 
Wol is een materiaal 
waar je veel kanten mee 
op kunt.  

Voor dit seizoen zijn er 
weer nieuwe 
onderwerpen.  
Data worden 
afgesproken in overleg.  
Per avond kan je je 
opgeven.  
 
 
 
 
 
Graag bij opgave je 06 nummer opgeven dan kom je in de app-groep van 
het Schapenvolk en word je op de hoogte gehouden over:  

• wat we maken,  
• of het door kan gaan  
• en waar het wordt gehouden 

 
Plaats en tijd:  In overleg 

Data:   In overleg 

Kosten:   9 euro per avond 

Aanmelden:  Jet Reitsma, 06-48121364, jetreitsma@gmail.com  
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Schilderkring ‘Kleur en Fleur’ 

Onze kring is geen cursus maar een doe-groep, die al tekenend, 
schilderend, kleurend op zoek is naar ongekende en ongedachte dingen om 
zich heen.  
Prachtige dingen om (opnieuw) te ontdekken en van te genieten.  

Een vleugje aanleg is nooit weg, maar niet persé nodig.  
Nieuwsgierigheid, aandacht en belangstelling zijn belangrijker. 

Alle schilders, oudgedienden én nieuwkomers moeten zich opnieuw 
opgeven.  

Plaats en tijd:  In overleg 

Data:   In overleg 

Aanmelden:  Jan Strikwerda, 0515-331796 
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De boekenclub 
Lees je graag? 

Wil je na het lezen graag eens met iemand over je gelezen boek van 
gedachten wisselen? 

Al enkele jaren is er een boekengroep/leesgroep. In het winterseizoen 
komen we een aantal keren bij elkaar om het gelezen boek te bespreken. 
Aan het eind van het gesprek zoeken we een nieuwe titel uit en spreken we 
een volgende datum af. Bij toerbeurt is er één gespreksleider.  

 

Lijkt het je leuk om 
mee te doen? Van 
harte welkom! 

Het eerste boek dat 
besproken wordt is:  

‘Beladen huis’ 
geschreven 
door Christien 
Brinkgreve. 

 

 

Plaats en tijd:  Van Eijsingaleane 8, Easterein, 10.30 uur 

Datum:   Maandag 13 oktober 2025 

Contactpersoon: Janke Abma – van der Valk, 06-38384588. 
abma_vdvalk@hotmail.nl 
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De jeugdraad organiseert… 

 

Alle jongeren uit het dorp, van groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en 
klas 1 van het voortgezet onderwijs, zijn dit seizoen welkom in de Tsjerne. 

We bedenken elke keer weer een leuke activiteit, bijvoorbeeld Bingo, een 
quiz, een speurtocht, of iets anders actiefs. 
 
We beginnen om 16.00 uur en we sluiten af met wat lekkers uit de keuken.   

Doe je mee? 

Wij hopen je te zien! 

Hannah, Wybrich, Annebeth, Tjitske en Nicolette 

 

 

 

 

 
Plaats en tijd:  De Tsjerne, 16.00 uur 

Data:    Zondag 12 oktober, 11 januari en 15 maart 

Aanmelden:  Niet nodig 
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Toerist in eigen dorp 

Dat kan! 
 
Van april tot en met oktober is op vrijdagmiddag gelegenheid om onze 
Martinikerk te bekijken en er een stukje uitleg bij te ontvangen.  
 
In juli, augustus tot begin september is ook op zaterdagmiddag de kerk 
open van 13.30 uur tot 17.00 uur. 

Familie en/of vrienden op bezoek? 
Zin in een uitgebreide rondleiding voor een familiedag of personeelsuitje? 

Neem dan gerust contact op met koster André of één van de 
kerkrentmeesters. 

Voor meer info:   
www.kerkeasterein.nl  
koster@kerkeasterein.nl 
kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl 
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Spik en span / Grote schoonmaak 

 
 
Een grote schoonmaak op zijn tijd is nodig, zo ook van de kerk.  
Drie keer in het jaar krijgt de kerk van onder tot boven een poetsbeurt. 

We beginnen met een lekker bakje koffie om daarna met stofzuiger, 
bezems en dweilen de kerk door te gaan. 

Het is altijd gezellig om met elkaar aan het werk te zijn en het resultaat mag 
er dan weer zijn! 

Kunnen we op je rekenen? 

 

 

 

Plaats en tijd:  Martinikerk Easterein, 9.00 uur 

Data:   22 oktober, 21 januari en 22 april 

Aanmelden: Halbe Overal , 06-1842698, 
halbeoveral@gmail.com 
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Op bezoek bij… 
Hoe leuk is het om bij iemand op bezoek te gaan? 
Gezellig een praatje maken bij een 
kop koffie en ervaren hoe fijn het is 
om aandacht voor elkaar te hebben. 

 
In de kerk zijn al jarenlang mensen 
actief om anderen te bezoeken, het 
wordt pastoraat genoemd, omzien 
naar elkaar. 

Maar eigenlijk is al de aandacht die 
we voor elkaar hebben een vorm van 
omzien naar elkaar en dus van pastoraat.  
En als we dit met een grote groep mensen doen, dan kost het ook niet heel 
veel tijd.  
Bovendien levert een bezoekje ook weer nieuwe contacten op, een goed 
gesprek.  

 
We zoeken mensen die een bezoekje willen brengen bij gemeenteleden van 
75 jaar en ouder rond hun verjaardag met een aardigheidje. 
De mensen die 80 jaar en ouder zijn krijgen twee keer per jaar een 
bezoekje.  

Bij wie ga jij dit jaar op bezoek? 

Contactpersoon: 

Eén van de ouderlingen of de predikant (gegevens: zie achterin)  
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Koffie schenken 
Iedere zondag kan je voor de viering, in het koor, een kopje koffie drinken. 
Even met elkaar praten en dan samen een plekje zoeken in de kerk omdat 
de viering begint.  
Daarnaast is er regelmatig ook koffie drinken na de viering. 
Dan is er wat meer tijd om rustig te zitten, wat na te praten onder het genot 
van een kopje koffie. 

We zoeken mensen die in de 
koffieploeg willen.  
Om 9.00 uur aanwezig in de 
kerk 
Mensen welkom heten en 
koffie of thee aanbieden 
Voor de dienst de kopjes weer 
naar de keuken brengen. 

En na de dienst, als er koffie 
drinken is, nog een keertje 
koffie schenken en met elkaar 
de boel opruimen.  

Als je al op de lijst staat, dan 
hoef je je niet meer op te 
geven. 
Wil je meedoen, meld je dan aan bij: 
 
Contactpersoon:  

Marja Crucq, 06-15838661, marjacrucq@gmail.com 
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Kindernevendienst 

 

Het hele jaar door (behalve in de zomervakantie) kun je elke week naar de 
kindernevendienst.  
Je gaat gewoon naar de kerk, met je ouders, pake of beppe of buurvrouw. 
Al gauw mag je dan met één van de leiding mee naar boven voor een 
verhaal, een knutselwerkje of een spel.  
Terug in de kerk mag je soms ook laten zien wat je gemaakt hebt!  
In de vier weken voor kerst en de zes weken voor Pasen is er altijd een 
bijzonder project.  

Zodra je naar de basisschool gaat mag je ook naar de kindernevendienst.  
En dat gaat door tot je weer van de basisschool af bent. 

 

 

 

 
Contactpersoon:  

Tettje de Boer-Strikwerda, 06-27509307, mebtett@hotmail.com 
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Helpen in de kerk 
Er is een heleboel te doen in de 
kerk als je zondagskind bent!  
 
Samen met de kerkenraad kom 
je de kerk binnen.  
Je mag de kaarsen op tafel 
aansteken. 
De kist van Rainbow 
openmaken.  
Het licht meenemen naar de 
kindernevendienst. 
Helpen met collecteren. 
En tenslotte met de dominee en de ouderling bij de uitgang iedereen een 
goede zondag en een goede week wensen.  
 
Leuk en leerzaam tegelijk! 
 
Alle kinderen tot en met 12 jaar mogen meedoen. 

Kinderen die al op het rooster staan hoeven zich niet opnieuw aan te 
melden. 
 
 
 
 
Contactpersoon: 

Gera Jacobs-de Haan, 06-41704992, gera_de_haan@hotmail.com 
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Meet me  
Dit is de jeugdgroep voor kinderen die in het laatste jaar van  de basisschool 
zitten en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. 
 
Lijkt het je leuk elke 
maand met elkaar iets 
leuks te doen en zo samen 
met het geloof bezig te 
zijn?  
We komen bij elkaar van 
17.00 tot 18.00 uur in de 
kerk.  
 

De data plannen we met elkaar. 
 
Doe je ook mee? 

 

 
Als je vorig jaar al meedeed hoef je je niet opnieuw aan te melden. 

 

 

 

Contactpersoon: 

Gera Jacobs-de Haan, 06-41704992, gera_de_haan@hotmail.com 
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Eat & Creed! 
Komend seizoen wordt deze groep weer geleid door Gera.  
Eén keer in de maand komen we van 18.00 tot 19.30 uur bij elkaar. 
We zorgen met zijn allen voor het eten.  
Tijdens en na het eten bespreken we stukjes uit de Bijbel, het dagelijks leven 
en doen we een kleine 
activiteit.  
Het doel is dat we gezellig bij 
elkaar zijn en op een open 
manier met elkaar kunnen 
praten over dingen die met 
het geloof te maken hebben. 

Als je vorig jaar al meedeed 
hoef je je niet opnieuw aan 
te melden. 
Wil je meedoen, meld je dan 
bij:   
 
 

 

 

 

 

Contactpersoon:  

Gera Jacobs-de Haan, 06-41704992, gera_de_haan@hotmail.com 
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Moderamen / dagelijks bestuur 
Voorzitter 
Marcel Janssen 
De Singel 34 
0515- 331648 of 06-27347900  
marcel.francisca@gmail.com     

Scriba 
Lisette Zijlstra-van Haaren Populiereleane 11 
of Postbus 2, 8734 ZK Easterein     
06-49684830 
scriba@kerkeasterein.nl 

Voorzitter Diaconie 
Dirk Joustra 
Skoallestrjitte 12 
06-10361885 
durkjoustra70@gmail.com 

Voorzitter College van Kerkrentmeesters 
Stefan van Krimpen 
It Risplân 8 
06-18639018 
scvank@hotmail.com     

Predikant 
Ds. N. Vlaming  
Populiereleane 9 
06-14454766 
predikant@kerkeasterein.nl
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Ouderlingen  
 

 

 

 

 

 

Janny Strikwerda - Schouten  
Hofsleane 2 
0515-755950 of 06-10331269 
sake_en_janny@hotmail.com 
 
Janke Twijnstra - Rispens  
De Ljits 1 
0515-332570 of 06-51063997 
willemenjanke@gmail.com  

Sjoukje Heins- Scheltema 
Populiereleane 5 
06-10157293 
sjoukje.heins@delta.nl 

Berber Roelofsen – de Haan 
Wagenbrugge 26, Sneek 
06-3397 2629 
berberroelofsen@gmail.com 
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Diakenen 

Hannah de Boer 
It Risplân 8 
06-53215004 
gihannah@hotmail.com 

Dirk Joustra 
Skoallestrjitte 12 
06-10361885 
durkjoustra70@gmail.com 

Antje Joustra 
Skoallestrjitte 12 
06-25108575 
antjejoustra@gmail.com 
 
Penningmeester: 
Luuk van der Werk  
De Tsjems 9, Itens 
06-46380685 
l.werk1957@gmail.com  
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Kerkrentmeesters 
Voorzitter 
Stefan van Krimpen  
06-18639018  
scvank@hotmail.com 

Secretaris 
Leonard Roelofsen 
06-51191637 
kerkrentmeesters@kerkeasterein.
nl 

Leden 
Symen Bouma 
06-52090547 
SGBmail@sathewyns.nl 

Doede Kooistra / pachtzaken 
06-15356106 
d_kooistra91@hotmail.com 

Andries Veenstra / gebouwen 
06-11341278 
andriesveenstra@hotmail.com 

 

 

 

 

 

Rekeningnummers 
NL58 RABO 0349 5004 87 
(Algemeen) 
 
NL92 RABO 0349 5075 38 
(Collectebonnen) 
 
NL71 RABO 0349 5066 55 
(Diaconie) 
 
NL13 RABO 0349 5014 91 
(ZWO)  
 

 

Ledenadministratie 
Aline Evenhuis,  

Skippersbuorren 19  
06-38905783  
ledenadministratie@kerkeasterein
.nl 



44 | P a g i n a  
 

Commissies 

 

Hannah de Boer 06-53215004 /gihannah@hotmail.com 
Tjitske Joustra  06-13865497 /  tjitskejoustra@outlook.com 
Wybrich Ynema 06-14422720 /wybrich@kpnmail.nl 
Annebeth de Jong  06-25133491 /  hendrikenannebeth@hotmail.com 
ds. Nicolette Vlaming 06-14454766 / predikant@kerkeasterein.nl 

 

Inrichtingscommissie 
Monique Vellinga  0515-332272 / moniquevellinga1968@gmail.com   
Douwe Reitsma 06-20855630 /ddreitsma@gmail.com  
Halbe Overal  06-18426986 / halbeoveral@gmail.com 
ds. Nicolette Vlaming 06-14454766 / predikant@kerkeasterein.nl 

 

 

Broer Harmen Abma 0515-336810 / abma_vdvalk@hotmail.nl                
Jet Reitsma  06-48121364 / jetreitsma@gmail.com 
Tineke Vink  06-47725951 / tinekevink@hotmail.nl 
Luuk van der Werk  0515-336822 / l.werk1957@gmail.com 
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Muziekcommissie 

 

 

Folkje Visser   0515-332269 / folkje1956@hotmail.com            
Halbe Overal  06-18426986 / halbeoveralgmail.com   
ds. Nicolette Vlaming 06-14454766 / predikant@kerkeasterein.nl 

 

Orgelconcertcommissie 

 

 

 

 

 

Halbe Overal  06-18426986 / halbetineke@gmail.com 
Stefan van Krimpen 06-18639018 /  scvank@hotmail.com 
Durkje van der Eems 06-23887284 /durkjevandereems@ziggo.nl 
Frans van der Hauw 06-45442248 /fransvanderhauw@gmail.com 
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Communicatie / publiciteit 
Sneinsbrief;  
Iedere zondag staat hierop de orde van de viering, collectedoelen, 
bloemengroet en korte mededelingen. 
Voor donderdag mailen naar:  
famvink@ziggo.nl 

Nijsbrief 
Komt gemiddeld om de vier weken uit. 
Kopijdata staan in de Nijsbrief vermeld. 
Kopij insturen voor zondagavond 19.00 uur naar: 
nijsbrief@kerkeasterein.nl 

Kerkklok 
Bezorging:  
B. Westra-Keulen 
0517-469245  
baukje@operamail.com 

Kopij:   
Botty Tacoma – Veenstra 
Wynserdyk 10 
0515-331479 / 0610786778 
tacoma@altac.nl 

Website  
www.kerkeasterein.nl 
Input voor de website kan gestuurd worden aan de webmaster:  
Douwe Dirk Reitsma 
webmaster@kerkeasterein.nl  
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Handige adressen rond de vieringen 
Preekvoorziener 
Botty Tacoma-Veenstra,  
Wynserdyk 10,  
0515-331479 of 06-10786778 
tacoma@altac.nl 

Koster 
André Vink, de Singel 30A, 0515-333134 of 06-25497928  
koster@kerkeasterein.nl 

Muzikale begeleiding 
Frans van der Hauw  06-45442248 
Ids Bakker   06-23156315 
Barteld Post   06-4665464 
Sebastiaan Schippers  06-40717559 
Anne Aardema   06-36384960 
Sjoukje Heins-Scheltema 06-10157293

Mediateam 
Jan Joustra, 06-30904899, Jesse van Krimpen, 06-23724576, Thijs 
Janssen, 06-23147446) en André Vink, 06-25497928 

Bloemendienst 
Durkje van der Eems, 0515-332300 / 06-23887284 
durkjevandereems@ziggo.nl 

Collectebonnen 
Jelle Brouwer, Koaifinne 4, 0515-332269 / 06-38896267 
jbrouwereasterein@hotmail.com 

Streaming kerkdiensten:  
www.kerkomroep.nl / Easterein 
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