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Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Moment van stilte 

 

Lied 437: 1  

Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer, 

daal, Heiland, uit uw hemel neer. 

Ruk open, rijt ze uit het slot, 

de hemeldeuren, Zoon van God. 

 

Bemoediging en groet 

 

Lied 437: 5 

Gij klare zon, gij schone ster, 

door ons aanschouwd van eindloos ver, 

o zon ga op, o zonneschijn, 

Deze zondag gaat de bloemengroet ter 

bemoediging naar: dhr Han Kooistra,  

van Eysingaleane 8 
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laat ons niet in het donker zijn. 

 

Kyriegebed, na zo bidden wij tezamen:  

 

Lied 367d  

Kyrie kyrie kyrie eleison  

 

Loflied 498: 1, 2, 4 en 5  

1 Betlehem, o uitverkoren 

stad in ’t veld van Efrata, 

in u is een vorst geboren 

als een nieuwe Jozua. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 

 

2 In het ondoordringbaar duister, 

in onzekerheid en pijn, 

in het land van licht noch luister 

zal Hij onze Redder zijn. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 

4 Trouw en goedheid zullen wonen 

in het land dat Hij bemint. 

Vorsten, heersers, machten, tronen 

zullen buigen voor dit kind. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 

 

5 ‘Ere in de hoge’ zingen 

alle engelen tezaam 

voor de herder der geringen 

tot de glorie van zijn naam. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 

Gebed van de zondag 

 

Moment met kinderen 

 

Lied 935 

1 Je hoeft niet bang te zijn, 

al gaat de storm tekeer, 

leg maar gewoon je hand 

in die van onze Heer. 

 

2 Je hoeft niet bang te zijn 

als oorlog komt of pijn. 

De Heer zal als een muur 

rondom ons leven zijn. 

 



3 Je hoeft niet bang te zijn, 

al gaan de lichten uit. 

God is er en Hij blijft 

als jij je ogen sluit. 

 

Kinderen gaan naar de nevenviering 

 

1e schriftlezing Psalm 139: 1-12 door Durkje van der Eems 

 

Lied 503: 1 en 4  

1 Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,  

de oorsprong der schepping, de rijzende zon:  

dit leven zal stralen, door God zelf bemind.  

Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.  

  

4 Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,  

zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.  

Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht.  

Het zonlicht van Pasen wint hier aan kracht! 

 

2e schriftlezing Mattheüs 2: 13-18 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Orgelspel 

 

Lied 527 

1 Uit uw hemel zonder grenzen 

komt Gij tastend aan het licht, 

met een naam en een gezicht 

even weerloos als wij mensen. 

 

2 Als een kind zijt Gij gekomen, 

als een schaduw die verblindt 

onnaspeurbaar als de wind 

die voorbijgaat in de bomen. 

 



3 Als een vuur zijt Gij verschenen, 

als een ster gaat Gij ons voor, 

in den vreemde wijst uw spoor, 

in de dood zijt Gij verdwenen. 

 

4 Als een bron zijt Gij begraven, 

als een mens in de woestijn. 

Zal er ooit een ander zijn, 

ooit nog vrede hier op aarde? 

 

5 Als een woord zijt Gij gegeven, 

als een nacht van hoop en vrees, 

als een pijn die ons geneest, 

als een nieuw begin van leven. 

 

Kinderen komen terug uit de nevenviering 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven 

1e  Jeugdraad 

2e  Diaconie 

 

Lied 837: 4  

Koning, uw rijk is zo nabij – 

open mijn ogen en oren! 

Onrustig is mijn hart in mij, 

totdat het nieuw wordt geboren. 

Daarom zoekt U elk mensenkind. 

Zoek, Herder, mij, opdat ik vind 

en steeds meer bij U zal horen 

 

Zegen, gezongen amen 


