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Liturgie 31 december 2025 

 

Voorganger:  ds W. P. van der Hoeven 

Organist:  Frans van der Hauw 

Koster:  André Christiaan Vink 

 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen 
 

Stil Gebed  

 

Intochtslied 90: 1 en 2 

1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 

de zekerheid van allen die U vrezen. 

Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 

wij zijn in uw ontferming opgenomen. 

Wij mogen bouwen op de vaste grond 

van uw beloften en van uw verbond. 

 

2 Nog eer de bergen uit de baaierd stegen, 

de aarde en de zee gestalte kregen, 

nog eer uw scheppend woord aan alle leven 

een wereld om te wonen heeft gegeven, 

God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt, 

van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. 

 

Votum en Groet 

 

Lied 90: 3 en 6 

3 O Here God, Gij wendt het mensenleven 

om het weer aan het stof terug te geven. 

Gij zegt: Keer weder, mensenkind, keer weder. 

Want duizend jaren, Gij ziet op ze neder 

als op een nachtwaak, zij zijn in uw oog 

gelijk de dag van gisteren die vervloog. 
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6 Zeventig, tachtig jaren mensenleven, 

is dat, o Heer, om hoog van op te geven? 

’t Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen 

dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen. 

Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag, 

dat in ons hart de wijsheid wonen mag. 

 

Kyriegebed om ontferming 

 

Lied 512: 1 en 2 

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in ’t oor, 

uw naam die mij geloven doet: 

Gij gaat mij reddend voor; 

 

2 uw naam die onze wonden heelt 

en ons met manna spijst, 

die onze dood en zonde deelt 

en onze vrees verdrijft. 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

 

1e Schriftlezing Zacharia 2: 1-9 

 

Lied 766 

1 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, een nieuwe aarde ontstond 

om het geheim des levens te beseffen, niet meer in zee gegrond. 

Ik zag een stad verblindend naderkomen, een middelpunt van feest, 

Jeruzalem, zoals het in Gods dromen vanouds moet zijn geweest. 

 

2 Jeruzalem is als een bruid getreden voor God in wit en goud 

en in haar heldere ogen staat een vrede, door niemand ooit aanschouwd. 

Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen de koninklijke tijd, 

de koning zal de koningin beminnen die Hem is toegewijd. 

 

3 De koning die zijn troon heeft in den hoge, houdt bij de mensen hof 

en alle tranen zal Hij van hun ogen afwissen tot zijn lof. 

Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, nergens verdriet meer zijn, 

de eerste dingen werden uitgewezen, voorbij ging alle pijn. 

 

2e Schriftlezing Zacharia 2: 10-17 
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Lied 447 

1 Het zal zijn in het laatste der tijden 

dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan, 

dat de wegen er heen zullen leiden 

en de volken der aarde op weg zullen gaan 

om de rechten des Heren te leren, zich tot God en elkaar te bekeren. 
 

2 Als Jeruzalems tinnen gaan blinken  

en beschamen der bergen en heuvelen trots,  

zal van Sion uit blijde weerklinken  

het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods.  

Tot bescherming van allen die leven staat de wet van Gods heil er geschreven.  
 

3 En een smidse van ’t huis onzes Heren  

maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht.  

Niemand zal meer een wapen hanteren;  

maar zij groeten elkaar in het heldere licht  

van de waarheid die eindelijk zal dagen over mensen van zijn welbehagen. 
 

3e Schriftlezing Openbaring 22: 1-5 
 

Preek 
 

Lied 511: 1, 2, 4 en 5 

1 Door goede machten trouw en stil omgeven, 

behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 

zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, en met u ingaan in het nieuwe jaar. 
 

2 Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 

drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt, 

o Heer, geef onze opgejaagde zielen het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. 
 

4 Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken 

om deze wereld en haar zonneschijn, 

leer ons wat is geleden dan herdenken, geheel van U zal dan ons leven zijn. 
 

5 Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 

die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 

breng als het kan ons samen, geef ons vrede.  

Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.  
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Gebeden + Onze Vader 

 

Kollekte voor Sri Lanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotlied 90A: 1, 3, 4 en 6 

1 O God, die droeg ons voorgeslacht 

in nacht en stormgebruis, 

bewijs ook ons uw trouw en macht, 

wees eeuwig ons tehuis! 

 

3 Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’ 

hebt door uw woord bereid, 

altijd dezelfde, die Gij waart, 

de God der eeuwigheid! 

 

4 En duizend jaar gaan als de dag 

van gisteren voor U heen, 

een schaduw, een gedachte vaag, 

een nachtwaak, die verdween. 

 

6 O God, die droeg ons voorgeslacht 

in tegenspoed en kruis, 

wees ons een gids in storm en nacht 

en eeuwig ons tehuis!

Zegen 


