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Voorganger:  ds. Nicolette Vlaming 

Organist:   Frans van der Hauw  



We nemen plaats rond de gedekte tafel 

Orgelspel 

Openingswoorden 

VG.   Wees ons genadig, God, wees ons nabij 

Allen  LAAT ONS NIET ONTBREKEN OP HET FEEST 

VG.   Verzamel ons bij de uittocht van Jezus 

Allen EN BEKLEED ONS MET HET WITTE LICHT  

                EN DE LIEFDE VAN UW ZOON 

Psalm 67: 1 en 2 

Mei God ús oansjen yn genede 

en ús syn rike seine jaan. 

Mei foar ús folk yn geunst en frede 

syn antlit ljochtsje_oer al ús dwaan. 

Jou dat elk op ierde / wit hoe’t Jo ús liede 

en jo wegen ken, 

dat de minsken sjogge / wat Jo rûnom dogge 

foar jo eigen bern. 

De folken sille,_o God, Jo priizje, 

ja, alle folken fier en hein; 

de naasjes sill’ Jo ear bewiizje, 

jo lof besjonge_oant ierdryks ein.    

Alles sil Jo earje, / om’t Jo wiis regearje, 

rjochtsje_oer elkenien. 

Hear, Jo wolle_op ierde / alle folken liede, 

Jo en oars gjinien. 

 

Aandacht voor de schikking 

Gebed 

 

  



Lied 558: 1 en 4 

Jezus, om uw lijden groot, 

om uw leven en uw dood 

die volbrengen ’t recht van God, 

Kyrie eleison. 

Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 

om de beker die Gij reikt, 

om de woorden die Gij spreekt, 

Kyrie eleison. 

 

Lezing: Exodus 12: 1-14 

Lied op melodie ‘Daar juicht een toon’ 

Wij trekken nu het diensthuis uit,  

Egyptes rijkdom onze buit. 

de dood ging onze deur voorbij,  

want bloed was daar en bloed maakt vrij. 

En voor ons ligt nu de woestijn, 

waar God de Heer de gids zal zijn. 

En God heeft ons een land beloofd: 

de naam des Heren zij geloofd

Wij trekken door woestijn en zand, 

verlosten uit Egypteland. 

Geen vijand, die ons tegenstreeft, 

waar ons de Heer zijn zegen geeft. 

 

Lezing: Johannes 13: 1-15 

Lied op melodie lied 512

Die alle eer hebt afgelegd,   

ontkleed van waardigheid,  

ons metterdaad hebt toegezegd  

de weg van dienstbaarheid. 



Die zich voor mensen heeft omgord  

aan ons zich heeft gehecht,  

de herder die zelf lam ook wordt,  

de heer bukt als een knecht. 

Gebroken brood van deze dag,  

zo rood als bloed de wijn,  

gedenken wij dat hij ons gaf  

in Gods Naam vrij te zijn. 

Vrij van de schuld en van de macht  

die ons ter neder dwingt,  

vrij om te leven uit zijn kracht  

tot alles vrede zingt 

 

Overdenking 

Meditatief orgelspel 

Collecte onder orgelspel 

Tafelgebed 

V: Vrede met u  

G:  Vrede ook met u  

V: Verheft uw harten  

G: Wij zijn met ons hart bij God  

 

Dit is de avond… 

Brood en wijn delen onder orgelspel 



Dankgebed gezongen met de woorden van lied 117d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bring hulde, alle folken, bring hulde oan de Hear. 

Bring hulde, alle folken, bring hulde oan de Hear. 

 

Lezing: Mattheus 26: 30a en 36-41 

Lied ‘Blijf bij Mij en waak hier met Mij’ - Nederlands 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brood en wijn wordt weggedragen 



Lezing: Mattheus 26: 42-43 

Lied ‘Bliuw by my’ - Frysk 

Bliuw by my en weitsje mei my.  

Weitsje en bid, weitsje en bid. 

Antependium en stola wordt weggedragen  

 

Lezing: Mattheus 26: 44-45 

Lied ‘Bleibet hier’ - Duits 

Bleibet hier und wachet mit mir. 

Wachet und betet, wachet und betet. 

De schikking wordt weggedragen 

 

Gebed 

 

Slotlied 247: 1, 2 en 3 

 

 

 



 

Wês by my no’t de sinne ûndergiet. 

Alles wurdt dôf wat gloede_en glâns besiet; 

en meidertiid wurdt al wat moed joech wei,  

mar Jo binne_ivich Hear, o bliuw my nei. 

Gjin oere kin ik bûten Jo bestean, 

sûnder jo leafde moat ik ûndergean. 

Wêr fyn ik hâld en wa wiist my de wei? 

By nacht en ûntiid, Hear, o bliuw my nei. 

 

 

We verlaten de kerk in stilte 

 

De Passion begint om 20:30


