
 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIJSBRIEF MARTINITSJERKE 
Protestantse Gemeente te Easterein 
 

Nr. 75, 30 januari 2026 

www.kerkeasterein.nl  
    

 

FIERINGEN 
 

 

Snein 1 febrewaris 09:30 m.m.f. Net te Dreech, nei ôfrin 

kofjedrinken 

Foargonger     Ds. Nicolette Vlaming 

 

 

Snein 8 febrewaris 11:00    

Foargonger     Ds. Marten Dijkstra 

 

 

Snein 15 febrewaris 09:30   

Foargonger     Ds. Nicolette Vlaming 

 

 

Snein 22 febrewaris 09:30   

Foargonger     Ds. Nicolette Vlaming 

 

 

Snein 22 febrewaris 16:30  Fiering mei bôle en wyn yn lytse rûnte 

Foargonger     Ds. Nicolette Vlaming 

 

 

 

 

 

 

http://www.kerkeasterein.nl/
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Oertinking 
 
De zondagen tot aan de het begin van de veertigdagentijd horen we in de 

lezingen Jezus regelmatig spreken over het koninkrijk van God. Ik las het 

volgende voorval dat zich zomaar in Leeuwarden had kunnen afspelen. 
 

In een flat in de stad woont Peter. In zijn portiek hangt elke ochtend een 

pislucht. Wéér van die jongens met halve liters bier. De politie weet ervan, 

maar heeft blijkbaar andere dingen te doen. Peter en zijn buren zijn boos. 

Sommigen slaan stevige taal uit en dreigen om met vechthonden langs te 

komen. Peter probeert het anders aan te pakken, vanuit zijn geloof. ’s 

Avonds biedt hij de jongens chips aan bij hun bier. Zo veel vriendelijkheid 

komen deze jongens niet vaak tegen. Elke nieuwe dag daalt Peter met een 

emmer sop de trappen af. Poetsen maar. Hij probeert woede en 

wraakzucht niet te laten winnen. 
 

Het klinkt misschien vreemd of naïef wat Peter doet, maar hij gelooft in een 

goede toekomst, in Gods toekomst. In de bijbel heet die toekomst ‘het 

koninkrijk van God’. Daar geldt Gods recht en regeert zijn liefde. Dat 

koninkrijk is niet een mooie droom of een bepaald stuk land. Nee, het 

‘koninkrijk van God’ kan overal ontstaan, ook in het gewone leven. 

Bijvoorbeeld in het portiek van Peter. 
 

Als christenen verlangen wij naar dat Koninkrijk en we laten ons erdoor 

aansteken. Wij willen, met vallen en opstaan, Gods gerechtigheid en liefde 

ruimte geven.  
 

Dat klinkt allemaal mooi, maar makkelijk is het niet. Denk maar aan Peter.  

Wij hebben allemaal zulke Peter-dilemma’s. Kwaad worden of geduldig 

blijven? Iemand afschrijven of nieuwe kansen geven? Dat Koninkrijk, dat is 

een mooi verhaal, maar in het dagelijks leven toch niet te dóén? 
 

Wij geloven wél dat het kan. Jezus heeft laten zien wat God wil. Hij liet 

Gods koninkrijk soms even werkelijkheid worden. Voor Peter is Jezus een 

voorbeeld, maar nog meer dan dat. Hij voelt zich persoonlijk met Jezus 

verbonden. In Jezus, zo ervaart hij, laat God zijn vriendelijke gezicht zien. 

Dan kan het gaan lukken: Gods Koninkrijk in een portiek.  
 

Ds. Nicolette  
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Samen vieren 

 

Zondag 1 februari is de viering die met Net te Dreech samen is voorbereid. 

We gaan het over humor hebben en ontdekken hoe dit met God valt te 

rijmen. 

Aansluitend is een kort gemeenteberaad over het beleidsplan dat moet 

worden vastgesteld en we kijken vast vooruit naar de tijd dat we als 

gemeente vacant zijn en welke stappen gezet gaan worden. 

Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk mensen hierbij aanwezig kunnen zijn. 

 

Zondag 15 februari werkt Qlassy mee aan de viering. De dames zullen op 

hun eigen wijze weer nieuwe liederen laten horen.  

 

Een week later begint de 40-dagentijd en voor die tijd komt weer een 

nieuwe Nijsbrief uit. 

 

Goede vieringen gewenst! 

 

Ds. Nicolette 

 

 

Groothuisbezoek 

 

Het jaarthema: Kijk! geeft voldoende aanknopingspunten om met elkaar in 

gesprek te gaan.  

In januari waren te weinig aanmeldingen en nu hopen we dat maandag 16 

februari meer mensen kunnen en willen aanschuiven.  

Opgeven kan bij Janny Strikwerda: 06-10331269, of schiet haar aan als ze 

haar postronde loopt. 

We kijken uit naar een mooi gesprek op deze middag. 

 

De ouderlingen, Janke, Janny, Berber en Sjoukje. 
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In memoriam Tine Hofstee 

 

Op 15 december overleed Tine Hofstee-Baarda in de leeftijd van 89 jaar. Ze 

woonde de laatste drie maanden in Bloemkamp, daarvoor enkele jaren in 

Nij Stapert en daarvoor in Easterein.  

 

Tine kwam op 5 februari 1936 als tweede ter wereld in het gezin van Elke 

Baarda en Jantsje Hylkema in Easterein. Ze verhuisden naar Drachten maar 

kwamen ook weer terug naar Easterein. Na haar MULO en het behalen van 

haar typdiploma werkte ze in Opeinde en later in Easterein hielp Tine op 

verschillenden plekken in de huishouding. 

 

Haar man leerde ze kennen toen ze bij haar vriendin Klaasje was. Jan was 

de broer van Klaasje en vroeg een keer of hij haar naar huis mocht brengen 

en zo geschiedde. Tine en Jan trouwden op 14 oktober 1959 in de 

Gereformeerde Kerk aan de Wynserdyk en na een half jaar ruilden ze van 

woning en gingen Jan en Tine wonen op it Skrok. Tine is nooit gelukkiger 

geweest als hier, ze genoot van de vrijheid en de ruimte. 

Tine werkte hard, maar niet achter bij het bedrijf, maar aan de voorkant. Ze 

was geen boerin, maar ze bracht altijd de koffie op het land, zorgde voor 

soep en warm eten.  

 

Jan en Tine kregen drie kinderen, Janny, Theunis en Akke. Naast de zorg 

voor het gezin en het huishouden, kon Tine ook genieten van lezen. 

Muziekprogramma’s op TV kon ze wel waarderen en ze was goed op de 

hoogte van de politiek. Ze was nog een tijdje penningmeester van de 

NCVB, maar Tine was niet een vrouw die graag op de voorgrond stond.  

Later toen de kleinkinderen kwamen kon zie hier ook erg van genieten. 

Tine was altijd belangstellend en paste ook op de kinderen van Theunis en 

Ytsje. 

 

De sluiting van de Gerefomeerde Kerk deed pijn en conflicten maakten iets 

van binnen kapot.  

Toch bleef het geloof haar vaste punt, ook, of misschien juist wel in 

moeilijke tijden. Donkere tijden kende Tine toen Jan ziek werd. Ze moesten 
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stoppen met de boerderij en 13 jaar lang was Jan ziek en had Tine ook de 

zorg voor hem. Ze verhuisden in 1995 naar het dorp, naar de Hôfsleane. 

Een half jaar later moest Tine afscheid nemen van Jan, veel te vroeg en het 

was een groot gemis. Het waren haar vriendinnen die haar er toen ook 

doorheen hielpen, en het lukte haar om de draad van het leven weer op te 

pakken.  

 

Zo had ze nog goede jaren tot in 2020 ze ineens hard achteruit ging en de 

kinderen maakten zich zorgen. Tine kon na een kort verblijf in Blauwhuis 

terecht in Nij Stapert, waar ze het op zich goed had. Als je haar sprak wilde 

ze soms wel naar huis, maar aan de andere kant deed ze ook mee aan de 

activiteiten die in het huis werden verzorgd. 

In augustus van dit jaar moest ze toch nog weer een keer verhuizen en 

toen ze door een val een gebroken arm op liep ging ze hard achteruit. Ze 

was niet meer mobiel, ze sliep veel en langzaam verdween Tine steeds 

meer. 

 

Toen ze voorgoed haar ogen sloot, was het een verlossing.  

It wie goed sa! 

Vrijdag 19 december stonden we in de Martinikerk stil bij haar leven, we 

lazen psalm 23 en brachten haar naar haar laatste rustplaats om haar in de 

handen van de liefdevolle God terug te leggen. We wensen de familie 

Gods nabijheid en steun toe. 

 

Ds. Nicolette 
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In memoriam Alan Herbert 

 

Op oudejaarsdag is overleden Alan Herbert, in de leeftijd van 77 jaar. Alan 

woonde in Scharnegoutum en was betrokken bij onze gemeente. 

Als gemeente leerden we Alan kennen omdat hij de vieringen in onze kerk 

bezocht. Hij kwam dan op zijn motor naar Easterein gereden. Helm in de 

gang en met zijn stoere motorjack was hij een opvallende verschijning. 

Alan was altijd vriendelijk, belangstellend en had altijd wel een praatje. 

 

Alan stond altijd klaar voor mensen, dat bleek wel uit hoeveel mensen 

meeleefden rond de laatste fase van zijn leven. Hij was zorgzaam, met een 

groot hart voor anderen, voor zijn familie maar ook voor de vrienden die 

hij door de jaren heen maakte.  

 

Alan kon mooie verhalen vertellen, schreef teksten en had de gave om 

prachtige schilderijen te maken. Enkele van deze werken zijn ook verkocht 

en de opbrengst ging dan naar een goed doel. 

Een belangrijke was het KWF, aangezien Alan zelf sinds 2010 tegen 

borstkanker vocht. Een ander goed doel was de Oekraïne, waar hij zich 

sterk voor maakte.  

 

Alan is op 16 april 1948 geboren in Engeland in Londen. Hij had zijn hart 

verpand aan Schotland, de prachtige natuur en de mensen. Hij wandelde 

daar ook graag.  Een groot deel van zijn leven speelde zich af bij de 

Engelse marine. Hij was echt een man van het water en heeft hier altijd als 

verpleegkundige gewerkt. Hij kon ook daar over blijven vertellen.  

 

Alan genoot van het leven en heeft tot het einde toe aan dit leven 

vastgehouden. Nog vol plannen en reizen voor 2026, samen met zijn 

dochter Lisa en naar reünies van de navy. Helaas liep het leven anders. 

 

Eind november werd Alan in het ziekenhuis in Sneek opgenomen met 

klachten die verband hielden met zijn aandoening. De artsen konden niets 

meer voor hem doen en terug naar zijn eigen huis was geen optie. 



 
7 

 

Half december was er een plek voor hem in het hospice in Harlingen. De 

ambulance stopte nog bij de zee, zodat hij een blik kon werpen op de zee 

en de zeelucht kon opsnuiven. 

 

Het nieuwe jaar mocht hij niet meer meemaken en zo liet hij het leven los 

op die oudejaarsdag. De eerste dag van het nieuwe jaar brachten vrienden 

en familie hem op de zijspan naar huis in colonne.  

Hoe passend bij Alan.  

 

In zijn huis kon er afscheid genomen worden en woensdag 7 januari verliet 

Alan zijn huis voor een laatste rit naar Drachten alwaar hij in stilte is 

gecremeerd. Zijn as zal worden begraven in Engeland, zijn geboortegrond. 

Wij wensen zijn dochter Lisa, zoons Collin en Chris en verdere vrienden en 

familie veel sterkte toe. Hij zal gemist worden! 

 

Zondag 25 januari, toen we hem herdachten en de steen legden in de 

gedachtenishoek, klonk de Naval Hymne, bij ons bekend onder lied 467 uit 

het oude liedboek. Echt een passend lied bij deze bijzondere mens van het 

water. 

 

Ds. Nicolette 
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Fan de dûmny 

 

Joris Linssen speelt ‘Lieve Hemel’ in Sneek!  

 

Vorig jaar bezocht een groot aantal leden van onze gemeente de 

voorstelling ‘In Gods naam’ van Bas Ragas.  

 

De Protestantse Kerk in 

Nederland ging dit jaar weer 

in zee met Nachtzon Media 

en dit leidt tot een nieuwe 

voorstelling, dit keer door 

Joris Linssen. 

 

De kerkenraad heeft besloten om bij te dragen aan deze voorstelling en 

brengt deze dan ook graag onder de aandacht. Onze gemeente heeft een 

kortingscode voor tien euro per kaart voor in totaal 50 entreekaarten. 

Wilt u hier gebruik van maken bij de bestelling van maximaal twee kaarten; 

geef dit aan bij Leonard Roelofsen, dan krijgt u een code die bij het 

afrekenen ingevuld kan worden. 

Een mailtje naar kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl volstaat. 

 

De voorstelling valt samen met de biddag viering op 11 maart a.s. De 

viering in Easterein gaat op die woensdag niet door en in de zondagse 

viering voor of na biddag zal aandacht geschonken worden aan het thema 

van de biddag. Voor wie een biddagviering wil bijwonen kan die woensdag 

naar één van de omliggende dorpen. 

 

Over de voorstelling 

 

Is er in een tijd van groeiende spanningen en toenemende verdeeldheid 

nog wel ruimte voor hoop en verbondenheid? In de nieuwe voorstelling 

‘Lieve Hemel’ duikt Joris Linssen in het eeuwenoude Bijbelverhaal van Ruth 

op zoek naar inspiratie voor het leven nu. Een ontroerende en eigentijdse 

zoektocht in een wereld die razendsnel verandert en waar mensen elkaar 
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soms uit het oog verliezen. Een voorstelling vol kwetsbare verhalen en 

herkenbare muziek verweven met persoonlijke reflecties van Joris.  

 

Kwetsbare gesprekken  

 

Voorafgaand aan de voorstelling ging presentator en zanger Joris Linssen – 

zelf niet gelovig – openhartig in gesprek met dominee Anne-Marie van 

Briemen. Hun eerlijkheid en soms confronterende gesprekken over geloof, 

twijfel en medemenselijkheid – vastgelegd in een podcastreeks – vormden 

de basis voor de voorstelling Lieve Hemel.  

 

Geïnspireerd door het Kerkasiel van Kampen  

 

De directe aanleiding voor de theatershow ontstond toen Linssen toevallig 

binnenstapte bij het Kerkasiel in Kampen, waar de familie Babayants al 

maandenlang bescherming vindt in een kerk. De veerkracht van de familie 

en de betrokkenheid van de vrijwilligers raken Joris diep. Hun ervaringen 

echoën de kern van het verhaal van Ruth: loslaten, moed vinden en hoop 

zoeken én de vraag wie er welkom is.  

Uit die ontmoeting ontstond de centrale vraag die door de hele 

voorstelling heen klinkt: Is er nog plek onder de hemel voor iedereen?  

 

Over de voorstelling  

 

Lieve Hemel is een ontroerende vertelling over angst en overgave, over 

verliezen en opnieuw beginnen. Een voorstelling die uitnodigt om stil te 

staan bij wat ons verbindt en bij de kleine wonderen die kunnen ontstaan 

wanneer we ons hart openhouden. De voorstelling speelt door het gehele 

land. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterlievehemel.nl  

 

Ds. Nicolette 

 

 

 

 

http://www.theaterlievehemel.nl/
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Fan de tsjerkerie 

 

“Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden.” 

(Matteüs 18:20) 

Als gemeente mogen we samen geloven, vieren en vooruitkijken. In deze 

nieuwsbrief delen we een dankbare terugblik op de afgelopen 

kerstperiode, staan we stil bij een belangrijke ontwikkeling voor onze 

gemeente en kijken we vooruit naar overleg en plannen voor de toekomst. 

 

Terugblik op de kerstperiode 

 

We mogen weer met dankbaarheid terugkijken op een mooie en 

betekenisvolle kerstperiode. Op 18 december vierden we samen met de 

senioren de adventsdienst. Ondanks de wat lage temperaturen in het koor 

was de sfeer warm en hartelijk, mede dankzij de orgelklanken, de warme 

chocolademelk en de mooie, zorgvuldig voorbereide adventsviering door 

de diaconie. 

In de kerstnacht heeft de jeugd ons meegenomen op “Het Pad van het 

Licht”, een bijzondere en inspirerende viering. Aansluitend mochten we op 

kerstmorgen samen een feestelijke kerkdienst beleven. 

 

Vertrek dominee Nicolette Vlaming 

 

Op 18 december heeft dominee Nicolette Vlaming ons meegenomen in 

haar overwegingen om per 1 september 2026 de beroeping in Balk te 

aanvaarden. Wij respecteren haar keuze, maar vinden het tegelijkertijd erg 

jammer dat zij onze gemeente zal gaan verlaten. 

 

Dit betekent dat wij op korte termijn met het breed moderamen van de 

classis in overleg gaan over het stellen van de vacature. Daarna zal een 

beroepingscommissie worden ingesteld om de beroepingsprocedure te 

begeleiden. 

Wilt u zich inzetten in de beroepingscommissie, dan kunt u dit kenbaar 

maken bij één van de kerkenraadsleden. 
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Vervolg regio-overleg 

 

Op dinsdag 17 februari vindt er een vervolg van het regio-overleg plaats 

met onze buurgemeenten Wommels/Hidaard, Lollum/Waaksens, 

Burgwerd/Hartwerd/Hichtum en Kubaard. Bij dit overleg sluit vanuit 

Kerkenwerk Tineke Klei aan. Met haar willen we verkennen welke 

samenwerkingsmogelijkheden er tussen onze gemeenten zijn. 

 

Met vriendelijke groet, Marcel Janssen 

 

Uitnodiging gemeentebijeenkomst 1 februari 2026 na de viering 

 

Bij deze nodigen wij u van harte uit voor de gemeentebijeenkomst op 1 

februari. Wij willen het beleidsplan aan de gemeente toelichten en ter 

goedkeuring voorleggen. We starten na de viering met een kopje koffie 

waarbij u in de gelegenheid bent het beleidsplan (2 pagina’s) te lezen.  

 

De agenda ziet er als volgt uit: 

 

1. Welkom en inleiding door de voorzitter van de kerkenraad, Marcel 

Janssen 
 

2. Korte presentatie over “de weg er naar toe” door ds. Nicolette 

Vlaming 
 

3. Vraag aan de gemeente het beleidsplan goed te keuren 
 

4. Korte presentatie over “en hoe nu verder?” door Lisette Zijlstra-van 

Haaren 

 

Hartelijke groet en hopelijk tot dan, 

 

De kerkenraad 
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Uitnodiging Samen maken van de Paaskaars 

 

Eén van de activiteiten uit de activiteitengids, die we 

weer willen oppakken is: het maken/versieren van de 

Paaskaars. Aan de hand van bestaande voorbeelden, 

kiezen we afbeeldingen/symbolen, die we op een 

‘blanco’ kaars aanbrengen. Zo wordt er in 2 of 3 

sessies (plaats en tijd in overleg) een unieke kaars 

gemaakt, die vanaf Pasen, zal branden in onze 

Martinikerk. Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen, 

geef je dan z.s.m. op bij Antje Joustra, 06-25108575, 

antjejoustra@gmail.com  of Hannah de Boer, 06-

53215004, gihannah@hotmail.com   

Zie ook de activiteitengids pag. 16 

 

Fan de diaconie 

 

Opbrengsten collecten in de maand december 2025 
 

Via de bankrekening, collectebonnen en collecten in de kerk, zijn de 

volgende bedragen binnengekomen. 
 
 

Datum  Doel  Opbrengst 
     

1-dec  Werelddiaconaat Libanon   €      105,90  

  Zending zonder Grenzen   €        76,10  
     

14-dec  Werelddiaconaat India   €      179,75  
     

21-dec  Diaconie   €      127,15  

  Protestanse Kerk Nederland -Jonge Generaties   €        99,30  
     

18-dec  Collecte adventsviering   €      299,30  
     

24-dec  Het vergeten kind   €      236,81  
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25-dec  ZWO   €      234,75  

  Kinderen in de knel   €      258,30  
     

28-dec  Jeugdraad   €        39,85  

  Diaconie   €        50,70  
     

31-dec  Bouw huizen Shri Lanka   €      101,50  
     

  Voedselbank   €      150,00  
     

  Diverse giften   €      500,00  
 

De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort.  

Hartelijk dank voor uw royale gebaar 

 

Collectedoelen 

 

1 februari 2026 

1e collecte – Diaconie 

2e collecte – Wereldiaconaat Bangladesh 

 

Wereldiaconaat Bangladesh- Beter bestand tegen klimaatverandering  

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds 

vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de 

stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren 

hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen 

om zich aan te passen aan klimaatverandering. Zo leren zij bijvoorbeeld om 

gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat 

ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen 

met waarschuwingsmechanismen en evacuatieplannen voorbereid te zijn 

op rampen. 

 

8 februari 2026 

1e collecte – Noodhulp vluchtelingen uit Soedan 

2e collecte – Orgelfonds 
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Noodhulp voor vluchtelingen uit Soedan 

Sinds april 2023 zijn tienduizenden mensen omgekomen door de wrede 

burgeroorlog in Soedan: een vergeten ramp waarbij 25 miljoen mensen 

dagelijks knokken om te overleven. Meer dan 12 miljoen Soedanezen zijn 

op de vlucht. Wie ooit voorouders had in Zuid-Soedan, keert daarnaartoe 

terug. Velen van hen bereiken dit buurland uitgeput en hongerig. Lokale 

hulporganisaties bieden deze getraumatiseerde mensen noodhulp in de 

vluchtelingenkampen: gezinnen kunnen voedsel kopen en krijgen toegang 

tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. 

 

15 februari 2026 

1e collecte – Binnenlands Diaconaat – Omzien naar Gevangenen 

2e collecte – Diaconie 

 

Binnenlands Diaconaat – Omzien naar Gevangenen  

In Nederland zitten ruim 33.000 mensen een korte of langere 

gevangenisstraf uit. Jezus roept ons op om barmhartig naar hen om te 

zien. Daarom steunt Kerk in Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun 

families om te werken aan herstel. Hierbij is er extra aandacht voor 

kinderen die een vader of moeder in detentie hebben. Kerk in Actie 

ondersteunt initiatieven die gevangenen bezoeken, begeleiden en helpen 

bij een nieuwe start. Zo krijgen zij weer perspectief op een betere toekomst 

 

22 februari 2026 

1e collecte – Diaconie 

2e collecte – Werelddiaconaat Guatemala 

 

Werelddiaconaat Guatemala – Stop lesuitval van werkende kinderen 

Vooral onder de arme Mayabevolking in Guatemala komt kinderarbeid nog 

veel voor. Kinderen gaan in eerste instantie wel naar school, maar vallen uit 

doordat ze veel lessen missen en verlaten de basisschool zonder te kunnen 

lezen en schrijven. Een speciaal programma met bijles voor kinderen en 

steun aan ouders helpt dit tegen te gaan. Ouders raken doordrongen van 

het belang van onderwijs. Ernstige vormen van kinderarbeid stoppen. 
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Kinderen mogen ouders blijven helpen, zolang hun schoolprestaties er niet 

onder lijden. 

 

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 

t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de 

kerkdienst. 

 

Fan de tsjerkrintmasters 

 

Kerkbalans 2026 

 

U bent van ons gewend dat u in januari de brief van de Actie Kerkbalans 

ontvangt, die wij als kerkrentmeesters later persoonlijk bij u ophalen.  

 

Dit persoonlijke contact waarderen wij zeer, maar in de praktijk merken we 

dat het ophalen veel tijd kost, omdat we mensen niet altijd thuis treffen. 

Daarom hebben we er dit jaar voor gekozen om de Actie Kerkbalans op 

een andere manier vorm te geven.  

 

U ontvangt van ons een brief met daarop een QR-code, waarmee u 

eenvoudig en veilig uw gift kunt overmaken. In de brief vindt u daarnaast 

ook een adres en telefoonnummer, voor het geval u uw bijdrage liever op 

de vertrouwde, ouderwetse manier wilt schenken. 

 

Met deze aanpak hopen we het voor u én voor ons eenvoudiger te maken, 

terwijl uw steun voor onze kerk onverminderd van grote waarde blijft. 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en bijdrage. 

 

Heeft u toch nog vragen met betrekking tot de Actie Kerkbalans neem dan 

contact op met de voorzitter van de kerkrentmeesters: 

 

Stefan van Krimpen 

06-18639018 
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Sulveren spjeld foar Geert en Halbe 
 

Op snein 4 jannewaris binne Geert en Halbe yn it sintsje setten foar harren 

jierrenlange ynset foar de tsjerke.  

As blijk fan wurdearring krigen sy in sulveren spjeld fan de VKB, mei dêrby 

in oarkonde. 
 

 
 

Ek harren froulju, dy’t harren al dy jierren trou bystien hawwe yn dit goede 

wurk, waarden net ferjitten.  

Sy krigen in grutte bos blommen en Geert en Halbe ûntfongen dêrneist in 

VVV-cadeaubon. 
 

It wie moai om te sjen dat in soad famyljeleden en belangstellenden nei de 

tsjerke kommen wiene om dit bysûndere momint mei te belibjen. 

Fan dizze gelegenheid is ek gebrûk makke om Willem Twijnstra te 

betanken foar it jierrenlang byhâlden fan de administraasje. De taken 

wurde op dit momint oernommen troch Durk Okkema. 
 

Wy wolle Geert en Halbe fan herten lokwinskje mei harren sulveren spjeld 

en Willem Twijnstra nochris betankje foar syn goede en degelike 

wurksumheden. 
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Fan de ZWO 

 

• Onder het motto “Fryslân foar Moldavië” hebben diverse diaconieën 

en ZWO - commissies in Friesland, waaronder de ZWO wurkgroep van 

Easterein, de afgelopen drie jaar een viertal projecten in Moldavië 

financieel ondersteund.  Deze projecten waren een initiatief van Kerk 

in Actie en werden uitgevoerd in samenwerking met lokale 

hulporganisaties. De totale opbrengst in deze drie jaar bedraagt 

nagenoeg vierhonderdennegentigduizend euro. 

 

• Als vervolg op dit project is in Friesland gekozen voor een nieuw 

actieland en wel Ghana. Onder de noemer “Fryslân foar Ghana” 

worden de komende drie jaar een aantal, door Kerk in Actie, 

geïnitieerde projecten financieel ondersteund. Deze projecten hebben 

als doel: een betere toekomst van jongeren, een beter inkomen voor 

de sheaboerinnen, het stoppen van kinderarbeid in de visserij en het 

versterken van het werk van de kerk. 

 

• Op 15 en 22 februari kunt u voor of na de viering uw naam zetten op 

een reeds van een bemoedigende tekst voorziene kaart als groet aan 

een gedetineerde. De ZWO zorgt ervoor dat de kaarten worden 

verzonden naar de Protestantse Kerk Nederland. Deze organisatie 

zorgt er dan voor dat de kaarten bij de gedetineerden komen. 

 

• Naast de vaste financiele bijdrage aan de projecten “Fryslân foar 

Moldavië” en vanaf 2026 “Fryslân foar Ghana” ondersteunen we ook 

incidenteel goede doelen. Zo hebben wij in december bedragen 

overgemaakt aan het Vakantiebureau van de Protestantse Kerk 

Nederland en aan de Stichting “Fryske riders foar Oekraïne”. Het 

binnenkomende geld van de ZWO komt uit de opbrengsten van 

collecten en van bijdragen van gemeenteleden. Mocht u op een 

andere wijze iets willen bijdragen. Het bankrekeningnummer is: NL 13 

RABO 0349 5014 91 t.n.v. Protestantse Gemeente Easterein ZWO 
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• Vanaf zondag 22 februari liggen in de kerk 40dagenkalenders voor u 

klaar om mee te nemen. De tijd voor Pasen (40 dagen) is een tijd van 

bezinning en inkeer. Deze kalenders willen daarbij een steuntje in de 

rug zijn met elke dag een gedicht, gebed, overweging, recept of 

andere tekst. U hebt de keuze uit twee kalenders. De ene kalender 

draagt als titel: 'Kijk! Door Jezus’ ogen'. Met de aanschaf van deze 

kalender steunt de ZWO het werk van Hillie en Eman op Java in 

Indonesië. De andere is de veertigdagentijdkalender van 

Petrus/Protestantse Kerk Nederland.  

 

• De wurkgroep is van plan om weer wijn en honing uit Moldavië te 

verkopen. Hiervoor zullen op zondag 5 april (Paasmorgen) 

intekenlijsten in de kerk klaar liggen. 

Met vriendelijke groet, 

 

Tineke Vink, Jet Reitsma, Luuk van der Werk en Broer Harmen Abma 

 

Ut de gemeente 

 

Lokwinsken 

 

Foar alle minsken dy’t harren jierdei hoopje te fieren. 
 

 

9 febrewaris  97 jier mefr. S. Stilma - Boschma 

      Wommels  

 

14 febrewaris  86 jier dhr. S. Kooistra 

      HJ Easterein 

 

20 febrewaris  86 jier mefr. A. Kingma - Bonnema 

Wommels 
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Wa ha de blommen/attentie krigen: 

 

21 desimber    fem. T.Hofstee 

      Easterein 

 

25 desimber    mefr. B. Tacoma – Veenstra 

      Easterein 

 

28 desimber    dhr. J.IJ. Kooistra 

      Easterein 

 

4 jannewaris    dhr. H. Drost 

      Easterein 

 

11 jannewaris    dhr. S. Hiemstra 

      Easterein 

 

18 jannewaris    dhr. J.de Jong 

      Easterein 

 

25 jannewaris    mefr. S. Stilma – Boschma 

      Wommels 
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Efkes Diele 
 
 

 

Kijk mee met de kerk via uw eigen TV! 

Wij hebben een TV-vriendelijke website ontwikkeld: http://kerkomroep.tv/ 

Met kerkomroep.tv komen we nu aan de wens tegemoet om via de meeste 

Full HD Smart Tv’s een openbare kerkdienst te kunnen kijken waarbij geen 

aanvullende apparatuur aangesloten hoeft te worden.  

Wat is er nodig om Kerkomroep.tv te kunnen gebruiken? 

Kerkomroep.tv is een hele eenvoudige website die via de browser van een 

Smart-TV bekeken kan worden. Voor het gebruik zijn slechts twee punten 

van belang: 

• De Smart-TV ondersteunt Full HD 

• De Smart-TV heeft verbinding met Internet 

Er is dus géén aanvullende apparatuur zoals een IP-TV box, Settopbox of 

Chromecast meer nodig. 

Hoe werkt het? 

De startpagina van Kerkomroep.tv 

De startpagina geeft een overzicht van alle kerken die op dat moment een 

live-uitzending hebben én openbaar uitzenden. Met 

behulp van de navigatie-functie op de 

afstandsbediening kunt u door de lijst van kerken 

scrollen en een keuze maken. 

Daarnaast staat er een zoekveld in de rechter bovenhoek. Met behulp van 

het zoekveld kunt u een kerk opzoeken. Om in dit veld te gaan staan en te 

gaan zoeken, maakt u ook hier gebruik van de navigatie-functie op de 

afstandsbediening. 

 

http://kerkomroep.tv/
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Het maken van een keuze op de startpagina van Kerkomroep.tv 

Door te klikken op de balk van een kerk uit het overzicht met kerken, gaat 

u naar de pagina van de kerk. Hier vindt u de informatie van de kerk en de 

diverse uitzendingen, inclusief de live-uitzending.  

Wilt u deze kerk een volgende keer snel kunnen oproepen ook al is er geen 

live-uitzending, dan kunt u een snelkoppeling aanmaken. Hoe het maken 

van een snelkoppeling op uw TV werkt, kunt u nazoeken in de handleiding 

van uw TV. 

Klikt u op “kijken” in de balk op de hoofdpagina dan gaat u direct naar de 

live uitzending. 

In de meeste gevallen gaat de uitzending dan direct afspelen. Het kan ook 

voorkomen dat u nogmaals apart op de afspeelknop moet klikken in het 

scherm van de uitzending 

Het zoeken van een kerk op de startpagina van Kerkomroep.tv 

Op de hoofdpagina staat ook een zoekveld. Hierin kunt u uw kerk 

opzoeken, ook al zendt uw kerk op dat moment niet live uit. 

U kunt hier een plaatsnaam invullen of de kerknaam. Het is niet nodig om 

een volledige naam in te vullen, als u een deel invult, krijgt u alle resultaten 

te zien die deze plaats- of kerknaam bevatten. In de lijst kunt u dan uw 

keuze maken door te klikken op de balk van de kerk die u zoekt.  U gaat 

dan naar de pagina van de kerk in kwestie. Op deze pagina staat meer 

informatie over de kerk en de archieven die de kerk openbaar heeft staan. 

Heeft u de pagina van uw kerk gevonden, dan kunt u een snelkoppeling 

aanmaken naar deze pagina en deze in de TV-browser vastleggen. Zo kunt 

u voortaan direct naar de pagina van de eigen kerk zonder opnieuw een 

zoekopdracht in te hoeven voeren. Hoe het maken van een snelkoppeling 

op uw TV werkt, kunt u nazoeken in de handleiding van uw TV. 

Oplossing voor meekijken met een besloten uitzending. 

Zendt u besloten uit en heeft u kijkers die graag via de TV willen 

meekijken? Neem dan contact met ons op. 
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Mocht u moeite hebben met het vinden van kerkomroep.nl en/of 

kerkomroep.tv neem gerust contact op met André Vink. Graag kom ik 

langs om het voor u een stukje makkelijker te maken. 

 

Leesrooster NBG 

 

Spreuken 

Het Hebreeuwse woord masjal  betekent zowel “spreuk” als “gelijkenis”, 

zodat we met het lezen van het boek Spreuken alvast kunnen wennen aan 

het genre van de gelijkenissen waarin Jezus onderricht geeft. 

 

30-jan Spreuken 6:20-35 31-jan Spreuken 7:1-27 

Matteüs 
De Bergrede begint zoals de Tora eindigt en ook Psalmen begint met de 

zaligsprekingen. Aan het einde van zijn loopbaan prijst Mozes zijn volk 

gelukkig: “Wie is zo gelukkig als u, Israël?” (Deuterononium 33:29). Als 

voorspel op de Psalmen is het eerste woord van Psalm 1: “Gelukkig de 

mens die niet meegaat met wie kwaad doen”. Daarop spreekt Jezus het 

vervolg: “Gelukkig wie nederig van hart zijn” (Matteüs 5:3) 

 

1-feb Matteüs 5:1-12 

2-feb Matteüs 5:13-20 

3-feb Matteüs 5:21-32 

4-feb Matteüs 5:33-48 

Jesaja 

Deze hoofdstukken spreken het volk aan met “mijn dienaar”., meestal met 

de naam erbij: Israël, Jakob, Jesurun (bijv. Jesaja 44:2). Maar die titel is geen 

vanzelfsprekende verworvenheid. De titel “dienaar van de heer” doet altijd 

een apel. Het is een roeping om Hem te gaan dienen, bode te zijn, getuige 

te worden, ogen en oren open te houden. 

 

5-feb Jesaja 41:1-16 

6-feb Jesaja 41:17-20 

7-feb Jesaja 41:21-29 

8-feb Jesaja 42:1-13 
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9-feb Jesaja 42:14-25 

10-feb Jesaja 43:1-13 

11-feb Jesaja 43:14-21 

 

1 Samuël 

In Matteüs wordt Jezus “de koning van de Joden” en “messias” (gezalfde) 

genoemd. De doorgaande lezing uit het boek 1 Samuël begint met Israëls 

vraag naar een koning, wat in feite betekent dat God als koning voor hen 

niet volstaat. Vervolgens lezen we deze maanden het hele verhaal van hun 

eerste koning Saul, die ondanks alles “de gezalfde van de Heer” is en blijft. 

 

12-feb 1 Samuël 8:1-9 

13-feb 1 Samuël 8:10-22 

14-feb 1 Samuël 9:1-10 

15-feb 1 Samuël 9:11-25 

16-feb 1 Samuël 9:26–10:16 

17-feb Psalm 103 

18-feb Matteüs 6:1-18 

19-feb Matteüs 6:19-34 

20-feb Matteüs 7:1-14 

21-feb Matteüs 7:15–8:1 

Romeinen 

Aan het begin van de veertigdagentijd leest de Kerk over genade en 

vrijspraak in overvloed. De oude mensheid (Adam betekent “mens”, 

“mensheid”) gaat gebukt onder zonde en dood. De nieuwe Adam – Jezus, 

Christus, onze Heer – belooft ons een rechtvaardig en eeuwig leven 

(Romeinen 5:12-21) 

 

22-feb Romeinen 5:1-11 
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Agenda 

 

Donderdag 29 januari 10.00 uur 

Martinikring in Reahûs 

 

Donderdag 5 februari 10.00 uur 

Koffiedrinken op Smidslân 8 

 

Dinsdag 10 februari 19.30 uur 

Bijbelgesprekskring in de Pastorie 

 

Donderdag 12 februari12.00 uur 

Samen eten in de Skoalleseize 

 

Maandag 16 februari 14.30 uur 

Groothuisbezoek, Locatie wordt bekend gemaakt 

     

 

  

Email adressen     Collectebonnen 

predikant@kerkeasterein.nl   dhr. J Brouwer 

scriba@kerkeasterein.nl    0515 - 332269 

kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl  jbrouwereasterein@hotmail.com 

webmaster@kerkeasterein.nl  

   

Website: www.kerkeasterein.nl 

 

Bankrekening nummers 

NL58 RABO 0349 5004 87 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Algemeen) 

NL92 RABO 0349 5075 38 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Collectebonnen) 

NL71 RABO 0349 5066 55 t.n.v. College van Diakenen 

NL13 RABO 0349 5014 91 t.n.v. Protestantse Gemeente Easterein ZWO 

  

 

 

Kopijdatum volgende nijsbrief is zondag 15 februari 2026 

via mail:  nijsbrief@kerkeasterein.nl 

mailto:predikant@kerkeasterein.nl
mailto:scriba@kerkeasterein.nl
mailto:kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl
mailto:jbrouwereasterein@hotmail.com
http://www.kerkeasterein.nl/

