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FIERINGEN 
 

Snein 22 febrewaris 09:30  1ste snein 40 dagen tiid, 

Foargonger     Ds. Nicolette Vlaming 
 

Snein 22 febrewaris 16:30 Fiering mei bôle en wyn yn lytse 

rûnte 

Foargonger     Ds. Nicolette Vlaming 
 

Woansdei 25 febrewaris 19:30  Vesper 
 

Snein 1 maart 09:30    2de snein 40 dagen tiid, 

Foargonger     Pastor Geertje van der Meer 
 

Woansdei 4 maart 19:30   Vesper 
 

Snein 8 maart 09:30 3de snein 40 dagen tiid, nei ôfrin 

kofjedrinken 

Foargonger     Ds. Nicolette Vlaming 
 

Snein 15 maart 09:30 4de snein 40 dagen tiid,Fiering mei 

bôle en wyn 

Foargonger     Ds. Nicolette Vlaming 
 
Woansdei 18 maart 19:30  Vesper 
 

Snein 22 maart 09:30   5de snein 40 dagen tiid, 

Foargonger     Pastor Sipke Draisma 
 

Woansdei 25 maart 19:30  Vesper 
 
Snein 29 maart 09:30 Palmpeaske, nei ôfrin kofjedrinken 

Foargonger     Ds. Nicolette Vlaming 

 

 

http://www.kerkeasterein.nl/
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Ter overweging 

 

Een gebed voor onderweg in de veertigdagentijd 

 

Bidden wij tot God, 

onder wiens barmhartige ogen wij mogen leven: 

 

dat wij durven groeien in de moed 

om terug te keren naar de mensen 

die wij mogen zijn: 

kinderen van Gods toekomst; 

 

dat wij leren 

om in gerechtigheid te leven, 

zonder eigendunk en schijnheiligheid: 

als het zout van de aarde; 

 

dat wij in ons versterken 

de geestkracht 

om sober en eenvoudig te leven: 

met voldoening en vreugde; 

 

dat wij opnieuw de weg leren vinden 

naar onze binnenkamer, 

en weer weten van bidden 

in genade en waarheid; 

 

God, 

laat deze veertigdagen 

waar mogen worden 

wat wij U vol vertrouwen vragen 

in Jezus, de mens naar Uw hart. 

 

Amen. 

  



 
3 

 

Samen vieren 

 

De kersttijd lijkt nog maar zo kort geleden en nu rollen we de 

veertigdagentijd al weer in.  

 

We volgen, samen met de kinderen van de nevendienst, Jezus op zijn weg 

naar Jeruzalem. Het is de weg van de hoop waarbij we op de 4e zondag 

brood en wijn delen. 

Iedere zondag is er voor de kleine en grote mensen een filmpje over het 

verhaal dat centraal staat. De verzoeking, de verheerlijking op de berg, de 

vrouw bij de put, Jezus die een blinde man geneest, de opwekking van 

Lazarus en op palmzondag de intocht in Jeruzalem en de overgang naar de 

Stille Week. 

 

Naast de zondagse vieringen is op de woensdagavond om 19.30 uur een 

korte vesper.  

Het thema van deze vespers is: ‘vrouwen van de weg’. 

We horen 25 februari van Maria, de moeder van Jezus op de weg van 

overgave. Op 4 maart horen we over Marta, één van de twee zussen, die de 

weg van dienstbaarheid en actie naar stilte ging. Twee weken later op 18 

maart is daar de vrouw bij de bron en gaat het over de weg van 

ontmoeting. En tot slot op 25 maart is het de weg van liefde en nieuw 

leven van Maria Magdalena. 

  

We zingen een lied, horen een psalm, zijn stil en luisteren naar een passend 

stuk muziek.  

 

Een mooi moment, halverwege de week om stil te vallen en samen te 

komen. 

 

Van harte welkom! 
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Fan de dûmny 

 

Smaken die verhalen vertellen… 

 

Altijd al benieuwd geweest 

naar hoe de mensen in 

Bijbelse tijden aten?  

Tijdens deze bijzondere 

kookactiviteit gaan we samen 

terug in de tijd en ontdekken 

we gerechten die hun wortels 

hebben in de Bijbel en de 

cultuur van toen. 

 

We bereiden recepten met pure, eenvoudige ingrediënten – brood, linzen, 

vijgen, olijven, kruiden en meer – en leren daarbij niet alleen nieuwe 

smaken kennen, maar ook de verhalen en tradities die ermee verbonden 

zijn. 

 

Kom en laat je verrassen door de geuren en smaken die al duizenden jaren 

mensen samenbrengen. Een ervaring die zowel je smaakpapillen als je hart 

raakt! 

 

We koken met elkaar en zullen samen eten. De kosten voor de maaltijd 

dragen we gezamenlijk. 

 

De datum is met de mensen die zich al hebben aangemeld vastgelegd op 

vrijdag 20 maart vanaf 16.00 uur in de pastorie. 

Er is nog plek voor twee personen, dus als het je wat lijkt doe een appje of 

belletje naar 06-14454766. 
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Joris Linssen speelt ‘Lieve Hemel’ in Sneek!  

 

Over de voorstelling 

 

Is er in een tijd van groeiende spanningen en toenemende verdeeldheid 

nog wel ruimte voor hoop en verbondenheid? In de nieuwe voorstelling 

‘Lieve Hemel’ duikt Joris Linssen in het eeuwenoude Bijbelverhaal van Ruth 

op zoek naar inspiratie voor het leven nu. Een ontroerende en eigentijdse 

zoektocht in een wereld die razendsnel verandert en waar mensen elkaar 

soms uit het oog verliezen. Een voorstelling vol kwetsbare verhalen en 

herkenbare muziek verweven met persoonlijke reflecties van Joris.  

 

Kwetsbare gesprekken  

 

Voorafgaand aan de voorstelling ging presentator en zanger Joris Linssen – 

zelf niet gelovig – openhartig in gesprek met dominee Anne-Marie van 

Briemen. Hun eerlijkheid en soms confronterende gesprekken over geloof, 

twijfel en medemenselijkheid – vastgelegd in een podcastreeks – vormden 

de basis voor de voorstelling Lieve Hemel.  

 

Geïnspireerd door het Kerkasiel van Kampen 

  

De directe aanleiding voor de theatershow ontstond toen Linssen toevallig 

binnenstapte bij het Kerkasiel in Kampen, waar de familie Babayants al 

maandenlang bescherming vindt in een kerk. De veerkracht van de familie 

en de betrokkenheid van de vrijwilligers raken Joris diep. Hun ervaringen 

echoën de kern van het verhaal van Ruth: loslaten, moed vinden en hoop 

zoeken én de vraag wie er welkom is.  

Uit die ontmoeting ontstond de centrale vraag die door de hele 

voorstelling heen klinkt: Is er nog plek onder de hemel voor iedereen?  
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Over de voorstelling  

Lieve Hemel is een ontroerende vertelling over angst en overgave, over 

verliezen en opnieuw beginnen. Een voorstelling die uitnodigt om stil te 

staan bij wat ons verbindt en bij de kleine wonderen die kunnen ontstaan 

wanneer we ons hart openhouden. De voorstelling speelt door het gehele 

land. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterlievehemel.nl  

 

Er is een kortingscode beschikbaar voor gemeenteleden.  

Wilt u hier gebruik van maken voor maximaal twee kaarten? 

Neem dan contact op met Leonard Roelofsen, dan krijgt u een code die bij 

het afrekenen ingevuld kan worden. 

Een mailtje naar kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl volstaat. 

 

 

Fan de tsjerkerie 

 

Nu onze predikant gaat vertrekken, breekt er een nieuwe fase aan in het 

leven van onze gemeente. Een tijd van afscheid, van dankbaarheid, maar 

ook van bezinning. In een vacante periode zijn we als gemeente in het 

bijzonder op elkaar aangewezen. 

 

Juist in de komende periode mogen we ervaren wat het betekent om 

samen lichaam van Christus te zijn. We zullen elkaar nodig hebben: in het 

omzien naar elkaar, in het dragen van zorgen, in het delen van geloof en 

hoop. Het werk in de gemeente gaat door – gedragen door velen, in 

http://www.theaterlievehemel.nl/
mailto:kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl
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verschillende taken en verantwoordelijkheden. Dat vraagt betrokkenheid, 

gebed en onderlinge verbondenheid. 

We vertrouwen erop dat God ons als gemeente niet loslaat, maar met ons 

meegaat, ook in deze tijd van overgang. 

 

Procedure beroepingswerk 

 

Nu de vacature ontstaat, gaan we als kerkenraad aan de slag met het 

beroepingswerk. Dat is een zorgvuldig proces waarin verschillende stappen 

moeten worden doorlopen: 

 

a. Solvabiliteitsverklaring 

Allereerst vragen we een solvabiliteitsverklaring op. Hiermee wordt 

vastgesteld of onze gemeente voldoende financiële ruimte heeft om een 

predikant voor de komende jaren te kunnen beroepen en te onderhouden. 

 

b. Toestemming classicale vergadering 

Vervolgens vragen we formele toestemming aan bij het breed moderamen 

van de classicale vergadering om de vacature te mogen stellen. 

 

c. Instellen beroepingscommissie 

Pas wanneer bovenstaande stappen zijn doorlopen, kan een 

beroepingscommissie worden aangesteld. 

 

Daarnaast zijn er nog enkele belangrijke zaken die onze aandacht vragen: 

 

• We gaan op zoek naar een consulent. Deze begeleidt de kerkenraad 

in de vacante periode, kijkt mee met kerkordelijke aspecten en 

ondersteunt de beroepingscommissie in het proces. 

 

• Ook zoeken we naar ondersteuning voor het pastoraat in de periode 

dat wij vacant zijn, zodat de pastorale zorg in de gemeente zo goed 

mogelijk doorgang kan vinden. 
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Geen Biddag/maaltijd op 11 maart 

 

Op 11 maart zal er geen Biddagviering met maaltijd plaatsvinden. Op 

diezelfde avond wordt de theatervoorstelling Lieve Hemel van Joris Linsen 

opgevoerd. Deze voorstelling wordt mede gesponsord vanuit de PG 

Easterein. 

 

Vanwege deze samenloop hebben wij besloten de Biddag/maaltijd dit jaar 

niet op deze datum te organiseren. 

 

Met vriendelijke groet, Marcel Janssen 

 

 

Fan de diaconie 

 

Opbrengsten collecten in de maand januari 2026 

 

Via de bankrekening, collectebonnen en collecten in de kerk, zijn de 

volgende bedragen binnengekomen. 
 

Datum  Doel  Opbrengst 

     

4-jan 
 

Diaconie 
 

 €     176,70    

Bloemenfonds 
 

 €     105,45       

11-jan 
 

Noodhulp Oekraine 
 

 €        99,70    

Drukwerk 
 

 €        56,70       

18-jan 
 

ZWO 
 

 €     122,15    

Missionair Werk Nederland 
 

 €     101,75       

25-jan 
 

Jonge Generaties Nederland 
 

 €     165,00  

 

De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort.  

Hartelijk dank voor uw royale gebaar 
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Collectedoelen 

 

22 februari 2026 

1e collecte – Diaconie 

2e collecte – Werelddiaconaat Guatemala 

 

Werelddiaconaat Guatemala – Stop lesuitval van werkende kinderen 

Vooral onder de arme Mayabevolking in Guatemala komt kinderarbeid nog 

veel voor. Kinderen gaan in eerste instantie wel naar school, maar vallen uit 

doordat ze veel lessen missen en verlaten de basisschool zonder te kunnen 

lezen en schrijven. Een speciaal programma met bijles voor kinderen en 

steun aan ouders helpt dit tegen te gaan. Ouders raken doordrongen van 

het belang van onderwijs. Ernstige vormen van kinderarbeid stoppen. 

Kinderen mogen ouders blijven helpen, zolang hun schoolprestaties er niet 

onder lijden. 

 

1 maart 2026 

1e collecte – Zending Libanon 

2e collecte – Bloemenfonds 

 

Zending Libanon – Meebouwen aan een stabiele samenleving 

Christelijke opleidingen in Libanon combineren het delen van academische 

kennis met geestelijke toerusting. Aan de Haigazian University in Beiroet 

studeren jongeren bedrijfskunde, economie en sociale wetenschappen, 

terwijl geestelijke begeleiding hen helpt persoonlijk en professioneel te 

groeien. Dit draagt bij aan een stabiele samenleving, waar het land naar 

snakt. Wilbert van Saane, uitgezonden door Kerk in Actie en de GZB, 

verzorgt deze lessen en biedt pastorale zorg. Mirjam Polak, ondersteund 

door Kerk in Actie, werkt als docent psychologie. 

 

8 maart 2026 

1e collecte – Werelddiaconaat Rwanda 

2e collecte – Werelddiaconaat Egypte 
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Werelddiaconaat Rwanda – Met zusters werken aan gezond leven 

In het kleine dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van 

de landbouw. De grond is vruchtbaar, maar omdat er te weinig beschikbaar 

is voor alle inwoners, leeft 40 procent van de mensen onder de 

armoedegrens. Rwandese zusters-diaconessen leren arme gezinnen hoe ze 

zo efficiënt mogelijk gezond voedsel kunnen verbouwen en samen kunnen 

sparen en investeren. Sommigen gaan kleinvee houden. De zusters 

begeleiden moeders intensief, zodat ondervoeding stopt en kinderen naar 

school kunnen gaan. 

 

Werelddiaconaat Egypte – Een betere toekomst voor meisjes in 

achterstandswijken  

Meisjes in kwetsbare wijken in Egypte groeien op in onveilige 

omstandigheden, zonder toekomstperspectief. Ze kunnen vaak niet naar 

school, krijgen te maken met kinderarbeid, huiselijk geweld en vroege 

huwelijken. Met het You are Beautifulproject ondersteunt Kerk in Actie 

meisjes in Caïro en omgeving. Ze krijgen onderwijs, medische zorg en 

bescherming, terwijl hun ouders leren over de rechten en mogelijkheden 

van hun dochters. Zo krijgen meisjes de kans om hun zelfvertrouwen te 

versterken en een betere toekomst tegemoet te gaan. 

 

15 maart 2026 

Collecte – ZWO 

 

22 maart 2026 

1e collecte – Kerk en Pastoraat 

2e collecte – Werelddiaconaat Moldavie 

 

Werelddiaconaat Moldavie – Kinderen en ouderen worden gezien 

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het 

buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen niet de zorg en 

aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke 

organisatie Bethania worden deze kwetsbare kinderen na schooltijd 

opgevangen, krijgen ze een warme maaltijd en hulp bij hun huiswerk. 
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Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de 

opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche. 
 

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening NL71 RABO 0349 50 66 55 

t.n.v. Diaconie Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van de 

kerkdienst. 

 

 

Fan de ZWO 

 

Paasgroetenaktie 

Mocht u het op 15 februari zijn vergeten of niet in de gelegenheid zijn 

geweest ook op zondag 22 februari kunt u voor of na de viering uw naam 

zetten op een reeds van een bemoedigende tekst voorziene kaart als groet 

aan een gedetineerde. De ZWO zorgt ervoor dat de kaarten worden 

verzonden naar de Protestantse Kerk Nederland. Deze organisatie zorgt er 

dan voor dat de kaarten bij de gedetineerden komen. 

 

40 dagen kalender 

Vanaf zondag 22 februari liggen in de kerk 40dagenkalenders voor u klaar 

om mee te nemen. De tijd voor Pasen (40 dagen) is een tijd van bezinning 

en inkeer. Deze kalenders willen daarbij een steuntje in de rug zijn met elke 

dag een gedicht, gebed, overweging, recept of andere tekst. U hebt de 

keuze uit twee kalenders. De ene kalender draagt als titel: 'Kijk! Door Jezus’ 

ogen'. Met de aanschaf van deze kalender steunt de ZWO het werk van 

Hillie en Eman op Java in Indonesië. De andere is de 

veertigdagentijdkalender van Petrus/Protestantse Kerk Nederland.  

 

Verkoop honing uit en voor Moldavië 

Op zondag 22 maart kunt u intekenen voor honing uit Moldavië. Hiervoor 

zullen lijsten in de kerk klaar liggen. Een pot honing van 500 gram kost € 

8,50. Betaling komt bij de bezorging. Van iedere kg honing komt een 

percentage ten goede aan projecten in Moldavië.  

 

Met vriendelijke groet, 

Tineke Vink, Jet Reitsma, Luuk van der Werk en Broer Harmen Abma 



 
12 

 

Ut de gemeente 

 

Lokwinsken 

 

Foar alle minsken dy’t harren jierdei hoopje te fieren. 

 

Jierdei 

 

27 febrewaris  80 jier mefr. T. Velzen  

      Wommels  

 

1 maart   79 jier dhr. W. Rienstra 

      Easterein 

 

2 maart   78 jier dhr. J. Brouwer 

      Easterein 

 

4 maart   79 jier mefr. D. van der Eems – de Haan 

      Easterein 

 

6 maart   85 jier dhr. J. de Jong 

      Easterein 

 

7 maart   77 jier mefr. A.C. Sjaarda-Bleeker 

      Wommels 

 

20 maart   78 jier mefr. E.S. Nauta – de Vries 

      Easterein 

 

 

Wa ha de blommen/attentie krigen: 

 

1 febrewaris     dhr. K. Overal 

       Easterein 
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8 febrewaris     dhr. B. Witteveen 

       Itens 

 

15 febrewaris     mefr. A.Joustra – Kloosterman 

       Easterein 

 

  

Leesrooster NBG 

 

20-feb Matteüs 7:1-14 21-feb Matteüs 7:15–8:1 

Romeinen 

Aan het begin van de veertigdagentijd leest de Kerk over genade en 

vrijspraak in overvloed. De oude mensheid (Adam betekent “mens”, 

“mensheid”) gaat gebukt onder zonde en dood. De nieuwe Adam – Jezus, 

Christus, onze Heer – belooft ons een rechtvaardig en eeuwig leven 

(Romeinen 5:12-21) 

 

22-feb Romeinen 5:1-11 

23-feb Romeinen 5:12-21 

24-feb Romeinen 6:1-14 

25-feb Romeinen 6:15-23 

Samuël 

De doorgaande profeetlezing brengt ons halverwege de veertigdagentijd bij 

1 Samuël 6, een hoofdstuk dat op 15 maart ook in de kerk aan de orde komt. 

De veertigdagentijd is van oorsprong doopcatechese: de geloofsleerlingen 

bereiden zich voor op hun doop in de paasnacht. Bij hun doop - met water- 

worden zij gezald - olie -, zoals David gezalfd werd en de heilige Geest 

ontving. 

 

26-feb 1 Samuël 10:17-27 

27-feb 1 Samuël 11:1-13 

28-feb 1 Samuël 11:14–12:11 

1-mrt 1 Samuël 12:12-25 

2-mrt 1 Samuël 13:1-15a 

3-mrt 1 Samuël 13:15b–14:3 

4-mrt 1 Samuël 14:4-15 

5-mrt 1 Samuël 14:16-23a 
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6-mrt Psalm 25 

7-mrt 1 Samuël 14:23b-35 

8-mrt 1 Samuël 14:36-46 

9-mrt 1 Samuël 14:47-15:9 

10-mrt 1 Samuël 15:10-23 

11-mrt 1 Samuël 15:24-35 

12-mrt Romeinen 7:1-12 

13-mrt Romeinen 7:13-25 

14-mrt 1 Samuël 16:1-13 

15-mrt 1 Samuël 16:14-23 

16-mrt 1 Samuël 17:1-15 

17-mrt 1 Samuël 17:16-30 

18-mrt 1 Samuël 17:31-40 

19-mrt 1 Samuël 17:41-54 

20-mrt 1 Samuël 17:55–18:5 

21-mrt 1 Samuël 18:6-16 

22-mrt 1 Samuël 18:17-30 

23-mrt 1 Samuël 19:1-17 

24-mrt 1 Samuël 19:18-24 

25-mrt Romeinen 8:1-11 

26-mrt Romeinen 8:12-21 

27-mrt Romeinen 8:22-30 

28-mrt Romeinen 8:31-39 

29-mrt Matteüs 21:1-9 

Agenda 

 

Donderdag 26 februari 

10.00 uur Martinikring  

afsluiting met viering en samen eten 

Vermaning in Pingjum 

 

Woensdag 11 maart 

20.15 uur voorstelling ‘Lieve hemel’ 

Theater Sneek 

 

Donderdag 12 maart 

12.00 uur Samen eten 

de Skoalleseize 

 

Vrijdag 20 maart 

16.00 uur Bijbels koken 

Pastorie 
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Efkes diele 

 

Gedicht over genade 

 

In de schaduw van de ernst 

waar het leven zwaar kan zijn 

kiert een deurtje naar de lach 

de verlossing van de gein. 
 

Het is de twinkeling in de ogen 

de relativering van de dag 

waarin we even mogen buigen 

onder een milde, zachte lach. 
 

Want tussen de regels van het moeten 

en het strenge oordeel door 

vinden we de genade 

waar de mens zijn trots verloor. 
 

Geen bittere ernst die alles vastzet 

in een kille strakke wet 

maar de ruimte om te falen 

door een kwinkslag neergezet. 
 

Genade is de gein van boven 

onverdiend en onverwacht. 

Het lichtpunt in het donker 

dat de scherpe kant verzacht. 
 

Wie kan lachen om zichzelf 

vindt de vrede in het hart. 

En ziet hoe gein en diepe gratie 

een einde maakt aan alle smart. 

 

Bron onbekend 
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Email adressen     Collectebonnen 

predikant@kerkeasterein.nl   dhr. J Brouwer 

scriba@kerkeasterein.nl    0515 - 332269 

kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl  jbrouwereasterein@hotmail.com 

webmaster@kerkeasterein.nl  

   

Website: www.kerkeasterein.nl 

 

Bankrekening nummers 

NL58 RABO 0349 5004 87 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Algemeen) 

NL92 RABO 0349 5075 38 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Collectebonnen) 

NL71 RABO 0349 5066 55 t.n.v. College van Diakenen 

NL13 RABO 0349 5014 91 t.n.v. Protestantse Gemeente Easterein ZWO 

  

 

 

Kopijdatum volgende nijsbrief is zondag 22 maart 2026 

via mail:  nijsbrief@kerkeasterein.nl 

mailto:predikant@kerkeasterein.nl
mailto:scriba@kerkeasterein.nl
mailto:kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl
mailto:jbrouwereasterein@hotmail.com
http://www.kerkeasterein.nl/

