
 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIJSBRIEF MARTINITSJERKE 
Protestantse Gemeente te Easterein 
 

Nr. 77, 27 maart 2026 

www.kerkeasterein.nl  
    

 

FIERINGEN 
 

Snein 29 maart 09:30 Palmpeaske, nei ôfrin kofjedrinken 

Foargonger     Ds. Nicolette Vlaming 

 

Tongersdei 2 april   19:30 Witte Tongersdei 

Foargonger     Ds. Nicolette Vlaming 
 

20:30  “The Passion”  

 

Freed 3 april 19:30    Goedfreed 

Foargonger     Ds. Nicolette Vlaming 

 

Snein 5 april 08:00 Paasontbijt 
 

    09:30 Peaskesnein 

Foargonger     Ds. Nicolette Vlaming 

 

Snein 12 april    09:30  

Foargonger     Ds. Theo Menting 

 

Snein 19 april    11:00 Hichtum, Thema: Wie is Jezus….? 

      

Snein 26 april    09:30 m.m.f het Kwartettekoar 

Foargonger     Ds. Nicolette Vlaming 

 

Snein 3 maaie    09:30  

Foargonger     Ds. Nicolette Vlaming 

 
 
 

 

http://www.kerkeasterein.nl/
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Oertinking 

 

Vergeven 

 

‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.’ 

 

Dit zijn woorden, ons door Lucas overgeleverd, waarmee Jezus aan het 

kruis, in die uren van verschrikking en helse pijn, bidt voor wie zijn dood 

wilden: de joodse geestelijkheid, die bang was dat deze Jezusbeweging 

een represaille van de Romeinen zou oproepen, de Schriftgeleerden, die 

hem verweten dat hij in zijn prediking afweek van wat Mozes geleerd had, 

de Romeinse stadhouder Pilatus, die niet op durfde tegen een menigte die 

zijn dood eiste, en de Romeinse soldaten, die hun gruwelijk werk deden.  

Wat een zegen dat Lucas ons deze woorden van Jezus heeft overgeleverd. 

Want wij mensen van nu hebben Jezus dan wel niet doodgeslagen, maar 

hem misschien wél eens doodgezwegen. Zijn stem niet willen horen. De 

dichter Revius schreef in de vijftiende eeuw: ‘Het zijn de joden niet, heer 

Jesu, die u kruisten, ik ben ’t die dit heb gedaan.’ En er is een schilderij van 

Marc Chagall waarop hij zichzelf heeft afgebeeld terwijl hij met een 

laddertje aan komt zetten, alsof hij zeggen wil: ik was er ook bij… 

Wij weten allemaal diep in ons hart wel wanneer wij in ons leven zo’n 

laddertje hebben aangedragen. Mensen onnodig hebben gekwetst, 

iemand hebben bedrogen. Wij willen wel dat we dat of dat nooit gezegd 

hadden, of dat we nooit die weg waren opgegaan. Maar wij kunnen het 

gedane niet meer ongedaan maken. 

Dan is er echter dat heilige Boek, waarin keer op keer gesproken wordt van 

een God die, zegt een psalm, ‘ons niet vergeldt naar onze schuld… Zover 

het oosten verwijderd is van het westen, zover doet hij onze zonden van 

ons. 

‘Dat is niet louter barmhartigheid van deze God, dat is eenvoudig omdat 

hij niet wil dat wij energie blijven steken in vruchteloos getob over het 

verleden. Hij, dit leven zelf, heeft ons nodig, en vraagt ons te helpen te 

bouwen aan de wereld die hij op het oog heeft. Tegelijk is het verhaal een 

subtiele hint hoe wij mensen zelf moeten omgaan met wie ons kwaad heeft 
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gedaan. Of, met de woorden uit het Onze Vader: ‘Vergeef ons onze 

schulden, zoals ook wij andere mensen hun schuld vergeven.’ 

Dat ‘zoals’ heb ik altijd vreemd gevonden. Moet dat niet zijn: ‘opdat’? Ik 

denk dat dat ook heel goed gekund zou hebben: als God bereid is mij mijn 

falen te vergeven, dan zal ik het ook bij mijn naaste moeten doen. Maar het 

tegenovergestelde heeft net zo goed zin. Want hoe kan ik verwachten dat 

God mij mijn fouten vergeeft als ik niet bereid ben zelf ook die van een 

ander te vergeven?  

 
Uit: Bijbelse miniaturen – Carel ter Linden 

 

Samen vieren 

 

De Stille of Goede Week begint met Palmzondag. Op deze dag lezen we 

het verhaal over Jezus die op een ezel Jeruzalem binnenreed. De mensen 

waren blij en legden jassen, takken en bladeren op de grond, zodat Jezus 

daaroverheen kon rijden.  

Op deze zondag maken de kinderen in hun eigen ruimte de 

palmpasenstok af waar ze op school mee zijn begonnen. Ze zullen met hun 

stok in een optocht de kerk in komen. We luisteren naar het verhaal van 

Evert de ezel. Het is een dag om blij én verdrietig te zijn.  
 

Witte Donderdag is de donderdag voor Pasen. Op deze dag denken we 

aan de laatste maaltijd die Jezus had samen met zijn leerlingen, op de 

avond voor het Joodse Paasfeest. Die paasmaaltijd wordt ook wel ‘het 

laatste avondmaal’ genoemd. Tijdens de maaltijd deelde Jezus aan zijn 

leerlingen brood en wijn uit. Brood en wijn zijn in de kerk nog steeds een 

teken om aan Jezus te denken.  

We zitten die avond ook met elkaar aan tafel. We lezen het verhaal van de 

overlevering van de Pesachmaaltijd. En uit het Nieuwe Testament lezen we 

over het laatste avondmaal en we staan stil bij de voetwassing. Brood en 

wijn gaan rond en we denken aan wat Jezus voor ons mensen overhad. 
  

Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op die dag werd Jezus 

opgehangen aan een kruis. Hij stierf en werd begraven. Deze dag is een 

verdrietige dag. In de viering is dat ook te merken. Geen vrolijke muziek 
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maar wat meer tijd en stilte om na te denken. We lezen met elkaar het hele 

verhaal over zijn veroordeling en zijn dood. 
 

Op Stille Zaterdag lag Jezus in zijn graf. Het was stil. We moeten wachten 

tot het morgen wordt. 
 

Op Paasmorgen was het graf van Jezus leeg. Hij was opgestaan. Daarom is 

het Paasfeest een vrolijk feest. Na de dood is er nieuw leven. Het was 

donker maar het wordt weer licht! Daarom maken we van deze 

Paaszondag een feest. 

We ontbijten eerst met elkaar in de kerk. Dat is gezellig en ook feestelijk. 

Daarna gaan we samen vieren; Jezus is opgestaan! 

Als teken van zijn opstanding wordt een nieuwe paaskaars de kerk 

ingedragen en op de standaard gezet. Dit jaar is de Paaskaars weer door 

gemeenteleden gemaakt, met aansprekende symbolen. 
  

Zondag  19 april is er geen viering in Easterein, maar zijn we van harte 

welkom bij de speciale themadienst in Hichtum. Wie is Jezus…? Meer 

informatie verderop. 
 

Zondag 26 april werkt het Kwartettekoar mee aan de viering en laten zij de 

kantate ‘Folgeling van leafde’ horen.  

Tige wolkom! 

 

Ds. Nicolette 

 

Bij de viering van 5 april 2026  

 

Paaskaars maken 

Op 2 avonden in maart is er door een 

groepje een nieuwe Paaskaars gemaakt 

voor het komende jaar. Zo is er ook een 

kaars gemaakt voor op de gedachtenistafel 

en een kaars voor in de sacristie. Graag wil 

ik u ook iets vertellen over de symbolen die 

op de Paaskaars staan. 
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Op Paasmorgen, wordt de nieuwe Paaskaars de kerk binnen gebracht. Het 

licht van de kaars herinnert ons aan het licht van Jezus Christus, dat het 

donker doorbreekt en een nieuw leven brengt. 

 

Op de Paaskaars staat een kruis in de kleuren 

van de regenboog. Het kruis vertelt het verhaal 

van Jezus en zijn liefde voor de mensen. De 

kleuren van de regenboog geven hier een 

bijzondere betekenis aan: zij spreken van 

hoop, van leven en van Gods belofte. Net zoals 

in het verhaal van Noach en de zondvloed, 

waarin de regenboog aan de hemel verschijnt 

als Gods teken dat hij de mensen niet loslaat. 

Zo zegt ook dit kruis: zelfs na moeilijke en 

donkere tijden komt er weer licht en een nieuw 

begin  

Zo zien we op de kaars ook een duif. De duif is 

het teken van de Heilige Geest. Zij herinnert ons aan vrede, aan zachtheid 

en aan de kracht van God die mensen moed geeft en met elkaar verbindt. 

   

Daarnaast staan de Griekse letters Alfa en Omega op de kaars. Dit betekent 

dat Christus het begin en het einde is. God was er vanaf het begin van de 

wereld en zal er altijd zijn. 

 

Ook staat er een wereldbol op de kaars. Daarmee wordt het duidelijk dat 

het licht van Pasen niet alleen voor ons is maar voor alle mensen op aarde. 

Het licht van Christus is voor iedereen op deze aarde. 

 

Zo vertelt de Paaskaars met haar symbolen een verhaal van licht dat sterker 

is dan het donker, van hoop die blijft leven en van een nieuw begin dat 

God aan de wereld geeft met Pasen. 

 

Antje Joustra  
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Speciale themadienst op 19 april 2026 in de kerk van Hichtum! 

 

Thema: Wie is Jezus….?  
 

Dit jaar start de PG Burgwerd-Hartwerd-

Hichtum met het organiseren van een 

aantal speciale thema-diensten. 
 

Voor wie?  

voor jongeren, (jonge) gezinnen, maar 

natuurlijk zijn ook alle pakes en beppes, 

omkes en tantes van harte welkom. Gelovig, een beetje gelovig, 

protestants of katholiek, of gewoon “nieuwsgierig naar/geïnteresseerd in 

het thema. 
 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM! 
 

Hoezo is deze dienst speciaal?  

Tijdens deze speciale diensten geven we op een eigentijdse en 

laagdrempelige wijze invulling aan de dienst in de vorm van de 

muziekkeuze en het bespreken van het thema.  
 

Muzikale begeleiding 

Dit keer geen orgelmuziek, hoe mooi 

ook. Dit keer zal het vocaal kwartet 

Qlassy uit Easterein de muziek 

verzorgen met een aantal (opwekkings-) 

én andere eigentijdse liederen. 
  

Hoe laat begint de dienst  

De dienst begint om 11.00 uur, maar 

vanaf 10.30 uur is iedereen welkom voor 

een kop koffie/thee/limonade. De dienst 

duurt tot 12.00 uur.  
 

Kinderen? Neem ze vooral mee: oppas 

geregeld! 

Neem je kinderen, groot of klein, vooral mee 

want er is kinderopvang geregeld.  
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En na afloop…. 

is iedereen van harte welkom om nog even 

te blijven, om na- en bij te praten onder het 

genot van een (lunch) hapje, soepje en een 

drankje.  

 

 

Zie voor meer informatie en contactpersonen de website van PG BHH : 

www.kerk-bhh.nl 

 

Bij de viering van 26 april 2026  
 

In deze dienst zal het Kwartettekoar de nieuwe friestalige cantate 

“Folgeling fan leafde” laten horen. 
 

We leven in extreem moeilijke tijden en de vragen bij jong en oud nemen 

hand over hand toe. Niets is meer vertrouwd, alles staat op omvallen. Vind 

je weg er maar eens in. De cantate “Folgeling fan leafde” maakt een begin. 

Dichter Eppie Dam baseerde de tekst op een eeuwenoud boek: De profeet 

(1923) van Khalil Gibran, vertaald in bijna dertig talen. Componist Jan de 

Jong maakte muziek bij de acht liederen die de cantate rijk is.  
 

De profeet vertelt van de wijze Almustafa, die twaalf jaar in ballingschap  

verbleef in een verzonnen stad Orfaleze, waar hij over alles nadacht. Voor 

de terugkeer naar zijn geboorteland mogen de bewoners, die intussen erg 

aan hem gehecht zijn, hem nog vragen stellen. Het zijn levensvragen en 

ook kinderen doen mee. Zij hebben nog zo’n toekomst te gaan en kunnen 

wel wat wijze raad gebruiken. Algauw blijkt dat Almustafa de wijsheid niet 

in pacht heeft, tegenvragen stelt en mensen zelf leert nadenken. Je hoeft 

heus niet overal achteraan te lopen. Behalve als je volgeling van liefde 

bent. Dat is de boodschap van de filosoof die in het leven gelooft. 
 

De cantate is voor gemengd koor, fluit en piano. Er is ruimte voor 

samenzang. 
 

Voorganger is ds. Nicolette Vlaming 
 

Folkje Marijke Visser 

http://www.kerk-bhh.nl/
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Fan de dûmny 

 

Liturgische schikkingen 

 

De afgelopen weken zijn we op weg gegaan naar Pasen. De lezingen en de 

mooie liturgische schikkingen sloten prachtig op elkaar aan. We willen de 

bloemschikgroep heel hartelijk bedanken voor hun inzet. De tijd die erin 

wordt gestoken wordt erg gewaardeerd en samen met de toelichting en de 

meditatieve tekst is het een waardevolle bijdrage aan de zondagse viering. 

 

Afwezigheid predikant 

 

Na de drukke paasdagen staat een korte vakantie gepland. Wij vertrekken 

met de camper richting Ootmarsum en Twente. Vanaf 16 april zijn we weer 

thuis. Mocht in de tussentijd een predikant nodig zijn, dan kan dit 

aangegeven worden bij de scriba, Lisette Zijlstra, telefoon 06-49684830. Zij 

weet wie ze kan benaderen. 

Rest mij nog u een goede opgang naar Pasen te wensen! 

 

Ds. Nicolette 

 

 

Fan de tsjerkerie 

 

De lente hangt weer in de lucht. De dagen worden langer, het licht wordt 

zachter en overal zien we tekenen van nieuw leven. In de Bijbel wordt dat 

mooie beeld ook gebruikt: “Zie, de winter is voorbij, de regen is over, hij is 

weggegaan”. De bloemen worden gezien in het land.” (Hooglied 2:11-12). 

 

Zo herinnert de lente ons eraan dat er telkens weer nieuw begin mogelijk 

is. Ook als gemeente mogen we in deze tijd weer naar elkaar omzien, 

elkaar ontmoeten en samen vooruitkijken. Vanuit de kerkenraad delen we 

graag een aantal ontwikkelingen en oproepen met u. 
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Veiligheid tijdens onze vieringen 

 

Binnen onze vieringen vinden we de veiligheid van onze bezoekers 

belangrijk. Daarom zijn we blij dat we in onze gemeente mensen hebben 

die weten hoe ze met een AED moeten omgaan. 

Heeft u hier nog geen ervaring mee maar zou u er wel eens laagdrempelig 

kennis mee willen maken? Dan is daar een mooie gelegenheid voor. Op 

dinsdag 21 april, tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang, komt er een 

spreker die een korte uitleg geeft over de AED en laat zien hoe deze 

gebruikt wordt. Let op: dit is geen cursus, maar een informatieve 

kennismaking. 

 

Nieuwsbrief van de classis 

 

Zoals bekend geeft de classis ook een nieuwsbrief uit. Deze verschijnt niet 

altijd gelijktijdig met de Nijsbrief. We plaatsen de nieuwsbrief van de classis 

wel altijd op onze website, maar realiseren ons dat niet alle gemeenteleden 

deze daar gemakkelijk weten te vinden. 

Wilt u de nieuwsbrief van de classis graag op papier ontvangen? Geef dit 

dan door aan één van de kerkenraadsleden. 

 

Startsnein – zondag 20 september 

 

Op zondag 20 september hopen we weer onze Startsnein te houden. 

Omdat we tegen die tijd “predikantloos” zijn, willen we de voorbereiding 

graag oppakken met een commissie. 

Stefan, Hannah, Francisca en Sjoukje hebben zich hiervoor al aangemeld. 

Mocht u het ook leuk vinden om mee te helpen met de organisatie, dan 

horen we dat graag! U kunt hiervoor één van hen of één van de 

kerkenraadsleden benaderen. 
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Uitwerking beleidsplan 

 

Om verdere invulling te geven aan de kapstok van ons beleidsplan heeft de 

kerkenraad besloten dat onze colleges aan zet zijn om dit verder uit te 

werken. Op deze manier hopen we stap voor stap concreet vorm te geven 

aan de plannen voor onze gemeente. 

 

Bijdragen van gemeenteleden 

 

Om de nieuwsbrief nog meer van en voor ons allemaal te maken, willen we 

gemeenteleden ook uitnodigen om zelf een bijdrage te leveren. 

Heeft u een mooie ervaring, een gedicht, iets bijzonders gezien of gelezen 

dat u wilt delen? Stuur het gerust naar de redactie van de Nijsbrief. 

(nijsbrief@kerkeasterein.nl) We willen het samen doen! 

 

Samenwerking in de regio 

 

Tijdens het regio-overleg heeft een gesprek plaatsgevonden onder 

begeleiding van Tineke Klei. Daaruit kwam naar voren dat het met vijf 

gemeenten tegelijk in gesprek gaan onnodige obstakels kan geven. Vanuit 

Easterein kiezen we er daarom voor om verder te gaan met het zoeken 

naar samenwerking met Burgwerd/Hartwerd/Hichtum (BHH). 

Daarnaast is vanuit Itens het verzoek gekomen om te kijken naar de 

mogelijkheden voor samenwerking. Dit is inmiddels in de kerkenraad 

besproken en er is besloten om hierover open het gesprek aan te gaan op 

college-niveau. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marcel Janssen 

 

 

 

 

 

mailto:nijsbrief@kerkeasterein.nl
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Fan de diaconie 

 

Opbrengsten collecten in de maand februari 2026 
 

Via de bankrekening, collectebonnen en collecten in de kerk, zijn de 

volgende bedragen binnengekomen. 

 

Datum  Doel  Opbrengst      

1-feb 
 

Diaconie 
 

 €        126,70    

Werelddiaconaat- Bangladesh 

Klimaatverandering 

 
 €        134,20  

     

8-feb 
 

Noodhulp Vluchtelingen Soedan 
 

 €          84,60    

Orgelfonds 
 

 €          46,20       

15-feb 
 

Binnenlands Diaconaat -  Omzien naar 

gevangenen 

 
 €        111,70  

  

Diaconie 
 

 €        100,22       

22-feb 
 

Diaconie 
 

 €          79,24    

Werelddiaconaat - Guatemala 
 

 €        112,15       

22-feb 
 

Klein Avondmaal  
 

 €          40,00  

 

De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort.  

Hartelijk dank voor uw royale gebaar 

 

Collectedoelen 
 

29 maart 2026 

Collecte – Missionair werk Nederland – Pasen als missionaire kans 

 

Missionair werk Nederland – Pasen als missionaire kans  

Het landelijke evenement The Passion brengt het paasverhaal bij miljoenen 

mensen thuis – een unieke missionaire mogelijkheid. Daarom biedt de 
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Protestantse Kerk diverse initiatieven rond de uitzending aan. Kerken 

kunnen bijvoorbeeld een kijkavond organiseren met buurtbewoners, zodat 

ze samen het verhaal beleven en doorpraten over de betekenis van Pasen. 

Uit onderzoek blijkt dat meer mensen zich hierna aanmelden voor een 

Alpha cursus, en vooral jongeren geven aan dat ze door The Passion de 

drempel naar de kerk als lager ervaren. 

 

5 april 2026 

1e collecte – Werelddiaconaat India - Onderwijs geeft kansarme kinderen 

toekomst 

2e collecte – Diaconie 

 

Werelddiaconaat India – Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst  

Dalits staan onderaan de maatschappelijke ladder in India. Veel Dalit-

kinderen komen op school niet mee omdat ze met de nek worden 

aangekeken. Of ze stoppen door armoede vroegtijdig met school om te 

werken. De organisatie Cards helpt kinderen via ‘balabata’s’: 

buitenschoolse activiteiten waar kinderen via huiswerkbegeleiding meer 

zelfvertrouwen krijgen, waardoor schoolprestaties verbeteren. Ook praat de 

organisatie met ouders over het belang van onderwijs en ondersteunt hen 

om meer inkomen te verdienen, zodat kinderen niet hoeven te werken. 

 

12 april 2026 

1e collecte – Drukwerk 

2e collecte – Diaconie 

 

19 april 2026 

1e collecte – Diaconie 

2e collecte – Bloemenfonds 

 

26 april 2026 

1e collecte – Jeugdraad 

2e collecte – Missionair werk Nederland - Kliederkerk: Volop kerk maar 

anders 
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Missionair werk Nederland – Kliederkerk: Volop kerk maar anders  

Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Samen in 

het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is volop kerk, maar dan 

anders. Het is een levendige en open manier van kerk-zijn waar jong en 

oud, gelovig of niet-gelovig, samenkomen. Kinderen, tieners, ouders en 

grootouders ontdekken op een speelse en creatieve manier de 

Bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor het leven van alledag. De 

Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt lokale kliederkerken met 

materialen, trainingen en inspirerende bijeenkomsten 

 

3 mei 2026 

1e collecte – Kerk in Actie – Noodhulp Myanmar - Kliniek biedt noodhulp 

aan mensen op de vlucht  

2e collecte – Protestantse Kerk Nederland – Het Vakantiebureau 

 

Kerk in Actie – Noodhulp Myanmar – Kliniek biedt noodhulp aan mensen 

op de vlucht  

Sinds het leger in 2021 de macht overnam, neemt het geweld in Myanmar 

schrikbarend toe. Al meer dan 2,5 miljoen mensen zijn op de vlucht 

geslagen. In Thailand, net over de grens, biedt de Mae Sot-kliniek hulp aan 

vluchtelingen die berooid, getraumatiseerd en gewond de grens bereiken. 

Vanuit de kliniek en via mobiele klinieken in de hele grensstreek krijgen 

mensen onder meer medische zorg en fysiotherapie, hulp bij bevalling en 

gezondheidsvoorliching om ziektes als malaria tegen te gaan. 

 

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening 

NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v. Diaconie 

Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van 

de kerkdienst of via de naast staande QR code.  
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Fan de ZWO 

 

Verkoop honing uit en voor Moldavië 

 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest of u bent het vergeten ook 

aankomende zondag 29 maart kunt u intekenen voor honing uit Moldavië. 

Hiervoor liggen lijsten in de kerk. Een pot honing van 500 gram kost € 8,50. 

Betaling komt bij de bezorging. Van iedere kg honing komt een 

percentage ten goede aan projecten in Moldavië.  

 

Fan de jeugdrie 

 

Zondagmiddag 11 januari organiseerden we in de Tsjerne de tweede 

middag van het seizoen. De kinderen losten bijbels rebussen op, speelden 

een 'emoticonsquiz' met als thema 'Winter'. Het spel 'tekenneus', 

hilarisch..... een stift op je neus en dan bepaalde (Bijbelse) begrippen 

tekenen op een doorzichtig bordje. De andere kinderen moesten raden. En 

nog wat kaartjes gepakt uit 'fotospel', het uitbeelden van (Bijbelse) 

begrippen.  

 

Zondagmiddag 15 maart alweer de derde en laatste middag, we speelden 

'Paasbingo', in het verhalen zaten de 75 bingogetallen verstopt, de 

kinderen moesten goed opletten en de getallen wegstrepen op hun 

kaartje. Ze gingen met meerdere leuke prijsjes naar huis! En een Bijbelse 

quiz over Pasen, meerkeuzevragen met als antwoord A, B of C deze letters 
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lagen op de grond, de kinderen moesten bij de letter van het juiste 

antwoord gaan staan. 

 

Graag de examenkandidaten aan ons doorgeven, zodat we op 11 juni, dan 

wordt de uitslag van de examens bekend, langs kunnen gaan om een 

chocoladereep met kaartje te brengen! 

 

Ut de gemeente 

 

Lokwinsken 

 

Foar alle minsken dy’t harren jierdei hoopje te fieren. 

 

25 maart  75 jier dhr. K. Overal 

     Easterein 

 

26 maart  81 jier dhr. S. Ruiter 

     Hidaard 

 

7 april  75 jier dhr. R. Sijbesma 

     Easterein 

 

12 april  80 jier mefr. G. Posthuma 

     Easterein  

 

17 april  87 jier mefr. C. Bonnema-de Jong 

     Easterein 

 

22 april  76 jier dhr. D. Lolkema 

     Easterein 

 

23 april  83 jier mefr. K. Faber-Greidanus 

     Easterein 
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1 maaie  80 jier dhr. J. van der Heide 

     Easterein 

 

2 maaie  85 jier dhr. N.C. Schuijff 

     Easterein 

 

 

Wa ha de blommen/attentie krigen: 

 

22 febrewaris   mefr. T.S. Zijlstra - Wijngaarden  

     Easterein 

 

1 maart    fem. Stegenga 

     Easterein 

 

8 maart    mefr. J.J. Stremler - IJntema 

     Easterein 

 

15 maart    dhr. B. Fopma 

     Easterein 

 

22 maart    mefr. B. Bruinsma – Rienstra 

     Easterein 

  

 

Efkes Diele 

 

Meeleven en de privacywet 

 

Ons bereiken weleens opmerkingen/vragen als: “Die en die hebben de 

bloemen uit de kerk gekregen, zijn ze ziek?” “Als we wat meer weten, 

zouden we een kaartje kunnen sturen of zo”. Die vraag/opmerking 

begrijpen we heel goed. Maar in de huidige tijd mogen/kunnen we niet 

alles  meedelen wat de persoon in kwestie betreft, zonder zijn/haar 

toestemming. Als kerkenraad moeten we zorgvuldig omgaan met wat ons 
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ter ore komt. Na toestemming van de persoon in kwestie, kunnen we zaken 

omtrent ‘lief en leed’, delen met mede-gemeenteleden. U kunt natuurlijk 

zelf een melding van ziek zijn of opname doorgeven aan de 

predikant/ouderlingen. Betreft het een mede-gemeentelid, dan eerst even 

vragen of u het door mag geven. Dan vragen wij of het gedeeld mag 

worden met mede-gemeenteleden. Andere zaken zoals adreswijzigingen, 

geboortekaartjes, huwelijksaankondigingen, overlijdensberichten e.d. kunt 

u naar de scriba sturen. 

                                                                                                                       

Predikant en ouderlingen 

 

Nu ook een midweek voor jongeren op klooster Westerhûs 

 

Een paar keer per jaar organiseert Nijkleaster op klooster Westerhûs 'Op 

adem komen', een weekend speciaal voor jongeren van 18 - 30 jaar. Op 

hun verzoek is er dit jaar voor het eerst ook een midweek. 

 

Wil je ook op adem komen bij Nijkleaster? Wees welkom! 

Of ken je een jongere die misschien belangstelling heeft? Geef het door! 

 

maandagmiddag 22 juni - vrijdagochtend 26 juni 2026 

vrijdagmiddag 2 oktober - zondagmiddag 4 oktober 2026 

 

Meer informatie is te vinden op www.nijkleaster.frl/jongeren-weekend/ 

 

Bijbels koken 

Vrijdag 20 maart werden we hartelijk welkom 

geheten bij Nicolette en Marja thuis. We waren 

met z’n vijven. Na een kopje thee/koffie zijn we 

aan de slag gegaan.  
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Het menu bestond uit de volgende gerechten: 

* Humus ( 3 verschillende) met flatbread 

* Dadelsoep  

* Stoofpot van orzo, linzen en groenten 

* Griekse yoghurt met Charosset 

* Kopje thee/koffie met iets zoets en kaneel 

 

Toen de bereidingen klaar waren hebben we genoten van al het lekkere 

eten. Nicolette vertelde bij iedere gang wat de bijbelse achtergrond van de 

ingrediënten/ gerechten was. 

 

 
 

De drie verschillende soorten humus stonden bijvoorbeeld symbool voor 

Abraham, Isaäk en Jakob. 

 

De linzen verwijzen o.a. naar het verhaal van Esau en Jakob , over de 

linzensoep die Jakob had gemaakt. Waardoor Jakob het 

eerstgeboorterecht van Esau kreeg. 

 

Het was gezellig om samen te koken en met elkaar te eten. De gerechten 

waren erg lekker. Een mooie ervaring met de wetenschap dat deze 

ingrediënten en gerechten het heden verbindt met het verleden. 

 

Zeker voor herhaling vatbaar! 

 

Ineke Duipmans-Visser 
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Leesrooster NBG 
 
Romeinen 

Ook in de kerk wordt uit de brief aan de Romeinen gelezen, namelijk op 

zondag 22 maart uit hoofdstuk 8, waar het gaat over de Geest van Christus 

die in ons woont en ons ten leven wekt. 
 

27-mrt Romeinen 8:22-30 28-mrt Romeinen 8:31-39 

Matteüs  

De doorgaande lezing uit Matteüs wordt onderbroken door het evangelie 

van Jezus’ intocht in Jeruzalem (Matteüs 21) en van zijn lijden, sterven en 

verrijzenis. De tussenliggende hoofdstukken komen pas weer na de paastijd 

aan de orde. Het lijdensverhaal van Christus is ingedeeld in dagdelen: ’s 

avonds, ’s nachts, ’s morgensvroeg, rond het middaguur, drie uur later, en  

weer ’s avonds en bij het ochtendgloren. Die tijdsaanduidingen markeren 

oeroude gebedsuren van de Kerk, zoals bijvoorbeeld in veel kerken op 

Goede Vrijdag het gebruik is ’s middags om drie uur de kruisweg te bidden. 
 

29-mrt Matteüs 21:1-9 

30-mrt Psalm 15 

31-mrt Psalm 140 

1-apr Matteüs 26:1-16 

2-apr Matteüs 26:17-75 

3-apr Matteüs 27:1-66 

4-apr Psalm 16 

5-apr Matteüs 28:1-20 

Hebreeën  

Goede Vrijdag en Hemelvaartsdag vallen hier samen: langs het kruis is Jezus 

opgeklommen tot een hemels heiligdom. Zo lees je meteen al aan het begin 

van de Hebreeënbrief: “Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben 

voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit” 

(1:3). En het meest uitgesproken: “Met de vreugde voor ogen die voor Hem 

in het verschiet lag, heeft Hij het kruis verdragen en de schande aanvaard, 

en heeft hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God” 

(12:2). 
 

6-apr Hebreeën 1:1-9 

7-apr Hebreeën 1:10–2:4 

8-apr Hebreeën 2:5-12 

9-apr Hebreeën 2:13-18 
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10-apr Hebreeën 3:1-11 

11-apr Hebreeën 3:12-19 

12-apr Hebreeën 4:1-13 

13-apr Psalm 95 

1 Petrus 

“Beloken Petrus” (de achtste paasdag) heet zo omdat de luiken van Pasen al 

een beetje dicht gaan, de achtste dag is een eerste afsluiting. Een andere 

naam van deze zondag is Quasimodo geniti  “als pasgeboren kinderen”,  

ontleend aan 1 Petrus 2:2. De paasgeborenenzijn de geloofsleerlingen die in 

de paasnacht de heilige doop hebben ontvangen. Om verder te groeien in 

geloof, hoop en liefde moeten zij zich laten voeden door “de zuivere meld 

van het woord”. 
 

14-apr 1 Petrus 1:1-12 

15-apr 1 Petrus 1:13-25 

16-apr 1 Petrus 2:1-10 

17-apr Psalm 35:1-10 

18-apr Psalm 35:11-28 

19-apr Hebreeën 4:14–5:10 

20-apr Hebreeën 5:11–6:8 

21-apr Hebreeën 6:9-20 

22-apr Hebreeën 7:1-10 

23-apr Hebreeën 7:11-19 

24-apr Hebreeën 7:20-28 

25-apr Psalm 77 

Jesaja 

Op de nieuwe paaskaars staan een alfa en een omega afgebeeld, de eerste 

en laatste letters van het Griekse alfabet. Het is zoals de heer van de hemelse 

machten zich te kennen geeft: “Ik ben de eerste en de laatste, er is geen God 

buiten Mij” (Jesaja 44:6). 
 
26-apr Jesaja 43:22-28 

27-apr Jesaja 44:1-8 

28-apr Jesaja 44:9-20 

29-apr Jesaja 44:21-28 

30-apr Jesaja 45:1-13 

1-mei Jesaja 45:14-19 

2-mei Jesaja 45:20-25 

3-mei Hebreeën 8:1-6 
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Aginda 

 

Donderdag 16 april 

12.00 uur Samen eten (afsluiting) 

de Skoalleseize 

 

Zaterdag 11 april 

12.30 uur Meiinoar op paad 

Verzamelen op de Stittenserleane 

 

Het Runtsje Easterein van 23 april gaat niet door in verband met een avond 

van de classis over Samenwerken waarbij ik aanwezig moet zijn. 

 

Paasontbijt 2026 

 
 

Heeft u of hebben jullie zin in een lekker en gezellig ontbijt ? 

 

Kom dan zeker naar ons paasontbijt op paaszondag 5 april a.s. 

 

Waar: Martinitsjerke Easterein 

 

Hoe laat: inloop vanaf 7.45 uur en om 8 uur begint het ontbijt 
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Opgeven kan via het onderstaande strookje, mail, app of een telefoontje 

 

Opgeven voor maandag 30 maart 

 

Groeten van de ZWO en Diaconie. 

 

 

 

 

Durk Joustra, Skoallestrjitte 12, 0610361885(na 17.00u) 

durkjoustra70@gmail.com 

 

Ik / wij komen met …………… personen naar het Paasontbijt. 

 

Naam: _________________________ 

 

telefoonnummer _______________________ 
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Email adressen     Collectebonnen 

predikant@kerkeasterein.nl   dhr. J Brouwer 

scriba@kerkeasterein.nl    0515 - 332269 

kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl  jbrouwereasterein@hotmail.com 

webmaster@kerkeasterein.nl  

   

Website: www.kerkeasterein.nl 

 

Bankrekening nummers 

NL58 RABO 0349 5004 87 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Algemeen) 

NL92 RABO 0349 5075 38 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Collectebonnen) 

NL71 RABO 0349 5066 55 t.n.v. College van Diakenen 

NL13 RABO 0349 5014 91 t.n.v. Protestantse Gemeente Easterein ZWO 
  

 

Kopijdatum volgende nijsbrief is zondag 26 april 2026 

via mail:  nijsbrief@kerkeasterein.nl 

mailto:predikant@kerkeasterein.nl
mailto:scriba@kerkeasterein.nl
mailto:kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl
mailto:jbrouwereasterein@hotmail.com
http://www.kerkeasterein.nl/

