
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIJSBRIEF MARTINITSJERKE 
Protestantse Gemeente te Easterein 
 

Nr. 79, 5 juni 2026 

www.kerkeasterein.nl  
    

 

FIERINGEN 
 

 

Snein 7 juny          09:30  

Foargonger     Ds. Riemer Praamsma 

 

 

Snein 14 juny         09:30  

Foargonger     Ds. Annelieke Warnaar – van den Berg 

 

 

Snein 21 juny         09:30  

Foargonger     Ds. Wim Andel 

 

 

Snein 28 juny         10:00 Regiofiering, Tintetsjinst m.m.f Kees 

Posthumus en Juul Beerda , nei ôfrin 

kofje mei ………. 

Foargonger     Ds. Nicolette Vlaming 

 

 

Snein 5 july            09:30 Oerstapfiering 

Foargonger     Ds. Nicolette Vlaming 

 

 

http://www.kerkeasterein.nl/
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Oertinking 

 

Na de Paasdagen kampeerden we een vijftal dagen vlak bij Ootmarsum. 

Ootmarsum staat vooral bekend als hét kunststadje van het Oosten en om 

zijn schilderachtige, middeleeuwse centrum. Nergens vind je zoveel 

galeries, ateliers en musea op zo'n kleine oppervlakte. Daarnaast ademt het 

stadje geschiedenis met tientallen rijksmonumenten.  
 

Door de vele galeries wordt het ook wel het 'Montmartre van het Oosten' 

genoemd. Een bekende kunstenaar, Ton Schulten, heeft er zijn eigen 

museum en atelier. 
 

Wij bezochten het museum en atelier van Ton Schulten en gingen naar 

huis met het boek ‘Met het licht voor ogen’, de kunstwerken van Ton 

Schulten met teksten die inspireren.  
 

Het boek ligt bij ons op het dressoir en regelmatig blader ik erin. Zo stuitte 

ik op een prachtige tekst van Herman Andriessen die ik samen met één van 

de prachtige werken van Schulten graag deel.  

 

De titel van het schilderij luidt: ‘over de heuvels’ en het gedicht heeft als 

titel ‘De eeuwige heuvels’. 
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De eeuwige heuvels 
 

Moed houden, eenvoudig voortgaan 

als je kunt. 

En als je niet kunt, niet meer kunt, 

wachten;  

of uitrusten bij een vriend, 

als die er is. 

En als die er niet is, 

toch wachten; - dan maar alleen - 

wachten tot het weer gaat: 

straks. 

 

Eenvoudig voortgaan; de weg nemen 

zoals die komt 

met z’n voor en z’n tegen; 

je oog helder als een lamp 

die je lijf verlicht. 

 

Doen wat ter hand is. 

Antwoorden geven als die er zijn. 

En intussen voelen 

de tik van je stok: 

niet te veel omzien 

- een enkele keer soms 

want de weg gaat dwars door je hart - 

niet te veel omzien, 

en niet te veel ook vooruit. 
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Eenvoudig voortgaan en weten: 

deze weg is niet alles, 

en is niet van deze wereld alleen. 

De wolken zien die aandrijven 

uit eeuwige verten 

- wie trok er hun grens? – 

 

en je hart voelen inkloppen 

op de eeuwige heuvels 

- wie heeft ze gegrond? - 

en van de dingen 

de stille kant zien, 

waar ze grenzen aan de Eeuwige. 

 
Herman Andriessen 

  

Ds. Nicolette 
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Samen vieren  

 

Feestelijke tentdienst 

 

Zondag 28 juni komt 

verhalenverteller Kees 

Posthumus, samen met 

accordeonist Juul Beerda, in de 

tentdienst als afsluiting van het 

dorpsfeest.  

Van Genesis tot en met 

Openbaringen in liedjes de Bijbel 

door, dat doen ze in hun programma De Bijbel Gezongen. 

 

Begeleid op accordeon en piano door Juul Beerda zingt verhalenverteller 

Kees Posthumus zowel poëtische als cabareteske liedjes, meezingers en 

gospels, Ierse kroegliedjes en musicalrepertoire. 

 

Er zijn heel wat Bijbelse liedjes geschreven en vele vonden hun weg naar 

het Liedboek voor de kerken. Serieuze liedjes, met doordachte serieuze 

melodieën, geschikt voor samenzang in de wekelijkse kerkdiensten. 

 

Kees Posthumus zoekt het in een andere hoek. Ook kleinkunstliedjes, 

popmuziek, cabaretliedjes en meezingers vertellen de verhalen van God en 

mensen. Adam en Eva kunnen zomaar verliefd worden op melodie van 

‘Summernight’ uit ‘Grease’. Jacob en Elia komen voorbij in de gospels 

‘Jacob’s ladder’ en ‘Go like Elijah’. Jona beleeft zijn avonturen beleven op 

de tonen van de Ierse evergreen ‘The wild rover’. Het Hooglied vindt 

vertaling in een liedje uit de musical Foxtrot. En zo verder, en zo voort. En 

er kan regelmatig meegezongen worden! 

 

Een aanrader voor iedereen! 

 

Ds. Nicolette  
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Fan de Dumny 

 

Afwezigheid predikant 

 

Tot eind juni zijn Marja en ik op vakantie. Mocht een predikant nodig zijn 

in verband met een dringend bezoek of in geval van overlijden, neem dan 

contact op met de scriba, Lisette Zijlstra-van Haaren, tel. 06-49684830.  

 

Fan de tsjerkerie 

 

Terwijl de lente langzaam plaatsmaakt voor de zomerse dagen, herinnert 

de natuur ons aan de voortdurende cyclus van verandering en groei. In de 

bijbel lezen we in Jesaja 43:19: “Zie, Ik ga iets nieuws doen; nu zal het 

bloeien.” Deze woorden nodigen ons uit om met een open hart vooruit te 

kijken naar wat God ons biedt in deze nieuwe seizoenen. Laten we samen 

stilstaan bij de zegeningen die de zomer met zich meebrengt. 

 

Onderhoud aan de kerk 

Zoals eerder aangekondigd, zullen we vanaf 31 mei onderhouds-

werkzaamheden uitvoeren in onze kerk. Dit betekent dat de vieringen 

tijdelijk in het koor zullen plaatsvinden. We zijn blij te kunnen melden dat 

de kerk gedurende deze periode bereikbaar zal zijn via de ingang achter 

het koor en niet via de normale ingang. We vragen uw begrip en 

medewerking terwijl we de faciliteiten verbeteren. 

 

Gesprek -met het breed moderamen 

Op 6 mei heeft een afvaardiging van de kerkenraad, samen met leden van 

Itens en Burchwert-Hartwert-Hichtum, een constructief gesprek gehad met 

het breed moderamen van de classis. We zijn verheugd te kunnen delen 

dat we verder kunnen met het aanvragen van de solvabiliteitsverklaring. 

Ons doel is het verkrijgen van een voltijds predikant, met de mogelijkheid 

tot uitleen aan buurgemeenten. Zodra de verklaring is ontvangen, kan deze 

voor toetsing worden aangeboden aan het breed moderamen, en we 

verwachten dan binnen twee weken een reactie. Hierna kan de 
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beroepingscommissie aan de slag met het opstellen van het profiel en het 

plaatsen van de vacature. 

  

Financiële gemeenteavond 

Tijdens de financiële gemeenteavond op 21 mei heeft Willem Twijnstra ons 

helder meegenomen door de cijfers van 2025 en de begroting voor 2026. 

We willen Willem bedanken voor zijn jarenlange inzet en wensen Durk 

Okkema veel succes in zijn nieuwe rol. Tijdens de rondvraag zijn er 

verschillende vragen geuit met betrekking tot verwarming, de openstelling 

van de deuren bij de glazen ingang, het gebruik van gordijnen, verlichting 

en de inzet van de Skoalleseize. Deze punten zijn besproken in de 

kerkenraad van 21 mei en we zullen hierop terugkomen. Tevens hebben we 

genoten van een geweldige presentatie van Barteld Post over kerkklokken, 

waarbij hij ons meenam in het proces van het gieten, plaatsen en 

onderhouden van klokken, inclusief een exclusieve rondgang in de toren. 

 

Samenwerking met Itens en Burchwert-Hartwert-Hichtum 

Vanuit Itens en Burchwert-Hartwert-Hichtum is het verzoek gekomen om 

verder te kijken naar gezamenlijke samenwerkingsmogelijkheden, meer 

dan enkel een gezamenlijke dienst of een winterwerkboekje. De kerkenraad 

heeft hier al eerder over nagedacht en we beseffen dat dit vraagt om 

belangrijke keuzes, zoals bestuurlijke samenwerking, fuseren of adoptie. De 

kerkrentmeesters hebben al gesproken met Itens, en er staat een gesprek 

met Burchwert-Hartwert-Hichtum in de planning. Op basis hiervan zullen 

we de mogelijkheden inventariseren. 

 

Verhuur van de pastorie 

Tijdens de vacante periode zal onze pastorie leegkomen. De 

kerkrentmeesters hebben toestemming gekregen om deze tijdelijk te 

verhuren aan kerkleden die onder de "besluit specifieke groepen tijdelijke 

huurovereenkomst" vallen. Dit biedt ons de gelegenheid om de pastorie in 

deze tijd een nuttige bestemming te geven. 

 

Met vriendelijke groet, Marcel Janssen 
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Fan de âlderlingen 
 
Open-Kerk-middagen in vakantietijd. 
 

Ook deze zomer zijn er tijdens de schoolvakantie weer Open-Kerk 

middagen. Veel mensen gaan in die periode op vakantie en daardoor kan 

het soms wel erg rustig zijn om je heen. Daarom bent u van harte welkom 

in de kerk voor een praatje, koffie/thee, een spelletje of wat ook.  
 

De Open-Kerk middagen zijn op:  

donderdag 9 juli, 16 juli, 23 juli, 30 juli, 6 augustus, en 13 augustus, van half 

drie tot vier uur. 
 

Welkom! 
 

Berber Roelofsen 

 

Fan de diaconie 

 

Opbrengsten collecten in de maand april 2026 
 

Via de bankrekening, collectebonnen en collecten in de kerk, zijn de 

volgende bedragen binnengekomen. 

 

Datum  Doel  Opbrengst 

     

2-apr  Safe the Children   €      148,90  

  door diaconie aangevuld tot   €      200,00  
     

5-apr  Werelddiaconaat India   €      172,30  

  Diaconie   €      159,60  
     

12-apr  Drukwerk   €        86,00  

  Diaconie   €        79,65  
     

26-apr  Jeugdraad   €      195,35  

  Missionair werk Nederland - Kliederkerk   €      133,70  
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De bedragen zijn aan de betreffende doelen doorgestort.  

Hartelijk dank voor uw royaal gebaar 

 

Collectedoelen 
 

7 juni 2026 

1e collecte – Diaconie 

2e collecte – Zending Pakistan – Samen bouwen aan een gemeen-

schappelijke toekomst 
 

ZENDING PAKISTAN - SAMEN BOUWEN AAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE 

TOEKOMST 

Met het programma Shared Futures bevordert Kerk in Actie vreedzaam 

samenleven in landen waar spanningen zijn tussen religies, zoals Kenia, 

Egypte en Pakistan. Binnen dit programma werken jongeren met 

verschillende religieuze achtergronden samen. In Pakistan, waar 

intolerantie en geweld tegen religieuze minderheden toenemen, volgen 

jongeren samen een vakopleiding en trainingen in ondernemerschap, 

sociale vaardigheden en leiderschap. Ze starten soms samen een bedrijf, 

krijgen meer begrip voor elkaar en worden in hun eigen gemeenschappen 

ambassadeurs voor verdraagzaamheid. 
 

14 juni 2026 

1e collecte – Diaconie 

2e collecte – Bloemenfonds 
 

21 juni 2026 

1e collecte – Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat – Geef ze een thuis 

2e collecte – Werelddiaconaat Bolivia – Toekomst voor inheemse jongeren 

in kwetsbare dorpen 
 

KERK IN ACTIE – BINNENLANDS DIACONAAT - GEEF ZE EEN THUIS  

Nieuwkomers in Nederland krijgen te maken met grote uitdagingen. Of je 

nu asielzoeker, statushouder of arbeidsmigrant bent – of helemaal geen 

papieren hebt, de weg naar een stabiele toekomst is lang en onzeker. Kerk 

in Actie ondersteunt (kerkelijke) initiatieven die deze mensen bijstaan met 

informatie, advies en scholing, zodat ze sterker in hun schoenen staan, en 
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zet zich in voor huisvesting voor wie in de opvang van COA wacht op een 

nieuwe start. 
 

WERELDDIACONAAT BOLIVIA - TOEKOMST VOOR INHEEMSE JONGEREN 

IN KWETSBARE DORPEN 

In Zuid-Bolivia wordt het heter en ontstaat er tekort aan drinkwater. Grote 

bedrijven veroorzaken ontbossing door monocultuur en mijnbouw van 

mineralen. Dat tast de biodiversiteit aan, versnelt klimaatverandering en 

bedreigt de inheemse bevolking. Veel inheemse jongeren vertrekken van 

hun geboortegrond. Vier Boliviaanse organisaties steunen 55 inheemse 

gemeenschappen met landrechten, beter drinkwater en trainingen om zich 

aan te passen aan klimaatverandering. Jongeren leren ecologisch tuinieren 

en bijenhouden en krijgen leiderschapstrainingen. 
 

28 juni 2026 

Collecte – Stichting Hope4ukraine - https://www.hope4ukraine.nl 
 

5 juli 2026 

1e collecte – Jeugdraad 

2e collecte – Werelddiaconaat Kenia – Werkende kinderen weer naar school 
 

WERELDIACONAAT KENIA - WERKENDE KINDEREN WEER NAAR SCHOOL 

In afgelegen dorpen in Kenia volgt 1 op de 8 kinderen geen onderwijs. 

Kinderen moeten werken in de visserij, in mijnen, op plantages of 

huishoudelijk werk verrichten. Een Keniaanse organisatie spoort kinderen 

op die niet naar school gaan. Sociaal werkers leggen contact met hun 

ouders en zoeken samen met hen naar oplossingen, zodat kinderen wel 

school kunnen. Ouders worden bewust van het belang van onderwijs en 

krijgen hulp om genoeg te verdienen om schoolkosten te betalen. 

 

U kunt uw gift ook overmaken op bankrekening 

NL71 RABO 0349 50 66 55 t.n.v. Diaconie 

Easterein o.v.v. het collectedoel of de datum van 

de kerkdienst of via de naast staande QR code.  
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          GEZOCHT: Handen-uit-de-mouwen-manager (m/v/x) voor PG Easterein 

 

Functie: Diaken (of: Collectezak-Atleet / Stille Kracht) 

Uren: In overleg (flexibel en behapbaar) 

Salaris: Onbetaalbaar (vrijwillig, inclusief eeuwige dankbaarheid en warme 

filterkoffie) 
 

Wat ga je doen? 

Jouw missie binnen Easterein en omstreken is simpel: helpen waar geen 

helper is. 

• Geldteller & -verdeler: Zorgen dat het gecollecteerde geld op de 

juiste plek belandt. 

• Omziener: Een antenne hebben voor dorpsgenoten die een steuntje 

in de rug kunnen gebruiken. 

• Actievoerder: Helpen bij de organisatie van de Voedselbank. 

Adventsmiddag 65+ers of kerstpakketten. 

• Koffiediplomaat: Luisteren en verbinden met een bakkie troost na de 

dienst. 
 

Wie zoeken wij? 

• Je hebt een warm hart voor het dorp en de kerk. 

• Je bent praktisch ingesteld en denkt in oplossingen. 

• Je kunt geheimhouden wie er een luisterend oor nodig had. 

• Je hebt geen angst voor de collectezak-armwissel tijdens de dienst. 
 

Wat bieden wij? 

• Direct resultaat: je ziet mensen in je eigen omgeving opfleuren. 

• Geen ingewikkelde KPI's, wel pure en lokale impact. 

• Een gezellig team met enthousiaste mede-diakenen. 

• Een gereserveerde zitplaats in de Martinikerk. 
 

Solliciteren? 

Geen saai cv nodig. Loop na de dienst simpelweg binnen bij de koffie, 

stuur een appje naar de kerkenraad, of spreek een van de huidige diakenen 

aan. 

 

Gezocht wegens succes en blaren op de handen van het huidige team! 
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Fan de ZWO 

 

In maart j.l. hebben veel gemeenteleden honing besteld uit Moldavië. In 

verband met te weinig voorraad is het aanleveren van de potten honing 

vertraagd. De leverancier hoopt dat na het seizoen levering weer mogelijk 

is. Zodra de honing beschikbaar komt, zullen de gemeenteleden, die 

honing hebben besteld, geïnformeerd worden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Annebeth de Jong, Jet Reitsma, Luuk van der Werk, Broer Harmen Abma 

 

Ut de gemeente 

 

Lokwinsken 

 

Foar alle minsken dy’t harren jierdei/jubileum hoopje te fieren. 

 

Jierdei 
 

7 juny  81 jier  dhr. U. Bouma 

      Easterein 

 

21 juny  76 jier  dhr. B. Santema 

      Easterein 

 

25 juny  84 jier  dhr. P. Faber 

      Easterein 

 

25 juny  77 jier  dhr. T. Vellinga 

      Easterein 
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Jubileum 

 

8 juny 25 jier  dhr M.J.P. Janssen en mefr. F.R. Jansen –  

    Miedema 

      Easterein 

 

9 juny  60 jier  dhr A. Elgersma en mefr. A. Elgersma –  

      Zijstra 

      Easterein 

 

 

Wa ha de blommen/attentie krigen: 

 

3 maaie     fem. S. Hiemstra 

      Easterein   

 

10 maaie     mefr. Y. Spranger  

      Easterein    

 

17 maaie     mefr. D. van der Eems – de Haan   

      Easterein 

 

24 maaie     dhr. H. Drost 

      Easterein     

  

31 maaie     fem. S. Stoffelsma 

      Easterein      
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Efkes Diele 

 

Tige, tige tank! 
 

Langs deze weg willen we graag iedereen 

bedanken die op 9 mei aan ons heeft gedacht 

toen wij trouwden in de Martinikerk. In de kerk 

veel vertrouwde en bekende gezichten van 

mensen die samen met ons de liefde wilden 

meevieren. 

Op ‘de Sibbe’ een lange rij van mensen die ons 

geluk kwamen wensen.  

En zoveel kaartjes met lieve wensen en 

gelukwensen vonden we in de brievenbus, zelfs 

in de weken erna lagen er steeds weer kaarten in 

de bus. 
 

Overweldigend en ondoenlijk om iedereen persoonlijk te bedanken.  

Daarom: ontzettend bedankt voor alles.  

Het was voor ons een topdag waar we met grote dankbaarheid op 

terugkijken! 
 

Marja Crucq en Nicolette Vlaming 

 

6 augustus     Anne Adema 

 

20 augustus    Martin Mans 

 

3 septimber   Frans v.d. Hauw 

 

        13 of 20 decimber    Krystkonsert 

 

  Alle koncerten begjinne jûns om 20.00 oere 

  yn de prachtige Martinitsjerke te  Easterein 
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Sjonge yn Ljouwert 

 

De YKFE, de Yntertsjerklike Kommisje foar it 

Frysk yn de Earetsjinst, organisearret alle 

jierren in sjongmiddei mei lieten út it 

tsjerklike lieteboek “Sjonge en bidde thús 

en yn tsjerke”. Dit jier krijt de middei in 

bysûnder karakter. Der wurdt nammentlik 

spesjaal omtinken jûn oan de op  ’e nij út te bringen bondel “De gitaar by it 

boek” fan Fedde Schurer. In grut part fan de lieten dy’t songen wurde, 

komt út dizze bondel. 

 

De nije printinge fan “De gitaar by it boek” sil kommende hjerst ferskine en 

wurdt op snein 15 novimber offisjeel oanbean yn de Grutte- of 

Jacobinertsjerke fan Ljouwert. By dy gelegenheid wurdt ek stilstien by it feit 

dat it dan 75 jier lyn is dat Kneppelfreed plakfûn. 

 

Foar dit projekt siket de YKFE sjongers dy’t graach meidwaan wolle. Der 

wurde twa repetysjes organisearre, op 24 en 31 oktober fan 10.00 oant 

12.00 oere, yn Nieuw Perspectief yn Hurdegaryp. De muzikale lieding is yn 

hannen fan Bob Pruiksma en Geart van der Heide. 

 

Wa’t meidwaan wol, kin him of har opjaan fia info@ykfe.frl. Nei 

oanmelding wurdt de muzyk tastjoerd. Graach opjaan foar 30 july, mei 

fermelding fan de stimsoart: sopraan, alt, tenoar of bas. 

 

De sjongmiddei wurdt hâlden op snein 15 novimber yn de Grutte Tsjerke 

fan Ljouwert. Foar dielnimmers binne der gjin kosten oan ferbûn. 

 

 

 

 

 

 



 
16 

 

Leesrooster NBG 
 
Matteüs 

De evangelielezing gaat gelijk op met wat ’s zondags in de Kerk aan de orde 

komt., maar houdt ook rekening met andere samenhangen. Bijvoorbeeld op 

24 juni, een oude heiligendag die ook in het  protestantisme bewaard is 

gebleven: de geboortedag van Johannes de Doper. Jezus zegt “Onder allen 

die uit een vrouw geboren zijn is nooit iemand verschenen die groter was 

dan Johannes de Dooper” (Mattëus 11:11). 

 

5-jun Matteüs 8:14-22 

6-jun Matteüs 8:23-34 

7-jun Matteüs 9:1-17 

8-jun Matteüs 9:18-34 

9-jun Psalm 50 

 

1 Samuël 

Op de vlucht voor Saul een David van de “toonbroden”, gewijd brood dat 

sslechts gegeten mag worden door wie dienst doen in het heiligdom (1 

Samuël 21:7). Maar er zijn uitzonderingen die de regel bevestigen. Een later 

(26 juni) beroept Jezus zich op dit verhaal. Hij is “de heer over de sabbat”. 

Dat betekent niet dat Hij er de hand mee licht en de sabbat terzijde stelt. 

Veeleer dat de sabbat Hem typeert. Waar Hij komt breekt de sabbat aan. 

 

10-jun 1 Samuël 20:1-11a 

11-jun 1 Samuël 20:11b-23 

12-jun 1 Samuël 20:24-34 

13-jun 1 Samuël 20:35–21:1 

14-jun Psalm 120 

15-jun Matteüs 9:35–10:15 

16-jun Matteüs 10:16-33 

17-jun Matteüs 10:34–11:1 

18-jun Psalm 37:1-24 

19-jun Psalm 37:25-40 

20-jun 1 Samuël 21:2-10 

21-jun 1 Samuël 21:11–22:5 

22-jun 1 Samuël 22:6-23 

23-jun Psalm 34 

24-jun Matteüs 11:2-15 

25-jun Matteüs 11:16-30 

26-jun Matteüs 12:1-21 

27-jun 1 Samuël 23:1-13 

28-jun 1 Samuël 23:14-28 

29-jun 1 Samuël 24:1-23 
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30-jun Psalm 57 

Ezechiël 

Bij een profeet denk je al gauw aan profetische uitspraken, profetieën. Maar 

bij Ezechiël moet je vooral bedacht zijn op grootse visioenen – bijvoorbeeld 

zijn roepingsvisioen-  en op profetische handelingen. Aan den lijve beeld hij 

de belegering en ondergang van Jeruzalem uit. 

 

1-jul Ezechiël 1:1-14 

2-jul Ezechiël 1:15-28a 

3-jul Ezechiël 1:28b–3:3 

4-jul Ezechiël 3:4-15 

5-jul Ezechiël 3:16-27 
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Tsjerkepaad 2026 
 

 

 

Het jaarthema is "Er zit muziek in de kerk". 
 

Gezocht: Vrijwilligers tijdens Tsjerkepaad in onze Martinikerk: 
 

Is het niet geweldig dat u zich wilt inzetten voor Tsjerkepaad in uw eigen 

kerkgebouw? De kerk gaat open op de zaterdagen van 4 juli tot en met 12 

september, dus in totaal elf keer, van 13.30 tot 17.00 uur.  

In de kerk zitten altijd 2 vrijwilligers per keer en er zijn “koppels” die wel 

meerdere zaterdagen willen zitten. Misschien heeft u wel leuke 

vrienden/kennisen of buren waar mee u een middag in onze kerk wil zijn. 
 

Wat wordt er van vrijwilligers verwacht? 
 

Op een ontspannen manier bezoekers in de 

kerk ontvangen en luisteren naar alle verhalen 

terwijl u ondertusen een (gratis)kopje thee of 

koffie inschenkt. 

Informatie over de (historie)kerk is 

ruimschoots aanwezig.  
 

Mocht u meer info willen hebben vooraf over 

tsjerkepaad en/of de kerk zelf, dan kunt u dit 

altijd laten weten bij André. 
 

Tot ziens op tsjerkepaad, 
 

Coördinator: André Vink 

De Singel 30a 

8734HR Easterein 

famvink@ziggo.nl 

06-25497928 

Knoop vooral een praatje aan 

Bezoekers vinden het over het 

algemeen fijn als ze persoonlijk 

welkom worden geheten en ze 

een praatje kunnen maken.  

De meeste bezoekers staan ook 

open voor persoonlijke uitleg 

over het gebouw en uw dorp.  

Ze geven het zelf wel aan als ze 

liever even rustig willen zitten of 

rondlopen voor inspiratie en 

bezinning. 

Respecteer dat, maar ga er niet 

bij voorbaat vanuit dat mensen 

met rust gelaten willen worden. 

Integendeel! 

Het aanbieden van thee of 

koffie kan al een goede opening 

zijn voor een gesprek. 

Reactie van een bezoeker: 

Even terug naar de plek waar mijn Pake en Beppe zijn opgegroeid. 

Prachtige kerk met een hartverwarmend ontvangst. 

Gesprekken over toen en nu, leerzaam, liefdevol en het voelde als thuiskomen. 

mailto:famvink@ziggo.nl
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Opgaveformulier Gastvrouw/heer: 

 

 

Naam:………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefoonnr+Emailadres:……………………………………………………………………………… 

 

Ik/wij doe mee op zaterdag(en): 

 

o 04 juli  

o 11 juli 

o 18 juli 

o 25 juli 

o 01 augustus 

o 08 augustus 

o 15 augustus 

o 22 augustus 

o 29 augustus 

o 05 september 

o 12 september 

o Reserve gasthr/vr 

   

Informatie/opgeven bij André Vink 

06-25497928 / famvink@ziggo.nl / in de kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:06-25497928%20/%20famvink@ziggo.nl%20/%20in
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Email adressen     Collectebonnen 

predikant@kerkeasterein.nl   dhr. J Brouwer 

scriba@kerkeasterein.nl    0515 - 332269 

kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl  jbrouwereasterein@hotmail.com 

webmaster@kerkeasterein.nl  

   

Website: www.kerkeasterein.nl 

 

Bankrekening nummers 

NL58 RABO 0349 5004 87 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Algemeen) 

NL92 RABO 0349 5075 38 t.n.v. College van Kerkrentmeesters (Collectebonnen) 

NL71 RABO 0349 5066 55 t.n.v. College van Diakenen 

NL13 RABO 0349 5014 91 t.n.v. Protestantse Gemeente Easterein ZWO 
  

 

Kopijdatum volgende nijsbrief is zondag 28 juni 2026 

via mail:  nijsbrief@kerkeasterein.nl 

mailto:predikant@kerkeasterein.nl
mailto:scriba@kerkeasterein.nl
mailto:kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl
mailto:jbrouwereasterein@hotmail.com
http://www.kerkeasterein.nl/

